
Pastoor Hermanus Johannes Campman 

 

Tijdens de voorbereidingen op het onderzoek naar het 100-jarig 

bestaan van ons kerkgebouw in 2025 dook de naam Hermanus 

Johannes Campman meerdere keren op. Zo werd hij genoemd in 

verband met de inwijding van het kerkgebouw in 1925, en ook bij het 

40-jarig priesterfeest van pastoor Carolus Spaan. 

In het Woerdens Weekblad van 19 augustus 1925 werd over de 

inwijding geschreven: 

De feestpredicatie werd gehouden door de weleerwaarde heer 

Campman, kapelaan te Heeten, een zoon uit de parochie. Iedereen in 

de gemeente keek met bijzondere genegenheid naar hem toen hij de 

kansel betrad. Immers, wie kon op een dag als deze onze gevoelens 

beter onder woorden brengen dan ‘een der onzen’?  

De spreker had als tekst voor zijn preek gekozen: ‘Heer, het doet ons 

goed hier te zijn’ – een gedachte die ons allen diep raakte en uit het 

hart was gegrepen. Aan het einde van zijn toespraak wenste hij de 

pastoor van de parochie veel geluk, nu de kroon was gezet op 

jarenlang hard werken. 

Daarnaast meldt De Tijd, Godsdienstig Dagblad op 17 augustus 1939 

dat tijdens de hoogmis ter ere van het 40-jarig priesterfeest van 

pastoor Spaan werd geassisteerd door Zeer Eerwaarde Heer 

Campman, pastoor te Doornik, die eveneens een zoon was van de 

parochie. 

 

Wie was Hermanus Johannes Campman? 

Hermanus Johannes Campman werd geboren in Montfoort. Zijn 

vader, die eveneens Hermanus Johannes Campman heette, was 

afkomstig uit Rekum en werkte als koster in Montfoort. Op 10 juni 

1891 trouwde hij met Antje Sas, uit Montfoort. Samen kregen zij vijf 

kinderen, maar helaas overleden drie van hen al in hun eerste 

levensjaar. 



Hermanus Johannes Campman, het derde kind in het gezin, werd 

geboren op 12 september 1894 in Montfoort. Hij volgde zijn opleiding 

in Amersfoort en daarna aan het seminarie Rijssenburg in 

Driebergen. 

 Op 18 mei 1918 ontving hij van de aartsbisschop de tonsuur en de 

vier mindere Orden. Later, op 1 december 1918, de H. Wijding van het 

Diaconaat. Zijn eerste heilige mis droeg hij op 15 augustus 1919 op 

in de parochiekerk van Montfoort, zijn geboorteplaats. 

 

Zijn loopbaan als geestelijke 

In november 1919 werd Hermanus Johannes Campman aangesteld 

als assistent in Sappemeer, in de provincie Groningen. Al snel, in mei 

1920, volgde zijn benoeming tot kapelaan in Heeten.  

Heeten bleek echter te klein voor zijn onstuitbare energie en inzet. 

Naast zijn werk in de eigen parochie zette hij zich ook in voor een 

naburige gemeente, waar hij hielp bij de hervorming van een 

kerktoren.  

Daarnaast bracht hij het koor in Heeten naar een hoger niveau door 

hun vaardigheden te verbeteren. Ook was hij actief betrokken bij 

verschillende organisaties, zoals de A.B.T.B., de Jonge Boerenbond 

en de plaatselijke toneelvereniging. 

In februari 1929 werd hij overgeplaatst naar IJsselstein, waar hij 

opnieuw als kapelaan aan de slag ging. Zijn inzet en werklust werden 

daar zeer gewaardeerd.  

Het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 26 september 1931 

berichtte over zijn afscheid, dat op 26 september 1931 in grote stijl 

werd gevierd in de grote zaal van het Concordiagebouw.  

De zaal was tot de naden toe gevuld met leden van de R.K.-

werkliedenvereniging, het fanfarecorps Amicitia en talrijke 

parochianen. Als blijk van waardering voor zijn enorme inzet en 

toewijding ontving hij bij deze gelegenheid een prachtige 

Westminster-klok en een paar schilderijen. 



Op 25 september 1931 werd Hermanus Johannes Campman 

benoemd tot kapelaan in Enschede, waar hij verbonden was aan de 

parochie Sint Jan. Ook hier toonde hij zijn onvermoeibare ijver. Hij 

vervulde in de parochie diverse functies, waaronder: 

 

• Adviseur voor de R.K. Werkliedenvereniging (R.K.W.V.) 

• Directeur van de Jonge Werkman 

• Directeur van de K.J.V. (Katholieke Jongelingsvereniging) 

• Directeur van de K.J.M. (Katholieke Jongemannenvereniging) 

• Directeur van de R.K. Voetbalvereniging Pathmos Boys 

• Directeur van de congregatieafdeling voor meisjes en jongens 

• Geestelijk adviseur van de R.K. Sportcentrale 

• Geestelijk adviseur van de afdeling Enschede van de 

Nederlandse Politiebond Sint-Michaël 

• Geestelijk adviseur van de Leo-Harmonie 

• Lid van het plaatselijke comité van actie voor de K.R.O. 

(Katholieke Radio Omroep) 

 

Daarnaast toonde hij veel betrokkenheid bij de zorg voor werkloze 

vrouwen en meisjes. Hoewel zijn vertrek al geruime tijd werd 

gevreesd, werd het in januari 1937 toch werkelijkheid: hij vertrok naar 

Indoornik, waar hij werd benoemd tot pastoor. 

 

Zijn tijd in Doornik 

In Indoornik wijdde Hermanus Johannes Campman zich volledig aan 

het verenigingsleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de kerk 

en de pastorie in het najaar van 1944 door oorlogsgeweld volledig 

verwoest.  

 



Ondanks deze tegenslag gaf pastoor Campman niet op. Hij nam 

initiatief en nam contact op met bisschoppelijk inspecteur J. 

Starmans om de bouw van een nieuwe kerk te bespreken. 

Architect Nijsten uit Vught maakte de tekeningen voor de nieuwe kerk. 

De laagste inschrijver, de firma H. Campman uit Velp, kreeg de 

opdracht en startte met de bouw voor een bedrag van ƒ114.000.  

De eerste steen werd gelegd in het voorjaar van 1948 door pastoor C. 

Spaan uit Montfoort, die de parochie na de oorlog had geadopteerd.  

De nieuwe kerk werd uiteindelijk op 6 februari 1949 plechtig 

ingezegend door pastoor W. Mulder, die pastoor was in Bemmel en 

tevens deken in het dekenaat. 

Dankzij de grote financiële bijdragen van de parochianen kon in 

januari 1949 ook een begin worden gemaakt met de bouw van een 

nieuwe pastorie. Onder de actieve leiding van pastoor Campman 

kwamen bovendien een modern wijkgebouw en een vierde leslokaal 

voor de school tot stand. Op 15 augustus 1959 vierde hij zijn 40-jarig 

priesterfeest, een mijlpaal in zijn leven als geestelijke. 



Het einde van zijn leven 

Begin 1968 keerde Hermanus Johannes Campman terug naar 

Montfoort, de plaats waar hij was geboren en opgegroeid. Helaas kon 

hij niet lang genieten van zijn welverdiende emeritaat.  

Hij verbleef in het Sint-Anthoniuspension te Montfoort en werd op het 

laatst opgenomen in het ziekenhuis te Oudewater. Daar overleed hij 

op 12 oktober 1969. Hij werd begraven in Doornik, de plaats waar hij 

zo veel jaren als pastoor had gewerkt. 
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