
‘Ik wil God wel knuffelen, maar hoe 

moet ik dat doen?’ 

“God is mijn talisman. Het geloof is mijn 

basis, mijn troost, houvast en steun. Ik heb 

heel veel zegeningen en daar ben ik heel 

dankbaar voor.  

In 2021 heb ik een hersenbloeding gehad, 

daardoor heb ik nu geen ‘filter’ meer. Ik kan 

alles nog. Het is gewoon een wonder dat ik er 

zo goed ben uitgekomen. 

Als mens kun je het verschil maken. Als ik in 

mijn vrije tijd over straat rijd en ik zie er een 

stoeptegel uit liggen, dan maak ik een foto 

en attendeer ik de gemeente erop.  

Of er ligt bijvoorbeeld een plas vla op de grond in de supermarkt. 

Dan roep ik een medewerker, omdat een slechtziende erover zou 

kunnen uitglijden. Bij de gemeente en sommige aannemers kennen 

ze me al, daar word ik begroet als een bekende. Ik ben echt een 

pitbull, ik laat pas los als ik het voor elkaar heb. 

Ik zie dit als mijn burgerplicht en het geeft me veel voldoening. Ik 

ben dankbaar dat ik dit mag doen. Het is niet een verdienste van 

mezelf, maar van God. Ik denk heel vaak: ik wil Hem wel knuffelen, 

maar hoe moet ik dat doen?” 

Marco werkt bij een werkvoorzieningsplek en kijkt graag komedies 

met zijn vriendin. 


