
Bekijk	de	webversie

Week	13	-	vrijdag	27	maart	2026

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

EZELIN	|	In	het	verhaal	van	Palmpasen	komt	geen	paard	voor.	Paarden	waren	in	die	tijd
vooral	 een	 teken	 van	 macht	 en	 rijkdom	 en	 werden	 gebruikt	 door	 de	 Romeinse
overheersers.	 Jezus	 zo	weten	wij,	 kiest	 bij	 zijn	 intocht	 voor	 een	 ezelin.	Geen	dier	dat
opvalt.	Terwijl	 de	mensen	 juichen	 en	 takken	 op	 de	weg	 leggen,	 komt	Hij	 niet	 als	 een
koning	die	indruk	wil	maken,	maar	als	iemand	die	dichtbij	wil	zijn.

De	 ezelin	 draagt	 Hem	 de	 stad	 binnen.	 Juist	 daarin	wordt	 zichtbaar	wie	Hij	 is.	 In	 die
bescheiden	intocht	schuilt	een	andere	kracht:	Vandaar	de	spreuk	van	deze	week:	“Niet	in
macht,	maar	 in	eenvoud	 ligt	de	ware	kracht.”	 Zo	 gaan	we	op	weg	naar	 de	Goede
Week	en	Pasen,	op	weg	naar	nieuw	leven.

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

Palmpasen	en	Pasen	–	een	feest	voor	kinderen

Zondag	 29	 maart	 is	 het	 Palmpasen.	 Tijdens	 de	 kinderwoorddienst	 gaan	 we
een	Palmpasenstok	maken.	Neem	een	met	crêpepapier	omwikkelde	stok	mee	en
een	broodhaantje.	Alle	andere	versiering	voor	een	mooie	Palmpasenstok	is	aanwezig.	

Zondag	 5	 april	 Pasen	 is	 er	 ook	 een	 kinderwoorddienst.	 Beide	 zondagen	 om	 10.00
uur	 in	 de	 Johannes	 de	 Doperkerk,	 Montfoort.	 Alle	 kinderen	 van	 groep	 1	 t/m	 groep
8	zijn	welkom!	Neem	je	vriendjes	mee	uit	je	klas,	uit	je	familie	of	van	je	sport!	

Zoek	je	palmpasenstok	maar	vast	op!	Gezellig	als	je	erbij	bent.	
Werkgroep	kinderwoorddienst

https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/l1vpps0mvs?lp-t=1774557349


Afgelopen	 dinsdag	 waren	 de
Vissengroep	 en	 de
Papegaaiengroep	 van	 de
Heeswijkschool	 op	 visite	 in	 de
kerk.	 Wat	 waren	 de	 kleuters
onder	 de	 indruk	 van	 de	 grootte
van	 de	 kerk.	 Ze	 mochten	 in	 de
kerk	bij	het	hoofdaltaar	en	het
doopvont	kijken.

Ze	hebben	geleerd	over	de	glas	in	lood	ramen	en	een	gebedje	gedaan	met	een	kaarsje
in	 de	 Mariakapel.	 Ook	 waren	 ze	 erg	 onder	 de	 indruk	 van	 de	 mooie	 stoel	 in	 de
Pastoorskamer	 en	 de	 prachtige	 kleding	 die	 in	 de	 kast	 hangt.	 Ook	 hebben	 ze	 de
biechtstoelhokje	en	de	beelden	van	dichtbij	kunnen	bekijken.	Het	was	leerzaam!

Zingt	 u	 mee	 in	 de	 vieringen	 rond	 Pasen?
Voor	 de	 oecumenische	 Goede
Vrijdagviering	 (3	 april,	 19.30	 uur	 in	 ’t
Kruispunt)	 en	 de	 katholieke	 Paaswake	 (4
april,	 21.00	 uur)	 wordt	 een	 klein
gelegenheidskoor	 gevormd.	 Iedereen
die	van	zingen	houdt	is	van	harte	welkom.
Vooraf	aanmelden	is	niet	nodig.

Voorafgaand	 aan	 beide	 vieringen	wordt	 er
kort	 ingezongen	 (een	 half	 uur	 van

tevoren),	met	begeleiding	van	George	Pluimakers	(Goede	Vrijdag)	en	Caroline	Leloux
(Paaswake).	 Ook	 op	 Paasmorgen	 (5	 april,	 6.00	 uur)	 wordt	 gezongen	 tijdens	 de
oecumenische	 Paaswake	 in	 ’t	 Kruispunt	 en	 de	 aansluitende	 wandeling	 rond	 het
Linschoterbos.	Oecumenische	Werkgroep	Linschoten	

Ale	 alle	 leerlingen	 van	 de	 twee	 katholieke
basisscholen	 	 komen	 komen	 op	 2	 april	 (Witte
Donderdag)	 naar	 onze	 kerk	 voor	 hun	 Paasviering.	 Bij
de	 Howiblo	 is	 de	 aanvang	 om	 9.00	 uur	 en	 de
Heeswijk	om	10.15	uur.	

Hierbij	 zijn	 (groot)ouders	 ook	 van	 harte	 welkom	mee	 te
vieren	en	kunnen	zij	plaatsnemen	op	de	nog	beschikbare
plaatsen	opzij	en	achter	in	de	kerk.

Deze	 vieringen	 zijn	 voor	 belangstellenden	 ook	 online	 te
volgen	via	 internet.	U	kunt	dit	vinden	op	onze	website	of
zoek	naar	de	website	kerkdienstgemist.nl

Deze	Veertigdagentijd	nodigt	ons	uit	om
opnieuw	 voor	 het	 leven	 te	 kiezen.	 In
deze	 weken	 geven	 wij	 in	 deze
nieuwsbrief	telkens	een	korte	vooruitblik
op	de	lezingen	van	de	weekendvieringen.
Gaat	u	met	ons	mee,	op	weg	naar	nieuw
leven?

De	 lezingen	 van	 Palmzondag	 zijn:	 1e
lezing:	Jesaja	50,4-7	|	2e	 lezing:	Filippenzen
2,6-11|	Evangelie:	Matteüs	21,1-11

Deze	zondag	vieren	we	de	intocht	van	Jezus	in	Jeruzalem.	We	zien	dan	welke	weg	Jezus
kiest.	Niet	als	machtige	heerser,	maar	als	koning	van	vrede,	kwetsbaar	en	nabij.	Zijn	weg
nodigt	ons	uit	om	mee	te	gaan	in	eenvoud	en	vertrouwen.	Zo	opent	Hij	een	weg	van
vrede	die	ons	voorgaat	naar	Pasen.

Meer	over	de	werkgroep	kinderwoorddienst	►

Kleuters	in	de	kerk

Zingen	(in	Linschoten)	op	weg	naar	Pasen

Paasviering	scholen

Op	weg	naar	nieuw	leven

Teksten	te	lezen	bij	LEZING	VAN	DE	DAG	|	selecteer	datum	►

https://3eenheidparochie.nl/werkgroep-kinderwoorddienst/
https://3eenheidparochie.nl/vieren/lezing-van-de-dag/


Al	 geruime	 tijd	 vergaderen	 en	 werken	 de
kerkcommissie	en	de	pastoraatgroep	samen.
Daar	hoort	een	nieuwe	naam	bij!		Het	werk
en	de	 inzet	blijven	hetzelfde,	maar	we	gaan
verder	onder	de	naam:
	
Locatieraad	 Geboorte	 Johannes	 de
Doper	Montfoort/Linschoten
	
Het	 parochiebestuur	 heeft	 ingestemd	 met
de	 naam.	 Ook	 de	 kerkcommissies	 van	 de
andere	 geloofsgemeenschappen	 in	 onze	 parochie	 hanteren	 al	 de	 term	 locatieraad.
Wellicht	overbodig	te	vermelden	is	dat	er	niets	veranderd	aan	onze	geloofsgemeenschap
Geboorte	Johannes	de	Doper,		onderdeel	uitmakend	van	de	parochie	van	de	Heilige	Drie-
eenheid.

Regelmatig	 attenderen	 wij	 u	 op	 een
‘ontmoetingsverhaal’	 van	 Ontmoeten	 raakt!.
Dit	 onderdeel	 is	 afgelopen	 week	 vernieuwd	 en
opgesplitst	 in	 twee	 delen:	 naast	 de
ontmoetingsverhalen	 is	 er	 nu	 ook	 een	 aparte
inspiratiepagina.

Sommige	verhalen	staan	wat	los	van	een	concrete
ontmoeting,	maar	zijn	wel	een	bron	van	inspiratie.
Zoals	 het	 verhaal	 van	 Marion	 Korenromp	 van
afgelopen	week,	dat	nu	op	de	inspiratiepagina	is	te
vinden.	Alles	is	daar	aangepast	en	het	is	de	moeite
om	even	door	te	klikken.

Het	 verhaal	 gaat	 over	 een	 stel	 dat	 besluit	 tijdens
een	wereldreis	het	thuis	anders	te	gaan	doen.	Minder	stress,	meer	aandacht	voor	wat
écht	telt.	Maar	eenmaal	terug	blijkt	hoe	snel	je	weer	wordt	meegenomen	in	de	drukte
van	alledag…	Een	herkenbaar	verhaal	dat	raakt	aan	de	vraag:	waar	draait	het	eigenlijk
om	in	ons	leven?

Onlangs	kwam	een	bijzonder	bidprentje	aan	het	 licht	van
pastoor	Franciscus	Hendricus	Clemens	Forstmann,	die
van	1917	tot	1919	pastoor	was	in	Montfoort.	Hoewel	zijn
tijd	 hier	 kort	 was,	 liet	 hij	 een	 opvallende	 indruk	 achter.
Forstmann	was	een	begaafd	theoloog,	professor	en	een
man	 met	 vernieuwende	 ideeën	 en	 maatschappelijke
betrokkenheid.

Zijn	 leven	 vertelt	 het	 verhaal	 van	 iemand	 die	 met
overtuiging	 en	 toewijding	 zijn	 roeping	 vormgaf.
Nieuwsgierig	 naar	 deze	 bijzondere	 persoon	 en	 zijn
betekenis	 voor	 Montfoort?	 Lees	 het	 volledige	 artikel	 op
onze	 website	 bij	 Historie	 en	 wetenswaardigheden.	 Dit
bidprentje	 kwam	 op	 ons	 pad.	 Heeft	 u	 ook	 bijzondere
foto’s	of	documenten	uit	het	verleden	en	u	wilt	dat	delen
met	ons….	Laat	het	weten	aan	Sjaak	Spruijt?

Kerkcommissie/pastoraatgroep	>>>	een	nieuwe	naam.

Meer	informatie	over	de	samenstelling	Locatieraad	►

Inspiratiepagina	naast	de	ontmoetingsverhalen

Naar	deze	nieuwe	inspiratiepagina	►

Een	markante	pastoor	uit	het	verleden

Naar	het	verhaal	van	deze	voorganger	van	pastoor	Spaan►

https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/locatieraad/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/ontmoeten-raakt/inspiratiepagina/
https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2026/03/Pastoor-Forstmann.pdf


Als	 christenen	 willen	 wij	 omzien	 naar	 onze
naaste.	 Daarom	 organiseren	 we	 ook	 dit	 jaar	 in
de	 Goede	 Week	 een	 voedselinzameling	 voor
de	Voedselbank	Montfoort,	die	momenteel	26
gezinnen	ondersteunt.

Van	 Palmzondagweekend	 28–29	 maart	 tot
en	met	Tweede	Paasdag	6	april	2026	kunt	u
houdbare	 levensmiddelen	 inleveren	 vóór	 de
vieringen	 in	 Linschoten	 en	 Montfoort	 en	 op

werkdagen	 (ma–vr)	 tussen	10.00	en	12.00	uur	 in	 de	 hal	 van	 de	 kerk.	Manden	 staan
klaar.

Gevraagd	worden	o.a.:	zwarte	thee,	muntthee,	houdbare	melk,	aanmaaklimonade,	rijst,
pannenkoekenmix,	 pindakaas,	 oploskoffie	 en	 witte	 bonen	 in	 tomatensaus.	 Liever
géén	 pasta,	 pastasaus,	 linzen,	 couscous	 en	 kikkererwten,	 hiervan	 is	 nog	 voldoende
voorraad.	Hartelijk	dank	voor	uw	steun!	Namens	Caritas	–	Willy	Klein	Gunnewiek

Op	 Goede	 Vrijdag	 is	 er	 overdag	 gelegenheid	 om	 een
bloemenhulde	 aan	 het	 kruis	 te	 brengen,	 tijdens	 de
openingstijden	van	de	kerk:	van	10.00–12.00	uur	en	tijdens
de	 Kruisweg	 openstelling	 van	 14.30–15.30	 uur.	 Een

Overzicht	vieringen	Goede	Week	|	Pasen

►	zondag	29	maart	10.00	uur	-	Palmzondag	-	KWD	kinderwoorddienst	(Palmpaasstokken)

►	donderdag	2	april	9.00	uur	Howiblo	-	Paasviering	van	school	in	de	kerk
►	donderdag	2	april	10.15	uur		Heeswijkschool	-	Paasviering	van	school	in	de	kerk
►	donderdag	2	april	19.00	uur	-	Witte	Donderdag	-	Eucharistie	-	Henny	Slot	-	St	Caecilia

►	vrijdag	3	april	kerk	open	voor	een	bloemenhulde	bij	het	kruis	10-12	u	en	14.30-15.30u	
►	vrijdag	3	april	Goede	Vrijdag	-	14.30	tot	15.30	uur	doorlopend	kruisweg	(schermen)
►	vrijdag	3	april	Goede	Vrijdag	19.00	uur	-	Lijdensmeditatie-bloemenhulde	-	Dameskoor	

►	zaterdag	4	april	-	Paaswake	-	20.30	uur	-	Eucharistie	-	Henny	Slot	-	New	Generation	
►	zondag	5	april	-	10.00	uur	Pasen	-	Woord-communie	Bernard	Höfte	-	St	Caecilia	-	KWD
►	maandag	6	april	-	Tweede	Paasdag	-	11.00	uur	-	Luisteren	met	je	hart	-	lunch	
-------------------------------------------------------------------------
Vieringen	in	't	Kruispunt	Linschoten:	
►	vrijdag	3	april	't	Kruispunt	19.30	uur	-	Oec.	Goede	Vrijdag	viering	-	gelegenheidskoor
►	zaterdag	4	april	21.00	uur	-	viering	rond	Licht	en	Water	-	gelegenheidskoor
►	zondag	5	april	6.00	uur	-	Oecumenische	Paaswake/wandeling/ontbijt		

Voedselinzameling	in	de	Goede	Week

Meer	over	deze	inzameling	►

Goede	Vrijdag	–	bloemenhulde	bij	het	kruis

https://3eenheidparochie.nl/agenda/inzameling-voedselbank/


bloemhulde	is	ook	een	onderdeel	van	de	viering	van	19.00	uur.
Dan	 is	 er	 in	 de	 viering	 gelegenheid	 om	 bloemen	 bij	 het
kruis	te	leggen.

De	 door	 u	 meegebrachte	 bloemen	 worden	 door	 de
bloemengroep	op	creatieve	wijze	verwerkt	in	de	Paastuin	en
de	 paasversiering.	 Tip	 van	 de	 bloemengroep:	 We	 waarderen
een	gevarieerde	keuze	aan	bloemen,	dus	niet	alleen	tulpen,
maar	juist	ook	andere	soorten.	Dank	voor	uw	bijdrage!

Midden	 in	een	wereld	vol	onrust	en	conflicten
wordt	u	van	harte	uitgenodigd.	We	gedenken	het
laatste	 avondmaal	 in	 een	 eucharistiueviering
met	pater	Henny	 Slot.	 Het	 is	 bedoeld	 als	een
teken	van	hoop	 in	 deze	 tijd	waar	macht	 gelijk
wil	 krijgen	 en	 eigen	 belang	de	 boventoon	 voert.
Het	 voedt	 verdeeldheid	 en	 oorlogsgeweld,	 die
wereldwijd	zoveel	mensen	treft.

Jezus	 wijst	 ons	 een	 andere	 weg.	 Wie	 de
grootste	wil	zijn,	moet	dienaar	van	allen	worden.
Op	deze	avond	laat	Hij	dat	zien	in	een	indringend
gebaar	en	doorbreekt	Hij	de	logica	van	macht	en

wijst	Hij	de	weg	van	liefde,	verbondenheid	en	zorg	voor	elkaar.	Bereidt	u	voor	op	het
feest	 van	 Pasen	 en	 vier	 met	 ons	 mee.	 Samen	 met	 St	 Caecilia	 maken	 we	 er	 een
inspirerende	en	bezinnende	viering	van.

Op	 vrijdag	 3	 april	 2026,	 herdenken	 we	 dat	 Jezus
gekruisigd	 en	 gestorven	 is.	 Na	 de	 viering	 op
donderdagavond	 wordt	 er	 een	 groot	 kruis	 op	 het
liturgisch	centrum	geplaatst.	De	kerk	 is	op	Goede	Vrijdag
zoals	gebruikelijk	open	van	10.00	tot	12.00	uur.

Daarnaast	ook	speciaal	van	14.30	tot	15.30	uur.	U	kunt
dan	de	kruisweg	door	de	kerk	lopen	of	rustig	zitten	en	via
de	schermen	deze	kruisweg	(doorlopend)	volgen	met	gebed	en	achtergrond	muziek.

Deze	 vrijdagavond	 is	 er	 om	 19.00	 uur	 ook	 een	 viering	 en	 wel
een	‘Lijdensmeditatie’	waarbij	het	dameskoor	zal	zingen.	Onderdeel	van	deze	meditatie
is	ook	een	bloemenhulde	bij	het	kruis.		

Traditiegetrouw	 is	 er	 op	 Goede	 Vrijdag	 in	 't	 Kruispunt	 in
Linschoten	 om	 19.30	 uur	 een	 oecumenische	 Goede
Vrijdag	viering.

U	 kunt	 bij	 binnenkomst	 een	 kaarsje	 aansteken	 voor
iemand	 die	 in	 uw	 gedachten	 /	 gebeden	 is.	 Breng	 gerust
een	 bloem	 of	 tak	 groen	 mee.	 We	 lezen	 uit	 diverse
evangeliën,	er	zijn	mooie	verbeeldingen	telkens	met	een
korte	toelichting.

We	 zingen,	 er	 is	 een	 gedicht	 en	 en	 er	 is	 rust	 en
stilte.	 Kortom	 een	 ingetogen	 bijeenkomst,	 een	 goede
prelude	op	Pasen.	U	bent	van	harte	welkom!	

Kom	je	ook?	Iedereen	is	welkom.	Graag	nodigen
wij	 u/je	 uit	 voor	 onze	 paasbijeenkomst	 op	 Tweede
Paasdag	om	11:00	uur	 in	 de	 Kleine	 Johannes.	We
beginnen	 met	 'Luisteren	 met	 je	 hart'	 en	 zingen

Witte	Donderdag:	Doe	zoals	Ik.

Mogelijkheden	om	stil	te	staan	bij	Goede	Vrijdag

Linschoten:	oecumenische	viering	Goede	Vrijdag

Uitnodiging	voor	Tweede	Paasdag	6	april.



samen	 diverse	 paasliedjes.	 Heeft	 u	 een	 mooi	 lied
die	u	graag	aan	ons	wil	 laten	horen	dan	kunt	u	het
vooraf	aanmelden	(graag	voor	3	april)	via	de	email.

Na	dit	muzikale	programma	bent	u	van	harte	welkom
voor	 een	 feestelijke	 paaslunch.	 U	 kunt	 zich
aanmelden	 via	 de	 email:	 	 ontmoetenraakt-
johannes@3eenheidparochie.nl	of	via	het	formulier	in
de	huiskamer.	Kosten:	een	vrijwillige	bijdrage

Pasen	 herinnert	 ons	 eraan	 dat	 er	 altijd	 een
nieuw	begin	is.
Laten	we	samen	luisteren,	eten	en	genieten	van
het	leven.

Op	zondagmorgen	4	april	2026	wordt	in	’t	Kruispunt	net
als	 andere	 jaren	 weer	 een	 Oecumenische	 Paaswake
georganiseerd.	 De	 korte	 viering	 is	 voorbereid	 door	 de
Oecumenische	 werkgroep	 Linschoten	 in	 samen-
werking	 met	 Gerard	 Vendrig.	 De	 viering	 begint	 in	 de
vroege	ochtend	om	6.00	uur.

Aansluitend	 aan	 de	 viering	 wordt	 gezamenlijk	 de
begraafplaats	bezocht	en	wordt	een	lied	gezonden.	Er	is
gelegenheid	 om	 bloemen	 te	 leggen	 bij	 het	 geplaatste
kruis	 of	 bij	 het	 graf	 van	 een	 dierbare	 overledene.	 Rond
7.00	uur	is	er	een	kopje	thee	of	koffie	met	een	croissantje,
als	 voorbereiding	 op	 een	 inspirerende	 gezamenlijke
wandeling	rond	het	Linschoterbos.	Van	8.30	–	9.30	uur	is
er	 een	 ontbijt	 in	 ’t	 Kruispunt.	 Hierbij	 is	 iedereen

welkom,	aanmelden	vooraf	is	niet	nodig.	Oecumenische	Werkgroep	Linschoten,

De	lente	is	begonnen.	Dat	betekent	dat	we	ons	weer
voorbereiden	 op	 een	mooie	 zomer	 vol	 activiteiten!
Voor	het	vijfde	jaar	op	rij	zoeken	we	enthousiaste
vrijwilligers	om	samen	de	tent	op	te	bouwen.

Dat	 doen	 we	 zaterdag	 11	 april	 om	 09.00	 uur.
Met	een	paar	helpende	handen	is	het	zo	gebeurd,	en
samen	maken	we	er	een	gezellige	start	van	de	dag
van.	 Natuurlijk	 staan	 koffie	 en	 ontbijtkoek	 voor	 je
klaar!	Heb	je	tijd	en	zin	om	mee	te	helpen?	Meld
je	bij	Willy	klein	Gunnewiek	via:	klgunnewiek@outlook.com.

Wat	 betekent	 het	 om	 mens	 te	 zijn	 wanneer
zekerheden	wegvallen?	 In	 een	 indringende	 lezing	nam
Armand	Höppener	 zijn	 toehoorders	mee	 in	een	zoektocht
naar	 de	 ziel	—	 tastbaar	 in	 verantwoordelijkheid,	 zorg	 en
verbondenheid.	 In	 een	 goedgevulde	 Emmauskerk	 nam
psychiater	 en	 ziekenhuisdirecteur	 Armand	 Höppener	 het
publiek	 mee	 in	 een	 lezing	 over	 de	 ziel	 en	 de
verantwoordelijkheid	van	mensen.

Höppener	maakte	duidelijk	dat	mentale	ontreddering	niet
altijd	 ziekte	 is,	 maar	 vaak	 een	 teken	 van	 verlies	 van
bedding,	 richting	 of	 gedeelde	 taal.	 Zonder	 levende
waarden	 verzwakt	 een	 samenleving,	 aldus	 Höppener,

maar	hoop	kan	groeien	waar	mensen	verantwoordelijkheid	opnieuw	opnemen.	Waar	zij
elkaar	weer	weten	te	vinden	en	te	dragen,	ook	in	kwetsbaarheid.	

►Vanmorgen	 koffieochtend	 in	 't

Meer	over	Luisteren	met	je	Hart	op	onze	website	►

Oecumenische	Paaswake	Linschoten

Help	je	mee	de	tent	op	te	bouwen?

Inspiratieavond	'De	Ziel'

Lees	hier	het	uitgebreide	verslag	►

Korte	berichten	|	Niet	vergeten	|	Goed	om	te	weten

mailto:klgunnewiek@outlook.com
https://3eenheidparochie.nl/luisteren-met-je-hart/
https://3eenheidparochie.nl/2026/03/23/armand-hoppener-spreekt-over-de-ziel-in-een-volle-emmauskerk/


Kruispunt	

►Kerkbalans	in	de	week	van	8	tot	15	april		

►Heeft	u	al	kaarten	voor	het	Springconcert
25	april	?

►Zondag	 19	 april	 viering	 eerste	 H.
Communie

►Woensdag	15	april	soep	en	flmavond	 in
de	Rank	met	de	film	Kauwboy

Er	 worden	 met	 regelmaat	 interessante
algemene	 (kerkelijke)	 nieuwsberichten
op	onze	website	geplaatst.

Deze	 staan	 dan	 op	 diverse	 plaatsen
opgenomen	 op	 de	 pagina's	 van	 de	 parochie
of	 ook	 wel	 de	 andere	 geloofs-
gemeenschappen.	 Wij	 attenderen	 u	 er
graag	op.	Klik	op	de	titels	van	onderstaande
link(s).

Via	een	EXTRA	BIJ-Johannes	hebben	wij	eerder	deze	week
geïnformeerd	dat	op	23	maart	2026	op	81-jarige	leeftijd	is
overleden:
	
Cornelis	 Wilhelmus	 (Cor)	 Vlooswijk,	 echtgenoot	 van
Elly	Vlooswijk-Vendrig,	wonende	Pijlkruid.

Zondag	 29	 maart	 2026	 is	 er	 van	 19.00	 tot	 20.30	 uur
gelegenheid	 de	 familie	 te	 condoleren	 in	 Zalencentrum	 St
Joseph.

De	 uitvaartplechtigheid	 is	 op	 maandag	 30	 maart	 2026,
aanvang	14.00	uur	in	de	RK	Kerk	Geboorte	H.	Johannes	de	Doper.	Voorganger:	Ben	van
Blokland.	Na	de	plechtigheid	bent	u	welkom	in	Zalencentrum	St		Joseph.	De	begrafenis	zal
in	familiekring	plaatsvinden	op	de	R.K.	Begraafplaats	aan	de	Lodewijkstraat.

Op	zondag	29	maart	2026	gedenken	wij	in	het	bijzonder:

Annie	van	Wijk-Sluis	(†	28-03-2025)

Wij	staan	aan	het	begin	en	ook	bij	de	gebedsintenties	stil
bij	 haar	 eerste	 jaargedachtenis.	 Tijdens	 deze	 viering	 zal
haar	gedachteniskruisje	zichtbaar	in	ons	midden	aanwezig
zijn	en	brandt	er	een	lichtje	ter	nagedachtenis.

Na	afloop	van	de	viering	wordt	het	gedachteniskruisje	door
de	familie	mee	naar	huis	genomen.
	

Op	weg	naar	Pasen	zijn	we	aangekomen	bij	de	6e	zondag
van	 de	 veertigdagentijd:	 Palm-	 en	 Passiezondag.	 We
staan	 aan	 het	 begin	 van	 de	 Goede	 Week	 en	 laten	 ons

Andere	berichten	en	nieuws	op	de	parochiewebsite

De	kunst	van	het	lijden	31	maart	Emmauskerk	►

Passion	dichtbij,	voor	ouders	en	kinderen	28	maart	►

Gezocht	toekomstige	uitvaartvoorgangers	►

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Naar	het	volledige	bericht	op	de	website	►

Eerste	jaargedachtenis

Overzicht	overleden	parochianen	van	het	afgelopen	jaar	►

Vooruitblik	viering	Palm-	en	Passiezondag

https://3eenheidparochie.nl/agenda/de-kunst-van-het-lijden/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/27810/
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/03/gezocht-toekomstige-uitvaartvoorgangers/
https://3eenheidparochie.nl/2026/03/23/cor-vlooswijk-overleden/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/overzicht-overledenen/


raken	door	de	weg	die	Jezus	is	gegaan.

Het	 “Hosanna”	 van	 vandaag	 klinkt	 dubbel:	 vreugde	 en
hulde	 bij	 zijn	 intocht,	 maar	 ook	 de	 roep	 “red	 ons!”.
Vreugde	 en	 ontzetting,	 verering	 en	 veroordeling	 lopen
door	elkaar	heen	–	en	stellen	ons	de	vraag:	kies	ik	alleen
voor	 mezelf,	 of	 geef	 ik	 ruimte	 aan	 de	 ander	 en	 aan
nieuw	leven?	Het	is	een	Woord-	en	Communieviering	met
diaken	 Gerard	 Vaneker,	 met	 zang	 van	 het	 koor	 St.
Caecilia.	 De	 kinderen	 maken	 tijdens	 de
kinderwoorddienst	hun	Palmpaasstok.

'Niet	in	macht,	maar	in	eenvoud
																														ligt	de	ware	kracht'

Vanuit	de	lezingen	van	aankomende	zondag
Bron:	Filippenzen	2,6-8	en	Matteüs	21,5

Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Meer	over	deze	viering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	voor	de	aankomende	week	....

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur
Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://www.facebook.com/JohannesdeDoperMontfoort/
https://www.facebook.com/JohannesdeDoperMontfoort/
http://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/index.html
http://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/index.html
https://3eenheidparochie.nl/viering/palmzondag-7/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=aydh0rwjii&l=jk6ksifmn2
https://3eenheidparochie.nl/bankrekeningnummers/
https://3eenheidparochie.nl/vieren/vieringen/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://3eenheidparochie.nl/over-ons/nieuws/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/informatie-over-het-vieren-van-liturgie/kerkdienstgemist/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/fotoalbum-2/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/agenda-johannes-de-doper/
https://3eenheidparochie.nl/over-ons/alle-activiteiten/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/digitale-nieuwsbrief-en-parochieblad-bijeen/
https://3eenheidparochie.nl/privacyverklaring/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
javascript:;
javascript:;
mailto:nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-aydh0rwjii-l1vpps0mvs

