
Door jouw ogen 

Kijk in ogen en zie een meesterwerk,  

een uniek en kostbaar levensverhaal, 

binnen of buiten jouw kerk. 

Met nukken, deugden en verhalen: 

laat jij je oordeel door de buitenkant 

bepalen? 

Kijk met de ogen van een kind 

en zie hoe ieder meesterwerk 

mag worden bemind. 

Niet minder, maar juist meer. 

Wie echt goed kijkt, ziet het iedere keer. 

Niet met ogen half dichtgeknepen, 

maar wijd open 

heb je de ander aangekeken. 

Ook al zien we het 

op het eerste gezicht niet: 

in ieder meesterwerk schuilen 

hoop, liefde en verdriet. 

In ieder van ons 

schuilt een stukje van Gods werk. 

Wat is het dat ik daarvan merk? 

Dat Goddelijke maakt ons mensen één, 

want echt zoals jij — hij — zij 

is er geen één. 

(Geschreven en voordracht Mirjam Kompier)  

 


