
De	 nieuwe	 BIJeen	 (periode	 7	 maart	 t/m	 24	 april
2026)	 staat	 online	 klaar	 en	 wordt	 vanaf	 midden
volgende	week	weer	thuisbezorgd.	Het	thema	is
afgeleid	 van	 een	 van	 de	 zeven	 deugden,	 dit	 keer:
‘Geloof’.	 Op	 de	 voorzijde	 is	 een	 opvallende
afbeelding	geplaatst	 van	de	apostel	Thomas.	 Voor
velen	 wellicht	 wat	 onterecht	 bekend	 als	 de
“ongelovige”

Veel	mensen	herkennen	zich	daar	wel	in:	eerst	zien,
dan	geloven.	Toch	gaat	het	in	dit	nummer	juist	over
de	 deugd	 van	 het	 geloof,	 het	 vertrouwen	 dat	 ons
draagt	in	het	leven.	Geloven	is	durven	leven	vanuit
hoop,	 met	 een	 hart	 dat	 zich	 toevertrouwt	 aan	 wat
nog	 niet	 zichtbaar	 is.	 Zoals	 redactielid	 Frans
Overbeek	 dat	 kernachtig	 schrijft	 in	 het	 voorwoord
van	deze	BIJeen.

In	deze	BIJeen	staan	weer	veel	inspirerende	bijdragen.	Dit	keer	vooral	over	het	geloof
in	onze	tijd.	Ook	bestuur	en	pastoraal	team	spreken	hun	vertrouwen	in	de	toekomst	uit	in
een	 nieuw	 beleidsplan.	 Geloven	 heeft	 toekomst	 wanneer	 wij	 vrijmoedig	 durven
getuigen	van	de	hoop	die	in	ons	leeft.

Bekijk	de	webversie

Week	9	-	vrijdag	27	februari	2026

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

Ramadan	|	Juist	deze	weken	dat	wij	in	de	veertigdagentijd	zijn,	vieren	dit	jaar	gelijktijdig
moslims	wereldwijd	de	Ramadan.	Voor	hen	een	heilige	maand	van	vasten,	gebed	en
verbondenheid	op	weg	naar	het	Suikerfeest	(ʿId	al-Fitr’).	Wij	als	Christenen	kennen	dus
ook	deze	tijd	van	inkeer:	Op	weg	naar	nieuw	Leven.

Beide	tradities	nodigen	uit	tot	matigheid,	gebed	en	aandacht	voor	de	naaste.	Waar	het
vasten	ons	wat	 losmaakt	van	overvloed,	kan	het	hart	zich	openen	voor	de	ander.	 In
verbondenheid	met	 onze	moslimmedemensen	mogen	 ook	wij	 deze	 tijd	 beleven	 als	 een
weg	 van	 bekering	 en	 hoop.	 Samen	 zoeken	 naar	 vrede,	 gerechtigheid	 en	 een	 leven	 dat
meer	wordt	gedragen	door	vertrouwen	dan	door	macht	en	afgunst.

Daarom	 een	 leuk	 bericht	 van	 Liesbeth	 en	 Willy	 over	 hun	 ervaring	 dat	 zij	 waren
uitgenodigd	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 de	 maaltijd	 Iftar,	 welke	 na	 zonsopgang	 wordt
gehouden.	Bekijk,	zo	is	de	oproep,	ook	de	afbeelding	met	meer	uitleg	over	deze	heilige
maand	De	Ramadan.	
	
Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

De	nieuwe	BIJeen	>	thema:	GELOOF

Lees	hier	BIJEEN	alvast	digitaal	►

Vastenactie	voor	St.	Shirati

https://portal.dezaligezalm.nl/read/183/43274
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/osisekqy6q?lp-t=1772132124


De	 afgelopen	 jaren	 heeft	 onze	 parochie	 zich	 ingezet
voor	Stichting	Shirati	in	Tanzania.	De	projecten	groeien
zichtbaar:	 ondervoede	 kinderen	 krijgen	 verrijkte
pindakaas,	 steeds	 meer	 dorpen	 worden	 bereikt	 met
medicatie	 tegen	 schistosomiasis	 en	 patiënten	 in	 het
ziekenhuis	ontvangen	dagelijks	een	warme	maaltijd.

Na	een	recent	bezoek	aan	Shirati	kon	Kim	van	Rooijen	met
eigen	 ogen	 zien	 hoe	 waardevol	 deze	 steun	 is.	 Ook	 dit
jaar	zetten	we	ons	in	de	vastentijd	opnieuw	in	voor
deze	projecten.	Uw	bijdrage	 is	van	harte	welkom.	Meer

info:	 stichtingshirati.nl	 	 Er	 zijn	 in	 de	 40dagentijd	 twee	 extra	 collectes	 voor	 Shirati,	 het
weekend	van	7	/	8	maart	en	met	Pasen.		

Deze	Veertigdagentijd	nodigt	ons	uit	om
opnieuw	voor	het	leven	te	kiezen.	In	de
komende	 weken	 geven	 wij	 in	 deze
nieuwsbrief	 telkens	 een	 korte
vooruitblik	 op	 de	 lezingen	 van	 de
weekendvieringen.	Gaat	u	met	ons	mee,
op	weg	naar	nieuw	leven?

De	2e	 	zondag	van	de	veertigdagentijd:
Genesis	 12,1-4a	 |	 2	 Timoteüs	 1,8b-10	 |
Matteüs	17,1-9.	Deze	zondag	horen	we	over
geroepen	om	te	vertrouwen	en	ook	licht	dat	ons	richting	geeft

De	lezingen	van	deze	zondag	roepen	ons	op	tot	vertrouwen.	Zoals	Abraham	worden	ook
wij	gevraagd	om	op	weg	te	gaan	zonder	alles	te	weten.	In	Jezus	wordt	zichtbaar	dat	Gods
licht	richting	geeft	aan	onze	weg.

Onderweg	in	de	Veertigdagentijd	ontvangen	we	deze	zondag	een	moment	van	licht.	Op	de
berg	wordt	 Jezus	 geopenbaard	 als	 Gods	 Zoon.	 Dat	 licht	 is	 geen	 eindpunt,	maar	 een
bemoediging	om	verder	te	gaan	in	vertrouwen

Wat	 een	 fijn	 nieuws!	 Het	 schoonmaakrooster	 is
vernieuwd	en	geüpdatet.	Omdat	vanuit	New	Generation
zich	 met	 een	 groep	 heeft	 aangemeld	 te	 helpen
schoonmaken	 en	 door	 het	 een	 en	 ander	 aan	 te	 passen,
zijn	alle	plekken	weer	gevuld.	

Dank	voor	alle	 flexibiliteit	dames	en	heren!	Voel	 je	 je	nu
alsnog	 aangetrokken	 tot	 de	 verfrissende	 en	 gezellige

schoonmaakuurtjes?	 Ik	 zet	 iedereen	 graag	 op	 de	 reservelijst.	 Want	 ja,	 de	 groep
pensioengerechtigden	ís	er	nog	steeds.	Groet,	Truus	de	Beus.	truusdebeus@hotmail.com

Wegens	succes	in	de	afgelopen	jaren	is	er	een	verkoop	van
zakjes	 met	 pindarotsjes	 voor	 5	 euro.	 Deze	 keer	 te
verkrijgen	 in	 verschillende	 smaken.	 Hiermee	 steunt	 u	 het
project	 in	Shirati	waar	een	van	de	acties	het	uitdelen	van
zakjes	 pindakaas	 aan	 kinderen	 is.	 Deze	 bevatten
dagelijkse	 noodzakelijke	 voedingsstoffen.	 Door	 deze
pindarotsjes	 te	 kopen	 steunt	 u	 hen	 dus	 indirect	 op	 een
originele	manier	en	verwent	u	daarmee	ook	u	zelf.

Verkoop	 vindt	 plaats	 na	 de	 dienst	 of	 via	 de
gastvrouw(man)	in	de	huiskamer	op	de	openingstijden	(10-
12	uur).	Zie	ook	de	laatste	BIJeen	of	de	Shirati	website:	https://stichtingshirati.nl/	Wilt	u
geld	 doneren:	 IBAN	 NL	 21	 INGB	 0000	 0058	 50,	 Vastenactie	 Den	 Haag
o.v.v.	projectnummer	403062	Shirati,	Tanzania.	MOV,	Willy	klein	Gunnewiek

Lees	hier	een	verslag	van	Kim	van	Rooijen	►

Op	weg	naar	nieuw	leven

Volledige	tekst	op	lezing	van	de	dag	|	kies	de	juiste	datum	►	►

Schoonmaak	(werkgroep)	op	sterkte	!!!

Lees	hier	meer	over	het	schoonmaakwerk	►

Pindarotsjes
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https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2026/02/Stichting-Shirati-info-2026-.pdf
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Als	 werkgroep	 Caritas	 waren	 we	 uitgenodigd	 voor	 de
Iftar	 die	 verzorgd	 werd	 in	 De	 Rank	 door	 de	 Stichting
SECU.	 Willy	 klein	 Gunnewiek	 en	 ik	 sloten	 aan	 bij	 deze
maaltijd,	 waarmee	 het	 vasten	 tijdens	 de	 Ramadan
dagelijks	wordt	gebroken.

Neem	even	de	tijd	om	de	afbeelding	tot	je	te	nemen.	Waar
doen	deze	woorden	 je	aan	denken?	Zou	naast	het	woord

Ramadan	 ook	 Vasten	 kunnen	 staan?	 	 SECU,	 Kunst	 van	 het	 Samenleven,
wil	verbinding	en	ontmoeting	stimuleren.	Samen	eten	is	een	mooie	manier	om	elkaar	te
leren	kennen,	verhalen	te	delen	en	bruggen	te	bouwen!	(Liesbeth	van	Rooijen)

Op	 zaterdag	 7	 maart	 2026	 wordt	 in	 de	 St.
Franciscuskerk	 in	 Oudewater	 het	 verhaal	 van	 Maria
Magdalena	zingend	en	vertellend	tot	leven	gebracht.	Net
als	 bij	 De	 Maria	 Passie	 belooft	 het	 een	 bijzondere	 en
verzorgde	uitvoering	te	worden,	ditmaal	met	medewerking
van	zangers	en	spelers	uit	Oudewater	en	Montfoort.

De	 opbrengst	 is	 deels	 bestemd	 voor	 het	 goede	 doel	 Via	 225,	 dat	 hulp	 biedt	 aan
slachtoffers	van	huiselijk	en	seksueel	geweld	en	kindermishandeling.	Lees	meer	op	de
website	(van	Pax	Christi)	over	de	voorstelling,	het	goede	doel	en	de	kaartverkoop.

Op	zondag	1	maart	 	 is	 de	Ontmoetingslunch	 om	12.00
uur	 in	 de	 Kleine	 Johannes.	 Samen	 eten,	 samen
delen	 wij	brood	 en	 verhalen.	Kom	 een	 keertje	 kijken,
wij	zorgen	voor	de	soep	en	de	broodjes.

Het	 is	fijn	als	u/je	zich	van	tevoren	even	aanmeldt.	Dat
kan	 in	 de	 huiskamer	 of	 via	 email	 	 ontmoetenraakt-
johannes@3eenheidparochie.nl	 	 Kosten:	 een	 vrijwillige
bijdrage.

Op	 zondag	 8	 maart	 2026	 vieren	 we	 een	 bijzondere
mijlpaal:	 de	 100ste	 verjaardag	 van	 Syda	 Slot-van
Vliet.	Om	14.00	 uur	 bent	 u	 van	 harte	welkom	 in	 de
kerk	 voor	 een	 feestelijke	 dankdienst.	 Voorganger	 is	 haar
zwager,	pater	Henny	Slot.

Samen	 met	 de	 kinderen	 is	 een	 warme	 en	 persoonlijke
viering	 samengesteld,	 waarin	 geliefde	 nostalgische
liederen	en	eigentijdse	muziek	elkaar	afwisselen.	Naast
familie	 en	 genodigden	 is	 deze	 dankdienst
nadrukkelijk	voor	iedereen	toegankelijk.

Wie	niet	aanwezig	kan	zijn,	 kan	de	viering	 live	volgen	of
terugzien	 via	 Kerkdienstgemist.	 De	 familie	 nodigt	 u	 van
harte	uit	om	dit	bijzondere	moment	van	dankbaarheid	en	verbondenheid	in	de	kerk
mee	te	vieren.

Vanmorgen		vrijdag	27	februari	 is	er	weer	 'Praatje	met
een	 kaartje'	 in	 de	 Kleine	 Johannes	 van	 10.00	 tot	 12.00
uur.	 De	 koffie/thee	 staan	 klaar,	 welkom	 om	 aan	 te
schuiven	of	langs	te	komen.	

Heeft	u	iemand	die	we	een	kaartje	kunnen	sturen	laat	het
dan	 even	 weten.	 Vind	 u	 het	 leuk	 om	 een	 kaartje	 te
maken	kom	langs,	wij	helpen	u	graag.

Ramadan	en	vasten

Een	vergrote	versie	van	de	afbeelding	►

Musical	Maria	Magdalena	in	Oudewater

Lees	hier	verder	►

Komende	zondag	Ontmoetingslunch

Dankdienst	100	jaar	Syda	Slot-van	Vliet

Praatje	-	kaartje	-	meedoen?

https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2026/02/wat-is-ramadan.png
https://parochiepaxchristi.nl/nieuws/musical-maria-magdalena-in-oudewater/


Vandaag,	 vrijdag	 27	 februari	 opent	Koffiecafé	 ’t	 Kruispunt	 haar
deuren	voor	de	maandelijkse	koffie-inloop.	

Zin	 in	 gezelschap,	 een	 lekker	 kopje	 koffie	 en	 nieuwe	 mensen
ontmoeten?	Dan	 bent	 u/jij	van	harte	welkom	 tussen	10.30	uur	 en
12.00	uur	in	’t	Kruispunt,	Nieuwe	Zandweg	16	in	Linschoten.

Pastor	 Gerben	 Zweers	 en	 pastoraal	 werkster	 Hedwig
Mensink	 organiseren	 samen	 met	 een	 aantal	 andere
jongeren	 een	 reis	 naar	 Italië.	 Dit	 wordt	 een	 hele	 mooie
reis	 want	 die	 gaat	 naar	 een	 aantal	 bijzondere
plaatsen.

Deze	reis	 is	voor	jongeren	van	16	tot	en	met	30	jaar.
De	 reis	 is	van	13-22	augustus	en	kost	ongeveer	€	700,-.	De	 reis	 is	een	mengeling	van
cultuur,	 gezelligheid	 en	 inspiratie.	 We	 bezoeken	 mooie	 stadjes	 en	 plaatsen,	 we
hebben	veel	tijd	met	elkaar	(af	en	toe	koken	we	zelf!)	en	we	hebben	vieringen	in	mooie
kerken.	Dit	is	een	reis	die	je	niet	kunt	missen!

Het	Aartsbisdom	Utrecht	organiseert	ook	in	2026	weer	een
kinder-	en	tienerkamp.	Beide	zomerkampen	vinden	van	1
t/m	 6	 augustus	 plaats	 op	 Kampeerboerderij	 De
Heidebloem	 in	 Haarle.	 Het	 kinderkamp	 heeft	 als	 thema
'Beloofd	 is	 beloofd'.	De	 tieners	 maken	 deze	 week	 een
'Reis	 door	 de	 tijd'.	 De	 aanmelding	 voor	 beide
zomerkampen	 is	 geopend!	 Meer	 informatie	 op	 de	 site
van	Jong	Aartsbisdom

Tijdens	 de	 uitvaartplechtigheid	 van	 Toon	 Vlooswijk
(Doeldijk)	 op	 zaterdag	 7	 februari	 2026	 werd	 er	 een
collecte	 gehouden	 met	 een	 tweeledig	 doel.	 De	 totale
opbrengst	 bedroeg	€	 406,40.	 In	 overleg	met	 de	 familie
was	vooraf	besloten	de	helft	van	dit	bedrag	te	bestemmen
voor	 het	 Longfonds.	 Met	 dank	 aan	 de	 gevers	 is	 een
bedrag	van	€	203,40	door	ons	overgemaakt.

►	 Workshop	 stembevrijding	 6	 maart
13.00	uur	Montfoort.

►	 Byzantijnse	 Vespers	 7	 maart	 	 17.00
uur,	Nicolaaskerk	Nieuwegein	

►	Mini	 Mattheus	 passion	 8	maart	 15.00
uur	Barbarakerk	Nieuwegein

Kruispunt	koffiecafé	Linschoten

Jongerenreis	naar	Italië.

Lees	er	hier	meer	over	►

Kinder-	en	tienerkamp	2026

Lees	hier	verder	►

Collecte	uitvaart	Toon	Vlooswijk

Korte	berichten	|	Niet	vergeten	|	Goed	om	te	weten
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Er	 worden	 met	 regelmaat	 interessante
algemene	 (kerkelijke)	 nieuwsberichten
op	onze	website	geplaatst.

Deze	 staan	 dan	 op	 diverse	 plaatsen
opgenomen	 op	 de	 pagina's	 van	 de	 parochie
of	 ook	 wel	 de	 andere	 geloofs-
gemeenschappen.	 Wij	 attenderen	 u	 er
graag	op.	Klik	op	de	titels	van	onderstaande
link(s).

Afgelopen	 zondag	 22	 februari	 2026	 vierden	 Joop	 en	 Willy
van	 der	 Linden	 hun	 diamanten	 huwelijksjubileum	 met
een	mooie	viering	uit	dankbaarheid.

Een	 feestelijke	 viering	 met	 medewerking	 van	 het	 koor	 New
Generation.	Wij	feliciteren	het	bruidspaar	van	harte	en	wensen
hen	nog	menige	mooie	jaren	toe.		

NB	 Het	 nieuws	 bereikte	 ons	 als	 redactie	 te	 laat	 voor	 een
tijdige	melding.	Belangstellenden	kunnen	de	komende	weken
nog	terug	kijken	via	kerkdienstgemist.			

Op	de	tweede	zondag	van	de	veertigdagentijd	worden
we	in	de	lezingen,	net	als	Abraham,	gevraagd	om	weg	te
trekken	 uit	 onze	 vertrouwde	 omgeving	 	 en	 nieuwe
wegen	 te	 gaan.	Ook	 de	 leerlingen	 van	 Jezus	 komen	 in
beweging.

In	 de	 Woord-	 en	 Communieviering	 waarin	 Gerard
Vaneker	 ons	 voorgaat	 en	 het	 koor	 Caecilia	 muzikaal
ondersteunt,	 worden	 wij	 ook	 uitgedaagd	 om	 in
beweging	 te	 komen.	U	 bent	 van	 harte	 uitgenodigd	 om
mee	te	komen	vieren.
	

Het	moment	is	niet	om	te	blijven,
																														maar	om	te	volgen.

Vanuit	de	lezingen	van	aankomende	zondag
Bron:	Matteüs	17,	1-9

Andere	berichten	en	nieuws	op	de	parochiewebsite

Brief	Veertigdagentijd	kardinaal	Eijk	►

Boodschap	Veertigdagentijd	Paus	Leo	►

Maak	kennis	met	Augustinus,	boek	pastor	Zweers	►

Huwelijksjubileum:	60	jaar	!

Nieuwe	wegen	gaan

Meer	over	deze	viering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	voor	de	aankomende	week	....

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

https://3eenheidparochie.nl/2026/02/19/brief-kardinaal-eijk-bij-veertigdagentijd-2026/
https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2026/02/Boodschap-paus-Leo-Veertigdagentijd.pdf
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Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur
Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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