
De	 afgelopen	 jaren	 heeft	 onze	 parochie	 zich	 met	 grote
betrokkenheid	 ingezet	 voor	 Stichting	 Shirati	 in
Tanzania.	 De	 projecten	 groeien	 zichtbaar:	 ondervoede
kinderen	 krijgen	 verrijkte	 pindakaas,	 steeds	 meer
dorpen	 worden	 bereikt	 met	 medicatie	 tegen
schistosomiasis	 en	patiënten	 in	het	 ziekenhuis	ontvangen
dagelijks	een	warme	maaltijd.

Na	een	recent	bezoek	aan	Shirati	kon	Kim	van	Rooijen	met	eigen	ogen	zien	hoe	waardevol
deze	 steun	 is.	Ook	dit	 jaar	zetten	we	ons	 in	de	vastentijd	opnieuw	 in	voor	deze
projecten.	Uw	bijdrage	blijft	van	harte	welkom.	Meer	info:	stichtingshirati.nl	Er	zijn	twee	
extra	collectes	in	de	40	dagentijd	en	ook	met	Pasen.	wordt	voor	deze	actie	gecollecteerd
En	er	komt	ook	nog	een	actie	verkoop	van	pindarotsjes.	

Deze	Veertigdagentijd	nodigt	ons	uit	om
opnieuw	voor	het	leven	te	kiezen.	In	de
komende	 weken	 geven	 wij	 in	 deze
nieuwsbrief	 telkens	 een	 korte
vooruitblik	 op	 de	 lezingen	 van	 de
weekendvieringen.	Gaat	u	met	ons	mee,
op	weg	naar	nieuw	leven?

De	 eerste	 zondag	 van	 de	 Veertigdagentijd:
Genesis	 2,7-9;	 3,1-7	 |	 Romeinen	 5,12-19	 |
Matteüs	 4,1-11.	 Teksten	 die	 gaan	 over
verleiding	en	vertrouwen.	

Bekijk	de	webversie

Week	8	-	vrijdag	20	februari	2026

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

INGETOGEN	 |	 Na	 weken	 van	 vooraankondigingen	 en	 voorproeven	 op	 de
carnavalsviering,	waarin	water	en	wijn	op	vele	plaatsen	rijkelijk	vloeiden,	komen	we	nu
samen	 in	 een	 periode	 van	 kerkelijke	 ingetogenheid.	 Met	 Aswoensdag	 is	 de	 toon
gezet:	“ontmaskerd”	worden.	Minder	gericht	op	uiterlijk	vertoon	en	 indruk	maken,	meer
aandacht	voor	het	innerlijk.

In	stilte,	gebed	en	het	teken	van	as	erkennen	we	onze	kwetsbaarheid	én	onze	hoop.
Want	as	is	geen	eindpunt,	maar	vruchtbare	aarde	waarin	nieuw	leven	kan	groeien.	Op
weg	 naar	 Pasen	 volgen	we	 dit	 jaar	 het	 centrale	 thema	 ‘Op	 weg	 naar	 nieuw	 leven’.	 Als
redactie	besteden	we	daarom	wekelijks	aandacht	aan	de	 lezingen.	Wie	wil,	kan	zo	 in
deze	veertigdagentijd	ingetogen	meedoen	en	meelezen.

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

Wij	blijven	met	de	vastenactie	St.	Shirati	steunen

Klik	hier	voor	het	korte	verslag	van	Kim	van	Rooijen	►

Op	weg	naar	nieuw	leven

https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2026/02/Stichting-Shirati-info-2026-.pdf
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/ywjp9j1dfc?lp-t=1771540464


Aan	het	begin	van	de	Veertigdagentijd	worden	we	geconfronteerd	met	verleiding	en
keuze.	De	lezingen	laten	zien	hoe	wantrouwen	breuk	brengt,	maar	ook	hoe	vertrouwen
nieuw	leven	opent.	In	Jezus	zien	we	een	weg	die	standhoudt,	zelfs	in	de	woestijn.

Het	gaat	ook	over:	Kiezen	voor	leven.	Want	de	teksten	stellen	ons	ook	voor	een	keuze:
leven	 vanuit	 eigen	macht,	 of	 leven	 in	 vertrouwen	 op	God.	 	Waar	 de	mens	 faalt,	 opent
Christus	een	nieuwe	weg.

De	 Jezuïeten	 nodigen	 je	 uit	 voor	 de	 digitale	 40-
dagenretraite	"Licht	dat	 leven	geeft",	 geschreven	door
Tim	van	de	Veen	sj;	Deze	retraite	is	van	Aswoensdag	(18
februari	2026	)	tot	Paaszondag	en	is	gratis.	

Als	deelnemer	van	de	digitale	retraite	ontvang	je	in	de	40-
dagentijd	dagelijks	een	gebedsmail.	In	deze	mail	staat
de	meditatie	voor	de	volgende	dag.	Zo’n	meditatie	bestaat
uit	een	Bijbeltekst	en	enkele	vraagjes	die	je	helpen	om
de	woorden	binnen	 te	 laten	komen	 in	 je	hart.	 Je	bepaalt
zelf	hoeveel	tijd	je	hiervoor	uittrekt.

Met	 ruim	 20.000	 deelnemers	 uit	 Nederland	 en	 Vlaanderen	 is	 deze	 digitale	 retraite	een
waardevolle	ondersteuning	in	je	voorbereiding	op	Pasen.

Op	 vrijdag	 27	 februari	 van	 10.00	 tot	 12.00	 uur	 is	 er
weer	 Praatje	met	 een	 kaartje	 in	 de	 Kleine	 Johannes.	 De
koffie/thee	staan	klaar	dus	 iedereen	is	welkom	om	aan
te	schuiven	of	langs	te	komen.	

Heeft	u	iemand	die	we	een	kaartje	kunnen	sturen	laat	het
dan	 even	 weten.	 Vind	 u	 het	 leuk	 om	 een	 kaartje	 te
maken	kom	langs,	wij	helpen	u	graag.

Vorige	 week	 zaterdag,	 7	 februari,	 is	 het	 nieuwe
beleidsplan	officieel	gepresenteerd.	Voor	dit	plan	is	er
inspiratie	 gehaald	 uit	 het	 boek	 Als	 God	 renoveert	 van
James	Mallon.	Graag	willen	we	 jullie	uitnodigen	om	ook
samen	het	inspirerende	boek	Als	God	renoveert	te	lezen.
In	dit	boek	worden	we	uitgedaagd	om	na	te	denken	over
hoe	we	 als	 kerk	 kunnen	 groeien	 in	 geloof,	 gemeenschap
en	missionaire	kracht.	

We	willen	dit	boek	niet	alleen	individueel	lezen,	maar	juist	samen.	Daarom	organiseren	we
een	leesgroep	waarin	we	met	elkaar	in	gesprek	gaan.	Iedereen	is	van	harte	welkom!	De
eerste	 bijeenkomst	 was	 donderdag,	 19	 februari,	 in	 het	 pastoraal	 centrum	 naast	 de	 St.
Nicolaaskerk	in	Nieuwegein,	Utrechtsestraatweg	8.	De	volgende	bijeenkomsten	zijn	op
19	maart,	16	april	en	21	mei.	Verdere	informatie	is	terug	te	vinden	in	het	parochieblad
en	aanmelden	kan	via	de	mail	naar	rebecca.miedema@lichtvanchristus.nl

Op	zondag	1	maart	 	 is	 de	Ontmoetingslunch	 om	12.00
uur.in	de	Kleine	Johannes.	Samen	eten,	samen	delen	wij
brood	 en	 verhalen.	Kom	 een	 keertje	 kijken	 wij	 zorgen
voor	de	soep	en	de	broodjes.

Het	 is	fijn	als	u/je	zich	van	tevoren	even	aanmeldt.	Dat
kan	 in	 de	 huiskamer	 of	 via	 email	 	 ontmoetenraakt-
johannes@3eenheidparochie.nl	 Kosten:	 een	 vrijwillige
bijdrage.

Volledige	tekst	op	lezing	van	de	dag	|	kies	de	juiste	datum	►

Digitale	40-dagenretraite	van	de	Jezuïeten.

Klik	hier	om	je	aan	te	melden	(alleen	emailadres)	►

Laatste	vrijdag:	Praatje	met	een	kaartje

Leesgroep:	Als	God	renoveert

Lees	hier	meer	over	het	beleidsplan	►

Eerste	zondag:	Ontmoetingslunch

https://3eenheidparochie.nl/vieren/lezing-van-de-dag/
https://ignatiaansbidden.org/
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/11/beleidsplan-2025-2029/


Het	 was	 afgelopen	 zondag	een	 bomvolle
kerk	 met	 veel	 vreugde,	 ontmoeting	 en
verbondenheid.	 Zoals	 al	 jaren	 traditie
vieren	 wij	 carnaval	 op	 een	 respectvolle
manier.	 Al	 vele	 jaren	 sluiten	 wij	 ons
liturgisch	 aan	 bij	 dit	 feest,	 juist
vanwege	 de	 katholieke	 wortels	 die
carnaval	 verbinden	 met	 de	 tijd	 die	 erop
volgt:	 de	 veertigdagentijd	 (of	 vastentijd),
beginnend	op	Aswoensdag.

Het	thema	van	deze	viering	was:	‘Geen	water	bij	de	wijn’.	Een	uitnodiging	om	het	leven
samen	 te	 vieren,	 aandacht	 te	 hebben	 voor	 elkaar	 een	 echte	 gemeenschap	 te
ervaren.	Tegelijk	herinnert	carnaval	ons	eraan	dat	het	niet	alleen	om	uitbundigheid	gaat,
maar	ook	om	loslaten,	omkeren	en	ruimte	maken	voor	wat	er	werkelijk	toe	doet	-	met
een	glimlach	én	met	diepgang.

Er	was	klokslag	10.00	uur	een	feestelijke	binnenkomst		van	Prins	Joerie,	Prinses	Tessa
samen	met	hun	gevolg,	en	ook	Prins	Boris	en	Prins	Levi	de	tweede.	Diaken	Frank
van	 Rooijen	 (uit	 Kwakbollenpoel)	 was	 er	 als	 zeer	 carnavalsbekwaam	 voorganger.	 Hij
maakte	 indruk	 met	 zijn	 gezongen	 versie	 van	 Hallelujah.	 We	 hebben	 genoten	 van
ZWUP,	en	het	koor	St.	Caecilia	zong	ook	voluit	mee.

Op	een	familieverjaardag	was	iedereen	druk	in	gesprek
met	elkaar,	op	één	persoon	na.	Uit	mijn	ooghoeken	nam	ik
waar	 dat	 de	 jonge	 vrouw	 de	 hele	 tijd	 alleen	 op	 de	 bank
zat.	Niemand	 sprak	 haar	 aan,	 niemand	 had	 oog	 voor
haar.	Af	en	toe	nipte	ze	van	haar	drankje	en	keek	om	zich
heen.	Op	een	gegeven	moment	ging	 ik	naast	haar	 zitten
en	begon	een	gesprekje.

Ze	 bleek	 nieuw	 op	 deze	 verjaardag	 en	kende	helemaal
niemand,	op	de	 jarige	na.	We	raakten	dieper	 in	gesprek
met	 elkaar	 over	 haar	 leven,	 gezin	 en	 werk.	 Later
bedankte	 ze	mij	 dat	 ik	 aandacht	 voor	 haar	 had.	 Achteraf	 vroeg	 ik	 mij	 af	 hoe	 de
anderen	in	dezelfde	ruimte	naar	deze	situatie	hebben	gekeken.	Nam	niemand	haar	waar?
“Zag”	niemand	haar?	Wachtte	men	erop	dat	zij	het	gesprek	begon?	Keek	iedereen	weg?
Uit	gemakzucht	of	desinteresse?

Hopelijk	probeert	 een	 ieder	bij	 te	dragen	aan	een	stukje	verbinding,	 elkaar	echt	 te
“zien”	 en	 daarmee	 een	 mooie	 ontmoeting	 aan	 te	 gaan.	 Elk	 gesprek(je)	 en	 blijk	 van
aandacht	is	waardevol.

Op	 zondag	 8	 maart	 2026	 vieren	 we	 een	 bijzondere
mijlpaal:	 de	 100ste	 verjaardag	 van	 Syda	 Slot-van	 Vliet.
Om	 13.30	 uur	 bent	 u	 van	 harte	 welkom	 in	 de	 kerk
voor	 een	 feestelijke	 dankdienst.	 Voorganger	 is	 haar
zwager,	pater	Henny	Slot.

Samen	 met	 de	 kinderen	 is	 een	 warme	 en	 persoonlijke
viering	 samengesteld,	 waarin	 geliefde	 nostalgische

Er	ging	"Geen	water	bij	de	wijn"

Bekijk	de	foto's	in	het	fotoalbum	►

Viering	terug	kijken	via	kerkdienstgemist	►

Ontmoeting	van	de	maand	februari	2026

Naar	de	serie	ontmoetingen	van	de	maand	op	de	website	►

Dankdienst	100	jaar	Syda	Slot-van	Vliet

https://photos.app.goo.gl/TaRdrLVZ81SGsc3TA
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1339/events/recording/177114600001339
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/ontmoeten-raakt/ontmoetingen-van-de-maand/


liederen	en	eigentijdse	muziek	elkaar	afwisselen.	Naast
familie	 en	 genodigden	 is	 deze	 dankdienst	 nadrukkelijk
voor	iedereen	toegankelijk.

Wie	niet	aanwezig	kan	zijn,	 kan	de	viering	 live	volgen	of
terugzien	 via	 Kerkdienstgemist.	 De	 familie	 nodigt	 u	 van
harte	uit	om	dit	bijzondere	moment	van	dankbaarheid
en	verbondenheid	in	de	kerk	mee	te	vieren.

Er	komen	veel	dankbare	berichten	binnen.	De
stichting	 Hulp	 kinderen	 in	 Polen/Oekraïne	 kon
opnieuw	 veel	 hulpgoederen	 brengen	 naar
opvanglocaties	 in	 Oekraïne,	 waar	 vooral
gezinnen	uit	de	Donbas	worden	opgevangen.

In	een	centrum	met	700	gezinnen	werd	voor	de
kinderen	 zelfs	 een	 Sinterklaasfeest
georganiseerd	 met	 cadeaus	 en	 warme	 kleding
uit	Nederland.	De	stichting	hoopt	binnenkort	weer
een	 transport	 te	 verzorgen	 met	 dringend
benodigde	goederen.

Let	 op:	 er	 wordt	momenteel	 géén	 kleding	meer	 ingezameld,	 omdat	 de	 voorraden	 ter
plaatse	ruim	voldoende	zijn.	Hartelijk	dank	voor	alle	reeds	ontvangen	hulpgoederen,	mede
namens	het	Centrum	van	Barmhartigheid	in	Drohobych.Gerard	van	Vliet	
Klik	op	de	lijst	...Voor	Montfoort	en	Linschoten	is	dagelijks	inleveren	mogelijk	van	10-
12	uur	bij	de	Kerk	en	ook	bij	Gerard	van	Vliet	Hofdijk	7	-		06-1394	7830

Op	 dinsdagavond	 3	 maart	 organiseren
ontmoetingscentrum	 ’t	 Bakkershuis	 en	 Steunpunt
Mantelzorg	 een	 toegankelijke	 informatieavond	 over	 het
(zelfgekozen)	 levenseinde.	 NVVE-voorlichter	 Joke
Kranenburg	 geeft	 heldere	 uitleg	 over	 keuzes,
mogelijkheden	en	vragen	rond	het	levenseinde.

De	bijeenkomst	vindt	plaats	in	zalencentrum	Sint	Joseph	(Montfoort),	start	om	19.30	uur
(inloop	vanaf	19.00	uur)	en	is	gratis	toegankelijk	voor	alle	 inwoners	van	Montfoort	en
Linschoten.	Aanmelden	is	niet	nodig.	U	bent	van	harte	welkom.

De	 Veertigdagentijd	 die	 op	 Aswoensdag	 (18	 februari)
begint,	 is	 een	 tijd	 van	 verstilling,	 gebed	 en
onthouding.	 In	 deze	 periode	 proberen	 we	 ons	 zoveel
mogelijk	 te	 richten	 op	 wat	 er	 werkelijk	 toe	 doet	 in	 ons
bestaan:	onze	relatie	met	de	levende	Heer	en	de	band	met
onze	 medemens	 –	 door	 te	 geven	 aan	 bijvoorbeeld	 de
Vastenactie.

We	bereiden	ons	in	deze	tijd	met	hart	en	ziel	voor	op	het
Hoogfeest	van	Pasen.	Christus	heeft	aan	het	kruis	vrijwillig
zijn	leven	gegeven	en	heeft	met	dat	offer	voor	ons	de	weg
naar	de	vergeving	van	onze	zonden	geopend:	“God	echter
bewijst	zijn	liefde	voor	ons,	doordat	Christus	voor	ons	is	gestorven,	toen	wij	nog	zondaars
waren”	(Rom.	5,8).	Met	Pasen	vieren	we	dat	Christus	de	dood	heeft	overwonnen	en	ons
daarmee	is	voorgegaan	naar	het	huis	van	de	Vader.

Nieuws	uit	Oekraïne

Zie	website	stichting	lijst	van	dringend	benodigde	goederen►

Informatieavond	SWOM:	Wat	als	morgen	alles	anders	is?

Lees	hier	meer	over	deze	avond	op	de	website	van	de	SWOM	►

Brief	Veertigdagentijd	kardinaal	Eijk

Lees	hier	de	volledige	brief	►

Boodschap	paus	Leo	voor	de	Veertigdagentijd

https://steunkindereninpolen.nl/urgente-goederen/
https://www.swomontfoort.nl/wat-als-morgen-alles-anders
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/19/brief-kardinaal-eijk-bij-veertigdagentijd-2026/


Onder	de	titel	‘Luisteren	en	vasten:	de	Veertigdagentijd	als
tijd	 van	 bekering’	 publiceerde	 paus	 Leo	 XIV	 zijn	 boodschap
voor	de	Veertigdagentijd	2026.	Volgens	de	Heilige	Vader	een	tijd
om	vernieuwing	in	ons	geloof	te	vinden’.

De	paus	legt	in	zijn	boodschap	drie	accenten:	luisteren,	vasten
en	het	samen	beleven	van	de	Veertigdagentijd.	“De	bereidheid
om	te	luisteren	is	de	eerste	manier	waarop	wij	laten	zien	dat	wij
een	 relatie	met	 iemand	willen	 aangaan.”	De	 paus	 spreekt	 over
“leren	 luisteren	 zoals	 God	 luistert”.	 Dat	 betekent	 ook
erkennen	dat	de	situatie	van	de	armen	een	appèl	op	ons	doet.

►	 Vrijdagmiddag	 27	 februari	 om	 15:30
uur	 is	 er	 weer	 een	 bijeenkomst	 ter
voorbereiding	op	de	1e	H.	Communie.	

Deze	middag	 staan	we	met	de	kinderen	 stil
bij	het	doopsel.	Mia	zal	uitleg	geven	en	de
kinderen	mogen	 een	 eigen	 pop	mee	 nemen
die	 misschien	 ook	 daadwerkelijk	 gedoopt
mag	worden.
	

Er	 worden	 met	 regelmaat	 interessante
algemene	 (kerkelijke)	 nieuwsberichten
op	onze	website	geplaatst.

Deze	 staan	 dan	 op	 diverse	 plaatsen
opgenomen	 op	 de	 pagina's	 van	 de	 parochie
of	 ook	 wel	 de	 andere	 geloofs-
gemeenschappen.	 Wij	 attenderen	 u	 er
graag	op.	Klik	op	de	titels	van	onderstaande
link(s).

Via	 een	 EXTRA	 BIJ-Johannes	 hebben	 wij	 eerder
deze	week	geïnformeerd	dat	op	12	februari	2026	is
op	85-jarige	leeftijd	overleden:	

Johannes	 	 Stefanus	 (Hans)	 Vendrig,
echtgenoot	 van	 Riet	 Vendrig-van	 Dijk,
Wilhelminaplein.	 Op	 donderdagavond	 19	 februari
2026	was	er	een	uitvaartplechtigheid	in	de	RK	Kerk
Geboorte	H.	Johannes	de	Doperen	de	crematie	was	in	besloten	kring.

Na	 de	 uitbundige	 carnavalsviering	 zijn	 we	 Aswoensdag
gestart	 in	 de	 Veertigdagentijd.	 Tijd	 van	 bezinning,
inkeer	 en	 omkeer,	 om	 op	 weg	 te	 gaan	 naar	 nieuw
leven,	Pasen!

De	 lezingen	van	vandaag	willen	ons	daarbij	 inzicht	geven
in	 de	 keuzes	 die	 gemaakt	 worden.	 Blijven	 we	 kiezen
voor	materiele	belangen	en	menselijke	behoeften	of	kiezen
we	 voor	 hogere	 waarden:	 voor	 de	 liefde	 van	 God	 en
aandacht	 voor	 de	 medemens?	 Het	 was	 ook	 voor	 Jezus
niet	gemakkelijk	 om	de	 juiste	weg	 te	 vinden,	maar	Hij

Lees	hier	het	volledige	bericht	►

Korte	berichten	|	Niet	vergeten	|	Goed	om	te	weten

Andere	berichten	en	nieuws	op	de	parochiewebsite

Inspiratie-avond	over	‘De	ziel’►

Inspiratie-avonden	pelgrims	van	hoop	2026	►

Utrechtse	parochies	lopen	samen	Stille	Omgang	►

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Naar	het	volledige	bericht	op	de	website	►

Vooruitblik	vieringen	van	het	aankomende	weekend

https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2026/02/Boodschap-paus-Leo-Veertigdagentijd.pdf
https://3eenheidparochie.nl/agenda/inspiratie-avond-over-de-ziel/
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/16/inspiratieavonden-pelgrims-van-hoop-in-2026/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/utrechtse-parochies-lopen-samen-stille-omgang/
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/14/hans-vendrig-overleden/


weet	de	verleidingen	te	weerstaan.	Hij	vindt	zijn	keuze.

Mogen	 we	 in	 deze	 veertigdagentijd	 groeien	 in	 het	 “op
weg	gaan	naar	nieuw	leven”.	Vanuit	de	 leegte	kom	je
tot	 besef,	 kom	 je	 in	 nieuwe	 beweging!	 Zaterdag	 en
zondag	 zijn	 er	 eucharistievieringen	 met	 pastoor	 P.
Ambting.	 Zaterdag	 samenzang	 met	 Caroline	 Leloux	 en
zondag	koor	New	Generation.

									Wie	je	volgt,
																			bepaalt	wie	je	wordt.

Vanuit	de	lezingen	van	aankomende	zondag
Bron:	Matteüs	4,	1–11

Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Meer	over	deze	viering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	voor	de	aankomende	week	....

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur
Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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