
Bekijk	de	webversie

Week	7	-	vrijdag	13	februari	2026

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

WATER	|	Carnaval	is	het	feest	van	kleur,	anders	doen	en	wat	relativering.	De	wereld
om	ons	heen	mag	nu	 even	 op	 zijn	 kop.	 Een	paar	 dagen	 lachen	 om	 jezelf	 en	 het	 leven
vieren.	 Dit	 jaar	 klinkt	 bij	 de	 carnavalsviering	 op	 zondag	 een	 prikkelend	 thema:	 “Geen
water	bij	de	wijn.”	Wat	niet	wil	zeggen	nu	en	dan	wat	water	te	nuttigen	voor	de
balans.	Water	 is	 in	alle	opzichten	onmisbaar.	Water	zuivert,	 lest	dorst	en	houdt	velen	 in
deze	dagen	als	tussendoortje,	ook	echt	letterlijk	op	de	been.	Het	is	de	bron	van	leven.

'Geen	 water	 bij	 de	 wijn'	 is	 uitstekend	 als	 het	 gaat	 om:	 omzien	 naar	 elkaar,	 samen
vieren	en	geloven	dat	liefde	sterker	is	dan	verdeeldheid.	Carnaval	herinnert	ons	eraan	dat
het	leven	gevierd	mag	worden,	uitbundig	en	met	een	knipoog.	Maar	ook	dat	wat	écht
telt	 niet	 verdund	 hoeft	 te	worden.	Wij	 nodigen	 u	 van	 harte	 uit	 om	mee	 te	 vieren.	Met
muziek,	humor	en	een	glimlach,	maar	zonder	water	bij	de	wijn.	Veel	plezier!		

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

Welkom	bij	de	carnavalsviering	in	de	kerk

Komende	 zondag	 is	 er	 hopelijk	 veel
vreugde,	ontmoeting	en	verbondenheid	in
onze	kerk.	Met	een	eigentijdse	woord-
en	 gebedsviering,	 vieren	 wij	 weer
carnaval	 op	 een	 warme	 en	 respectvolle
manier.	 Al	 vele	 jaren	 sluiten	 wij	 ons

Om	 10.00	 uur	 vindt	 de	 feestelijke
binnenkomst	 plaats	 van	 onze
carnavalsgasten:	 Prins	 Joerie	 des
Saveurs	 van	 Les	 Boutonniers,	 Prinses
Tessa	danse	à	travers	 le	monde	van	Les
Femmes	 de	 Coers,	 samen	 met	 hun

https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/qpoihs4saq?lp-t=1770928960


Op	 Aswoensdag	 (18	 februari	 om	 19.00	 uur)
staan	 wij	 samen	 stil	 bij	 het	 begin	 van	 de
veertigdagentijd.	 Na	 de	 uitbundigheid	 van
carnaval	 worden	 we	 uitgenodigd	 om	 het
masker	af	te	leggen	en	ruimte	te	maken	voor
wat	 er	 werkelijk	 toe	 doet.	 Het	 thema	 van
deze	meditatieviering	is	‘Ontmaskerd’.

Minder	gericht	op	uiterlijk	vertoon,	minder	op
indruk	maken,	meer	aandacht	voor	het	innerlijk.	In	stilte,	gebed	en	het	teken	van	as
erkennen	 we	 onze	 kwetsbaarheid	 én	 onze	 hoop.	 Want	 as	 is	 geen	 eindpunt,	 maar
vruchtbare	aarde	waarin	nieuw	 leven	kan	groeien.	U	bent	van	harte	welkom	om	deze
viering	mee	te	beleven.	Voorgangers	zijn	de	lectoren	Trudy	van	Jaarsveld	en	Ben	van
Blokland.	 Het	 Dameskoor	 met	 Joost	 van	 Hofwegen	 achter	 de	 piano	 zal	 muzikaal
ondersteunen		Oude	palmtakjes	welkom	om	te	laten	verbranden!

De	 Paaskaars	 voor	 2026	 die	 met	 de	 Paaswake	 zal	 worden	 binnen
gedragen	 is	 voorzien	van	een	wat	 stemmig	en	 ingetogen	mooi	 reliëf
van	een	groene	 levensboom.	Het	 is	 het	symbool	 van	 	 leven	 dat
sterker	 is	dan	de	dood,	met	daarboven	een	witte	duif	als	teken	van
vrede,	zuiverheid	en	de	heilige	Geest.

De	 huispaaskaars	 die	 u	 kunt	 bestellen	 heeft	 hetzelfde	 reliëf	 als	 de
paaskaars	 in	 de	 kerk.	Ook	deze	huispaaskaarsen	worden	 tijdens
de	 Paaswake	 gezegend	 en	 kunnen	 daarna	 worden	 meegenomen
naar	 huis.	 Een	 kleine	 huispaaskaars	 is	 25	 cm	 hoog	 en	 kost	 €
27,50,	waarvan	€	3,–	per	kaars	bestemd	is	voor	de	Stichting	Vrienden
van	de	Johannes	de	Doperkerk	Montfoort.

Bestellen	kan	tot	en	met	maandag	16	februari	2026,	bij	voorkeur
per	 mail	 via	 nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl.	 Vermeld
daarbij:	 Huispaaskaars,	 het	 aantal,	 uw	 naam	 en	 telefoonnummer.	 U
krijgt	 een	 bevestiging	 via	 de	 mail	 en	 kort	 voor	 Pasen	 ontvangt	 u
verdere	informatie	over	afhalen	en	betaling.	Bestellen	kan	ook	via	het
secretariaat:	0348	–	47	12	75	(ma–wo–do,	9.00–12.00	uur).

Als	redactie	kregen	we	deze	foto	doorgestuurd
van	Liesbeth	met	de	navolgende	toelichting:

"Welkom	aan	2	grote	nieuwe	skimmia's	in	de
tuin!	 Afgelopen	 zaterdagochtend,	 hebben	 ze
allebei	een	mooi	plekje	gekregen.	Duimen	dat	ze
de	 komende	 jaren	 de	 tuin	 en	 in	 de	 toekomst
menig	kerststukje	zullen	opfleuren.”

Dank	 voor	 het	 toezenden	 en	 laat	 dit	 een
aanmoediging	zijn	voor	anderen	om	ons	op	de
hoogte	 te	houden,	 zodat	wij	 ook	dit	 soort	 leuke
dingen	breder	kunnen	delen.

liturgisch	aan	bij	 dit	 feest,	 juist	 vanwege
de	 katholieke	 wortels	 die	 carnaval
verbinden	met	 de	 tijd	 die	 erop	 volgt:	 de
veertigdagentijd	 (of	 vastentijd),
beginnend	op	Aswoensdag.

Het	 thema	van	deze	viering	 luidt:	 ‘Geen
water	 bij	 de	 wijn’.	 Een	 uitnodiging	 om
het	leven	samen	te	vieren,	aandacht	te
hebben	 voor	 elkaar	 en	 echte
gemeenschap	 te	 ervaren.	 Tegelijk
herinnert	carnaval	ons	eraan	dat	het	niet
alleen	 om	 uitbundigheid	 gaat,	 maar	 ook
om	loslaten,	omkeren	en	ruimte	maken
voor	wat	er	werkelijk	toe	doet	-	met	een
glimlach	én	met	diepgang.►

gevolg,	Prins	Boris	 van	de	Confetti’s	en
Prins	Levi	de	tweede	van	de	Howiblo

In	 deze	 viering	 gaat	 diaken	 Frank	 van
Rooijen	 (uit	 Kwakbollenpoel)	 voor.	 De
muziek	 wordt	 verzorgd	 door	 ZWUP,	 en
het	koor	St.	Caecilia	zingt	voluit	mee.
Iedereen	is	van	harte	welkom	–	feestelijk
uitgedost	 of	 gewoon	 in	 het	 zondagse
kloffie.	 Samen	maken	 we	 er	 een	 viering
van	 waarin	 plezier,	 bezinning	 en
verbondenheid	hand	in	hand	gaan.

Kinderen	 zijn	 al	 dan	 niet	 verkleed,	 van
harte	 welkom	 bij	 de
kinderwoorddienst!	

Viering	op	Aswoensdag	....	Ontmaskerd!

Laatste	kans	huispaaskaars	bestellen	t/m	16	februari	!!!

Nog	meer	informatie	►

'Ongezien'	Tuinwerk	in	beeld	gebracht

mailto:nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl
https://3eenheidparochie.nl/2026/01/29/de-huispaaskaars-2026/


Afgelopen	 zondag	was	 er	 een	mooie	presentatieviering
voor	 de	 5	 kinderen	 die	 op	 weg	 zijn	 naar	 hun	 Eerste
Heilige	 Communie,	 die	 zal	 plaatsvinden	 op	 19	 april
2026.	Het	gekozen	thema	“Samen	op	weg!”	kwam	in	deze
viering	 mooi	 tot	 leven.	 Tijdens	 eerdere
voorbereidingsbijeenkomsten	 is	 hier	 samen	 met	 de
kinderen	en	hun	ouders	al	veel	over	gesproken.

Een	 vast	 en	 betekenisvol	 moment	 in	 dit	 traject	 is	 dat	 de	 communicanten	 zich
voorstellen	 aan	 de	 geloofsgemeenschap,	 een	 stap	 die	 zij	 deze	 zondag	 met	 zichtbaar
enthousiasme	hebben	gezet.	Hoewel	er	geen	koor	aanwezig	was,	werd	de	viering	sfeervol
ondersteund	door	passende	liederen	die	digitaal	werden	afgespeeld.	Dit	zorgde	voor
een	mooie	sfeer,	waarin	ook	veel	ruimte	was	voor	uitleg	van	de	viering.	Deze	viering	is	4
weken	terug	te	zien	op	kerkdienstgemist	en	er	zijn	ook	foto’s	op	de	website.

Op	 zaterdag	 7	 maart	 2026	 wordt	 in	 de	 St.
Franciscuskerk	 in	 Oudewater	 het	 verhaal	 van	 Maria
Magdalena	zingend	en	vertellend	tot	leven	gebracht.	Net
als	 bij	 De	 Maria	 Passie	 belooft	 het	 een	 bijzondere	 en
verzorgde	uitvoering	te	worden,	ditmaal	met	medewerking
van	zangers	en	spelers	uit	Oudewater	en	Montfoort.

De	 opbrengst	 is	 deels	 bestemd	 voor	 het	 goede	 doel	 Via	 225,	 dat	 hulp	 biedt	 aan
slachtoffers	van	huiselijk	en	seksueel	geweld	en	kindermishandeling.	Lees	meer	op	de
website	(van	Pax	Christi)	over	de	voorstelling,	het	goede	doel	en	de	kaartverkoop.

De	workshop	stembevrijding	in	de	Johannes	de	Doperkerk
werd	 door	 deelnemers	 ervaren	 als	 inspirerend,
verbindend	en	ontspannen.	Zingen	en	bidden	kwamen
samen,	 zonder	 prestatiedruk:	 ruimte	 om	 jezelf	 te	 laten
horen	zoals	je	bent.

Vanwege	 de	 enthousiaste	 reacties	 zijn	 er	 twee	 nieuwe
workshops	 gepland:	 Vrijdag	 6	 maart	 en	 vrijdag	 17
april	 van	 13.00	 –	 16.00	 uur	 in	 de	 Johannes	 de
Doperkerk.	Bijdrage:	€10	p.p.	De	workshop	is	toegankelijk

voor	iedereen;	mooi	zingen	is	niet	nodig.	Wil	je	(weer)	meedoen	of	heb	je	vragen?	Meld	je
aan	bij	Jolanda	via	jolanda@stemeigen.nl.	Je	bent	van	harte	welkom.

Pastor	 Gerben	 Zweers	 en	 pastoraal	 werkster	 Hedwig
Mensink	 organiseren	 samen	 met	 een	 aantal	 andere
jongeren	 een	 reis	 naar	 Italië.	 Dit	 wordt	 een	 hele	 mooie
reis	 want	 die	 gaat	 naar	 een	 aantal	 bijzondere	 plaatsen.
Deze	reis	is	voor	jongeren	van	16	tot	en	met	30	jaar.

De	 reis	 is	 van	 13-22	 augustus	 en	 kost	 ongeveer	 €

Samen	op	weg!	❤

Bekijk	hier	de	foto's	►

Musical	Maria	Magdalena	in	Oudewater

Lees	hier	meer	informatie	►

Binnenkort:	workshop	stembevrijding

Lees	hier	verder	►

Deze	zomer:	Jongerenreis	Italië

mailto:jolanda@stemeigen.nl
https://photos.app.goo.gl/hEVZRLVxP1hdz4Rr8
https://parochiepaxchristi.nl/nieuws/musical-maria-magdalena-in-oudewater/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/workshop-stembevrijding/


700,00.	De	reis	is	een	mengeling	van	cultuur,	gezelligheid	en	inspiratie.	We	bezoeken
mooie	stadjes	en	plaatsen,	we	hebben	veel	tijd	met	elkaar	(af	en	toe	koken	we	zelf!)	en
we	hebben	vieringen	in	mooie	kerken.	Dit	is	natuurlijk	een	reis	die	je	niet	kunt	missen!

Binnenkort	starten	de	repetities	voor	het	voorjaarsconcert,
georganiseerd	 door	 Cultureel	 Montfoort	 en	 Stichting
Vrienden	 van	 Johannes	 de	 Doperkerk.	 Een	 Spring-
concert	met	muziek	uit	film	en	musical	over	de	lente,	de
liefde	 en	 de	 natuur.	 Met	 name	 heren	 worden

uitgenodigd	zich	aan	te	melden.
	
Start	 repetities	 op	 3	 maart	 2026.	 Het	 concert	 is	 zaterdag	 25	 april	 2026,	 onder
artistieke	 leiding	 van	 Monique	 van	 den	 Hoogen.	 Zie	 ook
www.dezangzaak.nl.	Deelnamekosten:	€	65,–	Meer	informatie	over	data	en	aanmelden	op
de	website.

De	 Jezuïeten	 nodigen	 je	 uit	 voor	 de	 digitale	 40-
dagenretraite	"Licht	dat	 leven	geeft",	 geschreven	door
Tim	van	de	Veen	sj;	Deze	retraite	is	van	Aswoensdag	(18
februari	2026	)	tot	Paaszondag	en	is	gratis.	

Als	deelnemer	van	de	digitale	retraite	ontvang	je	in	de	40-
dagentijd	dagelijks	een	gebedsmail.	In	deze	mail	staat
de	meditatie	voor	de	volgende	dag.	Zo’n	meditatie	bestaat
uit	een	Bijbeltekst	en	enkele	vraagjes	die	je	helpen	om
de	woorden	binnen	 te	 laten	komen	 in	 je	hart.	 Je	bepaalt
zelf	hoeveel	tijd	je	hiervoor	uittrekt.

Met	 ruim	 20.000	 deelnemers	 uit	 Nederland	 en	 Vlaanderen	 is	 deze	 digitale	 retraite	een
waardevolle	ondersteuning	in	je	voorbereiding	op	Pasen.

Lees	hier	verder	►

Zangers	gezocht

Meer	info	en	aanmelden	►

Met	 Aswoensdag	 begint	 de
Veertigdagentijd	 –	 een	 tijd	 van
bezinning	 en	 omkeer.	 Dit	 jaar	 staat	 bij
ons	 deze	 periode	 in	 het	 teken	 van	 het
thema	‘Op	weg	naar	nieuw	leven’.	Van
bekering	 en	 vertrouwen	 in	 de	 eerste
weken,	 via	 de	 kwetsbare	 liefde	 van	 de
Goede	Week,	naar	Pasen	waar	het	 leven
sterker	blijkt	dan	dood	en	duisternis	–
samen	trekken	wij	deze	weg.

De	Veertigdagentijd	nodigt	ons	uit	om	los
te	 laten	 wat	 belemmert,	 met	 nieuwe
ogen	te	kijken	en	te	groeien	in	hoop.

In	de	komende	weken	geven	wij	 in	 deze
nieuwsbrief	 telkens	 een	 korte
vooruitblik	 op	 de	 lezingen	 van	 de
weekendvieringen.	Gaat	u	met	ons	mee	–
op	weg	naar	nieuw	leven?

Digitale	40-dagenretraite	van	de	Jezuïeten.

Klik	hier	om	je	aan	te	melden	(alleen	emailadres)	►

https://3eenheidparochie.nl/2026/02/08/jongerenreis-naar-italie/
https://cultureelmontfoort.nl/opgave-formulier-25-april-2026/
https://ignatiaansbidden.org/


In	 februari	 2016	 verscheen	 na	 een	 lange
voorbereidingstijd	 en	 veel	 overleg	 het	 eerste
nummer	 van	 ons	 parochieblad	 BIJeen.
Een	compleet	nieuw	kleurig	blad	van	de	acht
geloofsgemeenschappen	van	de	parochie	 van	de
H.	Drie-eenheid.

Het	blad	wordt	volledig	digitaal	thuis	gemaakt
door	 lokale	 redacteuren.	 In	 de	 loop	 der	 jaren
kwamen	 er	 steeds	 meer	 gezamenlijke
inspiratiepagina’s	 waarvoor	 een	 kleine
	 overkoepelende	 kernredactie	 zich	 inzet.	 Omdat
ik	wat	taken	wil	gaan	afbouwen	is	het	na	tien	jaar
een	 mooi	 moment	 om	 mijn	 taak	 als
kernredactielid	over	te	dragen.

Het	is	heel	fijn	dat	Esther	van	Rooijen	dat	gaat	overnemen.	Esther	is	op	de	achtergrond
al	een	aantal	maanden	betrokken	en	inmiddels	ook	ingewerkt.	Voorlopig	zal	ik	zelf	dan
nu	 ook	 op	 de	 achtergrond	 nog	 wel	 een	 beetje	 betrokken	 blijven	 zodat	 de	 overdracht
soepel	verloopt.	Ik	wens	Esther	heel	veel	succes!	Ben	van	Blokland		

Er	 worden	 met	 regelmaat	 interessante
algemene	 (kerkelijke)	 nieuwsberichten
op	onze	website	geplaatst.

Deze	 staan	 dan	 op	 diverse	 plaatsen
opgenomen	 op	 de	 pagina's	 van	 de	 parochie
of	 ook	 wel	 de	 andere	 geloofs-
gemeenschappen.	 Wij	 attenderen	 u	 er
graag	op.	Klik	op	de	titels	van	onderstaande
link(s).

Via	 een	 EXTRA	 BIJ-Johannes	 hebben	 wij	 eerder
deze	week	geïnformeerd	dat	op	7	februari	2026	 is
op	88-jarige	leeftijd	overleden:
	
Maria	 Wouterina	 Wilhelmina	 (Riet)	 Vernooij-
van	den	Engel,	weduwe	van	 Jan	Vernooij	 (†	26-
06-2014)	 wonend	 te	 Oudewater,	 tot	 voor	 kort	 op
Heeswijk.

Op	vrijdag	13	 februari	 2026	 is	 er	 om	13.15	uur	 een	uitvaartplechtigheid	 in	de	RK	Kerk
Geboorte	 H.	 Johannes	 de	 Doper.	 Aansluitend	 is	 de	 begrafenis	 op	 begraafplaats	 De
Stuivenberg.	Voorganger:	Ben	van	Blokland.

Het	 pastorale	 team	 van	 de	 Parochies	 Heilige	 Drie-
eenheid	 en	 Licht	 van	 Christus	 zoekt	 mensen	 die	 zich
willen	laten	opleiden	tot	uitvaartvoorganger.

Bij	 voldoende	 belangstelling	 start	 in	 het	 voorjaar	 een
cursus.	 Vooraf	 vindt	 een	 intakegesprek	 plaats.	 Heeft	 u
belangstelling	of	wilt	u	meer	weten?	Neem	dan	contact	op
met	het	pastorale	team.

Op	 deze	 vaste	 plek	 in	 de	 nieuwsbrief	 deze	 week	 geen

Esther	is	nieuw	lid	van	de	kernredactie	BIJeen

Andere	berichten	en	nieuws	op	de	parochiewebsite

Beleidsplan	van	de	parochie	2025-2029	►

Nog	steeds	gaande:	gesprekgroepen	over	Bijbelse	vrouwen	►

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Naar	het	volledige	bericht	op	de	website	►

Gezocht:	uitvaartvoorgangers

Meer	informatie	en	contactadres	►

Vooruitblik	vieringen

https://3eenheidparochie.nl/2026/02/11/beleidsplan-2025-2029/
https://3eenheidparochie.nl/2026/01/25/bijbelgespreksgroep-over-vrouwen/
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https://3eenheidparochie.nl/2026/02/03/gezocht-toekomstige-uitvaartvoorgangers/


specifieke	 informatie	 over	 de	 weekendvieringen.	Zondag
is	 er	 een	 gebedsviering	 bij	 gelegenheid	 van
Carnaval.	 Bovenaan	 in	 deze	 nieuwsbrief	 daarover	 veel
meer	informatie.

Hieronder	wel	de	vaste	link	naar	de	vieringen	waar	ook	de
gebedsintenties	 zijn	 te	 vinden.	 Verder	 wijzen	 wij	 u	 op
Aswoensdag,	 dan	 is	 er	 om	 19.00	 uur	 een
meditatieviering	 in	 de	 kerk	 met	 uitreiking	 van	 een
askruisje.	Daarover	ook	meer	in	deze	nieuwsbrief.		U	ziet
hier	nog	de	groene	afbeelding	maar	deze	gaat	de	komende
week	weer	over	naar	de	liturgiekleur	paars.

Geen	water	bij	de	wijn-	
																waarachtig	leven,
																										zonder	omwegen.

Vanuit	de	lezingen	van	aankomende	zondag

Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Meer	over	deze	zondagviering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	voor	de	aankomende	week	....

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur
Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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