
Velen	 zien	 uit	 naar	 carnaval.	 Ook	 wij
sluiten	 ons	 al	 velen	 jaren	 liturgisch	 aan
vanwege	 de	 katholieke	 wortels	 van	 dit
feest.	Op	 zondag	 15	 februari	 is	 er	 in	 de
kerk	 een	 eigentijdse	 woord-	 en
gebedsviering	 	 waarin	 carnaval	 op
een	 subtiele	 manier	 een	 plek	 krijgt.
Vreugde,	 ontmoeting	 en	 verbondenheid
staan	 centraal,	 als	 opmaat	 naar	 de
vastentijd,	 te	 beginnen	 vanaf
aswoensdag.

Thema	 van	 onze	 viering	 is:	 ‘Geen	 water	 bij	 de	 wijn’.	We	 mogen	 samen	 het	 leven
vieren,	aandacht	hebben	voor	elkaar	en	gemeenschap	ervaren.	Maar	carnaval	is	meer	dan
uitbundigheid	 alleen.	 Het	 is	 ook	 een	moment	 van	 loslaten,	 omkeren	 en	 met	 een
glimlach	ruimte	maken	voor	wat	echt	telt.	Juist	daarin	raakt	carnaval	aan	de	betekenis
van	de	tijd	die	dan	volgt.

In	 deze	 viering	 zal	 diaken	 Frank	 van	 Rooijen,	 (uit	 Kwakbollenpoel)	 na	 een
voorproefviering	 op	 8	 februari	 in	 de	 Bavokerk	 ook	 bij	 ons	 voorgaan.	 Er	 is	 een	 vrolijke
muzikale	ondersteuning	van	ZWUP	en	het	koor	St.	Caecilia	zingt	voluit	mee.	Iedereen	is
al	dan	niet	uitbundig	uitgedost,	maar	ook	in	het	gewone	kloffie	van	harte	welkom.

De	 Paaskaars	 voor	 2026	 die	 met	 de	 Paaswake	 zal	 worden	 binnen
gedragen	 is	 voorzien	van	een	wat	 stemmig	en	 ingetogen	mooi	 reliëf

Bekijk	de	webversie

Week	6	-	vrijdag	6	februari	2026

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

LICHT	|	Een	feest	dat	wat	op	de	achtergrond	is	geraakt	is	Maria	Lichtmis.	Veertig	dagen
na	Kerstmis,	op	2	 februari,	werd	 vanouds	dit	 feest	 ervaren	 als	 een	sluitstuk	van	de
kersttijd.	Het	is	ook	de	tijd	van	het	jaar	waarin	de	dagen	weer	merkbaar	langer	worden
en	 het	 donker	 langzaam	 zijn	 greep	 verliest.	 Een	 oud	 gezegde	 verwoord	 het	 gevoel
treffend:	“Met	Lichtmis	wordt	het	donker	lichter.”	

Dat	licht	is	geen	fel	schijnsel,	maar	een	belofte.	De	dagen	lengen	stap	voor	stap	als	een
teken	van	hoop.	Bij	deze	omstandigheden	past	ook	de	afsluitende	spreuk	van	deze	week:
Een	klein	 licht	maakt	meer	verschil	dan	 je	denkt.	Moge	dat	 licht	 ons	bemoedigen,
ons	uitnodigen	om	zelf	licht	te	zijn	voor	elkaar,	en	ons	vertrouwen	geven	dat	het	donker
nooit	 het	 laatste	woord	 heeft.	 Volgende	week	melden	 wij	 ons	 weer	 als	 we	 ons	 licht
doen	opgaan	in	Knopengein.

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

Carnaval	nadert	in	rap	tempo	-	welkom	in	de	kerk

Lees	hier	meer	►

Huispaaskaarsen	te	bestellen	t/m	16	februari	!!!

https://3eenheidparochie.nl/agenda/carnavalsviering-in-de-kerk/
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/qw7nvrpif1?lp-t=1770322283


van	een	groene	levensboom,	Het	is	het	symbool	leven	dat	sterker
is	dan	de	dood,	met	daarboven	een	witte	duif	 als	 teken	van	vrede,
zuiverheid	en	de	heilige	Geest.

De	 huispaaskaars	 die	 u	 kunt	 bestellen	 heeft	 hetzelfde	 reliëf	 als	 de
paaskaars	 in	 de	 kerk.	Ook	deze	huispaaskaarsen	worden	 tijdens
de	 Paaswake	 gezegend	 en	 kunnen	 daarna	 worden	 meegenomen
naar	 huis.	 Een	 kleine	 huispaaskaars	 is	 25	 cm	 hoog	 en	 kost	 €
27,50,	waarvan	€	3,–	per	kaars	bestemd	is	voor	de	Stichting	Vrienden
van	de	Johannes	de	Doperkerk	Montfoort.

Bestellen	kan	tot	en	met	maandag	16	februari	2026,	bij	voorkeur
per	 mail	 via	 nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl.	 Vermeld
daarbij:	 Huispaaskaars,	 het	 aantal,	 uw	 naam	 en	 telefoonnummer.	 U
krijgt	 een	 bevestiging	 via	 de	 mail	 en	 kort	 voor	 Pasen	 ontvangt	 u
verdere	informatie	over	afhalen	en	betaling.	Bestellen	kan	ook	via	het
secretariaat:	0348	–	47	12	75	(ma–wo–do,	9.00–12.00	uur).

5	 enthousiaste	 meiden	 gaan	 hun	 Eerste
Heilige	 Communie	 doen	 op	 19	 april	 2026.
Het	 thema	 voor	 deze	 viering	 wordt:	 Samen
op	weg!	❤	 Er	 is	 inmiddels	 al	 veel	 besproken
tijdens	 een	 aantal
voorbereidingsbijeenkomsten	 met	 ook	 hun
ouders.	Een	vast	gebruik	 is	dat	de	kinderen
zich	voorstellen	in	een	presentatieviering.

Dat	 is	nu	komende	zondag	8	februari	en	het
was	 de	 bedoeling	 met	 pater	 Henny	 Slot.	 Wat	 onverwacht	 is	 hij	 op	 dit	 moment	 op
familiebezoek	 in	 Nieuw	 Zeeland.	 Daarom	 geen	 eucharistieviering	 maar	 een
gebedsviering	 met	 wel	 de	 uitleg	 over	 de	 viering.	 Gerard	 Vendrig	 en	 Mia	 van
Jaarsveld	zullen	er	nu	voorgaan.	Er	is	geen	koor,	maar	in	deze	viering	worden	passende
liedjes	digitaal	ten	gehore	gebracht.

Zondag	 15	 februari	 is	 er	 een	 carnavalsviering	 in	 de	 kerk.
Kinderen	zijn	(al	dan	niet	verklaad)	van	harte	welkom.			

Na	de	start	van	de	viering	zullen	zij	samen	met	de	prins	Levi
de	 tweede	en	de	Raad	van	Elf	van	de	Howiblo	en	prins
Boris	en	zijn	raad	van	Elf	van	de	Confetti's	een	deel	van	de
viering	 in	de	Kleine	Johannes	 luisteren	naar	het	verhaal	over
carnaval	en	een	leuke	knutsel	maken.

Aan	het	eind	van	de	viering	keren	de	kinderen	weer	terug	in	de
kerk.	Werkgroep	kinderwoorddienst

Mattie	 Jeukens	 ofm,	 in	 1988	 in	 Montfoort	 tot	 priester
gewijd.	Hij	 is	nu	al	meer	dan	twintig	 jaar	pastoor	van	de
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk	in	Maastricht.	De	band
met	onze	geloofsgemeenschap	is	altijd	gebleven.

Op	 zondag	 19	 april	 2026	 zal	 een	 groep	 uit	 Montfoort
daar	de	liturgie	muzikaal	ondersteunen.	De	trip	gaat	door
want	 een	 aantal	mensen	 heeft	 zich	 al	 aangemeld.	Mattie
heeft	al	Limburgse	vlaai	toegezegd.	Joost	van	Hofwegen
verzorgt	 de	muzikale	 begeleiding,	Marga	 van	den	Berg
coördineert	het	geheel.	Vooraf	zijn	er	2	à	3	repetities.	Zin
om	 mee	 te	 doen/mee	 te	 gaan?	 Neem	 contact	 op	 met
Marga:	06-5364	9346.

Hier	nog	meer	informatie	over	deze	kaarsen	►

Zondag	presentatieviering	...	Samen	op	weg	❤

Meer	over	deze	viering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Kinderwoorddienst	tijdens	carnavalsviering	-	Kom	jij	ook?

Muzikale	ondersteuning	in	Maastricht

Komende	zaterdag	kopje	koffie/thee	na	de	viering

mailto:nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl
https://3eenheidparochie.nl/2026/01/29/de-huispaaskaars-2026/
https://3eenheidparochie.nl/viering/vijfde-zondag-door-het-jaar-8/


Afgelopen	najaar	 is	 in	Linschoten	gesproken	over	hoe	we
als	 gemeenschap	 meer	 voor	 en	 met	 elkaar	 kunnen
betekenen.	 Dat	 heeft	 vorm	 gekregen	 in	 Ontmoeting
Raakt,	geïnspireerd	op	Ontmoeten	Raakt:	een	eigentijdse
manier	 van	 kerk-zijn,	 gedragen	 door	 vier	 pijlers	 –
Ontdekken,	Ontmoeten,	Verdiepen	en	Beleven.

Na	elke	eerste	zaterdagavondviering	van	de	maand	is	er	in
't	 Kruispunt	 koffie/thee	 en	 ruimte	 voor	 ontmoeting.	 De
eerstvolgende	 keer	 is	 na	 de	 viering	 van	 zaterdag	 7
februari	 om	 19.00	 uur.	 Iedereen	 is	 welkom.	 Samen

maken	we	van	geloof	een	levende	ontmoeting.

In	 de	 week	 na	 carnaval	 is	 er	 ook	 op	 18	 februari	 een
viering	in	de	kerk,	het	is	dan	Aswoensdag.	Om	19.00	uur
is	er	een	meditatieve	viering	waarin	as	en	aarde	centraal
staan.	De	as	van	verbrande	palmtakjes	herinnert	ons
aan	 onze	 sterfelijkheid,	 terwijl	 aarde	 verwijst	 naar	 de
mogelijkheid	 van	 zaaien	 en	 groei.	 As	 maakt	 de	 grond
vruchtbaarder	en	geeft	een	grotere	kiemkracht.	

Het	 belangrijkste	 is	 niet	 het	 askruisje,	 maar	 de	 reis	 van	 hoofd	 naar	 hart.	 Trudy	 van
Jaarsveld	 en	 Ben	 van	 Blokland	 gaan	 in	 deze	 viering	 voor.	 Joost	 van	 Hofwegen	 en	 het
Dameskoor	zullen	dit	muzikaal	ondersteunen	en	daarnaast	 is	er	wat	 luistermuziek.	Voor
nu	alvast	de	oproep:	Heeft	u	nog	een	oud	palmtakje?	Fijn	als	U	het	meebrengt	om	het
te	laten	verbranden.

Een	bericht	uit	‘Het	nieuws	van	den	dag’	06-07-1915.	Te
Montfoort	 heeft	 op	 5	 dezer	 pastoor	 A.B.	 van
Blaricum	zijn	50-jarig	priesterschap,	dat	verleden	jaar	ten
gevolge	van	de	ernstige	 tijdsomstandigheden	volgens	zijn
uitdrukkelijken	 wil	 onopgemerkt	 was	 voorbijgegaan,	 op
zijn	75sten	verjaardag	herdacht	met	een	schoolfeest.

De	 leerlingen	 der	 R.-Kath.	 scholen	 boden	 den
hooggeachten	 jubilaris	 een	 paar	 prachtige
kerkschellen	 aan,	 welke	 met	 dank	 werden	 aanvaard.
Vroor	 de	 schooljeugd	 was	 het	 een	 ware	 feestdag.
(Opgevist	en	met	dan	aan	Sjaak	Spruijt)

Afgelopen	maandag	(toevallig	2	februari	-
Maria	 Lichtmis	 [red,])	 hebben	 we	 de
jaarlijkse	 vergadering	 gehad	 met	 de
kosters	en	collectanten.	We	hebben	eerst
onder	 andere	 even	 stilgestaan	 bij	 het
overlijden	 van	 collectant	 Gerrit	 en	 de
herstellende	koster	Sjef.

Aansluitend	 werd	 met	 elkaar	 een	 'Wie
ben	ik'	activiteit	gedaan	waarbij	keuzes
gemaakt	moesten	worden.	Daarna	werden
inhoudelijke	 zaken	met	 elkaar	 besproken
en	afgesloten	met	een	gezellige	borrel.	Iedereen	was	erg	tevreden	hoe	we	het	onderling
met	elkaar	allemaal	regelen.	Esther	van	Rooijen

Onze	 kerk	 is	 altijd	 netjes	 en	 verzorgd,	 maar	 dat	 is
allesbehalve	 vanzelfsprekend.	 Daarachter	 staat	 een
groep	stille,	maar	onmisbare	vrijwilligers	die	met	zorg
en	gezelligheid	de	handen	uit	de	mouwen	steekt.	Het	werk

Naar	de	websitepagina	van	Ontmoeting	raakt	►

Alvast	een	vooruitblik	op	Aswoensdag

Een	terugblik	uit	ons	rijke	historische	archief

Meer	historie	en	wetenswaardigheden	op	onze	website	►

Overleg	van	kosters	en	collectanten

Meer	weten	over	deze	groep,	kijk	op	de	website	►

Wie	helpt	mee	onze	kerk	schoon	en	gastvrij	te	houden?

https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/ontmoeten-raakt/ontmoeting-raakt-linschoten/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/historie/
https://3eenheidparochie.nl/kosters-en-collectanten/


gebeurt	 in	 vaste,	 kleine	 teams,	 met	 aandacht	 voor
elkaar	én	voor	een	gezellige	koffiepauze.

De	 inzet	 is	 overzichtelijk	 en	 goed	 gepland,	 en	 samen
maken	 we	 het	 licht	 werk.	 Nieuwe	 helpers	 zijn	 van
harte	welkom!	Vele	handen	maken	het	werk	 lichter,	 en
leuker.	 Wilt	 u	 ook	 meedoen	 of	 eerst	 wat	 meer	 weten?

Neem	gerust	contact	op	met	Truus	de	Beus	via	06-4505	7982.

De	website	van	de	parochie	H.	Drie-eenheid	is	op	internet
te	 vinden	met	3eenheidparochie.nl	 	 Het	 is	 nog	 steeds
jammer	 dat	 we	 onze	 website	 digitaal	 met	 deze
schrijfwijze,	een	‘3’	in	plaats	van	‘Drie’	moesten	maken.
Dat	 was	 destijds	 nodig	 omdat	 er	meerdere	 parochies
deze	 naam	 hebben	 en	 de	 logische	 schrijfwijze	 al	 lang
voor	het	samengaan	bezet	was.

Via	de	zoekfuncties	op	 internet	zijn	wij	ook	wel	te	vinden
als	 “Johannes	 de	 Doper”	 in	 combinatie	 met
“Montfoort”.	Dan	komt	u	op	de	juiste	website	van	de	H.
Drie-eenheid	 en	 dan	 weer	 doorklikken	 naar	 onze	 geloofsgemeenschap.	 We	 horen	 nog
steeds	dat	we	moeilijk	te	vinden	zijn.	Daarom	de	tip	en	het	gemak	om	onze	website	bij
favorieten	op	te	slaan.	Uiteraard	is	het	ook	altijd	simpel	doorklikken	vanuit	de	mailbox	en
de	diverse	knoppen	in	wekelijkse	nieuwsbrief

Misschien	heb	je	het	al	gehoord;	onze	dirigent	Paul	van
der	 Zandt	 moet	 met	 pijn	 in	 het	 hart	 wegens
gezondheidsredenen	het	dirigeerstokje	neerleggen.	Hij
en	wij	 hopen	van	harte	dat	 dit	 van	 tijdelijke	 aard	 is.	We
zijn	 erg	 blij	 dat	 ons	 de	 helpende	 hand	 is	 toegestoken
door	Antoeska	Renes	en	Wilfred	Kemp.	Antoeska	heeft
ons	 koor	 van	 2006	 t/m	 2013	 gedirigeerd	 en	 nadien	 als
kerstvrouw	meegezongen.

Wilfred	 is	 voor	 velen	 een	 bekende	 Montfoortenaar.	 Hij	 heeft	 afgelopen
Kerst	meegezongen	met	ons	koor	en	de	viering	van	Driekoningen	gedirigeerd.	Voor	de
periode	 tot	 juli	 zal	Antoeska	de	vieringen	 in	Montfoort	 en	de	daaraan	voorafgaande
repetities	dirigeren.	Wilfred	zal	dit	doen	voor	de	vieringen	in	Linschoten.	Wij	willen
hen	 beiden	 alvast	 heel	 erg	 bedanken	 en	 veel	 succes	 toewensen.	 Paul	 wensen	 we	 heel
veel	moed,	 liefde	en	vertrouwen	 toe	en	we	bidden	voor	een	goed	herstel.	Koor	New
Generation.

►	 Spring-concert	 met	 muziek	 uit	 film	 en
musical.	 Start	 repetities	 op	 3	 maart
2026,	concert	zaterdag	25	april	2026,	onder
artistieke	 leiding	 van	 Monique	 van	 den
Hoogen.	 Meer	 informatie	 over	 data	 en
aanmelden	op	de	website.

►	 De	 aankomende	 vastenaktie	 is	 ook	 dit
jaar	 voor	 de	derde	 keer	 parochiebreed	 voor
de	Stichting	Shirati	 	Op	pagina	20/21	van
BIJeen	is	een	artikel	over	deze	aktie.

Er	 worden	 met	 regelmaat	 interessante
algemene	 (kerkelijke)	 nieuwsberichten
op	onze	website	geplaatst.

Deze	 staan	 dan	 op	 diverse	 plaatsen
opgenomen	 op	 de	 pagina's	 van	 de	 parochie
of	 ook	 wel	 de	 andere	 geloofs-

Waar	kan	ik	jullie	vinden	....?

Klik	door	en	zet	deze	pagina	vast	bij	favorieten	►

Herhaling	t.k.n.	>	Bericht	van	New	Generation

Naar	de	pagina	van	New	Generation	op	de	website	►

Korte	berichten	|	Niet	vergeten	|	Goed	om	te	weten

Andere	berichten	en	nieuws	op	de	parochiewebsite

https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://3eenheidparochie.nl/het-koor-new-generation/


gemeenschappen.	 Wij	 attenderen	 u	 er
graag	op.	Klik	op	de	titels	van	onderstaande
link(s).

Via	 een	 EXTRA	 BIJ-Johannes	 hebben	 wij	 eerder
deze	week	geïnformeerd	dat	op	31	januari	2026	is
op	76-jarige	leeftijd	overleden:
	
Antonius	 Petrus	 Jozeph	 (Toon)
Vlooswijk,	 echtgenoot	 van	 Gerda	 Vlooswijk	 –	 de
Langen,	wonende	Doeldijk.

Op	zaterdag	7	 februari	2026	 is	er	om	12.00	uur	een	uitvaartplechtigheid	 in	de	RK	Kerk
Geboorte	 H.	 Johannes	 de	 Doper.	 Voorganger:	 Ben	 van	 Blokland.	 Aansluitend	 is	 de
begrafenis	op	begraafplaats	De	Stuivenberg.

Komende	zaterdagavond	 is	 er	 in	 ’t	 Kruispunt	 om	19.00
uur	 een	 eucharistieviering.	 Pastoor	 Peter	 Ambting	 zal
ons	hier	in	voorgaan.	Het	thema	is	'Stralend	licht'.

De	 lezingen	 van	 deze	 viering	 nodigen	 uit	 om	 geloof
concreet	te	maken:	door	te	delen,	oog	te	hebben	voor	wie
kwetsbaar	 is	en	 licht	te	laten	schijnen	 in	wat	wij	doen.
Jezus	noemt	ons	zout	van	de	aarde	en	licht	van	de	wereld.
Zo	kan	een	klein	licht,	gedragen	door	Gods	Geest,	meer
verschil	maken	dan	wij	denken.

Het	 koor	 New	 Generation	 zal	 zingen	 o.l.v.	 Wilfred
Kemp	en	Harriët	Hoen	 speelt	 piano.	 Elders	 in	 deze	 nieuwsbrief	 is	 te	 lezen	 dat	 er	 na
afloop	koffie/thee	is.	Zondagmorgen	is	er	een	presentatieviering	voor	de	kinderen	die	hun
eerste	H.	Communie	doen.		

Een	klein	licht	maakt	meer	verschil
																											dan	je	denkt.

Vanuit	de	lezing(en)	van	komende	zondag
Bron:	Matteüs	5,	13-16	

Byzantijnse	Vespers	7	maart	Nieuwegein	►

Gezocht:	toekomstige	uitvaartvoorgangers	►

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Naar	het	volledige	bericht	(met	foto)	op	de	website	►

Vooruitblik	vieringen:	zaterdag	(en	zondag	lees	elders)

Meer	over	deze	zaterdag	viering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	voor	de	aankomende	week	....

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur
Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

https://3eenheidparochie.nl/agenda/byzantijnse-vespers-nicolaaskerk-nieuwegein/
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/03/gezocht-toekomstige-uitvaartvoorgangers/
https://3eenheidparochie.nl/2026/02/01/toon-vlooswijk-overleden/
https://3eenheidparochie.nl/viering/vijfde-zondag-door-het-jaar-2/
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https://3eenheidparochie.nl/bankrekeningnummers/
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https://3eenheidparochie.nl/over-ons/alle-activiteiten/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/digitale-nieuwsbrief-en-parochieblad-bijeen/


Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		 Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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