
Terugblik 2025 werkgroep 

Ontmoeten Ráákt 

 

Het jaar 2025 is voorbij: tijd om 

terug te blikken én vooruit te 

kijken. Het afgelopen jaar 

hebben wij ons gericht op het 

boek 'Naakte spiritualiteit'.  

Het boek helpt ons, aan de hand 

van eenvoudige woorden en 

oefening, meer met God te 

leven.  

“Dank” is bijvoorbeeld één van die woorden. Met het woord “Dank” 

worden we ons bewust van alle geschenken van God zoals liefde, 

natuur, verwondering en blijdschap. Tijdens onze 

verdiepingsmomenten op zaterdagochtend staan we gezamenlijk stil 

bij wat dit voor ieder van ons betekent.  

Én wat wij onder andere vanuit deze dankbaarheid meer of anders 

kunnen doen, om Ontmoetingen tussen mensen te ondersteunen.  

Dit jaar hebben we Felicien Dufitumukiz verwelkomd in ons midden. 

Wij vinden het fijn om nieuwe mensen te verwelkomen, die het 

initiatief van Ontmoeten Raakt verrijken. 

 In 2026 dragen wij graag weer bij om onze geloofsgemeenschap, 

gemeenschap te laten zijn. Wil je eens met ons sparren of 

meedenken? Neem gerust contact op. 
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