
Op	 zondag	 15	 februari,	 vlak	 voorafgaand	 aan
de	 Veertigdagentijd,	 is	 er	 in	 de	 kerk	 een
eigentijdse	woord-	en	gebedsviering	waarin
carnaval	 op	 een	 subtiele	 manier	 een	 plek
krijgt.	 Vreugde,	 ontmoeting	 en	 verbondenheid
staan	 centraal,	 als	 opmaat	 naar	 een	 periode
van	bezinning.

Voor	 onze	 viering	 is	 het	 motto:	 ‘Geen	water
bij	 de	 wijn’	 gekozen.	 We	 mogen	 samen	 het
leven	 vieren,	 aandacht	 hebben	 voor	 elkaar	 en	 gemeenschap	 ervaren.	 Maar	 carnaval	 is
meer	dan	uitbundigheid	alleen.	Het	is	ook	een	moment	van	loslaten,	omkeren	en	met
een	 glimlach	 ruimte	 maken	 voor	 wat	 echt	 telt.	 Juist	 daarin	 raakt	 carnaval	 aan	 de
betekenis	van	de	Veertigdagentijd	die	volgt.

In	 deze	 viering	 zal	 diaken	 Frank	 van	 Rooijen,	 (uit	 Kwakbollenpoel)	 na	 een
voorproefviering	 op	 8	 februari	 in	 de	 Bavokerk	 ook	 bij	 ons	 voorgaan.	 Er	 is	 een	 vrolijke
muzikale	ondersteuning	van	ZWUP	en	het	koor	St.	Caecilia	zingt	voluit	mee.	Iedereen	is
al	dan	niet	uitbundig	uitgedost,	maar	ook	in	het	gewone	kloffie	van	harte	welkom.

5	 enthousiaste	 meiden	 gaan	 hun	 Eerste
Heilige	 communie	 doen	 op	 19	 April.	 Het

Bekijk	de	webversie

Week	5	-	vrijdag	30	januari	2026

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

DREMPEL	|	Een	drempel	lijkt	iets	kleins.	Immers	je	stapt	eroverheen	zonder	erbij	stil	te
staan,	totdat	hij	 te	hoog	 is,	te	 lastig,	of	 in	de	weg	zit.	In	de	nieuwsbrief	van	deze	week
staat	 een	 bericht	 over	het	 schijnbaar	 onbeduidende	…..	dat	 de	 drempel	 in	 de	 gang
tussen	de	kerk	en	de	Kleine	Johannes	 is	aangepast.	Dit	dankzij	het	vakmanschap	van
Bert.	Een	langjarige	hindernis	is	vorige	week	praktisch	weggenomen.

Maar	drempels	zijn	er	niet	alleen	fysiek	van	hout	of	steen.	Ook	in	ons	leven	en	in	onze
kerk	kennen	we	mentale	drempels:	onzekerheid,	onbekendheid.	Het	gevoel	dat	je	er
misschien	 niet	 bij	 hoort.	 Als	 geloofsgemeenschap	willen	 we	 juist	 het	 tegenovergestelde
zijn,	een	plek	met	lage	drempels,	of	liever	nog,	helemaal	géén	drempels.

Een	open	kerk,	waar	je	welkom	bent	om	binnen	te	lopen,	mee	te	doen	of	er	gewoon
even	te	zijn.	Dat	willen	we	zijn	elke	dag	van	10.00-12.00	uur,	met	gastdames/heren.
Voor	een	praatje	met	een	kaartje,	een	ontmoetingslunch,	het	ontsteken	van	een	kaarsje
bij	Maria.	Waar	drempels	verdwijnen,	ontstaat	ruimte	voor	ontmoeting.	Zeg	het	voort!

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

Carnaval	en	bezinning	–	zondag	15	februari

Lees	hier	uitgebreid	over	de	viering	►

De	voorbereidingen	zijn	gestart!	...	Samen	op	weg	❤

https://3eenheidparochie.nl/agenda/carnavalsviering-in-de-kerk/
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/bxd637ikup?lp-t=1769701855


Thema	voor	deze	Eerste	communie	 is:	Samen
op	weg!	❤	Er	is	al	veel	besproken.	Zij	hebben
o.a.	gelezen	over	de	verschillende	scheppingen
en	hebben	iets	van	de	schepping	van	thuis	mee
genomen	welke	zij	zelf	mooi	vonden.

Ook	hebben	ze	zelf	een	gebedje	geschreven	en
een	 gebedskubus	 geknutseld.	 Hierop	 staat
hoe	 o.a.	 het	 kruisteken	 moet	 en	 het	 Onze
Vader.	 We	 kijken	 uit	 naar	 de	 viering	 van

zondag	8	 februari!	Hierin	 zullen	de	meiden	zichzelf	voorstellen	met	hun	geknutseld
hart.	Jolien	Benschop

Tijdens	het	liturgieoverleg	ter	voorbereiding	op	de	Veertigdagentijd	is	de
Paaskaars	2026	gekozen.	De	kaars	draagt	het	reliëf	van	een	groene
levensboom,	 symbool	 van	 leven	 dat	 sterker	 is	 dan	 de	 dood,	 met
daarboven	een	witte	duif	als	teken	van	vrede,	zuiverheid	en	de	heilige
Geest.

De	 huispaaskaars	 heeft	 hetzelfde	 reliëf	 als	 de	 paaskaars	 in	 de	 kerk.
Deze	kaarsen	worden	in	de	Paaswake	gezegend	en	kunnen	daarna
worden	 meegenomen	 naar	 huis.	 De	 huispaaskaars	 is	 25	 cm	 hoog	 en
kost	 €	 27,50,	 waarvan	 €	 3,–	 per	 kaars	 bestemd	 is	 voor	 de	 Stichting
Vrienden	van	de	Johannes	de	Doperkerk	Montfoort.

Bestellen	 kan	 tot	 en	met	maandag	16	 februari	 2026,	 bij	 voorkeur
per	 mail	 via	 nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl.	 Vermeld
daarbij:	 Huispaaskaars,	 het	 aantal,	 uw	 naam	 en	 telefoonnummer.
Bestellen	 kan	 ook	 via	 het	 secretariaat:	 0348	 –	 47	 12	 75	 (ma–wo–do,
9.00–12.00	 uur).	 Kort	 voor	 Pasen	 ontvangt	 u	 per	 mail	 verdere
informatie	over	afhalen	en	betaling.

Op	 18	 januari	 heeft	 de	 stiltemiddag	 plaatsgevonden.	Om
jullie	mee	te	nemen	in	wat	dit	nu	is,	delen	we	hierbij	de
ervaringen	van	afgelopen	keer:

♦	'Het	mooie	historische	kerkgebouw	met	de	tuin	is	DE
ruimte	om	te	verstillen'	♦	'We	moeten	even	niets,	ook	niet
met	overige	deelnemers.	Het	is	tijd	voor	jezelf.	Telefoon
weg....'	 ♦	 'In	 de	 stilte	 kun	 je	 op	 zoek	 gaan	 naar
antwoorden,	 vraagstukken	 uitkauwen	 en	 je	 laten
verwonderen	 door	 het	 moment'	 ♦	 'Verstilling	 en
Verstillen	is	voor	mij	te	voelen,	te	gronden,	op	de	bodem
staan.	 Vandaaruit	 kan	 ik	 het	 leven	 weer	 aan'	♦'Het
was	weer	een	heerlijke	middag.	Ik	heb	volop	genoten	van

de	 stilte	 maar	 zeker	 ook	 van	 de	 prachtige	 kleuren.	 Door	 de	 zon	 waren	 er	 overal
kleuren,	licht	en	schaduw'	♦	'De	kracht	van	stilte	mogen	ervaren	is	'zalig'.	Dit	samen	met
de	schoonheid	en	mystieke	rust	van	ons	kerkgebouw	maakt	dat	een	paar	uur	stilte	een
helende	werking	op	mij	heeft'.	

Wees	 welkom	 om	 dit	 mee	 te	 beleven	 op	 zondagmiddag	 12	 april	 of	 31	 mei	 2026	 van
14.00-17.00.

Op	 zaterdag	 7	maart	 2026	 wordt	 in	 de
St.	 Franciscuskerk	 in	 Oudewater	 het
verhaal	van	Maria	Magdalena	zingend	en
vertellend	tot	leven	gebracht.	Net	als	bij	De
Maria	Passie	belooft	het	een	bijzondere	en
verzorgde	 uitvoering	 te	 worden,	 ditmaal
met	 medewerking	 van	 zangers	 en	 spelers
uit	Oudewater	en	Montfoort.

De	 opbrengst	 is	 deels	 bestemd	 voor	 het	 goede	 doel	 Via	 225,	 dat	 hulp	 biedt	 aan
slachtoffers	van	huiselijk	en	seksueel	geweld	en	kindermishandeling.	Lees	meer	op	de

Huispaaskaars	(met	reliëf	LEVENSBOOM)	nú	te	bestellen

Klik	hier	voor	nog	meer	toelichting	over	de	levensboom	►

Lees	over	de	ervaringen	opgedaan	bij	de	stiltemiddag

Naar	de	informatiepagian	over	deze	activiteit	►

Musical	Maria	Magdalena	in	Oudewater

mailto:nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl
https://3eenheidparochie.nl/2026/01/29/de-huispaaskaars-2026/
https://3eenheidparochie.nl/op-zoek-naar-verstilling/


website	(van	Pax	Christi)	over	de	voorstelling,	het	goede	doel	en	de	kaartverkoop.

In	 de	 vorige	 nieuwsbrief	 was	 er	 uitvoerig
aandacht	 voor	 onze	 onzichtbare
schoonmakers.	 Want	 niet	 alles	 wat
waardevol	 is,	 schittert	 in	 het	 volle	 licht.
Veel	 van	 wat	 onze	 geloofsgemeenschap
draagt,	 gebeurt	 in	 stilte.	 Kleine	 ingrepen,
praktische	 oplossingen,	 mensen	 die	 zien
wat	 nodig	 is	 en	 gewoon	 dóén.	 Deze	 week
willen	we	weer	zo’n	parel	benoemen.

De	drempel	bij	de	tussendeur	van	kerk	naar	de
Kleine	 Johannes	 was	 een	 lastige	 hobbel
vooral	 voor	 de	 servieskar.	 Buiten	 het	 zicht
heeft	 Bert	 van	 Dam	 dit	 opgelost.	 Met

vakmanschap	is	de	tussendeur	zorgvuldig	ingekort	(geen	eenvoudige	klus)	en	een	nette,
schuine	metalen	drempel	geplaatst.	Het	resultaat?	Een	toegankelijkere	overgang,	Een
kleine	 aanpassing,	met	 grote	 betekenis.	Misschien	 niet	 opvallend,	maar	 na	 al	 die	 jaren
ongemak	van	grote	waarde.	Dank	je	wel,	Bert	!

De	workshop	stembevrijding	in	de	Johannes	de	Doperkerk
werd	 door	 deelnemers	 ervaren	 als	 inspirerend,
verbindend	en	ontspannen.	Zingen	en	bidden	kwamen
samen,	 zonder	 prestatiedruk:	 ruimte	 om	 jezelf	 te	 laten
horen	zoals	je	bent.

Vanwege	 de	 enthousiaste	 reacties	 zijn	 er	 twee	 nieuwe
workshops	 gepland:	 Vrijdag	 6	 maart	 en	 vrijdag	 17
april	 van	 13.00	 –	 16.00	 uur	 in	 de	 Johannes	 de
Doperkerk.	Bijdrage:	€10	p.p.	De	workshop	is	toegankelijk
voor	iedereen;	mooi	zingen	is	niet	nodig.	Wil	je	(weer)	meedoen	of	heb	je	vragen?	Meld	je
aan	bij	Jolanda	via	jolanda@stemeigen.nl.	Je	bent	van	harte	welkom.	

Er	 is	 het	 afgelopen	 najaar	 in	 Linschoten	 met	 elkaar
besproken	 hoe	we	 als	 gemeenschap	meer	voor	 en	met
elkaar	kunnen	betekenen.	Daar	 is	vorm	aam	gegeven	 in
het	 initiatief	 van	 Ontmoeting	 Raakt,	 geïnspireerd	 op
Ontmoeten	Raakt.	Het	 is	 een	 eigentijdse	 vorm	van	 kerk-
zijn	 zijn,	 gedragen	 door	 vier	 pijlers:	 Ontdekken,
Ontmoeten,	Verdiepen	en	Beleven.

Na	elke	eerste	zaterdagavondviering	van	de	maand	is
er	 koffie	 en	 ruimte	 voor	 ontmoeting.	 De	 volgende
bijeenkomst	is	na	de	viering	van	zaterdag	7	februari	om

19.00	uur.	Iedereen	is	welkom.	Samen	maken	we	van	geloof	een	levende	ontmoeting.

Ook	 in	2026	organiseren	Cultureel	Montfoort	en	Stichting
Vrienden	 van	 Johannes	 de	 Doperkerk	 weer	 een
gezamenlijk	 voorjaarsproject.	 Dit	 keer	 een	 Spring-
concert	met	muziek	uit	film	en	musical	over	de	lente,	de
liefde	en	de	natuur.
	
Start	 repetities	 op	 3	 maart	 2026.	 Het	 concert	 is	 zaterdag	 25	 april	 2026,	 onder
artistieke	 leiding	van	Monique	van	den	Hoogen,	 bekend	van	De	Zangzaak	en	diverse
projectkoren.	Zij	werkt	in	dezelfde	muzikale	lijn	als	Michiel	Rozendal,	maar	met	een	eigen
invalshoek.	 Deelnamekosten:	 €	 65,–	 Meer	 informatie	 over	 data	 en	 aanmelden	 op	 de
website.

Klik	hier	voor	meer	informatie	►

Een	lastige	drempel...	is	geslecht!

Workshop	Stembevrijding	–	nieuwe	data

Lees	hier	meer	►

Welkom	voor	een	kopje	koffie/thee	na	de	viering

Naar	de	websitepagina	van	Ontmoeting	raakt	►

Oproep	zangers	en	zangeressen

Klik	hier	voor	het	digitale	aanmeldformulier	om	mee	te	zingen	►

mailto:jolanda@stemeigen.nl
https://parochiepaxchristi.nl/nieuws/musical-maria-magdalena-in-oudewater/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/workshop-stembevrijding/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/ontmoeten-raakt/ontmoeting-raakt-linschoten/
https://cultureelmontfoort.nl/opgave-formulier-25-april-2026/


De	 werkgroepen	 oecumene	 van	 Montfoort	 en
Linschoten	 hebben	 dit	 jaar	 vluchtelingenwerk	 als
collectedoel	 gekozen	 bij	 vieringen	 en	 activiteiten.	 Voor
Montfoort	is	dit	de	stichting	Wegwijs.	De	opbrengst		zal
worden	 gebruikt	 voor	 een	 jaarlijks	 uitstapje	 met
kinderen	die	bij	deze	stichting	betrokken	zijn.	De	meeste
kinderen	hebben	een	buitenlandse	achtergrond	en	binnen
hun	 gezinnen	worden	minder	 vaak	gezamenlijke	 uitjes
georganiseerd.	

De	collecte	bij	de	oecumenische	viering	op	18	januari	jl.	in
de	Rank	heeft	een	mooi	bedrag	opgebracht.	De	stichting	Wegwijs	ontvangt	€	232,75,
de	 WOM	 onvangt	 	 €	 204,30.	 Met	 dank	 en	 vriendelijke	 groet,	 	 Nico	 Warner,	
Penningmeester	van	de	WOM		(Werkgroep	Oecumene	Montfoort)

Om	 het	 zoeken	 nog	 meer	 te	 vergemakkelijken	 is	 de
rubriek	 “WAAR	 KAN	 IK	 TERECHT	 VOOR?”	 recent	 verder
uitgebreid	 en	 aangevuld	 met	 een	 breed	 overzicht	 van
onderwerpen.	 Deze	 zijn	 alfabetisch	 gerangschikt,
zodat	u	eenvoudig	kunt	doorklikken	naar	de	informatie	die
u	 zoekt.	 De	 pagina	 “Waar	 kan	 ik	 terecht	 voor?”	 vindt
u:	 ►	 in	 het	 linker	 submenu	 op	 de	 startpagina	 van
Montfoort/Linschoten.	 ►	 op	 de	 startpagina	 van	 onze
geloofsgemeenschap	►	én	via	het	colofon	onderaan	elke	nieuwsbrief.	Wij	verwachten	met
deze	aanvullingen	de	website	nog	gebruiksvriendelijker	en	overzichtelijker	is	gemaakt

Op	onze	website	is	een	informatiepagina	te	vinden	over
liturgieoverleg.	Daar	worden	ook	regelmatig	ter	informatie
de	 verkorte	 notulen	 van	 de	 Groot	 Liturgische	 Ontmoeting
(GLO).	Van	de	laatste	bijeenkomst	van	13	januari	2026
zijn	deze	nu	ook	geplaatst.

In	 dit	 overleg	 spreken	 vertegenwoordigers	 van	 alle	 bij	 de	 vieringen	 betrokken
werkgroepen	met	elkaar	over	afstemming,	planning	en	inhoud	van	de	 liturgie.	Via	deze
notulen	blijft	de	geloofsgemeenschap	op	de	hoogte	van	wat	er	is	besproken.	U	bent
van	harte	uitgenodigd	deze	in	te	zien.

►Praatje	 met	 een	 kaartje.	 Ook	 deze
vrijdagmorgen	 30	 januari	 bent	 u	 weer	 van
harte	 welkom	 van	 10.00	 tot	 12.00	 uur	 in
de	 kleine	 Johannes.	 Kom	 gerust
binnenlopen.

►Koffiecafé	 Linschoten.	 Elke	 laatste
vrijdag	van	de	maand.	Kom	langs	voor	een
gratis	 kopje	 koffie	 of	 thee,	 een	 goed
gesprek	 of	 gewoon	 een	 moment	 van
rust.	Vrijdag	30	januari.	Tijd:	10.30-12.00
uur.	’t	Kruispunt.Info:	diaconie@kruispuntlinschoten.nl		We	zien	u/jou	graag!

►Ontmoetingslunch	op	zondag	1	 februari	 om	12.00	uur.	 	Aanmelden	graag	 in	 de
huiskamer	of	via	email:	ontmoetenraakt-johannes@3eenheidparochie.nl		Kom	erbij,	schuif
aan	en	geniet.	

►	Volgende	week	zondag	8	 februari	 2026	 is	 om	10.00	uur	 de	 presentatieviering
van	de	5	kinderen	die	op	19	april	hun	Eerste	H.	Communie	gaan	doen	

Opbrengst	collecte

Lees	hier	meer	over	oecumene	►

Waar	kan	ik	terecht	voor	?

Bekijk	eens	hoe	deze	pagina	op	de	website	eruit	ziet	►

Verkorte	notulen	liturgieoverleg	januari	2026

Naar	de	liturgiepagina	-	met	ook	de	verkorte	notulen	►

Korte	berichten	|	Niet	vergeten	|	Goed	om	te	weten

Andere	berichten	en	nieuws	op	de	parochiewebsite

mailto:diaconie@kruispuntlinschoten.nl
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/oecumene/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/waar-kan-ik-terecht-voor/
https://3eenheidparochie.nl/liturgisch-overleg-beraad/


Er	 worden	 met	 regelmaat	 interessante
algemene	 (kerkelijke)	 nieuwsberichten
op	onze	website	geplaatst.

Deze	 staan	 dan	 op	 diverse	 plaatsen
opgenomen	 op	 de	 pagina's	 van	 de	 parochie
of	 ook	 wel	 de	 andere	 geloofs-
gemeenschappen.	 Wij	 attenderen	 u	 er
graag	op.	Klik	op	de	titels	van	onderstaande
link(s).

Via	 een	 EXTRA	 BIJ-Johannes	 hebben	 wij	 eerder
deze	week	geïnformeerd	dat	op	22	januari	2026	is
op	92-jarige	leeftijd	overleden:
	
Maria	 Adriana	 (Riet)	 Slot	 –	 Vermeij,	 weduwe
van	 Kees	 Slot	 (†	 2020)	 en	 wonende	 Princenhof
Harmelen,	daarvoor	De	Bongerd.
	
Vrijdag	 30	 januari	 2026	 zal/was	 om	 12.00	 uur	 de	 crematieplechtigheid	 in	 Crematorium
Domstede	te	Utrecht.

Zondag	1	februari	is	er	een	extra	collecte	voor	Mensen	in
Nood.	Deze	organisatie	is	onderdeel	van	Cordaid	en	zet
zich	 wereldwijd	 in	 voor	 noodhulp	 bij	 rampen,
wederopbouw	en	hulp	 in	 crises	die	 vaak	weinig	aandacht
krijgen.	 Wat	 in	 1914	 begon	 met	 hulp	 aan	 Belgische
vluchtelingen,	 is	 uitgegroeid	 tot	 een	 internationale
organisatie	die	actief	is	in	meer	dan	160	landen.

Vandaag	 de	 dag	 bundelt	 Cordaid	 de	 krachten	 van	 verschillende	 hulporganisaties	 om
mensen	 te	 ondersteunen	die	 leven	 in	 armoede,	 uitsluiting	 of	 onveilige	 omstandigheden.
Hun	 inzet	 is	 simpel	 en	 krachtig:	 mensen	 helpen	 om	 weer	 perspectief	 en	 een
menswaardig	bestaan	op	te	bouwen.	Zie	ook	pagina	21	van	BIJeen	klik	hieronder.

Wanneer	we	het	wereldnieuws	horen	zullen	velen	van	ons
daar	 somber	 van	 worden.	 De	 ene	 “machtige”	 buitelt
over	de	andere	heen.	En	de	derde	gaat	gerust	zijn	eigen
gang.	 Gelukkig	 zijn	 er	 ook	 zalige	 mensen,	 zo	 horen	 we
vandaag	 in	 Jezus’	 bergrede.	Gewone	mensen	 die	met
vallen	en	opstaan	hun	leven	leiden.

God	 wil	 bij	 deze	 mensen	 zijn.	 Voor	 Hem	 is	 niemand
klein.	Meer	nog:	juist	de	kleinen	kiest	Hij	uit	om	te	laten
zien	waar	het	 om	gaat	 in	het	 leven.	 Iets	 kleins,	 iets	wat
niets	 lijkt,	 kan	 heel	 groots	 worden,	 vruchtbaar	 voor	 de
mensen.	 Hij	 gunt	 ons	 van	 harte	 dat	 ook	 wij	 “zalige“
mensen	worden.	Diaken	Johan	den	Hartog	zal	voorgaan	in	de	viering	en	het	koor	St.
Caecilia	zal	muzikaal	ondersteunen.	Van	harte	welkom

Ruimte	maken	voor	anderen
																							geeft	rust	aan	jezelf.

Vanuit	de	lezingen	van	aankomende	zondag

Herhaalde	oproep	parochiebestuur	zoekt	versterking	►

Bijbelgespreksgroep	over	vrouwen	in	de	Bijbel	in	IJsselstein	►

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Naar	het	volledige	bericht	op	de	website	►

Mensen	in	Nood	–	samen	sterk	in	noodhulp

Meer	informatie/doneren	ga	naar	deze	website	►

Vooruitblik	viering:	Thema:	“Zalige	mensen	“	-	Bergrede

Meer	over	deze	viering	|	overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	voor	de	aankomende	week	....

https://3eenheidparochie.nl/2026/01/22/herhaalde-oproep-parochiebestuur-zoekt-versterking/
https://3eenheidparochie.nl/2026/01/25/bijbelgespreksgroep-over-vrouwen/
https://3eenheidparochie.nl/2026/01/22/riet-slot-vermeij-overleden/
https://www.cordaid.org/nl/over-cordaid/samen-een-cordaid/mensen-in-nood/
https://3eenheidparochie.nl/viering/opdracht-van-de-heer-7/


Bron:	Sef.	2,	3;	3,	12-13	en	Mat.	5,	1-12

Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur
Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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