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Week	52	-	vrijdag	26	december	2025

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},
	
ALWEER	OUD	&	NIEUW	|	Met	het	vooruitzicht	van	aankomende	week	op	‘Oud	en	Nieuw’
ontvangt	u	hierbij	de	laatste	nieuwsbrief	van	dit	kalenderjaar:	nummer	52.	Het	was	een
bijzonder	 jaar,	waarin	we	-	zeker	ook	vanwege	 ‘100	jaar	Johannes	de	Doper’	 -	 	veel
nieuws	met	u	hebben	gedeeld	via	de	website	en	deze	nieuwsbrief.

We	mogen	ons	een	actieve	geloofsgemeenschap	noemen.	Het	is	elke	week	weer	gelukt
een	goed	gevulde	nieuwsbrief	 samen	 te	 stellen,	dankzij	 de	voortdurende	stroom	aan
kopij.	 Als	 redactie	 zijn	 we	 altijd	 blij	 met	 reacties	 en	 bijdragen	 van	 u.	 Dank	 voor	 alle
betrokkenheid	in	het	afgelopen	jaar.	We	wensen	u	een	mooie	jaarwisseling	en	hopen	u	in
het	nieuwe	jaar	weer	te	ontmoeten	met	nummer	1.
	
Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters	

Nieuwjaarsgroet:	100	jaar	en	nu	verder

De	 laatste	dagen	van	2025	 kijken	we	dankbaar	 terug	op	een	bijzonder	 jubileumjaar.
Het	100-jarig	bestaan	van	ons	kerkgebouw.	Ons	‘laadpunt	voor	de	ziel’	–	hebben	we
met	vele	activiteiten	gevierd.	Het	bracht	mensen	dichter	bij	elkaar	en	maakte	waardevolle
ontmoetingen	mogelijk.

Nu	het	feest	achter	ons	ligt,	richten	we	onze	blik	vol	vertrouwen	op	de	toekomst.	De
vraag	die	ons	inspireert	is:	100	JAAR	EN	NU	?		Bij	de	start	van	het	nieuwe	jaar	spreken
wij	als	kerkcommissie	en	pastoraatgroep	onze	wensen	uit:	dat	2026	voor	u	allen	een	jaar
van	liefde,	gezondheid	en	verbondenheid	mag	zijn.

Wij	hopen	dat	onze	geloofsgemeenschap	een	bron	van	 inspiratie	en	dynamiek	blijft,	een

https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/ulxhqk6w5s?lp-t=1766584459


Met	 vereende	 krachten	 is	 onze	 kerk
afgelopen	 zondagmiddag	 na	 de	 viering
van	de	vierde	zondag	van	de	advent	in
kerstsfeer	 gebracht.	Motor	 achter	 de
metamorfose	 is	 de	 bloemengroep.
Wie	een	beetje	oplet	ziet	elke	week	wel
de	 verzorgde	 bloemstukken	 bij	 de
vieringen	 in	 de	 kerk.	 Ook	 met	 de
feestdagen	en	bijzondere	vieringen.

Maar	 twee	 keer	 per	 jaar	 pakt	 deze
groep	 echt	 helemaal	 uit.	 Met	 kerst
en	Pasen	wordt	er	groots	aangepakt	en
ook	nog	met	behulp	van	diverse	partners	van	deze	dames,	Zo	wordt	sinds	jaar	en	dag	er
steeds	 weer	 opnieuw	 met	 veel	 creativiteit	 iets	 moois	 van	 gemaakt.	 Ook	 nu	 weer	 veel
kerstgroen	in	de	kerk	en	is	onze	historische	kerststal	(Lees	elders	in	deze	nieuwsbrief
meer)	ook	weer	opgebouwd.	Dank	jullie	wel!

Op	 donderdag	 1	 januari	 2026	 luiden	 we	 het	 nieuwe	 jaar
gezamenlijk	 in	 met	 een	 oecumenische	 viering	 in	 ’t
Kruispunt.	Het	thema	van	deze	dienst	is	‘Sporen	van	hoop’.	In
de	viering	staan	we	stil	bij	het	verhaal	van	Maria,	die	van	de
herders	 hoort	 welke	 bijzondere	 boodschap	 zij	 hebben
ontvangen	over	haar	pasgeboren	kind.

In	een	tijd	waarin	we	soms	zoeken	naar	houvast,	herinnert
dit	 verhaal	 ons	 eraan	 dat	 er,	 ook	 in	 kwetsbaarheid	 en

onzekerheid,	licht	in	de	duisternis	te	vinden	is	en	hoop	voor	de	toekomst.	Samen	willen
we	 het	 nieuwe	 jaar	 hoopvol	 beginnen.	 Laat	 je	 deze	 ochtend	 inspireren	 om	 met
verwachting	en	vertrouwen	2026	 in	 te	gaan.	 Je	bent	van	harte	welkom	om	samen
deze	eerste	dag	van	het	jaar	te	vieren.	Vanaf	10.00	uur	is	er	koffie,	de	viering	begint
om	10.30	uur.

Voor	zondag	4	januari	nodigen	wij	u	van	harte	uit	voor
een	 gezellige	 lunch	 in	 de	 Kleine	 Johannes.	 Vanaf	 12.00
uur	 staan	 de	 soep	 en	 de	 lekkere	 broodjes	 voor	 u	 klaar.
Een	mooi	begin	bij	dit	nieuwe	jaar	om	samen	te	eten,
bij	te	praten	en	elkaar	te	ontmoeten.
	
Om	 te	 weten	 hoeveel	 soep	 we	mogen	maken,	 horen	 we
graag	of	u	komt.	Aanmelden	kan	tot	2	januari	via		
ontmoetenraakt-johannes@3eenheidparochie.nl	 of
het	 formulier	 in	 de	 huiskamer,	 De	 lunch	 is	 vrij
toegankelijk;	een	vrijwillige	bijdrage	is	welkom	maar	zeker
geen	must.	Kom	erbij,	schuif	aan	en	geniet	—	want	samen	smaakt	alles	beter!	

Met	 ingang	 van	 dit	 kerkelijk	 jaar	 (A	 jaar)	 is	 er	 een
nieuw	lectionarium	beschikbaar.	Met	de	kerstdagen	 is	het
door	ons	in	gebruik	genomen.	In	dit	nieuwe	fraai	gedrukte
boek	horen	wij	de	Bijbellezingen	 in	de	 liturgievieringen	 in
een	 herziene,	 eigentijdse	 liturgische	 vertaling.	 De
woorden	zijn	dichter	bij	onze	 taal	van	vandaag	gebracht,
zodat	wij	het	Woord	van	God	beter	kunnen	verstaan.

In	 de	 liturgie	 worden	 de	 Bijbellezingen	 op	 zon-	 en
feestdagen	 verdeeld	 over	 drie	 opeenvolgende	 jaren,	 die
we	aanduiden	met	A,	B	en	C.	Zo	horen	wij	door	de	jaren

plek	waar	we	 samen	 kracht	 putten	 en	waar	 ruimte	 is	 voor	nabijheid	 en	warmte.	De
toekomst	vraagt	om	inzet	en	betrokkenheid.	Daarom	is	onze	grootste	wens	dat	nieuwe
vrijwilligers	 hun	 talenten	 willen	 inzetten	 en	 met	 ons	 mee	 willen	 bouwen	 aan	 de
volgende	eeuw	van	onze	gemeenschap.	Voor	meer	 informatie	 kunt	 u	 contact	 opnemen.
Gerard	Vendrig,	tel.	06-2045	5821.

Sfeervolle	kerk	met	dank	aan	de	bloemengroep

Meer	over	de	bloemengroep	►

Oecumenische	Viering	Nieuwjaarsdag	–	Sporen	van	hoop

Starten	met	een	ontmoetingslunch

Nieuw	lectionarium	in	gebruik	genomen.

https://3eenheidparochie.nl/bloemengroep-liturgie/


heen	 een	 rijk	 en	 gevarieerd	 deel	 van	 de	Schrift.	We	 zijn
met	 Advent	 begonnen	 aan	 het	 A	 jaar.	 In	 dit	 jaar	 de
nadruk	op	het	evangelie	volgens	Matteüs.

Op	zondag	11	januari	om	15.00	uur	klinkt	in	de	Johannes
de	 Doper	 te	 Montfoort	 een	 Choral	 Evensong:	 een
verstillende	 avondgebedsviering	 uit	 de	 Anglicaanse
traditie,	waarin	muziek,	gebed	en	stilte	samenkomen.	De
Evensong	 bestaat	 uit	 psalmen,	 Bijbellezingen	 en	 vaste
gebeden,	met	als	muzikale	hoogtepunten	het	Magnificat	en
het	Nunc	Dimittis,	gezongen	door	een	koor.

In	Montfoort	wordt	de	viering	geleid	door	pater	Henny
Slot.	 Het	 Avondensemble	 uit	 Huizen	 staat	 onder	 leiding
van	 Eric	 Bakker,	 met	 George	 Pluimakers	 aan	 het
orgel.	De	toegang	 is	gratis.	Iedereen	 is	welkom	om	los	te	komen	van	de	dag	en	zich	te
laten	dragen	door	de	kracht	en	schoonheid	van	de	muziek.

Van	18	tot	25	januari	2026	is	het	weer	de	jaarlijkse	Week
van	Gebed	 voor	 de	 Eenheid	 van	 de	 Kerken.	 In	 deze
periode	bidden	alle	kerken	wereldwijd	voor	verbondenheid
en	 vrede.	 Ook	 wij	 sluiten	 ons	 daarbij	 elk	 jaar	 aan.
Samen	zoeken	we	naar	wat	ons	verbindt	en	 laten	we
het	licht	van	Christus	op	ons	schijnen.

In	 Linschoten	 is	 deze	 viering	 als	 vanzelf	 sprekend	 in
kerkgebouw	 't	 Kruispunt	 	 Voor	 de	 kerkgangers	 in
Montfoort	was	het	(vanwege	de	ruimte)	altijd	in	onze	RK
kerk.	 Dat	 is	 nu	 geen	 issue	 meer.	 Daarom	 heeft	 de

werkgroep	recent	besloten	om	deze	plechtigheid	in	De	Rank	te	vieren.	Er	is	dus	dan	op
zondagmorgen	(18	januari	2026)	GEEN	viering	in	onze	kerk.

Het	bestuur	van	Parochie	Heilige	Drie-eenheid	is	op	zoek
naar	 versterking.	 Bent	 u	 zelf	 iemand	 met	 bestuurlijke
ervaring	en	voelt	u	zich	aangesproken	om	uw	talenten	 in
te	 zetten	 voor	 onze	 parochie?	 Of	 kent	 u	 misschien
iemand	 die	 hier	 goed	 in	 zou	 passen?	 Dan	 horen	 wij	 dat
heel	graag.	

Heeft	u	vragen	of	wilt	u	eens	vrijblijvend	in	gesprek?	Neem	dan	gerust	contact	op	met
de	pastoor	of	een	van	de	andere	bestuursleden.	De	volledige	tekst	van	de	vacature	en
contact	 informatie	 kunt	u	ook	vinden	op	de	website	 van	de	parochie.	U	bent	 van	harte
welkom.

Op	 13	 december	 heeft	 de	 vormselviering
plaatsgevonden	 in	 de	 kerk	 in	 Harmelen.
Wij	 kunnen	 terugkijken	 op	 een	 hele
mooie	 viering	 en	 bedanken	 de
werkgroep	 Harmelen	 voor	 de	 fijne
samenwerking	en	alle	inzet.

Uniek	om	te	ervaren:	Evensong	–	11	januari	2026

Lees	er	hier	meer	over	►

Zondag	18	januari	2026	-	(alleen)	viering	in	De	Rank

Het	bestuur	van	de	parochie	zoekt	dringend	versterking

Meer	over	deze	vacatures	►

Vormselviering	13	december	2025

https://3eenheidparochie.nl/agenda/evensong-verstilling-en-muziek/
https://3eenheidparochie.nl/2025/12/15/het-bestuur-van-de-parochie-zoekt-versterking/


Wij	hebben	10	kinderen	mogen	begeleiden
naar	 het	 vormsel	 en	 feliciteren	 hun	 met
het	vormsel:	Jack	Benschop,	Anna	van
Bunnik,	 Sieb	 van	 Eijk,	 Nina
Oostendorp,	 Ninke	 Oostendorp,	 Anne
van	 Schaik,	 Jurre	 Spruit,	 Lisanne
Terlouw,	 Fabienne	 Vendrig	 en	 Britt
van	 der	 Werf.	 Tevens	 wil	 ik	 Liesbeth
Bloemsma	 bedanken	 voor	 de	 hele	 fijne
samenwerking	 in	 de	 afgelopen	 acht	 jaar.
Zij	 gaat	 de	 vormsel	 werkgroep	 verlaten.

Mirjam	Oostendorp

In	 de	 eerste	 jaargang	 van	 het	 in	 die
van	 start	 gaande	 	 parochieblad
ANIMO,	 (januari	 1954),	 lezen	 we	 het
volgende	over	de	kerststal.
	
Onze	 Kerststal.	 Het	 is	 een	 goed
Initiatief	 van	 de	 Vrouwengemeenschap
geweest	 om	 de	 kerststal	 uit	 haar
verborgen	 hoek,	 meer	 voor	 het
front	 te	 brengen..	 Pastoor	 gaf	 de
K.Vr.Gem.	 de	 vrije	 hand	 er	 mede	 te
doen	wat	haar	goed	dacht.	Alle	eer	aan
de	mannelijke	steun	die	de	grot	"bouwden"	en	de	beelden	opknapte.

Wat	zijn	die	beelden	nog	mooi,	nu	ze	als	vernieuwd,	in	het	volle	licht	staan.	Toch	zijn	ze	al
meer	 dan	 50	 jaar	 oud.	Het	 zal	 rond	 1900	 geweest	 zijn,	 dat	 Pastoor	 Herbers	 in	 de
parochie	De	Bilt,	van	een	dame	deze	beeldengroep	cadeau	kreeg.	Voor	het	kleine	Biltse
kerkje	was	de	groep	jammer	genoeg	veel	te	groot.

Pastoor	 dacht	 aan	 zijn	 vroegere	 kapelaans-plaats:	 Montfoort.	 Overleg	 volgde,	 met	 als
resultaat	dat	Pastoor	van	Blaricum,	de	beeldengroep	van	hen	kocht.	Onze	toenmalige
kerkmeesters	Joh.	Versteegen,	C.	Vlooswijk	en	Wijn.	de	Wit,	togen	met	2	brikken	naar	de
Bilt,	 vanwaar	 de	 kostbare	 last	 naar	 Montfoort	 werd	 gebracht.	 In	 de	 oude	 kerk	 op	 het
Maria-altaar	 in	 een	 grote	 hout	 stal,	 prijkte	 voortaan	met	 kerstmis	 onze	 kerstgroep.	Nu
hebben	 we	 de	 beelden	 hun	 ere	 plaats,	 die	 zij	 vóór	 ruim	 50	 jaar	 weer	 heroverd.
Namens	de	Vrouwen-Gemeenschap:	G.	Versteegen	(Met	dank	aan	Sjaak	Spruijt)

Zo	 aan	 het	 einde	 van	 het	 jaar	 blikt
iedereen	 nog	 even	 terug	 op	 het	 jaar
wat	 bijna	 achter	 ons	 ligt.	 Ik	 herinner	mij
nog	 dat	 mijn	 moeder	 op	 oudejaarsavond
voor	 iedere	 voorbije	 maand	 een	 kaarsje
aanstak	en	we	met	elkaar	opsomden	wat
we	die	maand	beleefd	hadden.

Even	 stilstaan,	 een	 moment	 van
dankbaarheid.	 De	 vervelende

gebeurtenissen	 achter	 ons	 laten	 en	 er	 kracht	 uit	 halen.	 En	 samen	 lachen	 om	 de
geluksmomenten.	Het	is	mij	heel	dierbaar.	

Luister	daarbij	naar	het	lied	'Lichtje	branden'	van	Suzan	&	Freek.	Dit	lied	werd	laatst
ook	 prachtig	 ten	 gehore	 gebracht	 tijdens	 de	 Top2000	 viering	 in	 de	 Rank.	 	 Esther	 van
Rooijen	

Kom	jij	luisteren	naar	het	verhaal	over	de	drie	wijzen,
je	verkleden	als	een	echte	koning	en	meer?	Gezellig	als
je	erbij	bent.

Neem	 gerust	 vriendjes	 en	 vriendinnetjes	 mee.	 Deze
kinderwoorddienst	is

op	zondag	4	januari	2026,	om	10:00	uur

Historisch	bericht	over	onze	kerststal

Einde	jaar:	Lichtje	branden	-	Suzan	en	Freek

Luister	hier	naar	het	lied	►

Kinderwoorddienst	Drie	Koningen

https://youtu.be/09yQsvKaelE?si=qsRyYyvaqp7dUFno


De	 Gerarduskalender	 van	 Klooster	 Wittem	 biedt	 elke	 dag	 een
inspirerende	 spreuk,	 een	 glimlach	 of	 een	 puzzel	 –	 onder	 het
motto	 “elke	 dag	 een	 beetje	 spirit”.	 Een	mooie	manier	 om	 de
dag	positief	 te	beginnen,	en	bovendien	 steun	 je	met	de	aankoop
de	activiteiten	van	het	klooster.	Leuk	om	cadeau	te	doen	–	of
gewoon	voor	jezelf!

Deze	 mooie	 kalender	 is	 verkrijgbaar	 bij	 het	 secretariaat
op	maandag-,	woensdag-	en	donderdagmorgen	van	9.00	tot
12.00	uur	en	kost	€11,50.	

In	de	afgelopen	periode	mochten	wij	veel	vieringen	in	onze
kerk	 beleven.	 Al	 vele	 jaren	 beschikken	 wij	 over	 mooie
faciliteiten	 om	 deze	 vieringen	 live	 via	 internet	mee	 te
vieren,	maar	ook	later	terug	te	kijken.
	
Van	iedere	viering	blijft	een	opname	vier	weken	online
beschikbaar,	zodat	u	deze	op	een	moment	dat	u	uitkomt
kunt	 bekijken	 of	 (deels)	 terugluisteren.	 Ook	 de
kerstvieringen	 van	 KBS	 De	 Heeswijk	 en	 KBS	 De
Howiblo	 van	donderdag	18	december	 zijn	 nog	 enkele
weken	terug	te	zien.
	
Het	 terugvinden	 is	 eenvoudig:	 via	 de	 website	 van	 de	 parochie	 of	 door	 rechtstreeks	 te
zoeken	 op	 Kerkdienstgemist	 →	 provincie	 Utrecht	 →	 Montfoort	 →	 Johannes	 de
Doper.	U	hoeft	daarbij	niet	de	hele	viering	in	één	keer	te	bekijken;	het	is	ook	mogelijk	om
door	de	opname	te	bladeren	en	een	moment	te	kiezen	dat	u	aanspreekt.	Zo	blijft	u	ook	op
afstand	of	waar	dan	ook	ter	wereld	met	ons	verbonden.		

►	Een	kaarsje	branden	in	de	digitale	kapel?	Dat	kan	heel
eenvoudig	door	op	deze	link	te	klikken.

►Van	14	december	t/m	4	januari	staat	het	Vredeslicht
in	 onze	 kerk	 en	 kan	 iedereen	 het	 vlammetje	 in	 een
windlicht	meenemen	naar	huis.	

►	Op	zoek	naar	verstillling?	Zondagmiddag	18	 januari
2026	is	daartoe	weer	gelegenheid.	Aanvullende	informatie

komt	spoedig	op	de	website.		

Er	 worden	 regelmatig	 interessante	 algemene
(kerkelijke)	 nieuwsberichten	 op	 onze	 website
geplaatst.	 Wij	 attenderen	 u	 er	 graag	 op.	 Klik	 op
onderstaande	link(s).

Samen	 zingen	 verbindt!	 We	 kunnen	 het	 rooster
niet	altijd	invullen	met	een	koor.	Zo	nu	en	dan	is	er
ook	een	viering	met	samenzang.	U	bent	van	harte
welkom	 om	 links	 voorin	 bij	 de	 piano	 aan	 te
schuiven	 en	 de	 samenzang	 te
ondersteunen.	 Aanmelden	 of	 ervaring	 is	 niet
nodig,	 iedereen	kan	meezingen.	Komende	zondag

Bekijk	de	volledige	flyer	van	deze	uitnodiging	►

Het	is	bijna	2026	laatste	kans	voor	de	kalender

Livestream	en	terugkijken	van	vieringen

Ga	hier	rechtsreeks	naar	Kerkdienstgemist	►

Korte	berichten	|	Niet	vergeten	|	Goed	om	te	weten

Ander	nieuws	op	de	parochiewebsite

Zondag	28	december	is	de	afsluiting	van	het	Heilig	Jaar	►

Maak	kennis	met	Augustinus	-	een	boek	van	pastor	Gerben	Zweers	►

28	december	2025	+	1	januari	2026	samenzang

https://3eenheidparochie.nl/vieren/digitale-kapel/
https://3eenheidparochie.nl/wp-content/uploads/2025/12/Uitnodiging-KWD-4-januari-2026.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1339-RK-Kerk-Geboorte-H-Johannes-de-Doper---Montfoort
https://3eenheidparochie.nl/2025/11/19/slotritus-van-het-jubeljaar-van-de-hoop/
https://3eenheidparochie.nl/2025/12/17/maak-kennis-met-augustinus-boek-van-pastor-zweers/


28	december	en	ook	nieuwjaarsdag	 is	er	weer	samenzang	met	respectievelijk	 Joost	van
Hofwegen	en	Caroline	Leloux.	Doe	mee	en	laat	uw	stem	horen!

Komende	zondag	28	decenber	2025	wordt	in	het	bijzonder
uw	gebed	gevraagd	voor:

Rinie	Hoedemakers	(†	27-12-2024).

Wij	 besteden	 daarmee	 aandacht	 aan	 zijn	 eerste
jaargedachtenis.	 Tijdens	 de	 viering	 in	 onze	 kerk	 zal	 zijn
gedachteniskruisje	 zichtbaar	 in	ons	midden	aanwezig	 zijn
en	brandt	er	een	lichtje	voor	hem.	

Na	afloop	gaat	het	gedachteniskruisje	naar	de	familie.	

Zondag	 28	 december	 2025	 is	 er	 weer	 een	 woord-	 en
communieviering	rond	het	Feest	van	de	Heilige	Familie.
Deze	viering	staat	ook	 in	het	 teken	van	een	(dankdienst)
oudejaarsviering	en	afsluiting	van	het	Heilig	Jaar.

Met	 het	 oog	 op	 de	 Heilige	 Familie	 staan	 we	 stil	 bij	wat
gezin	 en	 gemeenschap	 vandaag	 betekenen,	 bij	 zorg
voor	 elkaar	 en	 bij	 gastvrijheid	 voor	 wie	 kwetsbaar	 of
ontheemd	 is.	We	kijken	dankbaar	 terug	op	het	afgelopen
jaar	 en	 leggen	 wat	 moeilijk	 of	 onaf	 bleef	 in	 Gods
handen.

Samen	mogen	we	 hoopvol	 uitzien	 naar	 het	 nieuwe	 jaar,	 gedragen	 door	 het	 licht	 en	 de
vrede	 van	 Kerstmis.	 Voorganger	 is	 diaken	 Ferry	 Brokers	 en	 het	 is	 samenzang	 met
pianospel	van	Joost	van	Hofwegen.	Van	harte	welkom,	vier	met	ons	mee	in	de	kerk	of
via	de	livestream.	

1	januari	2026.	De	eerste	dag	van	het	jaar	2026.	Op	deze
dag	 legt	God	ons	een	nieuw	jaar	in	onze	handen,	een
nieuwe	 toekomst.	 Ook	 wij	 wensen	 elkaar	 alle	 goeds	 en	
moedigen	elkaar	aan	om	er	het	beste	van	te	maken.

De	 kerk	 viert	 deze	 dag	 ook	 het	 feest	 van	 Maria,	 de
moeder	van	God	en	met	haar	verweven	is	het	ook	de	dag
van	 de	 vrede.	 Er	 is	 een	 Woord-	 en	 Communie	 viering
waarin	diaken	Gerard	Vaneker	zal	voorgaan	en	Caroline
Leloux	de	 samenzang	zal	begeleiden.	Wij	nodigen	u	van
harte	 uit	 om	me	 te	 komen	 vieren	 en	 wellicht	 om	 elkaar
met	beste	wensen	naar	huis	te		laten	gaan.

Waar	het	jaar	eindigt,
								mag	iets	nieuws	beginnen!
	

Eerste	jaargedachtenis

Overzicht	overleden	parochianen	van	het	afgelopen	jaar	►

Vooruitblik	viering	zondag	28	december	2025

Overzicht	gebedsintenties	►

Vooruitblik	viering	donderdag	1	januari	2026

Overzicht	gebedsintenties	►

Spreuk	van	de	week

COLOFON	-	KLIK	OP	DE	ONDERLIJNDE	LINKS

Geboorte	H.	Johannes	de	Doperkerk
Pastoor	Spaanplein	2
3417	HV	Montfoort

(0348)	47	12	75		-		Contactformulier	
Kerk	open	dagelijks	van	10-12	uur

Banknummers	en	QR-codes

Vieringen		-			Website		-		Nieuws	

Kerkdienstgemist			-			Fotoalbum

https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/overzicht-overledenen/
https://3eenheidparochie.nl/viering/heilige-familie-7/
https://3eenheidparochie.nl/viering/nieuwjaarsdag-3/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/
https://3eenheidparochie.nl/bankrekeningnummers/
https://3eenheidparochie.nl/vieren/vieringen/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://3eenheidparochie.nl/over-ons/nieuws/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/informatie-over-het-vieren-van-liturgie/kerkdienstgemist/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/fotoalbum-2/


Johannes	de	Doper BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Secretariaat	ma|wo|do	9-12	uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

HIER	AANMELDEN	NIEUWSBRIEF		

AGENDA		-		Aankomende	activiteiten	

Bekijk	nieuwsbrief	op	de	website

Informatie	over	de	AVG		

Redactie	e-mail:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://www.facebook.com/JohannesdeDoperMontfoort/
https://www.facebook.com/JohannesdeDoperMontfoort/
http://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/index.html
http://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/index.html
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=aydh0rwjii&l=jk6ksifmn2
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/agenda-johannes-de-doper/
https://3eenheidparochie.nl/over-ons/alle-activiteiten/?gemeenschap=montfoort
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/digitale-nieuwsbrief-en-parochieblad-bijeen/
https://3eenheidparochie.nl/privacyverklaring/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
javascript:;
javascript:;
mailto:nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-aydh0rwjii-ulxhqk6w5s

