Geloven als Tomas
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Openingslied

Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,

hopen dat het er eens van zal komen,
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,

hopen dat wij Uw stem verstaan,

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat gij ons bidden hoort,

hopen dat gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

Kruisteken en begroeting

Lied om ontferming GvL 211

Bidden wij met geloof in ons hart
tot de Vader van hemel en aarde,
dat Hij de wereld bewaart als het werk van zijn handen:
luister, Heer, ontferm U over ons,
luister, Heer, ontferm U over ons.

Bidden wij met geloof in ons hart

tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,

dat Hij allen die hongeren voedt als het brood van de hemel:
luister, Heer, ontferm U over ons,

luister, Heer, ontferm U over ons.



Bidden wij met geloof in ons hart

tot de heilige Geest de helper

dat alles zal worden herschapen in het licht van Gods aanschijn:
luister, Heer, ontferm U over ons,

luister, Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Refrein: Alles wat adem heeft love de Heer.
Alles wat adem heeft love de Heer.

Looft God in zijn heilig domein,

Looft Hem in zijn groots firmament,

looft Hem om zijn daden van macht,

looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. Refrein

Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,

looft Hem met harp en met citer,

looft Hem met handtrom en reidans,

looft Hem met snaren en fluit. Refrein

Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft love de Heer! God lof! Refrein

Eer zij de heerlijkheid Gods:

Vader, Zoon en heilige Geest.

Zo was het in den beginne,

zo zij het thans en voor immer;

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Refrein

Gebed

Eerste Lezing Hand. 2, 42-47



Tussenzang

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.

Refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij menslijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.
Refrein.

God van God en licht van licht aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder.
Refrein.

Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
Refrein.

Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
Refrein.

Tweede lezing 1 Petrus 1, 3-9
Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge.
Zalig zij die niet zien en toch geloven.

Halleluja, halleluja, halleluja!
Evangelielezing Joh. 20, 19-31
Lied

Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking.
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Terwijl wij om Hem treuren, toont Hij ons hand en voet,
Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet.

Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze kring,
om ons het brood te breken van zijn verkondiging.

Overweging
Geloofsbelijdenis

Door vragen en door twijfels heen probeer ik te geloven,
in God die in mij leeft, in het diepst van mijn gedachten
en die ik soms heel even zie in mensen die ik ontmoet.

Geloven wil ik in een God, die vader en die moeder is,
van zwakken de behoeder is,
die onheil weer tot heil kan maken door mensenhanden heen.

Ik geloof in Jezus, een mens vol van God,

in wie God zich laat kennen,

die ons roept, ons uitdaagt te werken aan een wereld
waar we elkaar de ruimte geven,

kleurrijk, hoopvol en vrij te leven.

Ik geloof ook in de goede Geest
die warm maakt wat verkild, en soepel wat verstard is,
die ons tot nieuwe mensen maakt.

Ik geloof in de weldaad van elkaar vergeven,
telkens weer uitzicht op een nieuw begin.

Ik geloof in een dood die leven geeft,
dat God Zijn woord gegeven heeft
ons nooit te laten vallen. Amen.

Voorbeden

Raak mij raak mij aan, leg uw hand op mij.
Geef mij uw zegen dan zal ik leven.



Collecte

Overbrengen van de eucharistische gaven
Lied

Brood op tafel, een hand gevuld

met wat in het leven geen uitstel duldt:

De honger stillen iedere dag,

gewoon wat een mens niet ontbreken mag.

Beker met wijn, een vredeswens,

elkaar begroeten van mens tot mens:
verbonden worden met iedereen,

want wie houdt het uit moederziel alleen.

Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn,
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.

Onze Vader

Vredewens

Uitnodiging tot de communie
Lied

Voor mensen die naamloos,

kwetsbaar en weerloos door het leven gaan:
ontwaakt hier nieuw leven,

wordt kracht gegeven; wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,

tastend en zoekend door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,

brood om te breken, wij kunnen bestaan.
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Voor mensen die vragend,

wachtend en wakend door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,

God wil ons horen, wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,

wankel gelovend door het leven gaan:
herstelt God uit duister,

Adam in luister: wij dragen zijn naam.

Dankzegging

Eeuwige en barmhartige God,

Gij zijt een God die de mensen niet alleen laat in hun twijfel,
Gij komt hen tegemoet, neemt hen bij de hand.

Wij danken U voor de hoop en het vertrouwen

waarmee Gij ons elke dag weer voedt.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Gij wekt in ons het stille verlangen

te beantwoorden aan onze roeping een beeld te zijn van U
en navolgers te worden van uw Zoon Jezus Christus

op onze levenslange zoektocht naar U.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Wij danken U dat wij ons altijd weer gesterkt mogen weten
door het brood dat Gij ons geeft als voedsel voor onderweg.
En ook al vergezelt de twijfel ons, zoals eens bij Tomas,

wij mogen vertrouwen op uw liefdevolle nabijheid.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Wij danken U om Jezus, de Gekruisigde die verrezen is,
die zich aan ons kennen laat als een vriend, een broeder.
Laat ons de kracht ervaren, die Hem heeft bezield,

en in zijn geest vooruitzien naar de komst van uw rijk

dat komen zal, in onze dagen, voorgoed.

Amen



Mededelingen
Zending en zegenbede
Slotlied

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.
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