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Lied bij binnenkomst GvL 581

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Kruisteken en begroeting

Openingsgebed

Eerste Lezing Jesaja 53, 3-9



Tussenzang

Hoe is uw naam?

God schrijft hem nu zwart of wit in mijn hart.
Hoe is uw naam?

God schrijft hem voorgoed in mijn bloed.

Gij die bestond

als licht van ons licht, verborgen gezicht.
Gij sloot uw mond

en deed als een knecht wat men zegt.

Leeg werd Gij als een riet.

Gij stierf weg als een lied.

Noem uw naam, als bloed zo rood,
wit als de dood.

Als een duiz'lend kruis,

hier ver vandaan, schrijft Gij uw naam.

Dat is uw naam,
een kruis op het land, een woord in mijn hand.
Zo staat uw naam, bij wit en bij zwart in mijn hart.

Tussenspel

Zo klinkt voortaan,
het lied van uw naam, uit de dood vandaan.



Inleiding

Lijdensverhaal Joh. 18, 1-11
Gedachten van Judas

Lied

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

Lijdensverhaal Joh. 18, 12-27
Gedachten van Petrus

Lied

Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

Lijdensverhaal Joh. 18, 28-40

Lied

Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.
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Lijdensverhaal Joh. 19, 1-16
Gedachten van Pilatus

Lied

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.

Ik ben de gesel die Hem openhaalde,

ik laat Hem vallen.

Lijdensverhaal Joh. 19, 17-27
Gedachten van Maria

Lied

Jezus, gekruisigd — met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.

Lijdensverhaal Joh. 19, 28-30

STILTE

Gedachten van Maria Magdalena

Kruishulde



Lied

O Hoofd, vol bloed en wonden,
met smaad gedekt en hoon,

o godd'lijk Hoofd omwonden
met scherpe doornenkroon!

O Gij, die and're kronen

en glorie waardig zijt:

Ik wil mijn hart U tonen,

dat met U medelijdt.

Mijn God, die zonder klagen
het zwaarste hebt doorstaan:
al wat Gij had te dragen,

wie heeft het U gedaan!
Wee mij, die voor de zonden
het hoogste goed verliet!

O, om uw bloed en wonden,
verstoot mij, zondaar, niet!

O Hoofd, vol bloed en wonden,
o Gods onschuldig Lam,

dat voor der mensen zonden
de schulden op Zich nam!

Wat zal ik U dan geven

voor zoveel smaad en smart?
Heer, neem mijn korte leven,
Heer, neem mijn schamel hart!

GvL 511



Voorbeden
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God, wil ons ho-ren,  laat uw hart toch  spre-ken voor uw men-sen.

Lezing Joh. 19, 31-37

Lied

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken —
de waarheid is gezien om te geloven.

Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige

wil ik mij buigen.

Lezing Joh. 19, 38-42

Lied

Rijke geschenken zou ik willen geven,

eerbied en dank, de mirre van mijn leven.

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

Wij verlaten de kerk in stilte
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