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Oktobermaand - Mariamaand 
In verband met de Mariamaand oktober wordt 
iedere woensdagavond de Rozenkrans gebeden. De 

locatie is ’De kapel van Gaza’, de aanvangstijd is 

19.00 uur.  
Voorganger op deze avonden is Dhr. Henny Derks. 

De Rozenkrans wordt nog gebeden op: 15-22-29 oktober. 
Voorganger Rozenkrans bidden     Henny Derks 
 

Lichtjesavond - zaterdag 8 november 
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 16.30 uur naar begraafplaats ’t 
Spijck te komen  de korte gezamenlijke bijeenkomst start om 17:00 uur met 

gedichten en enkele liederen om zo, met elkaar, onze dierbare overledenen 
te herdenken.  

Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid rondgaan over 

de met kaarsen verlichte begraafplaats. Of een 
zelfgeschreven tekst in de herdenkingsboom hangen. U 

kunt rozen of een graflicht kopen om op de graven te 
zetten. 

De koffie, thee of chocomel staat voor u klaar tijdens de 

lichtjesavond bijeenkomst die tot 18.00 uur duurt 
Werkgroep vitaliteit     Marrie, André en Gerard 
 

Opgeven voor de Eerste Heilige Communie 
In januari gaan wij weer beginnen met de Eerste Heilige Communie (EHC). 
Zit uw zoon of dochter in groep 4 of wilt u dat uw kind de Communie gaat 

doen, dan kunnen jullie je daarvoor nu opgeven. Graag voor 15 november 

via het mailadres: vdlit@ziggo.nl, onder vermelding 
van. EHC 25/26 en met in de mail de naam van uw 

zoon/dochter, geboortedatum, school en uw eigen 
naam. 

Wil uw kind graag de Eerste Heilige Communie doen, 
maar is het nog niet gedoopt of zit het in een hogere 

groep, dan kunt u zich ook aanmelden. 

Op woensdag 10 december is er een informatieavond in de Bavohof. Wij 
beginnen om 20.00 uur. Laat even weten of je erbij bent. Hopelijk zien we 

jullie dan. 
Werkgroep EHC      Maryse, Annette en Manon 

mailto:vdlit@ziggo.nl


 

Save the day:  
9 nov  TUCA bijeenkomst 
Een gezellige groep kinderen komt bij elkaar na de 1e communie. Er komen 
weer leuke activiteiten zoals een bezoek aan Huize Gaza waar spelletjes 

worden gedaan. Wees welkom op 9 nov om 10 uur bij de Bavohof. 

 

13 dec Vormselviering 
De voorbereiding voor het vormsel is in volle gang. Het 
vormsel wordt door ongeveer 20 kinderen uit de 

Parochie ontvangen op 13 december om 19.00uur in de 
Sint Bavokerk. De voorganger is Monsieur Woorts.  

In de geloofsgemeenschappen van Harmelen en 

Montfoort worden in 2 groepen gestart met de 
voorbereiding. De twee groepen zullen ook enkele 

bijeenkomsten bij elkaar zijn voor gezamenlijk 

activiteiten.  

Het beloofd een mooie bijeenkomst te worden. 
Spannend voor de vormelingen en mooi voor ouders en 

familie. Mocht u het leuk vinden om de viering bij te 
wonen, dan bent u van harte welkom.  

 

21 dec Kerstsamenzang met Rhythm and Friends  
Het leukste koor van onze regio  

Het koor bestaat uit een gezellige groep mensen die graag samen zingen in 

een ontspannen vriendschappelijke sfeer. Al ruim 25 jaar samen muziek 

maken met een zeer gevarieerd repertoire, van swingende nummers tot 

gevoelige ballads, van Afrikaanse volksmuziek tot Nederlandse meezingers. 
De repetities vinden elke vrijdagavond plaats in ‘De Regenboog’. 

Wij hebben hen gevraagd om de kerstsamenzang te verzorgen en dat 

beloofd een feestje te worden van bekende kerstliederen, aangevuld met 
bekend en nieuw repertoire.  Na afloop schenken we uiteraard een glaasje 

Glühwein. 
 

28 dec  TOP2000 zondag  
De voorbereidingen voor de TOP2000 zij begonnen met 
het kiezen van mooie muziek en een prachtig verhaal. 

John van Rooijen komt met zijn bandleden voor een 

optreden naar de Bavokerk.  
Tijdens de september markt heeft de Band van John een 

al een prachtig optreden gegeven voor een enthousiast 
publiek. In de volgende BijBavo krijgt u meer informatie.  



 

 

Dagkapel gaat naar de winterstand 
De herfst is mooi gestart en graag houden we dat weer nog even aan. Toch 

zien we de winter al in de verte aankomen het duurt langer voor het licht 
wordt en de zon gaat al vroeg onder. De wintertijd is in aantocht.  

In de komende periode zal de dagkapel open zijn van 8 uur tot 18 uur. Zo is 

er gelegenheid om op de dag nog even een kaarsje aan te steken,  voor of 
na werk, op de dag voor de gepensioneerden of als je thuis bent. Er is op de 

dag volop gelegenheid om een rust moment te vinden.  

Gerard Kooijman 
 

Opening werkjaar 14 september 
Thema: Vrede voor iedereen 
Tijdens de gebedsviering is een stukje voorgelezen waarin we horen wat we 
gekregen hebben om voor te zorgen. Al eeuwenlang zien we ook dat er veel 
ruzie gemaakt wordt wat ons vermoeid en niet gelukkig maakt. 
Uit: het lied van HIawatha door Henry Wadsworth Longfellow  
 

"O mijn kinderen! mijn arme kinderen!  
Luister naar de woorden van wijsheid,  
Luister naar de woorden van waarschuwing,  
Van de lippen van de Grote Geest,  
Van de Meester van het Leven, die jullie gemaakt heeft!  
"Ik heb jullie land gegeven om in te jagen ,  
Ik heb je beken gegeven om in te vissen,  
ik heb je beren en bizons gegeven,  
ik heb je reeën en rendieren gegeven,  
ik heb je bramen en bevers gegeven,  
de moerassen gevuld met wilde vogels,  
de rivieren gevuld met vissen:  
Waarom ben je dan niet tevreden?  
Waarom jagen jullie dan op elkaar?  
Ik ben moe van uw ruzies,  
moe van uw oorlogen en bloedvergieten,  
moe van uw gebeden om wraak,  
van uw ruzies en onenigheden;  
Al uw kracht is in uw vereniging,  
Al uw gevaar is in onenigheid;  
Wees daarom voortaan in vrede,  
En leef als broeders samen. 



 

"Het lied van Hiawatha" is een beroemd epos uit 1855 van de Amerikaanse 
dichter Henry Wadsworth Longfellow, dat de verhalen van de Ojibwe-
indianen rond de Grote Meren vertelt.  
 

De fotograaf wordt bijna omver 
gevlogen door de vredesduif die opgaat 
in de foto 

 

Een gezellig samenzijn tussen nog jong 
en al wat ouder 

 

Wat te doen bij een overlijden en ziekenzalving? 
Wij allemaal krijgen op enig moment te maken met een overlijden. Soms is 

het mogelijk om je voor te bereiden, meestal is dat toch nog onverwacht. 

Daar sta je dan, wat te doen? Naast het opkomende verdriet ben je niet 
voorbereid.  

Het mooiste is om een lokaal bekende uitvaart onderneming te bellen. Die 
heeft contacten en helpt bij alles wat nodig is. Belangrijk daarbij is dat de 

uitvaartleider oog en oor heeft naar de wensen van de overledenen zoals 

door de familie aangereikt wordt.  
Bij een kerkelijke uitvaart zijn er verschillende mogelijkheden.  

Zo is er gelegenheid voor een condoleance in de kerk. Voor de bezoekers is 
er gelegenheid om nog wat na te praten met bekenden van de overledenen.  

De overledene kan opgebaard worden in het mortuarium. Dat komt voor als 
dat thuis niet mogelijk is. De familie krijgt dan een sleutel van de 

uitvaartleider zodat zij op elk gewenst moment op bezoek kan. 

Tijdens de vering krijgt de familie de gelegenheid om met hulp van de 



 

voorganger mee te helpen bij de uitvaart zoals Het lezen van het evangelie 

of een gedicht. Samen met de voorganger wordt het uitvaart boekje 
gemaakt en de bijpassende liederen uitgekozen.  

Na de uitvaart is er een keuze om naar de begraafplaats te gaan of naar het 
crematorium. 

Zoals eerder vermeldt kun je zelf bepalen wat je wilt, De uitvaart leider en 
de voorganger kunnen je daarbij goed helpen. 

Zo neemt de uitvaartleider contact op met de weekwacht van de parochie 

om de wensen van de familie door te geven.  De weekwacht kijkt of de kerk 
vrij is op het gevraagde moment en welke voorganger beschikbaar is. In de 

Bavokerk zijn veel vrijwilligers die op de achtergrond betrokken zijn bij de 
uitvaart. Denk daarbij aan het publiceren van de nieuwsbrief, het luiden van 

de klokken of het klaarzetten van de kerk en de koffie bij het condoleren.  

Ziekenzalving 
Mocht een ziekenzalving nodig zijn dan kan dat ook gevraagd worden bij de 

weekwacht. Het telefoonnummer staat achterin de BijBavo of in de Bijeen. 

Bij ziekenzalvingen zoekt de weekwacht een priester om de ziekenzalving te 
doen of een diaken voor een ziekenzegen 
 

Geloof, Hoop en Liefde 

Achter in de kerk staan sinds de buitenviering een zelfgemaakt kruis, anker 
en een hart. Oftewel de symbolen voor geloof, hoop en liefde.  In de Bijbel 

staat de hierover een passage in Korintiërs 13:13.  
De tekst is inspiratie voor gedichten en liederen en vormt de basis voor het 

symbool van het kruis, hart en anker.  

Zo ook voor Charles Péguy Franse schrijver en dichter.  Hij was nog maar 41 
jaar toen hij op 5 september 1914 stierf in de loopgraven van de Grote 

Oorlog van 1914-1918. De eerste wereldoorlog. 

Onderstaand gedicht is een bewerking door Magriet van der Kooi.  
 



 

 

 

 

 

 

De kleine hoop 

Het geloof is een trouwe bruid… 
De liefde is een toegewijde moeder… 
Maar de hoop is een heel klein meisje.  

Daar stapt ze, de kleine hoop, tussen haar beide grote zussen. 
Haast niemand gunt haar enige aandacht.  
Op de weg naar het heil, op de wegen van deze aarde, 
op de hobbelige weg naar het heil, op die weg zonder einde, 
tussen haar beide zussen in, stapt de kleine Hoop verder.  

En de mensen, het hele christenvolk,  
kijken steeds naar de twee grote zussen. 
Beiden zijn zij op het dringendste bedacht, op wat hier en nu gebeurt, 
op dit voorbijgaand ogenblik. 
Het volk heeft alleen oog voor de twee groten,  

voor haar die rechts loopt en voor haar die links loopt. 
Ze zien ternauwernood de kleine zus, die in het midden loopt, 
verloren in de rokken van haar zussen. 
Mensen nemen als vanzelfsprekend aan dat de twee groten de kleine 
bij de hand voortslepen, in het midden, tussen beiden in, 
om haar de hobbelige weg naar het heil te helpen gaan.  

De blinden!!! 
Zij zien niet dat de kleine in het midden haar twee grote zussen voorttrekt 
en dat zij zonder haar niets méér zouden zijn dan twee bejaarde vrouwen, 
twee vrouwen op leeftijd, een beetje gekreukt door het leven.  

Zij, de kleinste, trekt alles op gang. 
Want het geloof ziet alleen wat ‘is’. 
Zij echter ziet wat ‘zal zijn’. 
De liefde heeft slechts lief wat ‘is’. 
Zij bemint wat ‘zal zijn’.   

In werkelijkheid wordt alles wat gebeurt door kinderen gedaan. 
Zij nemen ons bij de hand. 
Al wat wij tot stand brengen, wordt door het kleine meisje hoop gedaan. 

 

Het kleine meisje van de hoop | Margriet van der Kooi  
  

https://www.theologie.nl/https-development-pastoraat-nl-post_typeverzenp1539/


 

 

Zondag 7 december, dag voor de vrijwilliger 
Landelijk en in de Bijeen is deze keer aandacht voor het vrijwilligerswerk. 

Het gaat dan over het werk door vrijwilligers. De juiste vrouw of man zoeken 

bij de werkzaamheden of activiteiten kan best wel lastig zijn. 
Vrijwilligers werk doe je omdat het leuk is om te doen, onder de mensen te 

zijn en vooral omdat je iets voor een ander wil betekenen. Dat laatste kan 
een persoonlijk contact zijn maar ook iets regelen voor iemand die je 

eigenlijk niet kent maar wel bekend is van de Bavogemeenschap. 

Ben je nog geen vrijwilliger en wil je dat wel dan zijn er nog diverse 
mogelijkheden bij verschillende werkgroepen, je staat er niet alleen voor er 

zijn vrijwilligers die je kunnen helpen. Neem voor een van de onderstaande 

werkzaamheden contact op met Gerard Kooijman  

o Caritas; betekent liefdadigheid of naastenliefde. De werkgroep houdt 
zich bezig met acties om iedereen die het niet breed heeft te helpen. 

Inderdaad dat zijn net alleen mensen met een kerkelijke achtergrond.  
o Vormsel is een van de sacramenten naast bijv. de Eerste Heilige 

Communie en de ziekenzalving. De voorbereiding in oktober en 
november vindt plaats in de Bavokerk waar ook vormelingen uit andere 

geloofsgemeenschappen bij aansluiten 

o MOV staat voor Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk. De werkgroep 
richt zich op bewustwording en inzameling voor projecten wereldwijd. 

Denk daarbij aan de vastenactie, adventsactie, collectes voor MIVA en 
wereldmissie dag, bedoeld voor concrete hulp aan mensen in nood 

o Kerkversiering is een onderdeel van de liturgie. Op een creatieve manier 

de bloemen op het altaar en naast de ambo plaatsen. Bloemen kunnen 
erg duur zijn en er is ook financiële creativiteit nodig om de kosten in de 

hand te houden. Er is ruimte om eens wat anders te doen zonder dat 
het de aandacht bij  de viering weghaalt 

o Wijkopbouw is het contactmoment met de Bavogemeenschap. De wijken 
in Harmelen zijn onderverdeelt in kleine sectie Het aandachtgeven aan 

de mensen in de wijk is, zeker op hoge leeftijd of bij feestelijke 

gelegenheden belangrijk. We lopen de deurstijlen niet plat en gaan 
alleen als het uitkomt op bezoek. 

o Schoonschip, hierover kun je elders al wat lezen 
o Livestream opnamebegeleider is een taak waarvoor je in de kerk moet 

zijn tijdens de viering. Het is niet lastiger dan de TV aanzetten en de 

Ipad bedienen door met knoppen de vaste instelling te bedienen. Thuis 
kunnen mensen dan actief de viering volgen i.p.v. het vaste beeld. 

Maandelijks een keer naar de viering gaan is al mooi om ervaring te 
houden. 



 

o Activiteiten begeleiding voor de Bavokerk bekent meehelpen bij 

activiteiten die losstaan van de kerkvieringen. Voor de TOP2000 en 
muzikale optredens is het nodig om de kerkruimte geschikt te maken en 

mee te helpen met de verschillende werkzaamheden tijdens een 
optreden.  

 

Schoonschip zoekt opvolgers 
Onlangs, tijdens het koffie drinken kwam de vraag 

van Truus Sluijs om een berichtje in de Bijeen en de 
nieuwsbrief te plaatsen. De groep Schoonschip is 

opzoek naar opvolgers voor het schoonmaken van de 

kerk. Een paar collega’s zijn al wat ouder, het 
werken wordt wat lastiger. Het wordt tijd om het 

estafettestokje over te dragen. Terwijl ik dit opschrijf klinkt het als een 
enorme zware klus met vele uren werk. Maar dat is het niet! 

Volgens rooster sta je 1 keer in de 6 weken ingepland. Samen met je collega 

gaat het vooral om het weghalen van stof op de banken en het zuigen van 
de kleden en vloeren van het liturgisch centrum. Na het gebruik van het 

mortuarium ook daar even controleren of het nog netjes is. Wekelijks wordt 
het toilet achterin de kerk schoongemaakt. Meestal wordt op maandag 

gewerkt maar het kan ook op een andere dag.  Even na 9 uur kun je 
beginnen en al met al ben je ruim een uur bezig. Om 10 uur staat de koffie 

klaar.  

Zoals al vermeld, het is geen zware klus maar vooral een gezellig moment 
samen met anderen. Er is natuurlijk een warme overdracht en dan word je 

ingewerkt door ervaren collega’s.  
Je kunt mij, Truus, even bellen dan spreken we iets af. Het mag ook via het 

secretariaat.  

Truus Sluijs    namen de collega’s van Schoonschip 
 

Wijkopbouw heeft een nieuwe secretaris en penningmeester 
Ruim voor de vakantie is er nog een 
bericht gekomen van de wijkopbouw. Daar 

was al langere tijd iemand nodig die de 
werkgroep kon versterken. De wijkopbouw 

is een flinke groep vrijwilligers die in de 

wijk contacten onderhouden met 
bestaande en nieuwe parochianen. Ineke 

Hakkennes Is de trekker van de werkgroep.  

Nieuw is Marijke Somers. Marijke zal als secretaris en penningmeester Ineke 
helpen bij de werkzaamheden van de wijkopbouw. 

 



 

Afscheid van Meesterkoster Piet Uithol 
Op 8 september is Piet Uithol overleden. 

We kennen hem beter als koster Piet. Meer dan 35 
jaar was hij koster in de Sint Bavokerk en hij zou het 

nog zijn als hij niet op 2 juli te horen kreeg dat hij een 
hersentumor had. Helaas was er geen behandeling 

meer mogelijk. 

Piet was een gedreven koster en altijd op tijd in de 
kerk om zijn taken uit te voeren en wilde dat goed 

doen. Hij raakte van slag als er op het laatste moment 
wijzigingen waren. Hij was “Pietje precies” als er voor 

de kerk materialen besteld moesten worden. 

Ook heeft Piet ruim 13 jaar geassisteerd bij heel veel 
uitvaarten. Stond altijd klaar als hem voor de kerk iets gevraagd werd te 

doen. Piet werd de “Opperkerststalmeester” genoemd, omdat hij tijdens de 
voorbereidingen, voor de kerst, precies wist hoe de kerststal  moest komen 

te staan en gaf dan sturing aan de andere kosters. Opperkoster wilde hij 
niet worden, “Laat dat maar aan een ander over”: zei hij. 

Piet is rustig ingeslapen in het bijzijn van Lia en kinderen. 

Wij bedanken hem voor al zijn werkzaamheden voor de Sint Bavokerk. 
We wensen Lia, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe om dit verlies te 

verwerken. 

Jan, Herman, Paul, Mirjam, André en Martin.   Kosters Bavokerk 
 

Missio – Wereldmissiemaand 2025 
Missionarissen van Hoop   Myanmar 

Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er in Myanmar sinds 2010 

hoopvolle democratiseringsprocessen op gang gekomen, die in 2021 door 
een nieuwe militaire coup teniet werden gedaan. Sindsdien woedt er een 

bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en een breed verbond van 
gewapende verzetsgroepen. De humanitaire en economische situatie is 

rampzalig. Er zijn ongeveer drie miljoen vluchtelingen in eigen land. Ook 

vluchten duizenden  mensen de grens over naar Thailand. Eind maart van 
dit jaar werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. In de 

campagne van Wereldmissiemaand laat Missio zien dat de kerk de mensen 
niet in de steek laat. 

Op zondag 19 oktober is de 2e collecte voor Pauselijke Missie werken. 

U kunt ook een bijdrage storten op; NL 65 INGB 0000 001566 t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand  

Hartelijk dank namens de MOV 

Annie van Rooijen 



 

Repair Café in de Bavohof  
Op 18 oktober – 15 november  

Het Repair-Café is open van 10 tot 
12u op de derde zaterdag van de 

maand. Geef je spullen een tweede 

leven in plaats van ze weg te gooien  
Stofzuigers, strijkijzers, elektronica en 

lampen kunnen voor reparatie worden  
aangeboden. Evenals het slijpen van 

scharen en messen die u meebrengt. Tijdens het wachten is er een kopje 
koffie of thee.  

U bent van harte welkom in de Bavohof aan de Joncheerelaan 7.  

Repair Café groep      Gert Vendrig 

 

 

Afscheid van veelzijdige Frits Hakkennes 
Op 15 augustus is Frits Hakkennes overleden. Toevallig? Op deze dag wordt 

ook Maria ten Hemelopneming gevierd.  Frits was zeer betrokken bij de kerk 
en sinds de familie Hakkennes met 2x k 

en 2x n verhuisde, ook bij de Bavokerk. 

Het is niet vreemd dat Frits met zijn 
achtergrond en interesses betrokken 

was bij internet, websites, kerkdienst 
gemist, communicatie, uitvaarten, 

fotograaf en zorgvuldig was bij de 
schrijfwijze van teksten en namen. Frits 

kwam op voor zijn mening, was 

overtuigend en dat zonder 
terughoudendheid. Een markante man waar we een beroep op konden 

doen.  

In de afgelopen jaren heeft Frits telkens een stukje van de vele taken 
overgedragen. Het moet gezegd worden dat dat met enige tegenzin was. 

Loslaten was niet zijn sterkste punt en opvolgers vinden was lang niet altijd 

makkelijk. Opvolgers, met een ‘S’, omdat er niemand was die tijd en kennis 
had om dat allemaal te doen. Eigenlijk is Frits te vroeg geboren. Als ICT 

pionier zou hij het geweldig gevonden hebben om daarin werkzaam te zijn. 
Bij de Bavokerk en de H3E was Frits de pionier bij het opzetten van de 

website en had later ook een duidelijke mening over de nieuwe website. 
Tijdens de uitvaart hebben we ook gehoord over wat hij ook was, vader en 

opa voor zijn kinderen en kleinkinderen. 

Frits bedankt! 

  



 

 

Diakenwijding Ferry Brokers, zaterdag 1 nov 

      

Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door 
handoplegging en gebed tot diaken zal wijden 

Fredericus Johannes (Ferry) Brokers 

Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. Deze 

vindt plaats op zaterdag 1 november 2025 om 10.30 uur in de Kathedrale 
Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.  

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in het 
Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, voormalige pastorie van de kathedraal.  

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.  

Willem Jacobus kardinaal Eijk   Aartsbisschop van Utrecht 
 

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is het tussen 09.30 uur en 10.15 uur 

mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de 

Vredeskapel van de kathedraal (rechts voorin de kerk) 
 

Voor de meeste Harmelenaren is Ferry Brokers nog een onbekende inwoner. 

Ferry en zijn vrouw waren eerder woonachtig in  De Meern en verbonden 
aan de parochie Licht van Christus. Met een achtergrond in het onderwijs 

hebben persoonlijke ervaringen hem op het spoor gebracht van de 
diakenopleiding. 

Deze Diaken wijding volgt op een drie jarige opleiding en een stageperiode 

in de parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef (14 locatie in de streek 
van de Utrechtse heuvelrug en Veluwevallei).  

Gerard Kooijman 
 

Op bedevaart met het aartsbisdom naar Lourdes in 2026 

voorbereiding op donderdag 27 nov 19.45 in de R.K pastorie van Vleuten 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2026 een bedevaart naar Lourdes 

van 25 april - 2 mei. Het gaat om een 8-daage bedevaart per bus en TGV in 
de meivakantie van 2026. Vanuit onze parochies Heilige Drie-eenheid en 



 

licht van Christus gaan de pastores Ambting en Scholten mee voor de 

pastorale begeleiding.  
Veel mensen bewaren mooie herinneringen aan eerdere bisdom 

bedevaarten of andere bedevaarten. Pastoor Peter Ambting en pastor Jaap 
Scholten nodigen u daarom graag uit om met hen mee te gaan. Of u voor 

het eerst op bedevaart gaat of al vaker bent geweest, of u jong of oud bent, 
gezond of minder gezond, iedereen kan mee. De heen- en terugreis kosten 

elk een dag, we verblijven dus 6 dagen in Lourdes. Naast het 

bedevaartprogramma zijn er mogelijkheden voor een dagtocht naar 
verschillende plekken in de mooie Pyreneeën, waar ook Lourdes gelegen is.  

In de organiserende werkgroep van onze parochies zitten zuster Lucia 
Schnekemberg, mevrouw Annmarie de Boer, pastor Jaap Scholten en 

pastoor Peter Ambting. Als u vragen hebt, kunt u bij een van hen terecht.  

Voor een informatieavond over deze bedevaart nodigen we u uit op: 

Donderdag 27 november 2025 om 19.45 uur in het Pastoraal 
Centrum van Parochie Licht van Christus (Naast de Willibrordkerk), 
Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten  

Op deze avond geven we uitgebreide informatie over de bedevaart en 
kunnen we veel van uw vragen beantwoorden. We hopen veel van onze 

parochianen daar te mogen begroeten. 

Pastoor Peter Ambting    Namens de werkgroep,  
 

 
Lourdesgrot Hiëronymushuis Maliesingel 77 Utrecht 



 

Theologe Rebecca Miedema, lid pastorale team 
Via een mededeling van het parochiebestuur hebben we 
gelezen dat Rebecca Miedema werkzaam zal zijn bij onze 

parochie van de Heilige-Drie-Eenheid en de parochie Licht 
van Christus.  

Met ingang van woensdag 1 oktober zal Rebecca Miedema 

fulltime in dienst treden als ‘Projectmedewerkster 
Missionaire Parochie’.  Voor de samenwerkende parochies 

zal zij zich bezig gaan houden met het opzetten en 
uitbouwen van de Missionaire Parochie.  

Rebecca heeft de afgelopen vier jaar theologie gestudeerd 

in Utrecht en enkele maanden geleden heeft ze haar opleiding succesvol 
afgerond. Ze heeft eerder, in het kader van haar studie, stage gelopen in 

parochie Licht van Christus. Zowel voor haar als voor het pastorale team 
was dat een goede ervaring. Ook na haar stage is Rebecca als vrijwilliger 

betrokken gebleven bij parochie Licht van Christus en sinds enige tijd is ze 

ook parochiaan van parochie Heilige Drie-eenheid. 
Rebecca geeft aan ernaar uit te zien, “om velen van u te ontmoeten en mee 

te willen bouwen aan een vitale en levende parochiegemeenschap”.  
De parochiebesturen van beide parochies en het pastorale team zijn 

verheugd Rebecca te mogen verwelkomen en wensen haar veel succes in 
haar nieuwe baan.  

Gerard Kooijman 
 

Bestuurslid communicatie gezocht 
Het parochiebestuur H. Drie-eenheid is op zoek naar een bestuurslid 
communicatie. Deze bestuurder draagt zorg voor alle communicatie binnen 

de organisatie van de eigen parochie: de berichten op de website, het 
parochieblad BIJeen en de nieuwsbrieven van de parochie. 

Deze bestuurder houdt toezicht op de naleving van de AVG en adviseert 

medebestuursleden en leden van het pastoraal team over een goede 
communicatie. Ook wordt contact onderhouden met alle communicatie-

vrijwilligers in de parochie. Een veelzijdige rol waarbij samenwerking 
centraal staat! Naast communicatietalenten zijn creativiteit en daadkracht 

onontbeerlijk voor deze functie. 
Zie je het als een roeping jouw talenten in te zetten voor de parochie H. 

Drie- eenheid en haar 8 geloofsgemeenschappen,  reageer dan. 

Informatie over deze vacature kunt u krijgen bij de secretaris van het 
Parochiebestuur, de heer Rob van der Gun, email adres: 

secretaris@3eenheidparochie.nl. U kunt uw sollicitatie ook direct aan dit 
email adres sturen. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek. 

Rob van de Gun     Secretaris H3E 
 



 

 
 

Gezamenlijke Vormselviering in de Bavokerk  
Beste parochianen,  

Als u de Bijeen en BijBavo hebt ontvangen, zijn we reeds begonnen met de 
voorbereiding op het vormsel.  

Het vormsel wordt door ongeveer 20 kinderen ontvangen op 13 december 

om 19.00uur in de sint Bavokerk te Harmelen.  
De voorganger is Monsieur Woorts.  

We zijn in twee geloofsgemeenschappen gestart met de voorbereiding, 
zowel in Montfoort als in Harmelen. Iedereen werkt met hetzelfde project, 

"in vuur en Vlam". Na een aantal bijeenkomsten, komen de twee groepen in 
oktober bij elkaar en trekken dan gezamenlijk verder. De voorbereidingen 

bestaat o.a. keuze maken, voor jezelf of wat is goed voor een ander, klaar 

staan voor een ander (barmhartig), onderwerpen die voorkomen in de 
(vormsel)viering. Bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis, handoplegging en de 

zalving. De kinderen gaan ook op pad, dit kan zijn, helpen met koffie 
schenken in een woonzorgcentrum, zwerfafval opruimen, producten 

inzamelen voor de voedselbank e.d.  

Naast deze bijeenkomsten gaan we ook kennismaken met de jongeren die in 
het verleden al hun vormsel hebben gedaan, met een jongerenbijeenkomst 

dat georganiseerd wordt door Hedwig Mensink, maken we kennis met de 
vormheer en gaan de viering een keer oefenen.  

Mocht u het leuk vinden om de viering bij te wonen, dan bent u van harte 

welkom.  

Werkgroep Vormsel,   Pastor Scholten, Liesbeth, Mirjam en Maaike 
  



 

 

Kijken via kerkdienst gemist 
Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon 
direct naar Kerkdienst gemist gaan. 

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 
 

QR code collecte 
Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofsgemeenschap van 

de H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het 
collectemandje of digitaal met de QR code. 
Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf 

gekozen bedrag overmaken.  
Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 63. 

 
 

Woensdag 15 okt. 19.00u Rozenkrans bidden in Gaza 
Voorganger:  Henny Derks 

 

 
Zondag 19 okt. 10.00u. Eucharistieviering  

Voorganger: J. Wissink 
Koor:  Caecilia 

1e collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte: Missiezondag  
Misintenties: Erna Roest - Jongerius 

Annie Hoogland - Spruit ter 1e jaargedachtenis 
Wim van Bentum ter 1e jaargedachtenis  

Kees Verhoef 

ouders Van Breukelen - Bouhuijzen, zoon en dochters 
overleden ouders De Rijk - Oostrom 

Piet en Peter 
Theo Copier 

Sjaak Gresnigt 
Na de viering is er in de kerk koffie, thee en limonade. 

 

 

Woensdag 22 okt. 19.00u Rozenkrans bidden in Gaza 
Voorganger: Henny Derks 

 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217


 

Zondag 26 okt. 10.00u. Woord- en Communieviering, Mariaviering 

Voorgangers: leden van de Werkgroep 
Koor:  Bravissimo 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties Annalies van Breukelen - Kortekaas ter jaargedachtenis 

Kees Verhoef 
Theo van Leeuwen 

Gerard Bos 

Theo van Leeuwen 
 

Woensdag 29 okt. 19.00u Rozenkrans bidden in Gaza 
Voorganger: Henny Derks 

 

Zondag 2 nov. 10.00u. Eucharistieviering – Allerzielen 
Voorganger: J. Wissink 

Koor:  Caecilia 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties: Sjaak Bos ter 1e jaargedachtenis  

Kees Verhoef 
Door Derks de Sain en familie 

Richard Somers 

Annemieke en Peter Bartels 
overleden ouders Van Schaik-Leyenhorst 

ouders Van Breukelen - Bouhuijzen, zoon en dochters 
Gert en Lenie Voorn en Terry 

Arie en Truus van Engelen - Vallen 
Bep Vianen 

Jos de Graaff 

Na de viering is er in de kerk koffie, thee en limonade. 
 

Zaterdag 8 nov. 17.00u. Lichtjesavond op begraafplaats ’t Spijck 

Organisatie Vitaliteitsgroep 
Koor:  Bravissimo 

 



 

Zondag 9 nov. 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorganger: G. Vaneker 
Koor:  Bravissimo 

1e collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
2e collecte: Zondag voor de Oecumene 

Misintenties: Kees Verhoef 
Annalies van Breukelen - Kortekaas 

Gert Kuijf 

Theo van Leeuwen 
Grada en Cees van der Gun 

Wim Benschop 
In deBavohof is er een bijeenkomst van de TUCA 
 

Zondag 16 nov. 10.00u. Eucharistieviering 
Voorganger: J. Scholten 

Koor:  Caecilia 
Collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 

Deurcollecte: Jong Nederland 
Misintenties: Kees Verhoef 

Arie en Truus van Engelen - Vallen 

 
Zondag 23 nov. 10.00u. WoCo-viering – Feest van Christus Koning 

Voorganger: F. van Rooijen 
Koor:  Bravissimo 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: 70-jarig huwelijk van Harry en Truus Bos - de Groot 
Kees Verhoef 

Annemieke en Peter Bartels 
Theo van Leeuwen 

Wim van Leeuwen oud medewerker en vriend 
overleden familie Bos - de Groot 

Na de viering is er in de kerk koffie, thee en limonade.  
 
 
Zondag 30 nov. 10.00u. WoCo-viering, Gezinsviering 
Voorganger: F. van Rooijen 

Koor:  Bavonootjes 

1e collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap  
2e collecte: Bisschoppelijke adventsactie 

Misintenties: Riek van Schaik-Leyenhorst ter jaargedachtenis  
en Harry van Schaik  

Harry van Doorn ter jaargedachtenis 

Kees Verhoef 
Niek Pot en overleden familie Pot - Simons 

 



 

Zondag 7 dec. 10.00u. Eucharistieviering 

Voorganger: J. Wissink 
Koor:  Bravissimo 

1e collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
2e collecte: Solidaridad 

Misintenties: Jos Mulder ter 1e jaargedachtenis  
Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie  

Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 
Richard Somers 

Theo van Leeuwen 
Na deze viering is er een geloofsgesprek in de Bavohof.  
 

Zaterdag 13 dec.: 19.00u. Vormsel viering 

Voorganger Mgr Woorts 

Koor   Bravissimo 
Collecte  voor onze eigen geloofgemeenschap 

De kinderen uit de parochie H3E ontvangen het vormsel 
 
Zondag 14 dec. 10.00u. WoCo Guldenviering & kinderwoorddienst 

Voorganger WoCo groep 
Muziek  Zang groep en instrumentaal 

1e collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte: Bisschoppelijke adventsactie 
Na de viering is er in de kerk koffie, thee en limonade.  
 
 
 
Guldenviering 2024 



 

 

Overleden 
23 aug. 2025: Maria Elisabeth (Rie) Verhoef – Voskuilen,   91 jaar 

woonachtig: Spruit & Bosch, Harmelen  
03 sept. 2025: Theodora Maria (Dora) Scholman – van der Meer 87 jaar 

woonachtig: Huize Gaza, Harmelen. 

16 sept 2025: Bernadina Catharine (Erna)  Roest - Jongerius  94 jaar 
woonachtig: Huize Gaza, Dorpstraat, Harmelen 

voorheen Utrechtsestraatweg Harmelen. 
08 sept. 2025: Piet Uithol      73 jaar 

woonachtig: Kloosterweg, Harmelen. 

 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

Collecte opbrengsten van het 1e halfjaar2025  
De collectes onder de vieringen hebben opgebracht: 

t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap    € 12.207 
 

De opbrengst van de extra collectes: 
van 9 maart tot 13 april bisschoppelijke vastenactie (Shirati) €   2.152 

op 27 april PCI Harmelen      €      113 

op 11 mei Roepingen zondag priesteropleidingen  €      128 
op 1 juni Nederlandsche missionarissen    €      316 

Op 8 juni MOV        €      122 
De bedragen zijn inclusief de digitale opbrengsten  

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Het is mogelijk om in de kerk geld te wisselen 
Voor aanvang van de viering op 2 nov. en 7 dec. 
Voor een biljet van € 20 krijgt u 20 euro aan munten terug 

Kerkcommissie      Gert Vendrig  
 

Volgende BijBavo 

BijBavo nummer 7 komt uit op zaterdag 6 december.  

Kopij inleveren vóór maandag 17 november door te mailen naar:  

Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 
  

mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl


 

 

Save the date: ‘all you need is love’ zaterdag 8 november 
Harmonieorkest De Bazuin presenteert een concert met als thema 'All 

you need is Love' Een avond vol hartstochtelijke klassiekers, romantische 
filmmuziek en swingende liefdesliedjes: muziek recht uit het hart! 

Aanvang 19.00 uur  
Locatie adres: Burchtpoort 5, Utrecht, 3452 MD 

 

Bij de voedselbank Woerden worden ca 230.000 producten op jaarbasis aan 
klanten uitgedeeld. Het boodschappenmandje voor 1 week bedraagt ca 30 

producten en gemiddeld over het jaar is afhankelijk van het seizoen de 
verdeling vers 40% en houdbaar 60%. De houdbare producten worden 

ingezameld bij vaste inzamelpunten bij kerkdiensten en bij de 

inzamelbakken bij de straat coördinatoren. Variabele inzamelpunten staan 
bij acties bij supermarkten, scholen, etc. Ook wordt met name duurdere non 

food producten ingekocht zoals luiers, melkpoeder, wasmiddelen etc. Mocht 
je ook willen helpen om houdbaar voedsel in te zamelen dan kan dat door: 

je als straat coördinator aan te melden door samen met je buren houdbare 
voedingsmiddelen in te zamelen (zie de vlog van de voedselbank Woerden 

hierover). Wij staan klaar om ondersteuning te bieden. 

Voor vragen, zie de website en vul hey vragen formulier in.   



 

 

  Kerkcommissie H. Bavo 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 
Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 

Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 
Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 

Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 
Onderhoud gebouwen Hans van Engelen 06-43993888 

Algemeen beheer Gert Vendrig 0348-444085 
   

  Pastoraatgroep H. Bavo 

Diaconie/ jongeren/ voorzitter Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 
Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 

 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 
   

  Secretariaat H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag   9:00 - 11:00u. 0348-441320 
Adres De Joncheerelaan 7,   3481GN Harmelen 
E-mail      bavohof@3eenheidparochie.nl 

   

  Rekeningnummers H. Bavo 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63   
P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86   

Financiële administratie H. Bavo      administratiebavo@3eenheidparochie.nl 

   

  Steunstichting H. Bavo 

Steunstichting H. Bavo Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16  
Mail steunstichting bestuur       steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com 

Website Steunstichting       www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 
  

  BijBavo & Bijeen 

Abonnement & Bezorging       bavohof@3eenheidparochie.nl 
Contact Secretariaat 0348-441320 

Redactie en Kopij BijBavo      bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 
   

  Belangrijke telefoonnummers & mailadressen 

Pastorale vragen H. Bavo Secretariaat Bavohof 0348-441320 
Pastorale vragen H3E      secretariaat@3eenheidparochie.nl 

Caritas, voor financiële. Hulp Secretariaat Bavohof  0348-441320 
TUCA aanmelden       bavohof@3eenheidparochie.nl  Jacqueline Paassen 

Uitvaarten H. Bavo meldpunt: weekwacht H3E 030-5556789 

  

  Website & Nieuwsbrief 

Website H. Bavo      www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 
Webmaster H. Bavo      webmasterbavo@3eenheidparochie.nl  

Redactie nieuwsbrief H. Bavo       nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  
Livestream H. Bavo      www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:administratiebavo@3eenheidparochie.nl
mailto:steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com
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