
Bezoek inspiratietuin in Cabauw  

 

Met onze werkgroep Ontmoeten Ráákt 

hebben wij zaterdag 6 september 2025 

– (na onze verdiepingsbijeenkomst) – 

op de fiets een bezoek gebracht aan 

Inspiratietuin Cabauw in Lopik. Onder 

het genot van het oppeuzelen van 

gedeelde appels uit de tuin vertelde 

gids Mat over de het ontstaan, de 

opbouw, de achtergrond en de 

wetenswaardigheden van deze mooie 

plek.  

Daarnaast kregen we uitleg over de diverse beelden en vooral het 

Vlinderbeeld maakte diepe indruk. In 

ontspannen sfeer genoten we van 

alles wat er groeit en bloeit. Met ons 

hoofd en geest vol van alle 

opgedane indrukken sloten we de 

middag af met een heerlijk ijsje van 

de Landwinkel die we passeerden.  

 

Heeft u ook 

inspiratie nodig 

en bent u op zoek naar rust, bezinning en 

verbinding, breng dan een bezoekje aan deze 

prachtige tuin. Ook op Monumentendag 

geopend. Kijk voor meer informatie op deze 

pagina  

 

Hartelijke groet, Anja, Felicien, Gerard, Laurens, Mirjam, Tonny en 

Willy.  

https://inspiratietuincabauw.nl/
https://inspiratietuincabauw.nl/

