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Opening werkjaar  14 sept 

Traditiegetrouw is er na de zomervakantie een speciale viering rond de 
opening van het nieuwe werkjaar. Bepaalde kerkelijke zaken hebben even 

op een lager pitje gestaan. Maar in september starten vele werkgroepen 

weer op. De zondagsvieringen worden weer volop ondersteund met gezang 
van de koren. Iedereen zet de schouders er weer onder. Hoe mooi is het 

dan niet om gezamenlijk een aftrap te doen. Daartoe zijn alle vrijwilligers 
maar zeker ook alle "gewone" parochianen van harte uitgenodigd op zondag 

14 september.  
Eerst begint om 10 uur de kerkviering. Alle koren zingen, er is voor de 

kinderen een kinderwoorddienst en diaken Frank van Rooijen gaat voor. Het 

thema van de viering is "Vrede voor iedereen". Gelet op de oorlogen en 
gewapende conflicten die het nieuws beheersen, is dat een actueel thema. 

Desalniettemin maken we er samen een feestelijke viering van, waarin we 
God ook om zegen vragen over het werk dat in de Bavogemeenschap wordt 

verricht.  

Na afloop is er koffie en een glaasje. Alle ruimte om de vakantieverhalen te 

horen, elkaar te ontmoeten en vandaaruit weer samen op weg te gaan.  

Graag tot ziens! We rekenen op uw komst.  

Namens de Kerkcommissie en Pastoraatgroep,  Frank van Rooijen, diaken. 

 

Zieken- en ouderendag   
 

Op donderdag 18 september 2025 wordt er weer een zieken- en 

ouderendag gehouden  
De dag begint met een eucharistieviering om 10.30 uur in onze Bavokerk.  

Daarna zal er een gezellig samenzijn in de kerk plaatsvinden. Naar 
verwachting zal de dag om ca. 14.00 uur afgelopen zijn.  

Parochianen, die niet door hun wijkcontactpersoon worden benaderd, maar 

die wel graag willen deelnemen aan deze dag, kunnen contact opnemen met 

Coby Vianen, tel. (0348) 44 18 72.  

Namens de Wijkopbouw,  Marijke Somers 
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De deur van de Dagkapel staat ook op warme dagen open 

Misschien heeft u het onlangs ook op het nieuws gezien dat een parochie in 

Nederland zijn kerk-deur(en) openstelde op warmte- en hitte-dagen ten 
behoeve van ouderen, van wie de eigen woning te warm was om daar te 

verblijven.  

De ouderen maakten daar dankbaar gebruik van.  

Bovenstaand bericht is gevolgd door de vraag: Doet u ook mee? 

En inderdaad de deur van de dagkapel staat al jaren open en we hebben er 

nu ook nog een paar stoelen bij gezet. Op warme dagen is het daar een stuk 

koeler.  
Wees welkom voor een momentje in de dagkapel. Op heel warme dagen of 

zomaar om een kaarsje aan te steken. 

Gerard Kooijman 
 

SAVE THE DAY! 

Beste mensen, 

Heeft u ook zo genoten van de buitenviering afgelopen juni? 

We kijken alvast vooruit naar het komend halfjaar. Naast de, niet zo gewone 
wekelijkse bijeenkomsten in de kerk, zijn er ook nog een aantal die er 

bovenuit springen. Daarom onderstaand overzicht.  
We hebben ook nu weer mooie vieringen op het programma staan, zet deze 

data maar vast in uw agenda. 

14 september,   Opening werkjaar met onze koren 

12 oktober,   Oogstdankdag 

26 oktober,   thema Mariaviering 
14 december,   Guldenviering met alleen kaarslicht 

21 december ,   Kerstsamenzang met koor Rhythm & Friends 
24/25 december,  Kerstvieringen 

28 december,   Top 2000 

31 december,   oudjaarsviering 15.00 uur met koffie en oliebollen  
 

Wij hebben er weer zin in, u bent van harte welkom. 

Namens werkgroep liturgie Jacqueline van de Linden 
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Terugblik op de buitenviering 
 
De zon scheen volop, 

maar de vele 
kerkgangers die naar 

de buitenviering 
waren gekomen 

vonden gelukkig een 

plek fijn in de 
schaduw. De viering 

vond plaats naast de 
kerk. Af en toe 

stopten 

voorbijgangers om 
even gade te slaan 

wat er gebeurde. Of 
zij genoten mee van 

de muziek van John (piano) en Lotte (viool) en het zingen van de koren. 
“Pelgrims van hoop” was het thema. Daarmee sloot Harmelen aan op het 

thema dat de paus aan het jubeljaar 2025 had meegegeven. In de 

kinderwoorddienst gingen de kinderen aan de slag met de drie grote 
symbolen die klaar stonden van geloof, hoop en liefde. Ondertussen werd in 

de viering-zelf stilgestaan bij wat dat nou betekende: leven vanuit de Hoop. 
Omdat de viering gelijk viel met de feestdag van Petrus en Paulus werd in 

de preek het leven van beide apostelen verbonden met het pelgrim-van-

hoop-zijn. Vanwege deze feestdag was de liturgische kleur ook rood: 
“Vandaag is rood”, zo werd grappend uit een liedje van Marco Borsato 

geciteerd. 
Daarna was het de beurt aan onze mede-parochiaan Corinna Mitrovitch. Zij 

was vanwege haar werk als buurtverbinder vanuit het Dorpshuis, gevraagd 

voor het zogenaamde “lekenpraatje” na de preek. Het Dorpshuis zorgt met 
tal van activiteiten voor ontmoetingen tussen mensen, omzien naar elkaar. 

Het stemt haar hoopvol als je ziet wat daar in gebeurt, in al die kleine 
dingen die ervoor zorgen om met vrijwilligers, bewoners, kerken en 

organisaties een plek te creëren waar het goed toeven is, waar je je veilig 
voelt, gezien. Bijzonder was ook dat Corinna voor de gelegenheid aan 

vrijwilligers gevraagd had wat hun werk henzelf gaf. Daarin kwam onder 

meer terug de voldoening die het geeft om voor anderen van betekenis te 
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(mogen) zijn. Ruimte creëren voor de ander, en daarmee ook voor jezelf. 

 

De viering werd – toen de kinderen weer terug waren – besloten met een 
lang-zal-ze-leven voor mevrouw Looman, die 90 jaar was geworden. De 

mooie en inspirerende viering was daarmee teneinde. Er was koffie. De 
gesprekken daarbij brachten ons dichter bij elkaar. Maar misschien kwam 

het ook door de zon, die 

ons steeds dichter bij 
elkaar dreef in het laatste 

stukje schaduw. Hoe dan 
ook, de zonnige 

buitenviering was weer een 

succes. Goed om op terug 
te zien, met dank aan de 

organisatie en alle 
betrokkenen. 

 

Frank van Rooijen 
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Vrijwilligers dag 2025  

De jaarlijkse BBQ voor de vrijwilligers die actief zijn voor onze kerk op 13 juli 

stond in het teken van dankbaarheid en verbondenheid.  

We hebben met elkaar genoten van lekker eten, gezelligheid en bovenal het 

vieren van de inzet van onze vele vrijwilligers. Het was dan ook niet zomaar 
een gezellige BBQ, maar vooral een moment om stil te staan bij al die 

vrijwilligers die met zoveel liefde en trouw actief zijn in onze kerk. De 

voorzitter van de Kerkcommissie, Gerard Kooijman sprak in een kort 
dankwoord in lovende woorden trots te zijn op zoveel actieve vrijwilligers in 

onze kerk. Ook de Kerkcommissie is dan ook blij dat er zoveel vrijwilligers 

zijn die onze geloofsgemeenschap een warm hart toedragen.  

Immers onze kerk kan niet zonder de mensen die zich week in, week uit 
belangeloos inzetten voor onze mooie geloofsgemeenschap. Daar staan we  

ook jaarlijks bij stil met een BBQ.  

Slager Jaap van Rhenen had weer voor een heerlijke BBQ gezorgd en samen 
met een drankje van Restaurant/Hotel Stelling was weer gezellig vertoeven 

met ongeveer 90 vrijwilligers in de grote partytent.  

Hoe groot de inzet is blijkt altijd weer als er zoveel vrijwilligers zijn die een 

handje helpen om de grote party tent op te zetten bij de voorbereiding en 

na afloop van de BBQ een helpende hand bieden als er van alles opgeruimd 
moet worden. 

Dan steken velen de handen uit de mouwen en wordt er gezamenlijk alles 
opgeruimd. Vele handen maakt het dan mogelijk dat alles binnen een 

halfuurtje is opgeruimd.  

Veel dank ook voor allen die mee hielpen bij de barbecue en de bar.  
De Kerkcommissie kijkt terug op een geslaagde middag samen met de vele 

vrijwilligers en hoopt dit mooie moment ook volgend jaar weer te kunnen 

organiseren. 

Namens de Kerkcommissie  Henny Ekelschot 
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NIET WETEN WAT WE ZINGEN  20 

Dit is mijn laatste bijdrage in de BijBavo. Mijn rubriek van meditaties rond 

veel gezongen liederen sluit ik af met nummer 20, een rond getal. In april 
ben ik 87 jaar geworden en dan is het ook wel mooi geweest. Ik hoop dat 

me nog een paar jaren gegeven worden om in dankbaarheid te genieten, 
samen met mijn lieve en zorgzame Cobi. 

 

Het zal je misschien zijn opgevallen dat de titel deze keer niet is “Weten wat 
je zingt”, maar “NIET weten wat we zingen”. Want wat weten we nu 

eigenlijk van God en van leven in eeuwigheid? Wat vragen we als we bidden 
om te “Leven in Gods Koninkrijk?” 

Mijn vader was een nuchtere en intelligentie Twentse boer. Hij overleed in 
1985 toen Herman Heuven pastoor in Denekamp was. Die vertelde mij later 

dat hij twee dagen voor het overlijden mijn vader had bezocht. Die 

begroette hem met een vriendelijk ironische blik: “Een godgeleerde… de 
eerste moet nog geboren worden…”. Later vertelde Herman me, ‘je voelt je 

dan zó klein worden’,  en hij duidde tussen duim en wijsvinger een klein 
poppetje aan. Die uitspraak van mijn vader  was geen teken van ongeloof 

maar van een diep geloof in de onkenbare grootheid van God. ‘God kun je 

niet in de kaart kijken’, zei hij eerder. Ik beaam dit, God is vele maten te 
groot voor ons.  

 
Veel mensen hebben geprobeerd het bestaan van God te bewijzen. Maar dat 

is nooit iemand gelukt (Het bewijs dat er géén God is, is ook nooit geleverd.) 

Ook Jezus heeft nooit een poging gedaan te bewijzen dat God bestaat. Wél 
heeft Hij gezegd dat God liefde is, dat God zijn Vader is en ook onze Vader, 

dat God met ieder mens altijd opnieuw wil beginnen. En dat er in de hemel 
meer vreugde is over één mens die zich bekeert dan over 99 anderen die 

geen bekering nodig hebben (Lk. 15,7). Wat we niet begrijpen, kunnen we 
wél geloven. Daarom is ons beste antwoord op de uitnodiging van God: ons 

gebed om de gave van geloof.  

Geloof is ten diepste: jezelf toevertrouwen aan God. Je kunnen 
toevertrouwen aan de God die ons begrip te boven gaat, ervaren we soms 

heel sterk als we erover zingen.  
Daarom hoort de acclamatie: “Wek mijn zachtheid weer” tot mijn meest 

dierbare gebeden. (H. Oosterhuis/A. Oomen; GvL 650) 

 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 
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‘Wek mijn zachtheid weer’.  
Dat ik het pantser afleg waarmee ik mij heb moeten wapenen in het leven… 

‘Geef mij terug de ogen van een kind’. 
Een kind kan ons vol vertrouwen en in complete overgave aankijken…. 

‘Dat ik zie wat is’. 
Alles mag er zijn, het mooie en het beschamende, zonder dat ik veroordeeld 

word. En alles mag bij name genoemd worden zonder dat ik iemand 
veroordeel…. 

‘En mij toevertrouw.’ 
Is dat niet de kern van geloven: dat wij ons durven toevertrouwen aan het 
onbegrijpelijke  mysterie van een God die Liefde is?... 

‘En het licht niet haat.’ 
Haat is duisternis. Alleen in ‘licht’ zien wij; in het Licht ziet God ons en wij 

Hem. Bij God mag alles aan het licht komen. 
 

Het erkennen van het enorme verschil tussen God en ons mensen heeft veel 

vragen voor mij onbelangrijk gemaakt. Wij zitten vast aan tijd en plaats. Het 
is bekend dat veel mensen die ontwaken uit een narcose twee vragen 

hebben: waar ben ik? En hoe laat is het? Ten aanzien van God zijn dit twee 
onzinnige vragen. Hij is niet ergens maar overal. God kent geen heden, 

verleden en toekomst maar leeft in eeuwigheid. En wat dit betekent kunnen 

wij onmogelijk weten. Daarom houd ik me vast aan het woord van Jezus, 
Weg en Waarheid, die zegt dat God liefde is.  

 
We hebben ieder zo onze eigen voorstellingen van het leven na de dood. 

Niemand is terug gekomen om ons te vertellen hoe het dan en daar is. We 
hebben alleen ons geloof en ons vertrouwen. We moeten niet vreemd 

opkijken als God onze voorstellingen nog ver zal overtreffen. Ik kan alleen 

maar zeggen: ik ben benieuwd! Ik heb er vertrouwen in omdat God 
onvoorwaardelijke liefde is. Dan kan het toch niet mis gaan? Na onze dood 

komen we in een zee van Liefde. 
 

Aan de heilige Ignatius van Loyola wordt een tekst toegeschreven waarin hij 

zíjn voorstelling van het leven na de dood verwoordt. Dit rake en amusante 
‘spiegelverhaal’ trof me; het gaat over de vraag: “Is er leven na de 

geboorte”? 
Een tweeling, nog ongeboren in moeders schoot. 

Vraagt de een: ‘Geloof jij in een leven na de geboorte?’.  
‘Natuurlijk’, zegt de ander, ‘er moet iets zijn. Misschien is ons bestaan hier 

niet meer dan een voorbereiding op het leven na de geboorte’.  

‘Flauwekul’, zegt de een weer, ‘er is helemaal geen leven na de geboorte. 
Hoe stel jij je dat dan voor?’.  

‘Ik weet het niet precies….., maar ik stel me veel licht voor. En dat we zullen 
lopen met eigen voeten en eten met eigen mond…..’.   
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‘Wat een onzin: zelf lopen en eten! Hoe kom je erbij? Voor lopen is hier 

helemaal geen plek. En voor eten hebben wij de navelstreng’.  
‘Die is wel erg kort. Dat kan toch niet alles zijn! Ik ben ervan overtuigd dat 

er na de geboorte iets heel nieuws begint, iets dat wij gewoon niet kennen!’.  

‘Maar er is nog niemand teruggekomen van na de geboorte…. Het leven 
eindigt hier in deze smalle, donkere omgeving’.  

‘Ik weet niet precies hoe het leven na de geboorte zal zijn, maar we zullen 
zeker onze moeder ontmoeten en zij zal voor ons zorgen’.   

‘Een moeder? Geloof jij in een moeder? En waar is volgens jou die moeder 

dan?’.  
‘Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zouden wij er niet zijn’.   

‘Ik geloof er niets van! Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze 
niet!’.  

‘Misschien is ze niet te zien. Maar soms, wanneer wij helemaal stil zijn, kan 
ik haar horen zingen en voel ik haar hand onze wereld strelen. Volgens mij 

begint het leven pas echt ná de geboorte’. 

 
Mogelijk waren de woorden van de apostel Paulus een inspiratiebron voor de 

verteller van dit spiegelverhaal. In het boek Handelingen (Hf 17) wordt 
beschreven hoe Paulus daar op de markt van Athene een altaar zag met het 

opschrift “Aan de onbekende god”. Paulus zegt dan: “Wat u vereert zonder 

het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft 
gemaakt en alles wat er leeft, (….) woont niet in door mensenhanden 

gemaakte tempels (vs. 23). (….) Het was Gods bedoeling dat we hem 
zouden zoeken en hem al tastend zouden vinden, aangezien hij van 

niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en 
zijn wij. (…) “Uit hem komen ook wij voort”. (vs. 27-28)”.  

 

Geboorte het wonder van nieuw leven, maar pas in het sterven, als we “uit 
de tijd komen” zoals we in Twente het sterven noemen, zullen we gaan 

begrijpen wat ééuwig leven betekent. Na ons sterven hebben we geen 
geloof en hoop meer nodig. We zullen zien van aangezicht tot aangezicht. 

Alleen liefde blijft, Liefde is dan alles. 

 
 Punten ter meditatie of voor gebed 

• Hoe is het in jouw leven met het toevertrouwen, je leven in Gods 

handen te leggen? Durf je erom te vragen, voor te bidden? 
• Leven in Gods koninkrijk, eeuwig leven, rusten in vrede: hoe zie jij 

dat? Welke verhalen helpen jou daarbij? Is dat belangrijk voor jou? 

Bid je wel eens voor een goede dood? 
 

Gerard Groener    
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Afscheid van Wim van Leeuwen en Gerard Bos 
Twee mannen wiens naam bij veel Harmelaren zeer bekend in de oren zal 

klinken. Beiden geboren en getogen in Harmelen. Wim is geboren in 1943 in 
de oude boerderij "Spruit en Bosch" en Gerard in 1942 op de 

Harmelerwaard.  
 

Zij hebben beiden hun werkplek redelijk dicht 

bij huis gevonden. Respectievelijk de 
Wildveldseweg, waar Wim een 

veehoudersbedrijf heeft gehad en Gerard 
heeft altijd gewerkt bij garage Middelweerd, 

eerst op de Dorpsstraat en later op het 
industrieterrein.  

Het waren mannen die hielden van 

gezelligheid en een rijk sociaal leven hadden.  

Maar ondanks hun drukke bezigheden hadden zij ook nog tijd voor 

vrijwilligerswerk, dat hoorde er gewoon bij! Gerard was veel te vinden op 
het voetbalveld bij zijn club SCH en later verrichte hij allerlei hand en span 

diensten bij de kerk en het Repair Café. Wim hield het iets dichter bij zijn 

basis en heeft veel in allerlei tuinen gewerkt.  
Wat beide mannen ook deelden was hun liefde voor muziek. Zowel Gerard 

als Wim zijn jaren lid geweest van het 
B(r)avissimo koor, Wim zong ook nog bij het 

Caeciliakoor. Het zingen alleen was voor Wim 

niet voldoende, hij pakte op een gegeven 
moment ook de accordeon er weer bij 

waarmee hij menig feestje heeft opgeluisterd. 
Gerard beheerste het gitaarspelen goed, op 

latere leeftijd heeft hij daar niet zo heel veel 
meer mee gedaan, maar als hij de gitaar in zijn 

handen had kwam er nog altijd een mooi stuk 

muziek uit. Helaas hebben we van Wim zowel 
als van Gerard daags na elkaar afscheid 

moeten nemen. Deze markante mannen, beiden uniek op hun eigen manier, 
zullen door velen gemist worden in de dorpsgemeenschap van Harmelen en 

bij de Bavokerk.  

Marrie de Bree 
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Vredesweek 2025  van 20 tot 28 september 

“Niets doen is geen optie” 

Er staat veel op het spel, daarom is niets doen geen optie. Het is nu de tijd 
om in actie te komen. Wij blijven dit doen door ons in te zetten voor 

inclusieve vrede, voor bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld en het 
eindigen van conflicten. Het voeren van rechtszaken, door onderzoek, het 

bijstaan van burgers in het conflict gebied en beïnvloeden het beleid waar 

we kunnen, zowel in Nederland en daarbuiten. De vredesweek is een 
moment om stil te staan bij wat vrede voor ons betekent en hoe wij samen 

kunnen werken aan een vreedzamere toekomst. Laten we in beweging 
komen voor vrede.  Dag van de vrede 21 september.!! Meer info vindt U in 

BIJeen. Voor PAX is uw gift meer dan welkom op IBAN NL03 TRIO 0390 

5150 00 PAX Utrecht 

Hartelijk dank  Annie van Rooijen MOV   

Vastenactie voor Shiratie 

Het is alweer even geleden dat we ons in de 

parochie hebben ingezet om geld in te zamelen 

voor Stichting Shirati. Er zijn collectes 
gehouden, lunches georganiseerd en 

pindarotsjes verkocht. Ook heeft de Bavoschool 
uit Harmelen een sponsorloop georganiseerd, 

waarmee een prachtig bedrag van €2115,- is 

opgehaald. Het is mooi om te zien hoe iedereen 

zich zo met elkaar heeft inzet! 

Van het totaalbedrag gaat het grootste 

gedeelte naar het pindaproject. Hiermee 
kunnen weer veel ernstig ondervoede kinderen geholpen worden met 

aansterken. Daarnaast gaat het geld naar medicatie tegen ziekte door een 
parasiet uit het Victoriameer. De meeste mensen in dit gebied zijn besmet. 

Inmiddels is het gelukt om dit project uit te breiden en om zo’n 5000 

mensen in de omliggende zeven dorpen te helpen. De verwachting is dat dit 

komend jaar nog verder uitgebreid kan worden.  
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Het mooie van deze projecten vind ik dat het geld echt op de goede plek 

terecht komt. In november ga ik weer naar Tanzania om te kijken hoe het er 
gaat. Ik kan niet wachten om in het gastvrije Shirati terug te zijn!  

De verwondering en dankbaarheid vanuit Stichting Shirati is groot. Dus 

namens iedereen van de Stichting en namens de mensen uit Shirati, 

ontzettend bedankt! 

Kim van Rooijen  

Vastenactie Drie-eenheidparochie 2025  

De Drie-eenheidparochie kan terugzien op een succesvolle vastenactie met 

een totaal opbrengst van € 16.075,-.   
Dankzij de sponsorloop van de Bavoschool Harmelen was er een 

meeropbrengst van  € 2.115,-.    
De kinderen mochten uit meerdere goede doelen er twee uitkiezen en daar 

was Shirati bij. Geweldig, hartelijk dank. Met vreugde is de totaalopbrengst 

ontvangen door de St. Shirati. Zie tekst Kim. Wij willen als Drie-eenheid MOV 
ieder hartelijk danken voor deze schitterende opbrengst en allen die zich 

ingezet hebben voor dit project. 

Namens MOV Annie van Rooijen 

Geld wisselen op 7 sept en 5 okt 

Heeft u behoefte aan kleingeld? Dan kunt u 
op de eerste zondag van de maand voor of 

na de viering geld wisselen.  

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje 
muntgeld met een waarde van 20 euro aan 

munten van 1 en 2 euro en 50 cent  
Wisselen kan ook bij het secretariaat van 

maandag tot en met vrijdag van 09.30 - 10.00 uur.  

Kerkcommissie    Gert Vendrig  

Zomaar een kleine bijdrage 
Een enkele keer krijgen wij een anonieme gift. Zomaar op een 

doordeweekse dag worden er een paar briefjes neergelegd in 
de dagkapel. Al verschillende keren zijn bezoekers hiermee 

verrast en komen dat melde. Wij zijn ook verast en bedanken 

deze gulle gever voor zijn of haar bijdrage   
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Kerkmededeling met betrekking tot pastor Marion Korenromp 

Ruim twee jaar geleden werden we als parochie opgeschrikt door het bericht 
dat onze pastoraal werkster Marion Korenromp bij een ongeluk ernstig 

gewond was geraakt. Zij heeft hard gewerkt aan haar herstel. 

In maart van dit jaar werd er ook een ernstige andere ziekte bij haar 
geconstateerd waarvoor zij een behandeling is gestart. Er is goede hoop op 

genezing. Inmiddels is zij volledig afgekeurd. Dat betekent dat Marion uit 
dienst gaat van de parochie. Daarvoor hebben het parochiebestuur en zij 

een document ‘einde arbeidsovereenkomst’ getekend waarmee we de zaken 

zo goed mogelijk hebben afgerond. 
Door alle betrokkenen wordt betreurd dat Marion voortijdig haar werk heeft 

moeten opgeven. We hopen in de komende maanden een keer een 

afscheidsmoment voor haar te kunnen organiseren. 

Namens Parochiebestuur  Pastoor Ambting 
 

Diocesane Gezinsdag 12 oktober 2025 
Hoopvol opvoeden in de digitale wereld 

Programma: 
10.30 uur Eucharistieviering Basiliek H. Kruisverheffing te Raalte  

Na de H. Mis wordt een gezamenlijke lunch aangeboden. In de middag zal 
er voor de kinderen een speurtocht zijn in en rondom de basiliek. Voor de 

allerkleinsten is er crèche. De ouders volgen een workshop van Paul Graas 

over hoopvol opvoeden in de digitale wereld. Hoe leren we onze kinderen in 
vrijheid en met verantwoordelijkheid te leven?  

Rond 15.00 uur sluiten we samen af met een gebedsmoment en 
mogelijkheid tot ontvangen van een gezinszegen.  

Kosten: €25 per gezin  Aanmelden vóór 3 oktober via:  

www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag-2025  

Met vriendelijke groet, 

Pastoor Ronald den Hartog (bisschoppelijk gedelegeerde Huwelijk en Gezin) 
Elise Bangma-Mertens, medewerker Huwelijk en Gezin 

  

http://www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag-2025
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Kijken via kerkdienstgemist 

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of 
telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan. 

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 

QR code collecte 
Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofgemeeschap van de 

H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het 
collectemandje of digitaal met de QR code. 
Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf 

gekozen bedrag overmaken.  

Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 63.  

Zondag 31 aug. 10.00u. Woord- en Communieviering 
Voorgangers: leden van de Werkgroep 

Koor:  Vakantiekoor 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Frits Hakkennes  

Kees Verhoef 
Theo van Leeuwen 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 

Zondag 7 sept. 10.00u. Eucharistieviering 
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Gezamenlijk doel 3 Harmelense kerken (PCI) 

Misintenties:  Frits Hakkennes 
overleden ouders de Rijk - Oostrom 

Peter en Piet 
Theo Copier ter jaargedachtenis 

Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie 
Cornelis Knijff 

Niek Pot en overleden familie Pot - Simons 
Annemieke en Peter Bartels 

Na deze viering is er een geloofsgesprek in de Bavohof 
Gelegenheid om geld te wisselen 20 euro in kleingeld 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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Zondag 14 sept. 10.00u. WoCo, Opening Werkjaar en kinderwoorddienst 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   alle koren 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Deurcollecte:  Zonnebloem 
Misintenties:  Frits Hakkennes 

Harry van Schaik ter jaargedachtenis 
Kees Verhoef 

Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 

ouders Van Breukelen - Bouhuijzen, zoon en 
dochters 

Theo van Leeuwen 
Bep Vianen 

Harry van Doorn 
Wim van Leeuwen, oud medewerker en vriend 

Tijdens deze viering is er een KinderWoordDienst 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 

 
Donderdag 18 sept. 10.30u. Eucharistieviering, Ziekendag 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   gelegenheidskoor  

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 

Zondag 21 sept. 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers: leden van de Werkgroep 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschapo 
Misintenties:  Gert en Leny Voorn en dochter Terry 

Kees Verhoef 

overleden ouders De Rijk - Oostrom 
Piet en Peter   

Theo Copier 
 

Zondag 28 sept. 10.00u. Eucharistieviering, Gezinsviering 
Voorganger:  P. Ambting 

Koor:   Bavonootjes 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties:  Kees Verhoef 

Theo van Leeuwen 
overleden ouders Van Egmond – Rijkelijkhuizen 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 
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Zondag 5 okt. 10.00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   zangers/instrumentaal 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Wereldmissiedag van de kinderen   
Misintenties:  Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie 
overleden ouders Henk en Truus Ekelschot 

Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 

Gelegenheid om geld te wisselen 20 euro in kleingeld 
 
Zondag 12 okt. 10.00u. WoCo, Oogstdankdag en Kinderwoorddienst 
Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties:  Johan van Zuijlen ter jaargedachtenis en  

Agatha van Zuijlen-Spruit 
Gert en Leny Voorn en dochter Terry 

Kees Verhoef 
Theo van Leeuwen 

Lia van Schaik – Kuijf 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 
 

Zondag 19 okt. 10.00u. Eucharistieviering  
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Missiezondag  

Misintenties:  Annie Hoogland - Spruit ter 1e jaargedachtenis 
Wim van Bentum ter 1e jaargedachtenis  

Kees Verhoef 
ouders Van Breukelen - Bouhuijzen, zoon en 

dochters 

overleden ouders De Rijk - Oostrom 
Piet en Peter 

Theo Copier 
 

Zondag 26 okt. 10.00u. Woord- en Communieviering, Mariaviering 
Voorgangers: leden van de Werkgroep 

Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties  Annalies van Breukelen - Kortekaas ter jaargedachtenis 

Kees Verhoef 

Theo van Leeuwen 
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Overleden 

18 juni 2025: Fransje Koeleman – Kuipers  leeftijd 91 jaar 

voorheen woonachtig: Ambachtsheerelaan, Harmelen 
 

20 juli 2025: Wim van Leeuwen   leeftijd 82 jaar 

woonachtig Acacialaan, Harmelen. 
 

21 juli 2025: Gerard Bos    leeftijd 83 jaar 
woonachtig Beatrixlaan, Harmelen. 

 
22 juli 2025: Riet de Groot – van Vliet  leeftijd 94 jaar 

  woonachtig Huize Gaza, Harmelen.  

 
15 aug. 2025: Frits Hakkennes    leeftijd 81 jaar 

  woonachtig Ambachtsheerelaan, Harmelen. 
 

19 aug. 2025: Kees Wallenburg   leeftijd 77 jaar 

woonachtig Tureluur, Harmelen 
 

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

 

 

Volgende BijBavo 

BijBavo nummer 6 komt uit op zaterdag 18 oktober.  

Kopij inleveren vóór maandag 29 september door te mailen naar:  
Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 
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  Kerkcommissie H. Bavo 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 
Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 
Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 
Onderhoud gebouwen Hans van Engelen 06-43993888 

Algemeen beheer Gert Vendrig 0348-444085 
   

  Pastoraatgroep H. Bavo 

Diaconie/ jongeren/ voorzitter Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 
Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 
 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag   9:00 - 11:00u. 0348-441320 
Adres De Joncheerelaan 7,   3481GN Harmelen 
E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl   

   

  Rekeningnummers H. Bavo 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63   
P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86   

Financiële administratie H. Bavo administratiebavo@3eenheidparochie.nl 
   

  Steunstichting H. Bavo 

Steunstichting H. Bavo Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16  
Mail steunstichting bestuur  steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com  

Website Steunstichting  www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk  
  

  BijBavo & Bijeen 

Abonnement & Bezorging  bavohof@3eenheidparochie.nl  
Contact Secretariaat 0348-441320 

Redactie en Kopij BijBavo bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 

   

  Belangrijke telefoonnummers & mailadressen 

Pastorale vragen H. Bavo Secretariaat Bavohof 0348-441320 
Pastorale vragen H3E secretariaat@3eenheidparochie.nl 

Caritas, voor financiële. Hulp Secretariaat Bavohof  0348-441320 
TUCA aanmelden  Jacqueline Paassen          bavohof@3eenheidparochie.nl 

Uitvaarten H. Bavo meldpunt: weekwacht H3E 030-5556789 

  

  Website & Nieuwsbrief 

Website H. Bavo www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 
Webmaster H. Bavo webmasterbavo@3eenheidparochie.nl  

Redactie nieuwsbrief H. Bavo  nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  
Livestream H. Bavo www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:administratiebavo@3eenheidparochie.nl
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