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Buitenviering: Pelgrims van Hoop 
Kom zondag 29 juni om 10.00 uur naar de buitenviering bij de Bavokerk. 
Neem uw familie, kennis, vriend, buurman of buurvrouw mee, want echt 

iedereen is welkom bij deze bijzondere viering in de open lucht. Niet voor 
niets doen we als geloofsgemeenschap met deze viering - letterlijk - een 
stap naar buiten toe, over de drempel. 

Het thema is dit jaar "Pelgrims van Hoop". Daarmee sluiten we aan bij het 

jubeljaar dat de vorige paus afkondigde. Een mooie traditie is dat er in de 
buitenviering altijd plek is voor een zogenoemd "lekenpraatje". Dit jaar 

hebben we Corinna Mitrovitch, verbonden aan ons Dorpshuis, hiervoor 

weten te strikken. Graag vertelt zij over de betekenis van activiteiten van het 
Dorpshuis, die het leven van plaatsgenoten kleuren, opfleuren, opbeuren... 

Tekens van hoop, het zij vaak de kleine dingen die het 'm doen. Wellicht valt 
met zo'n verhaal uit het gewone leven de boodschap vanuit de Schrift 
helemaal op zijn plaats.  

De bijzondere kerkviering wordt uiteraard opgeluisterd met mooie muziek 

van de koren, begeleid door John (piano) en Lotte (viool). Fijn dat deze 
jonge muzikanten zo hun steentje bijdragen. Voor de kinderen is er een 
leuke activiteit vanuit de kinderwoorddienst. 

We hopen natuurlijk weer vele mensen te mogen begroeten in de viering. 

Na afloop is iedereen van harte welkom om nog even een kopje koffie te 
drinken: alle ruimte elkaar te ontmoeten. Of de zon schijnt of niet, dit wordt 
een zonnige dag. Graag tot ziens! 

Marrie de Bree 
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Uitnodiging: Opening van het werkjaar op 14 sept 

Na de buitenviering eind juni wordt het meestal wat stiller in de kerk. 
Menigeen is dan op vakantie of al vroeg op stap naar de bossen, een 

fietstocht maken of naar het water. De camping lokt menigeen naar een 
mooie plek ergens in Nederland of in het buitenland. Het is even tijd om de 

batterij weer op te laden zodat we na de zomerperiode met volle energie en 
nieuwe ideeën weer van start kunnen gaan. 

De opening van het werkjaar op 14 september is zo’n moment waarop we 
graag iedereen willen verwelkomen in de kerk. Een mooi moment om elkaar 

weer te ontmoeten. Frank van Rooijen gaat voor in de viering en zal ons 

verrassen met een verhaal.  
Daarna zorgen we ervoor dat de koffietafels er weer staan, als het in in het 

zonnetje. Ludi en Ria zorgen voor de koffie, thee en limonade. Ook is er 
gelegenheid om het nieuwe werkjaar in te luiden met een glaasje wijn.  

De start van het werkjaar heeft ook betekenis voor de vrijwilligers. Immers 
de vrijwilligers doen in de Bavokerk het werk. Jullie zijn van harte 
uitgenodigd om er bij te zijn.   

Gerard Kooijman 

 

Koorleden gezocht 
 

Het Caeciliakoor van de H. Bavo kerk bestaat al heel lang. Het gemengd 

dames en herenkoor repeteert iedere dinsdagavond in de Bavohof om 19 
uur.  

Het koor staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Bertie van 
Sevenbergen. Naast zingen wordt ook het sociale aspect niet vergeten. Zo is 

er een gezellige koffiepauze bij de repetities en er wordt een borrel 

georganiseerd.  
Tijdens de vieringen op zondag zingt het koor ongeveer 1 keer per twee 

weken. Naast het Caeciliakoor zijn er ook het Bravissimokoor, de 
Bavonootjes en een jongerengroep. 

 
Zingen doet het hart en de longen goed. In het koor zing je niet alleen en 

helpen de mede koorleden om er iets moois van te maken.  

Nieuwe leden zijn bij het Caeciliakoor meer dan welkom: bij de dames 
(sopranen en alten), maar vooral ook bij de heren (bassen en tenoren). U 

bent van harte welkom om een repetitie mee te maken. 
Aanmelden of meer informatie vragen, kan via het sturen van een e-mail 

naar Bertie van Sevenbergen:   s7bergen@planet.nl 

  

mailto:s7bergen@planet.nl
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VRIJWILLIGERSMIDDAG ZONDAG 13 JULI 2025  
 

Beste vrijwilligers van de Bavokerk, 

De Kerkcommissie is verheugd om als blijk van waardering voor de 

vrijwilligers dit jaar weer een vrijwilligersmiddag te organiseren. Dat doen 

we op zondagmiddag 13 juli 2025.  Zet die datum alvast in uw agenda. 

Wij willen u dan als vrijwilliger eens extra bedanken voor het vele werk wat 
door u het afgelopen jaar is verzet. Vrijwilligers die dit jaar zijn  gestopt zijn 

ook van harte welkom.  

Wij willen de vrijwilligersmiddag starten om 15.00 uur in de tuin bij de 
Bavohof. We hopen dat het zonnetje dan schijnt. Er is voor eenieder een 

hapje en een drankje rond een heerlijke BBQ. Uiterlijk 19.00 uur willen we 
deze gezellige bijeenkomst besluiten. 

Vergeet niet om aan te melden. Dat kan bij voorkeur via de mail  bij 

het secretariaat. Telefonisch aanmelden mag ook of loop even 

langs  

Wij hopen u allen graag te zien op zondag 13 juli 2025. 

 

Namens de Kerkcommissie,   Henny Ekelschot 
 

Meedoen met de vormselviering  
woensdag 2 juli om 19.00 uur  informatieavond 

Beste kinderen van groep 7, 

 

Volgend jaar gaan jullie de keuze maken voor een nieuwe school, zitten 
jullie in groep 8, is er musical en kamp en nog veel meer leuke dingen in het 

vooruitzicht.  

Wat wij jullie ook niet willen ontnemen is dat jullie in het einde van dit jaar 
de mogelijkheid krijgen om het H. Vormsel te  ontvangen.  

Voordat jullie het Vormsel mogen ontvangen, zijn er eerst een aantal 
bijeenkomsten en leren jullie de kinderen van andere 

geloofsgemeenschappen kennen door met ze op kamp te gaan.  
Maar het belangrijkste van alles: jullie gaan wat leren over de Heilige Geest 

gedurende de bijeenkomsten.  
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Op woensdag 2 juli om 19.00 uur is de informatieavond voor 
ouders en kinderen n de Bavohof  (RK Kerk Harmelen, 

Joncheerelaan 7)  

Om je aan te melden voor de informatieavond of je als je vragen hebt, dan 

kunnen jullie een mail sturen naar: vormselH3E@gmai.com  

Ouders mogen natuurlijk altijd aangeven als ze in de werkgroep actief willen 
meedraaien.  

Namens de Vormsel werkgroep Harmelen en Montfoort/Linschoten 
E-mail: VormselH3E@gmail.com 

  

mailto:vormselH3E@gmai.com
mailto:VormselH3E@gmail.com
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WETEN WAT JE ZINGT  19 

Het lied van het brood en de beker (GvL 524) 

De tekst is van H. Oosterhuis, de muziek van B. Huijbers. 

Toen Jezus in zijn uur gekomen was  

om deze wereld te verlaten,  
heeft hij ten einde toe ons liefgehad. 

De veelgeliefde zoon van God de Vader  

wordt een slaaf die ons de voeten wast. (bis) 

Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield, 

nam hij het brood, nam hij de beker.  
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld, 

zijn bloed voor deze wereld prijs gegeven – 

teken van de geest die hem bezielt. (bis) 

Ik ben de wijnstok, heeft hij toen gezegd, 

gij zijt voorgoed met mij verbonden.  
Ik ben uw waarheid en ik ben de weg, 

ik ben die ben, vergeving van uw zonden;  

vrede geef ik u, heeft hij gezegd. (bis) 

Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan, 

heeft hij gebeden voor zijn vrienden. 
Vader, bad hij, bewaar hen in uw Naam, 

mogen zij één zijn in de liefde, 

dat zij doen wat ik hun heb gedaan. (bis) 

Toen Jezus in de hof gekomen was, 

heeft hij in grote angst gebeden, 
maar er was niemand die hem antwoord gaf. 

Een vriend heeft hem verkocht en uitgeleverd 

toen hij in zijn uur gekomen was. (bis)  
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Dit lied heeft een vaste plaats in de eucharistie van Witte Donderdag, de 

dag waarop we het laatste avondmaal van Jezus gedenken en vieren. Het 
lied kan echter ook dienen om beter te begrijpen wat er gebeurt in elke 

eucharistie en wat dat voor onszelf betekent. 

‘Toen Jezus in zijn uur gekomen was om deze wereld te verlaten, heeft hij 
ten einde toe ons liefgehad.’ Jezus besefte dat het volgen van zijn roeping 

hem zijn leven zou kunnen kosten, dat hij mogelijk een afschuwelijke 
kruisdood zou sterven. Doodsangst overviel hem, hij zweette water en bloed 

in de Hof van Olijven (Lk 22,44).  

In deze situatie waarin hij de dood in de ogen kijkt, herkent hij de manier 
om bij en in ons te blijven ‘Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield, nam 

hij het brood, nam hij de beker. Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld’: “dit 
is mijn lichaam, dit is mijn bloed”, zegt hij en zo biedt hij zichzelf aan ons 

aan. Maar hoe moeten we dit begrijpen?  ‘Hij heeft zijn leven aan ons 
uitgedeeld, – teken van de geest die hem bezielt’, zegt ons lied. De Geest 

die hém bezielt, is de Geest waar wij om bidden in veel tafelgebeden. Een 

voorbeeld daarvan is tafelgebed IV: “Daarom smeken wij U, Heer, dat uw 
heilige Geest deze offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed 

worden van onze Heer Jezus Christus”. In de Geest die hem, Jezus bezielde, 
ontvangen wij Hem, Christus in de eucharistie. 

Het is opvallend dat in het evangelie van Johannes wel een heel hoofdstuk 

gewijd wordt aan Jezus als het Levend brood (Joh. 6), maar dat Johannes 
niet zoals de andere drie evangelisten over de instellingswoorden schrijft. 

Waarom laat Johannes deze cruciale woorden weg? Johannes schrijft zijn 
evangelie ver ná de andere evangelies. Hij moet ze gekend hebben. Ook 

moet hij gezien hebben hoe het er in de praktijk aan toe ging. Misschien 
wilde hij iets wat verloren dreigde te gaan, weer terughalen. Heel duidelijk is 

dat bij de rol van vrouwen. Bij Johannes krijgen de vrouwen een centrale 

plaats. Hij plaatst ze op de scharnierpunten van zijn evangelie: Jezus’ 
moeder Maria, maar ook de Samaritaanse vrouw, Maria en Martha en vooral 

Maria Magdalena: zij wordt bij Johannes de eerste  getuige van de 
verrijzenis en brengt de apostelen tot geloof. Paus Franciscus heeft haar pas 

geleden de eretitel gegeven van “Apostel van de apostelen”.  

Maar heeft Johannes nog meer willen rechtzetten wat we nu pas zien? Heeft 
hij misschien daarom het verhaal van de instelling van de eucharistie 

vervangen door het verhaal van de voetwassing? Waren de 
instellingswoorden magische woorden geworden?  Een soort functiewoorden 

waardoor je macht en aanzien kon krijgen? Met de voetwassing door Jezus, 
geeft Johannes aan waar het hem om gaat: “Als ik, jullie Heer en meester, 

je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen; (…) wat ik 

voor jullie heb gedaan moeten jullie ook doen. (…) een slaaf is niet meer 
dan zijn meester.” (Joh 13,12-16). ‘De veelgeliefde zoon van God de Vader, 

wordt een slaaf die ons de voeten wast’.  Het gaat om het dienen van de 
ander, niet om macht of grote woorden. Niemand staat boven de ander, we 
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hebben elkaar nodig, zegt ook Paulus (1 Kor. 12). Alleen zo kunnen we 

geloofwaardige getuigen van Hem worden in daad en voord. Getuigen in zijn 
Geest en ‘voorgoed met Hem verbonden’. Als ranken aan ‘zijn wijnstok’ 

hebben wij weet ‘van de waarheid, van de weg, van vergeving en van 

vrede.’ 
Klonk in de 3e strofe nog volvreugd dat wij ‘voorgoed met Hem verbonden’ 

zijn, in de 4e strofe klinkt dat minder stellig. Jezus bidt voor zijn vrienden, 
voor ons. Wij/zijn vrienden kunnen het niet alleen: ‘Toen Jezus naar zijn 

Vader toe zou gaan, bad hij, bewaar hen in uw Naam en mogen zij één zijn 

in de liefde, doen wat ik hun heb gedaan.’ 
In de laatste strofe lijken we terug te moeten keren naar de rauwe 

werkelijkheid van de 1e strofe. Ja, het verhaal begint opnieuw, generatie op 
generatie vertellen we elkaar het verhaal over samen maaltijd vieren in zijn 

Naam, over elkaars voetenwassen in liefde, getuigen worden in woord en 
daad. Nu zijn het niet de apostelen die van Hem getuigen, maar zijn wíj het. 

Na zijn dood en hemelvaart heeft Jezus geen andere handen dan onze 

handen en geen andere stem dan onze stemmen. (1 Kor. 12) 

Punten om bij stil te staan 

• ‘de geest die hem bezielt’: In alles wat Jezus zegt en doet is de Geest 
aanwezig. Op welke momenten, periodes in jouw leven had jij de ervaring 

dat je extra hulp en kracht ontving waardoor je verder kon?  

• Tot wie richt jij je als je het zwaar hebt? dankbaar bent? vreugde voelt? 

Gerard Groener  

  



 

 

BijBavo nr. 4 21 juni 2025 - 8 - 

 

Vrijwilligersmiddag   zondag 13 juli 2025  

Beste vrijwilligers van de Bavokerk, 

Ja hij komt er weer aan!!  De brief met de uitnodiging is al verstuurd.  
De Kerkcommissie is verheugd om als blijk van waardering voor de 

vrijwilligers dit jaar weer een vrijwilligersmiddag te organiseren. Dat doen 
we op zondagmiddag 13 juli 2025.  Zet die datum alvast in uw agenda. 

De Kerkcommissie wil u dan als vrijwilliger eens extra bedanken voor het 

vele werk wat door u het afgelopen jaar is verzet. Vrijwilligers die dit jaar 
zijn  gestopt zijn ook van harte welkom.  

Wij willen de vrijwilligersmiddag starten om 15.00 uur in de tuin bij de 
Bavohof. We hopen dat het zonnetje dan schijnt. Er is voor eenieder een 

hapje en een drankje rond een heerlijke BBQ. Uiterlijk 19.00 uur willen we 

deze gezellige bijeenkomst besluiten. 

U kunt zich bij voorkeur aanmelden door de ontvangen mail terug te sturen 

naar het secretariaat. Telefonisch aanmelden of even langskomen mag ook.  

Wij hopen u allen graag te zien op zondag 13 juli 2025. 

Namens de Kerkcommissie,  Henny Ekelschot  

 

Repair Café in de Bavohof is op vakantie 

Gert Vendrig en zijn team: 

hulp bij pech is ook onderweg 
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M I V A 

“Geef artsen in Uganda licht om levens te redden.” 

In het St. Francis Ziekenhuis in Uganda vecht verpleegkundige Enock 
dagelijks voor zijn patiënten. Zijn werk wordt vaak belemmerd door 

stroomuitval. Zonder elektriciteit is er geen verlichting en werkt medische 
apparatuur niet. Operaties moeten dan plaats vinden bij het licht van een 

zaklamp. Dit heeft al meerdere levens gekost. De opbrengst van de MIVA 

collecte wordt besteed aan zonnepanelen, zodat het ziekenhuis altijd stroom 

heeft en Enock levens kan redden. 

De collecte wordt gehouden op zondag 17 augustus.  
Ook kunt U een gift overmaken op: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 

 Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie ‘s-Hertogenbosch. 

Hartelijk dank     MOV 

 

 

Bij de voedselbank Woerden worden ca 230.000 producten op jaarbasis 
uitgedeeld. Het boodschappenmandje voor 1 week bedraagt ca 30 

producten en gemiddeld over het jaar is afhankelijk van het seizoen de 
verdeling vers 40% en houdbaar 

60%.  

De verse producten komen voor het 
overgrote deel van de groenten en 

fruitbrigade uit Poeldijk. Wekelijks 
komt er een truck met verse 

producten bestemd voor klanten uit 

Woerden, Montfoort, Oudewater, 
Ronde Venen, Stichtse Vecht en 

Utrecht.  
Bij het distributiecentrum Rotterdam wordt wekelijks door vrijwilligers van 

de voedselbank met name zuivel en groenten opgehaald. Bij supermarkten 



 

 

BijBavo nr. 4 21 juni 2025 - 10 - 

en bakkers brood.  

Voor een evenwichtig voedselpakket wordt afhankelijk van het aanbod vlees, 
zuivel, kaas, eieren en eventueel groenten en fruit bij lokale leveranciers 

gekocht.   

Over 2024 bedroeg het budget aan aankopen ca 65.000 euro (ook eventueel 
voor houdbare producten). Dit betekent per week per huishouden ca 9 euro 

aan aangekochte producten.  

Mocht jezelf een volkstuintje hebben of werken bij een bedrijf dat af en toe 
verse producten over heeft, dan hebben wij als voedselbank daar 

belangstelling voor. Het makkelijkst is wanneer je deze dan op de dinsdag 
brengt.  

Heb je iemand in je omgeving, die steun van de voedselbank Woerden kan 

gebruiken, attendeer deze dan op het bestaan van de voedselbank. Wij 

staan klaar om ondersteuning te bieden.  Hebt je vragen of wil je wat 
informatie delen dan kan je dat doen door het contactformulier op de 

website van voedselbank Woerden in te vullen.   

Henk Woertman   voorzitter Voedselbank Woerden 

 

 

Geld wisselen 6 juli en 7 sept 
Heeft u behoefte aan kleingeld? Dan kunt u op de eerste zondag van de 
maand voor of na de viering geld wisselen.  

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje 

muntgeld met een waarde van 20 euro aan 
munten van 1 en 2 euro en 50 cent 

Wisselen kan ook bij het secretariaat van maandag 
tot en met vrijdag van 09.30 - 10.00 uur.  

 

Kerkcommissie    Gert Vendrig  

 

Even geen geld in de portomonee? 

Het overkomt ons allemaa wel eens een keer, maar met de QR 
kan ook na de dienst nog geld worden overgemaakt.   

Op deze manier doet u wat n het digitale mandje van de 

Bavokerk en de goede doelen.  

Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 63.  
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Habemus Papam! We hebben een paus! 

Tijdens de uitvaart van Paus 

Franciscus hebben de klokken 
geluid en hing de geelwitte vlag 

halfstok. Dit in samenspraak met 
de oranje vereniging vanwege de 

Aubade van koningsdag die ook om 

10 uur begon.  
De dag nadat de Kardinalen in 

conclaaf gingen was er een nieuwe 
Paus. Wederom hebben de klokken 

geluid en dit keer zat de vlag hoog 
in de vlaggenmast.  

 

Ter gelegenheid van het aantreden 
van Paus Leo XIV is er een boekje 

beschikbaar over Paus Leo XIV. Bij  
het secretariaat verkrijgbaar voor 

10 euro. Achter in de kerk ligt een 

inkijk exemplaar.  

 
 
Vacature secretaresse voor 
pastorale team en parochiebestuur H3E 
 

Voor het pastorale team en het bestuur 

van deze Parochie zijn wij op zoek 
naar  een secretaresse die ons kan 

ondersteunen met  pastorale  en 
secretariële werkzaamheden. 

Als jij op zoek bent naar een uitdagende 

rol waarin je je secretariële 
vaardigheden kunt benutten, dan is dit 

de perfecte gelegenheid voor jou. Het takenpakket kan in 24 uur worden 
uitgevoerd waarbij er enige flexibiliteit is aangaande de werktijden. 

In de functie van secretaresse ben je mede het gezicht van onze Parochie. 
Je werkt in een sleutelpositie waar veel lijntjes samenkomen. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van de H3E 
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Het derde inspiratiegesprek in de Bavohof 
 

Op 5juni was het derde inspiratiegesprek in de Bavohof. Parochianen uit de 
parochie waren uitgenodigd om daar bij te zijn. Deze keer was de opkomst 

niet groot maar inhoudelijk was het heel fijn om samen kennis te delen. 
Het thema was: Open kerk in de samenleving  Kan in een 

seculariserende samenleving een kerk andere en nieuwe rollen vervullen in 

de samenleving? Hoe kan de kerk meer dan een ‘landmark’ zijn in dorp of 
stad? Waar kan de geloofsgemeenschap bruggen slaan naar omwonenden, 

met de naasten? Een brug verbindt twee zijden: hoe zit het met de 
‘overkant’? Welke belangen zijn daar bij het bouwen van die brug?  

Doel was om in te zien hoe we met vreemden omgaan en te komen tot een 
aantal praktische stappen die de geloofsgemeenschap nu of in de toekomst 

kan zetten om in de praktijk vorm te geven aan een verwelkomende kerk. 

Soms merk je dat er nieuwe mensen naar de kerk komen. Tijdens maar 
vooral na de viering worden de nieuwelingen bekeken. Een praatje maken is 

dan lastig of wel een beetje ongemakkelijk van beide kanten. Natuurlijk 
krijgen nieuwe bewoners informatie over onze kerk van de wijkopbouw. 

Maar dat is pas een eerste stap in het verwelkomen van vreemden 

kerkgangers die niet bekend zijn met de lokale gewoonten en gebruiken. 
Nog veel lastiger is het als er mensen van ver weg komen. Op deze avond is 

ons een spiegel voor gehouden, ‘hoe verwelkomen wij de andere?’  
 

Gerard Kooijman 

 

Dodenherdenking anno nu 2025 
 

Al een aantal jaren wordt de 
dodenherdenking vooraf gegaan door een 

bijeenkomst in de Bavokerk. Het lijkt erop 
dat elk jaar er meer mensen naar de 

dodenherdenking op 4 mei komen. Komt dat 
omdat deze keer de bijeenkomst op zondag 

viel? Of is de belangstelling inderdaad aan 

het toenemen. Volgend jaar zullen we dat 
zien.  

Het programma in de kerk geeft ook een 
moment van overdenking voor het waarom 

van deze bijeenkomst  

Dat is zeker in het kader van de huidige 
onrust en de gevechten in de wereld een 

goed moment om bij stil te staan. 
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Kijken via kerkdienstgemist 

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of 
telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan. 

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 

QR code collecte 
Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofgemeeschap van de 

H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het 
collectemandje of digitaal met de QR code. 
Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf 

gekozen bedrag overmaken.  

Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 63.  

Zondag 22 juni 10.00u. Eucharistieviering, Sacramentsdag 
Voorganger: J. Scholten 

Koor:  Bravissimo 
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Kees Verhoef 

Bep Vianen 
Annalies van Breukelen - Kortekaas 

 
Zondag 29 juni 2025; Gebedsviering in de tuin van de Bavohof 

Voorganger: F. van Rooijen 

Koor:  alle koren gezamelijk 
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Grada van der Gun ter 1ste jaargedachtenis 
Elly van Batenburg - Lukassen ter 1ste jaargedachtenis 

Ans Boere - Verkleij ter 1ste jaargedachtenis 
Wim van Schaik ter jaargedachtenis en  
Sjaan van Schaik - de Langen 

Kees Verhoef 

Theo van Leeuwen 
Harry van Doorn 

 
Na de opening van de gebedsviering gaan alle kinderen naar een 
eigen programma in de tuin van de pastorie  

 
Buitenviering met koffie en een glaasje op de zomervakantie 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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Zondag 6 juli 10.00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:  Caecilia 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap  

Misintenties: Piet van den Bosch ter 1e jaargedachtenis 
Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie 
Annemieke en Peter Bartels 

ouders Van Breukelen-Bouhuijzen, zoon en dochters 

 
Gelegenheid om geld te wisselen 20 euro in kleingeld 

 
Zondag 13 juli 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorganger: F. van Rooijen 
Koor:  Bravissimo 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Kees Verhoef 
Theo van Leeuwen 

overleden ouders De Rijk - Oostrom 
Piet, Peter en Theo Copier 

 

Zondag 13 juli 15.00u BBQ voor de vrijwilligers 
 

Zondag 20 juli 10.00u. Eucharistieviering 
Voorganger: G. Zweers 

Koor:  Vakantiekoor 
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Johan Kerste ter jaargedachtenis en overleden ouders 

Kees Verhoef 
 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de 
kinderen 

 

Zondag 27 juli 10.00u. Woord- en Communieviering 
Voorgangers: leden van de Werkgroep 

Koor:  Vakantiekoor 
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties:  
 

Zondag 3 aug. 10.00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:  Vakantiekoor 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties: Kees Verhoef 
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Door Derks de Sain en familie  

Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 
ouders Van Breukelen - Bouhuijzen, zoon en dochters 

Bep Vianen 

overleden ouders De Rijk - Oostrom 
Peter, Piet en Theo Copier 

 
Gelegenheid om geld te wisselen 20 euro in kleingeld 
 
Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de 
kinderen 
 

Zondag 10 aug. 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers: leden van de Werkgroep 
Koor:  Vakantiekoor 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Sjaan van Schaik - de Lange ter jaargedachtenis en  
Wim van Schaik 

Kees Verhoef 
Annalies van Breukelen - Kortekaas 

Theo van Leeuwen 

 
Vrijdag 15 aug. 19.00u. Eucharistie, Maria ten Hemelopneming 

Voorganger: J. Wissink 
Koor:  Vakantiekoor 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 

Zondag 17 aug. 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorganger: G. Vaneker 
Koor:  Vakantiekoor 

1e collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap  
2e collecte: Missie Verkeersmiddelen actie MIVA 

Misintenties: Uit dankbaarheid voor een 25 jarig huwelijk 

Kees Verhoef 
Jan Knijff en Agatha Nederend - Vlooswijk 

ouders Vinkenvleugel – te Plate 
ouders Knijff – Vendrig, Wim en Maria,  

ouders Nederend - Vendrig en Tiny 
Theo van Leeuwen 

 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de 
kinderen 
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Zondag 24 aug. 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorganger: J. Collignon 
Koor:  Vakantiekoor 

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Kees Verhoef 
 

Zondag 31 aug. 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers: leden van de Werkgroep 
Koor:  Vakantiekoor 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties: Kees Verhoef 
  Theo van Leeuwen 

 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de 
kinderen 
 

 

 
 
Zondag 29 juni 10.00 u  Buitenviering met koffie en  

     een glaasje op een mooie zomervakantie 

Zondag 13 juli 15.00 u  Vrijwilligers dag met koffie, een Borrel en de BBQ 
Zondag 20 juli 11.00 u  Koffie en limonade drinken 

Zondag 3 aug 11.00 u  Koffie en limonade drinken 
Zondag 17 aug 11.00 u  Koffie en limonade drinken 

Zondag 31 aug 11.00 u  Koffie en limonade drinken 

Zondag 14 sept 11.00 u  Koffie en limonade drinken, opening v/h werkjaar 

 

 
 

Overleden 
30 april 2025:  Alie Spigt-Sijm,     leeftijd 95 jaar  

woonachtig Huize Gaza, Harmelen  
12 mei 2025: Theo de Goeij,    leeftijd 88 jaar 

  woonachtig Hekendorp, voorheen Tiendweg, Harmelen 

Dat zij mogen rusten in vrede. 



 

 

BijBavo nr. 4 21 juni 2025 - 18 - 

Kantoorlocatie te huur:  

Bavohof Joncheerelaan 7 3481 GN  Harmelen 
In de Bavohof is op de 1e verdieping ruim 100 m2 kantoorruimte te huur. 

 
Wij bieden een kantoorruimte aan van ruim 100 m2, gelegen in een 

representatieve omgeving  met ruime parkeermogelijkheden. De 

kantoorruimte bevindt zich in de Bavohof, een monumentaal pand naast de 
Bavokerk.  

Op de begane grond bevindt zich het Bavosecretariaat  en zijn er 
vergaderzalen aanwezig. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en een 

ruime zolderverdieping.  

Op dit moment is de kantoorruimte van ruim 100 m2, gelegen op de eerste 
verdieping, beschikbaar.  

Indien gewenst kan ook de zolderverdieping gehuurd worden voor opslag en 
archief of als recreatieve ruimte.  

Indien u serieuze belangstelling heeft en meer informatie nodig heeft kunt u 

per mail contact opnemen met de voorzitter van de Kerkcommissie.  
Gerard Kooijman 

gapkooijman@outlook.com   of  06 – 13540402 

Volgende BijBavo 

Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 30 augustus.  

Kopij inleveren vóór maandag 11 augustus door te mailen naar:  
Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 
 

  

mailto:gapkooijman@outlook.com
mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
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Zomerkamp Jong Nederland Harmelen 

Het is weer 

zover! Ons 
jaarlijkse 

zomerkamp komt 

eraan! 

Jong Nederland 

Harmelen neemt 
jullie dit jaar weer 

op misdaad 

kamp, waar we 
de grootste 

mysteries zullen 

ontrafelen.  

Ze gaan een 
week puzzelen, 

spelletjes doen en 

vele 
herinneringen 

maken. Iedereen 
is welkom! Of je 

lid bent of niet, 

jullie mogen 
allemaal mee. 

Alle belangrijke 
informatie staat 

in de poster. 

Datum 19-16juli 
Kosten leden 

€110 
En niet leden 

€130 

 

Opgeven per mail: zomerkamp@jnharmelen.nl. 

  

https://www.facebook.com/JongNederlandHarmelen?__tn__=-UC*F
mailto:zomerkamp@jnharmelen.nl
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  Kerkcommissie H. Bavo 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 
Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 
Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 
Onderhoud gebouwen Hans van Engelen 06-43993888 

Algemeen beheer Gert Vendrig 0348-444085 
   

  Pastoraatgroep H. Bavo 

Diaconie/ jongeren/ voorzitter Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 
Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 
 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag   9:00 - 11:00u. 0348-441320 
Adres De Joncheerelaan 7,   3481GN Harmelen 
E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl   

   

  Rekeningnummers H. Bavo 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63   
P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86   

Financiële administratie H. Bavo administratiebavo@3eenheidparochie.nl 
   

  Steunstichting H. Bavo 

Steunstichting H. Bavo Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16  
Mail steunstichting bestuur  steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com  

Website Steunstichting  www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk  
  

  BijBavo & Bijeen 

Abonnement & Bezorging  bavohof@3eenheidparochie.nl  
Contact Secretariaat 0348-441320 

Redactie en Kopij BijBavo bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 

   

  Belangrijke telefoonnummers & mailadressen 

Pastorale vragen H. Bavo Secretariaat Bavohof 0348-441320 
Pastorale vragen H3E secretariaat@3eenheidparochie.nl 

Caritas, voor financiële. Hulp Secretariaat Bavohof  0348-441320 
TUCA aanmelden  Jacqueline Paassen          bavohof@3eenheidparochie.nl 

Uitvaarten H. Bavo meldpunt: weekwacht H3E 030-5556789 

  

  Website & Nieuwsbrief 

Website H. Bavo www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 
Webmaster H. Bavo webmasterbavo@3eenheidparochie.nl  

Redactie nieuwsbrief H. Bavo  nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  
Livestream H. Bavo www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:administratiebavo@3eenheidparochie.nl
mailto:steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
mailto:secretariaat@3eenheidparochie.nl
mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:webmasterbavo@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217


 

 

 

 



 

 

 

 


