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Lied vooraf 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

Openingslied GvL 530 

Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht,  
even weerloos als wij mensen. 

Als een kind zijt Gij gekomen,  
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen. 

Als een vuur zijt Gij verschenen,  
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor,  
in de dood zijt Gij verdwenen. 

Als een bron zijt Gij begraven,  
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn,  
ooit nog vrede hier op aarde? 

Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven. 

Kruisteken en begroeting 
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Lied 

Stilte nu. 
Deze bijeenkomst moge ons geven: kracht. 
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. 
Stilte nu. 

 We houden een paar minuten stilte 

 

Lied om ontferming Taizé 

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

 

 

Lofzang 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

Gebed 
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Eerste lezing   Jesaja 43, 18-21 

Tussenzang GvL 409 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 

 
Tweede lezing   Openbaring 21, 1-4 

 
Lied 

In 't laatste van de dagen zal het zijn: 
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, 
hoog uit boven de heuvels, 
en een huis van goud in hemelsblauw daar bovenop. 
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 

In 't laatste van de dagen, wie dan leeft 
zal ze zien komen op scharlaken paarden 
op zilvervloten, volkeren van verre: 
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont 
daar weten ze de route van de vrede 
daar is een nieuwe aarde neergedaald. 

In 't laatste van de dagen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, 
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
en strekt je in de schaduw van je bomen. 
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 

Overweging 
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Lied 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

En wilt Gij ons de bittre beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
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Voorbeden 

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

Onze Vader / Wees Gegroet 

Collecte 

Vredewens 

Dona nobis pacem 

Gedicht 

 

 

 

Een zegen van Oud naar Nieuw 
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Slotlied 

Waar mensen naast elkaar gaan staan, 
daar nemen krachten toe, 
daar wordt de Geest een machtig vuur 
dat licht en warmte geeft. 

Waar mensen groots elkaar vergeven 
na ruzie en geschil, 
daar heerst de Geest die pijn geneest, 
wat dicht was opent zich. 

Waar mensen samen zoeken gaan 
daar opent zich een weg, 
daar wordt een nieuw elan geboren, 
de Geest breekt zichtbaar door. 

Waar mensen samen delen gaan 
daar wordt een band gesmeed, 
daar schoeit de Geest ons op zijn leest, 
wij bouwen aan zijn rijk. 

 
 

 
Deze viering werd voorbereid door de Tekstgroep van de Emmauskerk, 
en verzorgd door Grieta Felix en Gerard Rouwhorst 
m.m.v. de Emmauszangers 
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