Blijf vertrouwen !
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Openingslied

Vol van verwachting zijn wij gekomen,

om weer te weten waartoe wij bestaan,
verstillend van binnen, verlangend te horen,
het levende woord dat opnieuw wordt geboren,
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samengekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Kruisteken en begroeting

Lied om ontferming

God van genade, wees ons genadig,
neem weg onze zonden opdat wij leven,
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Laat ons weer horen van vreugde,

en die gebroken zijn zullen weer opstaan,
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

God, schep een hart in ons dat zuiver is
en laat Uw geest ons vernieuwen,

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.
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Open Uw mond en wij zullen spreken
en onze woorden zullen U prijzen,
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

God, neem van ons aan wat wij geven:
ons hart dat klein is en gebroken,
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.

Die uit genade ons behoudt te allen tijd,

is hier en overal een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Gebed
Eerste Lezing Exodus17, 8-13
Psalm 121, vert. Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde

Ik hef op naar de bergen mij ogen:

vanwaar zal mij komen de hulp?

De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde.
Hij laat niet wankelen uw voet, niet sluimeren zal uw behoeder.
Zié, niet sluimert, niet slaapt de behoeder van Israél.

De Heer, hij is uw behoeder,

de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde.

Bij dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht.



De Heer zal u behoeden voor alle kwaad,
behoeden wil hij uw ziel.
Hij behoedt uw uitgaan en ingaan van thans tot in eeuwigheid.

Tweede lezing 2 Timoteus 3, 14 -4, 2
Vers voor het evangelie
Halleluja, halleluja, halleluja.

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle
luister, u een geest van inzicht schenken. Moge uw hart verlicht
worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen
heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja.
Evangelielezing Lucas 18, 1-8
Evangelielied

Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar 't leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
bewaar ons in uw liefde, Heer.

God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
breng allen samen en bewerk

de eenheid van de christenkerk.

Overweging
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Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, onze Schepper, die ons het leven geeft,
die de bron is van alle rust en vrede;
ons houvast in bange dagen;

Ik geloof in God, die van mensen houdt;
die het goede wil voor elke mens,
die ons op handen draagt, die ons hoop en toekomst geeft.

Ik geloof in God, die vrede wil voor de wereld,
die recht wil voor elke mens,
die vriendschap tussen de mensen wil.

Ik geloof in God, die ons van meet af aan
eindeloos liefheeft en met ons is.
Hij, die mensen groot maakt en bezielt.

Ik geloof in Jezus Christus,

voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven,

betrouwbaar Woord van God, kompas om op te varen.

Ik geloof in de heilige Geest, die de hoop levend houdt in ons hart.

tot de dag waarop er vrede, vrijheid en geluk zal zijn
voor alle mensen. Amen.

Voorbeden

Heer aanhoor ons (3x)

Collecte eigen kerk

Collecte Wereld Missiedag




Overbrengen van de eucharistische gaven
Lied

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.

Zingt als het gras dat dankt voor dauw
alleluja, alleluja.

Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,

dat ons doet leven na de dood
alleluja, alleluja.

Onze Vader
Vredewens

Uitnodiging tot de communie

Ave Maria




Dankzegging

Goede God, wij loven en danken U:

U schenkt ons telkens weer moed en vertrouwen,

wanneer wij uw gaven ontvangen.

Wij bidden U: mogen wij, gesterkt door het lichaam van uw Zoon,
ons leven richten naar Hem: onze weg en waarheid ten leven.

Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

U hebt onze namen geschreven in de palm van uw hand.

Wij mogen daarop vertrouwen en het geeft ons de zekerheid

dat U met ons begaan bent, dat U ons niet in de steek laat,

ook als wij ons van U afkeren.

Uw trouw geeft ons leven zijn bestemming: waarachtig leven bij U.

Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

U draagt ons leven met grote zorg en trouw.
Daaruit mogen wij hoop en vertrouwen putten
voor ons leven, hier op aarde,

samen met zoveel anderen.

Dat vertrouwen geeft ons de moed

gehoor te geven aan uw blijde boodschap.

Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

U leidt ons op de weg van Jezus, uw Zoon.
Hij is ons voorgegaan in leven en lijden,

in dood en in opstanding.

Hij geeft ons hoop op een betere wereld
en bereidt ons een plaats in het vaderhuis.

Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

U loven en danken wij,

U prijzen wij door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Geest leeft tot in eeuwigheid.
Amen



Mededelingen
Zending en zegenbede
Slotlied

Refrein: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

Gaat uit over alle landen tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het evangelie dat het alles wat leeft bereikt.
Refrein.

En zegt: wie in Hem geloven zijn gered voor het koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens, zijn dan binnen uw handbereik.
Refrein.

Verdrijft in Zijn naam de duivels, dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden, dat het heil tot de hemel reikt.
Refrein.

Deze viering werd voorbereid door de Tekstgroep van de Emmauskerk,
en verzorgd door Grieta Felix en Hans de Vries.

www.3eenheidparochie.nl
Deze viering is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl



