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TUCA-bijeenkomsten voor kinderen van groep 5, 6 en 7. 
Tussen de catechese bijeenkomsten door zijn er laagdrempelige en vooral 
gezellige, creatieve en actieve bijeenkomsten om de kinderen in de periode 

van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel te betrekken bij onze 
kerk. 

Datum:   Zondag 29 juni:  10.00-11.00 uur (buitenviering) 
Locatie:  Bavohof (ingang via Bavohof of Joncheerelaan) 

Wat kun je verwachten? 
Op zondag 6 april gaan we aan de slag met leuke activiteiten. Kom gewoon 

langs en schuif aan! Op zondag 29 juni is er een buitenviering. We starten in 
de Bavohof en lopen dan samen naar buiten voor een speciaal programma. 

Aanmelden is niet verplicht maar kan via: 
   E-mail: vandijk.vanpaassen@gmail.com 

   Telefoon: 06-41543815 (Jacqueline van Paassen) 

We hopen veel kinderen te zien! Tot dan!  
Groetjes van de Werkgroep TUCA    Jacqueline, Wilma, Annette 

 

Dodenherdenking zondag 4 mei 2025 

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Tweede 

Wereldoorlog eindigde. Hier wordt in het hele land 
uitgebreid aandacht aan besteed. Al vanaf afgelopen 

september zijn er bevrijdingsfestivals en 
herdenkingen. Ook bij de landelijke herdenking en 
viering op 4 en 5 mei zal daar aandacht voor zijn.  

De Oranjevereniging en het Interkerkelijk Overleg 

Harmelen organiseren ook dit jaar de 4 mei herdenking. Op zondag 4 mei 
om 19.00 uur is er een dienst in de Bavokerk met als thema “In vrijheid 

gedenken”. Immers nu de oorlog op Europees grondgebied al meer dan 3 

jaar woedt, beseffen we eens te meer dat het geen vanzelfsprekendheid is 
dat we in Nederland in vrijheid mogen leven. Hier kunnen we dankbaar voor 

zijn en het is goed ook dit jaar diegenen te herdenken die dit voor ons 
mogelijk hebben gemaakt. 

Aan de dienst in de Bavokerk werken mee het Bravissimokoor, de scouting, 
de Oranjevereniging en leden van het Interkerkelijk Overleg Harmelen. De 

overweging dit jaar zal gehouden worden door Koos van Lindenberg, 
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namens de Hervormde Gemeente Harmelen. Deze dienst kan ook gestreamd 
worden via Kerkdienstgemist.nl.  

Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. Hier 

wordt gesproken door vertegenwoordigers van de Oranjevereniging en de 
gemeente Woerden en er worden gedichten voorgedragen. Na de twee 

minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus is iedereen in de gelegenheid 
bloemen te leggen bij het monument. Wij hopen op uw/jouw aanwezigheid. 

Oranjevereniging & IKOH 

 

Buitenviering:  
Jubeljaar  -  Pelgrims van Hoop  -  29 juni 10u 

Op zondag 29 juni vindt bij de Bavokerk 
weer de buitenviering plaats. De viering 

begint om 10.00 uur. Zoals velen weten 
kent deze viering in de open lucht een 

bijzondere sfeer. Ook zorgen we weer 

voor extra muziek ter ondersteuning van 
het koor. Het belooft - zeker als het weer 

mee zit - weer een mooie viering te 
worden. 

Het thema is dit jaar "Pelgrims van Hoop". Ook het zogenaamde heilige jaar 
2025 (het Jubeljaar) in onze wereldkerk staat in het teken van dit thema. 

Paus Franciscus verwoordde het zo: "We moeten de vlam van hoop die ons 
is gegeven aanwakkeren en iedereen helpen nieuwe kracht en zekerheid te 

verkrijgen door met een open geest, een vertrouwend hart en een 
vooruitziende blik naar de toekomst te kijken." Als we dicht bij huis kijken 

wat er in ons dorp gebeurt dan zien we op diverse plekken dat er hoop of 

een lichtpuntje gegeven wordt aan mensen die dat nodig hebben. Veel 
activiteiten die in het Dorpshuis georganiseerd worden kun je hieronder 

scharen. Daarom is er dit jaar voor gekozen om het traditionele lekenpraatje 
te richten op wat hier gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

dorpskeuken, ontmoetingsgroep, het taalhuis, etc. Het pelgrim-van-hoop-

zijn wordt daarmee hopelijk een stukje tastbaarder. Hopelijk inspireert het 
ons ook om met een open blik in de samenleving te staan. 

We zouden graag weer velen mogen begroeten bij onze buitenviering, ook 

mensen die wat verder van de kerk af staan zijn meer dan welkom. Neem 

gerust uw kennis, vriend, buurman of buurvrouw mee. Na afloop van de 
viering is er koffie en alle ruimte elkaar te ontmoeten. Graag tot ziens! 

De Vitaliteitgroep   
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Diaken in de klas 

Op 2 en 9 april is diaken Frank van Rooijen weer op bezoek geweest op de 

Notenbalk en Bavoschool. 
In de klassen van de bovenbouw vertelde hij over de Vastentijd als tijd van 

bezinning: Hoe leef je eigenlijk? Maak ik wel de juiste keuzes en vooral: kan 
ik het ook weer "goedmaken" als ik iets verkeerds heb gedaan? Centraal 

stond het verhaal van de Verloren zoon. Om te laten zien dat de Bijbel een 
"nadenk-boek" is, stonden we stil bij de diepere betekenis van dit verhaal. 

Daarmee sloten we aan bij wat er in de kerk gebeurde: ook hier werd juist 

deze periode ditzelfde evangelie gelezen in de zondagsviering.  
In de klas ontstonden er gesprekjes over échte vriendschap en het vragen 

van vergeving. Een eyeopener was dat Jezus met de vader in het verhaal 
eigenlijk God bedoelde, de Vader in de hemel. Ja, dan wordt de Bijbel echt 

een "nadenk-boek". Dat die vader zo van zijn zoon hield dat hij bij hem 

terug mocht komen en een nieuwe kans kreeg, was mooi. En dat die oudste 
zoon boos reageerde, dat er een feest kwam voor de andere zoon - dat 

snapte iedereen wel. Die is natuurlijk jaloers!  
Of hij ook over zijn boosheid heen kon stappen, vertelt het verhaal niet. 

Jammer... Daar was de Bijbel dan toch weer veel een "nadenk-boek" voor. 

Eerste Heilige Communie Zondag 30 maart 10u 

Dit jaar hebben wij 1 communicant 

gehad voor de EHC. We hebben met 
Vince Kooijman alle hoofdstukken 

behandeld uit het boekje ter 

voorbereiding van deze mooie dag. 
Regelmatig speelde we het St. Bavo 

kwartet spel met hem, hij won best vaak. 
Naast het kleuren en het kruisteken oefenen en het Onze  Vader, vond op 

zondag 30 maart de grote dag plaats . 
Het was weer een hele mooie viering, met diaken Frank van Rooijen en de 

pastoor Wissink die voor gingen. De kerk was mooi versiert met knutselen 

van de scholen, de bogen en de bloemen aan de bank. Vince was wel een 
beetje zenuwachtig omdat hij niet wist hoe de kerk voor deze dag eruit zou 

zien. Maar deze topper heeft het erg goed gedaan en liep vol trots rond.  

Vince namens de werkgroep EHC gefeliciteerd met je Communie. 

Werkgroep EHC  Manon, Maryse en Annette 
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Overlijden en dan? 

Vaak komt een overlijden onverwacht. Meestal heb je er met een 

vertrouweling al eens overgesproken maar toch wat moet je dan doen. 
Meestal begint het met het zoeken van een uitvaartondernemer, die kan 

veel uit handen nemen maar geeft je ook de kans om keuzes te maken. 

Vanaf het verschijnen van deze BijBavo (en de Bijeen) is er een nieuwe 

werkwijze afgesproken met het pastorale team.  

Om te beginnen is er een nieuw telefoonnummer, deze staat altijd achter in 
de BijBavo. De telefoon wordt bemand door de weekwacht en zij zijn 

dagelijks tot begin van de avond bereikbaar.  

De Bavokerk stelt het eigen mortuarium beschikbaar voor iedereen, dus ook 

als diegene niet katholiek is. Voorafgaand aan het afscheid is het mogelijk 
om in de kerk te condoleren en de bezoekers kunnen dan afscheid nemen 

van de overledene. Het is dus niet de bedoeling om een ‘soort van’ uitvaart 

te organiseren met verhalen en gesproken woorden. 

De Bavokerk maakt dit mogelijk omdat daar behoefte voor is. Voor een 

inwoner van Harmelen is het makkelijker om naar het mortuarium in eigen 
dorp te gaan en om bezoek mee te nemen.  

De begrafenis of crematie vindt steeds vaker plaats in kleine kring. Het 

condoleren in de kerk voor vrienden, buurtgenoten of kennissen uit het dorp 

is in de Bavokerk beter te doen.  

Met deze mogelijkheden voegen we iets toe aan wat er altijd geweest is, 
een kerkelijke uitvaart. Ook daarin zijn er verschillende mogelijkheden. De 

voorgangers kennen alle mogelijkheden en helpen u met de voorbereidingen 

van de uitvaartvering 

Gerard Kooijman 

Meimaand,  Mariamaand 

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. Voor de ouderen onder ons 

heeft dat nog steeds een mooie traditie om aandacht te geven aan Maria de 

moeder van Jezus In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei 
toe te wijden aan Maria. Oktober wordt beschouwd als de tweede 

Mariamaand. In Huize Gaza zal Hennie Derks in de kapel voorgaan in gebed. 

Zie hiervoor het schema van de liturgievieringen 
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Kijken met nieuwe ogen:  
Vastenproject met filmpjes van Instagram, Facebook en TikTok. 

In de vaste tijd was het mogelijk om mee te doen  met een nieuw project 
‘kijken met Nieuwe ogen’ diverse filmpjes kwamen langs, soms grappig, 

soms serieus op een vriendelijke manier gebracht en ook nadenkers.  
Een van de filmpjes was een interview van Dirk de Wachter. Hij vertelt in 

het kort een verhaal dat, als hij dood is, hij bij de hemelpoort is 

aangekomen en dat Petrus, et de sleutels,  hem een vraag stelt: wat hebt u 
zoal gedaan?’. 

Dirk de wachter wil niet afgerekend worden op het aantal exemplaren van 
zijn boek wat verkocht is. Of het aantal minuten dat hij op de televisie was. 

Dat is versiering zegt De Wachter. Ik wil afgerekend worden op die enkele 
mensen waarvoor ik echt wezenlijk iets voor heb kunnen betekenen in mijn 

werk. Een verschil kon maken in hun bestaan. Daar wil ik op afgerekend 

kunnen worden zo zegt Dirk de Wachter, dat is het wezenlijke.  

Een kort maar heel essentieels verhaal die tot nadenken oproept. Met dank 

aan Marion Korenromp en Hedwig Mensink. 

 

WETEN WAT JE ZINGT  18 

Het lied van de deemoed (GvL 159) 

De tekst is van H. Oosterhuis, de muziek van B. Huijbers. 

Die rechtens God gelijk komt van de Vader voort,  
de koning van zijn Rijk, Gods beeld en scheppend woord. 
Hij heeft zichzelf ontdaan van alle heerschappij.  
Hij kwam in ons bestaan, Hij werd een mens als wij. 

Hij werd ons aller knecht, zijn deemoed was zo groot.   
Hij stond voor ons terecht, gehoorzaam totterdood. 
Maar God heeft Hem gesteld hoog aan zijn rechterhand.  
God heeft zijn naam gemeld aan hemel, zee en land. 

Opdat zijn macht verstaan al wie Hij ’t aanzien geeft –  
opdat in Jezus’ naam zich buige al wat leeft.  
Opdat wij met elkaar God geven alle eer,  
belijdend voor elkaar dat Jezus is de Heer. 

Wij zingen hier het lied van de deemoed. Deemoed, ‘n woord dat niet 

meer in onze tijd lijkt te passen. Maar het woordenboek geeft een betekenis 
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die ons toch aan het denken moet  zetten: “deemoed is het 

tegenovergestelde van hoogmoed’. 

De tekst van dit lied grijpt terug op de brief van de apostel Paulus aan de 

gelovigen van Filippi; een brief die hij schrijft vanuit de gevangenis in Rome, 

zo rond het jaar 60. In deze heel persoonlijke en warme brief gebruikt 
Paulus een kennelijk toen al bestaande geloofsbelijdenis over Jezus Christus: 

zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven, zijn verrijzenis en verheerlijking. Het is 
een van de alleroudste geloofsbelijdenissen die ons bekend zijn. 

De tekst in die brief luidt (Fil. 2, 6-11): “Hij die de gestalte van God had, 

hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de 
gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 

verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – 
de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de 

naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus 
elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en 

elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God de Vader.” 

Het eerste couplet van ons lied beweegt zich rond het liefdesmysterie van 
God als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Geest speelt een beslissende rol in 

de geboorte van de mens Jezus van Nazareth. In het credo bidden wij: “Die 
ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria”. Joh 1,14: 

“Het Woord is vlees geworden en heeft bij ons gewoond”. En wij zingen: ‘Hij 
werd een mens als wij.’ 
Van het begrijpen van dit liefdesmysterie van de Drie-Ene-God, zegt Sint 

Augustinus, “dat dat even onmogelijk is als voor dat kind dat hij op het 
strand bezig zag met zijn schepje om het water van de zee in een kuiltje te 

scheppen”. Voor het onbegrijpelijke rest ons niets anders dan in 
dankbaarheid ons hoofd te buigen voor het grote Mysterie, de oerkracht die 

de kosmos schept en ons Jezus heeft gegeven: ‘Hij kwam in ons bestaan’. 
Maar wat geloven we als wij zingen: ‘Hij werd een mens als wij.’?  
De Kerk heeft altijd ten strengste afgewezen dat God in Jezus een soort 

schijngestalte zou hebben aangenomen. Want dan zou hij niet alleen mens, 
maar bijvoorbeeld ook alwetend zijn geweest. Maar wat voor mens was 

Jezus dan? Waarin was hij ánders dan wij?  

Daarover zingt de tweede strofe: ‘Hij werd ons aller knecht, zijn deemoed 
was zo groot.’ 
Dat heeft ook Jezus als geen ander moeten leren. De schrijver van de brief 
aan de Hebreeën zegt het heel duidelijk: “Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft 

Hij moeten lijden en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd.” (Hebr. 5, 8). 
Jezus is in alles met ons solidair geworden. “Want de Hogepriester die wij 

hebben (Jezus Christus na zijn verrijzenis) is er een die met onze zwakheden 

kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is 



 

 

BijBavo nr. 3 26 april 2025 - 7 - 

gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonden.” (Hebr. 4, 15). 

In tafelgebeden (bijvoorbeeld in V) horen we dit ook terug: “Nooit zullen wij 
vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij 

tot de zijne, zijn trouw werd de onze.” 

Hierin was hij anders dan welk ander mens op aarde: Hij bleek de Mens te 
zijn (geworden) die God voor ogen had toen “God zei: ‘Laten wij mensen 

maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken;’ ….. God schiep de mens als 
zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep hij de mensen.” (Gen. 1, 26..27). Jezus van Nazareth 

maakte Gods bedoelingen met de mensen wáár. Het antwoord van God 
hierop is juichend: ‘God heeft Hem gesteld hoog aan zijn rechterhand. God 
heeft zijn naam gemeld aan hemel, zee en land.’ 

Het derde couplet is een grote lofzang. Ieder die leeft, moet het weten: 
‘opdat in Jezus’ naam zich buige al wat leeft.’  Want niet alleen Jezus de 
Christus is verheven, verrezen. Ook ons wordt dat in hem toegezegd: “Onze 

last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.”  En nu hij onze 

Hogepriester is, onze Heer, delen wij ook in zijn trouw. Zijn trouw aan de 
bedoelingen die God met de mensen had toen hij hen/ons schiep. ‘Opdat wij 
met elkaar God geven alle eer, belijdend voor elkaar dat Jezus is de Heer.’ 
Hij heeft de weg gebaand, de poorten van het graf geopend. Wat een 

troost, wat een bemoediging. Onze weg door het leven is geen doodlopende 

weg, ons leven eindigt niet in de dood, want: ‘Jezus is de Heer’. 

Punten om bij stil te staan 
 
• “Wie onder jullie groot wil zijn, moet de dienaar van allen zijn’. Wat 

betekent dit woord van Jezus voor jou? Heeft dit gevolgen voor jouw 

leven? 

• Wat betekent voor jou ‘geloof in verrijzenis’?  
 

• Een dierbare overledene verwoordde het ooit zo:  

o Soms zie je verrijzenis onder je ogen gebeuren,  

o wanneer iemand van ‘geval’ tot persoon wordt, 
o wanneer we ophouden over iemand te praten, maar haar/hem zelf 

het woord geven en aanspreken,  
o wanneer we ons bewust worden dat een gevallen mens niet altijd 

een slecht mens is, maar in veel gevallen iemand die nooit heeft 

leren staan. 
o Wanneer wij zo in ons leven vertrouwd zijn met dood en verrijzen, 

worden ook wij door God niet in het graf gelaten. 

Gerard Groener  
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Geloof in het leven! een pracht concert 

Het is een prachtig concert geweest, met veel bezoekers. en zij waren allen 

zeer enthousiast. Het concert was zo goed in elkaar gezet en uitgevoerd dat 
je eigenlijk wel twee of drie keer een optreden wil doen op andere locaties 

om mensen te laten genieten. Heel veel complimenten voor het verhaal, de 
muziek en de uitvoering. Het koor is daarbij zichtbaar en uitvoerend het 

meest in het oog springend. De koorleden hebben het uitstekend gedaan 

Niet alleen voor mij, maar nog een paar meest betrokkenen bij de opzet van 
het concert, is de voorbereiding best wel een spannend gebeuren. Staat 

alles op tijd klaar? `Hebben we gedaan wat afgesproken is? Weet iedereen 
wat er verwacht wordt? Op de achtergrond zijn er best wel veel vrijwilligers 

bezig. Waar het koor al een welverdiend applaus heeft gekregen na het 
optreden, krijgen de mensen op de achtergrond hierbij ook een verdiend 

applaus!

 

Geluid, Koffie zetten, kruisvoet maken, kruisdragers, livestream, beamer, 

collectanten, bloemen, opbouwen podium, muziekkanten, koor, 
tekstschrijven, muziekarrangeur, dirigent, dranken uitschenken, Toneel 

programmaboekjes uitdelen en nog meer. 

Er zijn zoveel verschillende taken en taakjes die op het juiste moment er 
moeten zijn om ons publiek te laten genieten. Voor het eerst hebben we een 

(grote) beamer gebruikt waardoor het publiek de liedjes mee kon zingen. 
Dat is zeer gewaardeerd.  

Alles bij elkaar zijn er 45 koorleden, 6 toneelspelers en 28 mensen met een 
eigen taak voorafgaand, tijdens en/of na het concert. 

De techniek van opnames maken en het geluid goed regelen is een apart 

gebeuren. We hebben goede beeldopname zonder geluid- en een 
geluidsopname zonder beeld. Deze twee zijn gecombineerd. 

Via kerkdienst gemist kan teruggekeken worden naar de opname van 6 
april. Alleen het moet wel gezegd zijn de mono opname klinkt lang zo mooi 

niet als in de kerk. Onze kerk heeft nl een fantastische akoestiek waardoor 

er een mooi warmgeluid ontstaat die niet terug te horen is op de opnamen 

Gerard Kooijman    
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Vrijwilligersmiddag   zondag 13 juli 2025  

Beste vrijwilligers van de Bavokerk, 

Ja hij komt er weer aan!!  De Kerkcommissie is verheugd om als blijk van 
waardering voor de vrijwilligers dit jaar weer een vrijwilligersmiddag te 

organiseren. Dat doen we op zondagmiddag 13 juli 2025.  Zet die datum 
alvast in uw agenda. 

De Kerkcommissie wil u dan als vrijwilliger eens extra bedanken voor het 

vele werk wat door u het afgelopen jaar is verzet. Vrijwilligers die dit jaar 
zijn  gestopt zijn ook van harte welkom.  

Wij willen de vrijwilligersmiddag starten om 15.00 uur in de tuin bij de 
Bavohof. We hopen dat het zonnetje dan schijnt. Er is voor eenieder een 

hapje en een drankje rond een heerlijke BBQ. Uiterlijk 19.00 uur willen we 

deze gezellige bijeenkomst besluiten. 

U kunt zich bij voorkeur via de mail al aanmelden bij het secretariaat. 

Telefonisch aanmelden mag ook.  

Wij hopen u allen graag te zien op zondag 13 juli 2025. 

Namens de Kerkcommissie,  Henny Ekelschot  

 

Repair Café in de Bavohof op 24 mei en 21 juni 

Al vele jaren bestaat het repair café In de uitgave van de dorpskrant die 
onlangs is verschenen stond een stukje  over het repair café. Het team heeft 

al vele reparaties gedaan  en de deur staat voor iedereen open. 

Het Repair Café is in de Bavohof aan de Joncheerelaan 7. 

Repareren is beter dan weggooien! Geef je spullen een tweede leven in 

plaats van ze weg te gooien. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Neem je kapotte spullen mee en tot dan! Kom langs en laat je apparaten, 

lampen of scharen en messen repareren door de handige vrijwilligers Terwijl 

je wacht, kun je genieten van een kopje koffie of thee. 

Gert Vendrig  
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De kerk is weer schoon! 

Op het moment dat de BijBavo bij u in de brievenbus ligt 

is de kerkdoor een groep vrijwilligers schoongemaakt.  
Elk jaar verdient de kerk een poetsbeurt. Op dinsdag 

gaat de ragebol door de kerk  en krijgt het stof de tijd 
om neer te dalen. Dat is een flinke klus want ook 

helemaal bovenin worden de spinnen webben 

weggehaald. Lange stelen zwiepen door de nok en over 
de randen van het stukwerk bij de pilaren. 

Op woensdag wordt de begane grond flink onder handen genomen het vuil 
wordt van de banken gepoetst en deze worden daarna flink opgewreven. De 

vloer wordt goed gesopt met een schrobmachine en alle hoekjes, gaatjes en 
langs ramen wordt er stof roetdeeltjes en ander vuil weggehaald. Uiteraard 

is er ook tijd voor een versnapering want op zo’n dag is het vooral gezellig 

en wordt er met veel plezier gewerkt.  
Dit jaar is er ook goed in de kasten gekeken om wat niet gebruikt wordt 

maar eens weg te halen.  

De harde werkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet 

De werkgroep Schoonschip 

 

Week Nederlandse Missionarissen 

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee. 

De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen 

onrecht en armoede. Gesteund door de WNM zetten zij zich met overgave in 
voor anderen. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren wordt dit jaar  in 

het bijzonder aandacht gevraagd voor twee missionarissen Mirella en Marc. 
Lekenmissionaris Mirella werkt sinds 2022 in Ghana. Eerst bij een 

vrouwenproject op het platteland en sinds kort bij een  doveninstituut. 

Dankzij de steun van WNM kan zij haar hart volgen en zich inzetten voor 
een rechtvaardiger wereld. Missionair werker Marc van der Post woont en 

werkt sinds 2001 in de straatarme volkswijk in Buenos Aires. Hij zet zich met 
hart en ziel in mensen met een beperking.    

Tijdens de Pinksteractie vragen wij uw steun  voor het werk van WMN  
Doneren kan tijdens de collecte of op rek.nr. NL 30 RABO 0171211111 t.n.v. 

Week Ned. Missionaris.  

Hartelijk dank   Annie van rooijen, MOV 
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Uitnodiging  
tweede inspiratiebijeenkomst ‘Pelgrims van hoop’ 

Datum:  donderdag 15 mei 2025 
Tijd:   20.00 – 21.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

Locatie:  H. Bavokerk (grote Bavozaal)  

Graag aanmelden via rien.brouwer@ziggo.nl  

Zorg voor elkaar 

“Plaats de armen in het centrum van de samenleving en 
druk ze niet verder naar de marge,” aldus de spreker van 

deze avond, Erik Borgman, lekendominicaan en 

hoogleraar theologie. Zij leveren ook een bijdrage aan 
onze samenleving. Samenleven draait uiteindelijk om zorg 

voor elkaar. 

Degenen die arm, eenzaam, dakloos of gehandicapt zijn, worden niet 

waargenomen als heel waardevol voor de samenleving. Terwijl anderen die 
niet in die positie verkeren, blijken te beschikken over een schaars en gewild 

goed, namelijk aandacht, tijd en openheid. Uit welke spirituele bronnen 

kunnen wij putten? Zijn wij niet de ‘gebrokene(n)’ van onze tijd in plaats van 

de armen? Wat is de betekenis van genade, juist in dit jubeljaar?  

Getuigen van onze hoop 
Na zijn inleiding gaan we met elkaar in gesprek hoe we ons geloof kunnen 

verbinden met onze inzet aan mensen in acute nood.  Door samen na te 

denken en met elkaar te spreken over de grote vraagstukken waar de kerk 
en de wereld voor staan, getuigen we van onze hoop, ingegeven door ons 

geloof in de kostbaarheid van elk menselijk leven.  

Van harte welkom om mee te denken, 

mee te praten/luisteren en je te laten 

inspireren tijdens deze speciale 
bijeenkomst voor vrijwilligers en 

parochianen van de Heilige Drie-
eenheidparochie en parochie Licht van 

Christus en andere belangstellenden.  

Rien Brouwer  (oud) arbeidspastor 

mailto:rien.brouwer@ziggo.nl
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DRIE INSPIRATIE GESPREKKEN VOOR PAROCHIANEN 

De heilige Drie-eenheidparochie organiseert in mei en juni drie 

inspiratiegesprekken. Deze inspiratiegesprekken zijn het vervolg van de 
luistergesprekken die het parochiebestuur heeft gehouden met de 

verschillende locaties. Ook heeft het parochiebestuur zich met de locaties 
bezig gehouden met de vraag hoe onze kerk van betekenis kan zijn voor 

onszelf en voor de wereld waarin we leven. 
Deze inspiratiegesprekken gaan over drie thema´s´: Gastvrijheid, Iedereen 

kan meedoen, Open kerk in de samenleving. Arja van Veldhuizen zal deze 

avond inleiden en ons op deze avonden begeleiden.  

De avonden zijn: 

• Gastvrijheid:   13 mei  20.00-21.30 uur:  

Sint Barbarakerk, sacristie  Koninginnelaan 3, 3433 CT Nieuwegein 

• Iedereen kan meedoen: 22 mei  20.00 -21.30 uur: 
Emmauskerk,   Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein, kerk 

• Open kerk in de samenleving: 5 juni  20.00-21.30:  

Sint Bavokerk Bavohof,   Joncheerelaan 7, 3481 GL Harmelen 

Iedereen is van harte uitgenodigd ter inspiratie en bemoediging! 

Namens het pastoraal team, pastor Gerben Zweers o.s.a. 

Onze Lieve-Vrouw van Eiteren 
 

In 2025 viert de RK. kerk een Heilig jaar, ook 

wel jubeljaar genoemd. Het thema is 
“Pelgrims van Hoop”. In ons land worden 

allerlei activiteiten georganiseerd, zo ook in 
het bisdom Utrecht. Daar is de Sint Nicolaas 

Basiliek in IJsselstein gekozen tot één van de 

jubelkerken waar gelovigen op pelgrimstocht 
kunnen gaan. 

Op 25 mei 2025 zal de zogenaamde bisdom 
bedevaart plaatsvinden in IJsselstein. Deze 

bedevaart staat bekend als de ommedracht 
van Onze Lieve Vrouw van Eiteren. 

 

Het volledige programma treft u aan op de 
website van de H3E 
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Kantoorlocatie te huur:  

Bavohof Joncheerelaan 7 3481 GN  Harmelen 
In de Bavohof is op de 1e verdieping ruim 100 m2 kantoorruimte te huur. 

 
Wij bieden een kantoorruimte 

aan van ruim 100 m2, 
gelegen in een 

representatieve omgeving  

met ruime 
parkeermogelijkheden. De 

kantoorruimte bevindt zich in 
de Bavohof, een 

monumentaal pand naast de 

Bavokerk.  
Op de begane grond bevindt 

zich het Bavosecretariaat  en 
zijn er vergaderzalen 

aanwezig. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en een ruime 
zolderverdieping.  

Op dit moment is de kantoorruimte van ruim 100 m2, gelegen op de eerste 

verdieping, beschikbaar.  
Indien gewenst kan ook de zolderverdieping gehuurd worden voor opslag en 

archief of als recreatieve ruimte.  
Indien u serieuze belangstelling heeft en meer informatie nodig heeft kunt u 

per mail contact opnemen met de voorzitter van de Kerkcommissie.  

Gerard Kooijman 

gapkooijman@outlook.com   of  06 - 13540402   

mailto:gapkooijman@outlook.com
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Kijken via kerkdienstgemist 

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon 
direct naar Kerkdienst gemist gaan. 

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 

Zondag 27 april 10.00u. WoCo Beloken Pasen  
Voorgangers:  Leden van de werkgroep 

Koor:   Jongeren en instrumenten 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  PCI 

Misintenties:  Gerard Benschop ter 1e jaargedachtenis  
Kees Verhoef ter 1e jaargedachtenis  

Elly van Batenburg – Lukassen 
Bep Benschop - Versteeg 

Frans Ekelschot 
 

Zondag 4 mei 10.00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap  
Misintenties:  Corrie Schuijlenburg - Broekhuijse ter jaargedachtenis 

Jos Schuijlenburg  

overleden ouders De Rijk - Oosterom 
Peter ter jaargedachtenis en Piet 

Theo Copier  
Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie 
Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 

Gerarda Knijff - van Leeuwen 

Theo van Leeuwen 
Gelegenheid om geld te wisselen 20 euro in kleingeld 
 
Zondag 4 mei 19.00u. Dodenherdenking 

Voorgangers:  leden IKOH (Interkerkelijk overleg Harmelen) 

Koor:   Bravissimo 
Collecte:  geen 

Misintenties:  geen 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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QR code collecte 
Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofgemeeschap van de 

H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het 
collectemandje of digitaal met de QR code. 
Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf 
gekozen bedrag overmaken.  

Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 

63.  

Woensdag 7 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 

Voorganger:  Hennie Derks  
Zondag 11 mei 10.00u. Woord-en Communieviering 

Voorgangers:  Leden van de werkgroep 
Koor:    Caecilia 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Roepingen zondag 
Misintenties:  Kees Verhoef 

Bep Vianen 
Gerardus Massop 

ouders Van Breukelen - Bouhuijzen en zoon en dochters 
 

Woensdag 14 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 

Voorganger:  Hennie Derks  
 

Zondag 18 mei 10.00u. Eucharistieviering, gezinsviering 
Voorganger:  G. Zweers 

Koor:   Bavonootjes  
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties:  Kees Verhoef 

Gert en Marie Klever - Kemp 
Theo van Leeuwen 

Na de gezinsvierig is er gelegenheid om Koffie drinken in de kerk 

en bij mooi weer buiten. 
 

Woensdag 21 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 
Voorganger:  Hennie Derks  

 
Zondag 25 mei 10.00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers:  Leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties:  Kees Verhoef 
Annalies van Breukelen - Kortekaas 
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Woensdag 28 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 

Voorganger:  Hennie Derks  
 

Donderdag 29 mei 10.00u. Eucharistieviering, Hemelvaart 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:    Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties:  Geen misintenties. 

 

Zondag 1 juni 10.00u. Eucharistieviering 
Voorganger;  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Week van de Ned. Missionarissen 
Misintenties:  Uit dankbaarheid voor een verjaardag 

Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie  
Theo van Leeuwen 

ouders Van Breukelen - Bouhuijzen en zoon en dochters 
Na deze viering is er een geloofgesprek in de Bavohof 
Gelegenheid om geld te wisselen 20euro in kleingeld 
 
Zondag 8 juni 10.00u. Woord- en Communieviering, Pinksteren 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   Bravissimo 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap  
2e collecte:  MOV  

Misintenties:  Jos Schuijlenburg ter jaargedachtenis 

Corrie Schuijlenburg - Broekhuijse  
Kees Verhoef 

overleden ouders Henk en Truus Ekelschot 
Wim en Sjaan van Schaik - de Langen 

Harry van Doorn 

Richard Somers 
Na de kinderwoorddienst is er gelegenheid voor een koffie uurtje in de kerk 
en bij mooi weer buiten. 
 

Zondag 15 juni 10.00u. WoCo, H. Drie-eenheid 
Voorgangers:   leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties:  Kees Verhoef 

Gerardus Massop 
Lia van Schaik - Kuijf 
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Niek Pot en overleden familie Pot - Simons 

Theo van Leeuwen 
 

Zondag 22 juni 10.00u. Eucharistieviering, Sacramentsdag 

Voorganger:  J. Scholten 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties:  Kees Verhoef 

Bep Vianen 

Annalies van Breukelen - Kortekaas 
 

Zondag 29 juni 2025; Gebedsviering in de tuin van de Bavohof 
Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   alle koren gezamelijk 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties:  Grada van der Gun ter 1ste jaargedachtenis 

Elly van Batenburg - Lukassen ter 1ste jaargedachtenis 
Ans Boere - Verkleij ter 1ste jaargedachtenis 
Wim van Schaik ter jaargedachtenis en  
Sjaan van Schaik - de Langen 

Kees Verhoef 

Theo van Leeuwen 

Harry van Doorn 
Na de opening van de gebedsviering gaan alle kinderen naar een eigen 

programma in de tuin van de pastorie  
 
Buitenviering met koffie en een glaasje op de zomervakantie 
 
 

 
Zondag 27 april 10.00 u  Jongeren koor met instrumentale ondersteuning 
Zondag 4 mei 19.00 u  Dodenherdenking in de Bavokerk 

   19.45 u  gezamenlijke wandeling naar het kerkplein 
Zondag 18 mei 10.00 u  Gezinsviering met koffie en limonade na afloop 

Zondag 1 juni 11.00 u  Geloofsgesprek met Pastor Wissink 

Zondag 8 juni  10.00 u  Kinderwoorddienst met koffie en limonade  
Zondag 15 Juni 10.00 u  Vaderdag met koffie en limonade na afloop 

 
Zondag 29 juni 10.00 u  Buitenviering met koffie en …….  

     een glaasje op een mooie zomervakantie 

Zondag 13 juli 15.00 u  Vrijwilligersdag met koffie, een Borrel en de BBQ  
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Concert van het Gelegenheidskoor in de Bavokerk 
  

Zondag 6 april was er voor de tweede keer een concert door het 
Gelegenheidskoor. Thema wass: "Geloof in het leven!". 

  
Het werd een middag met mooie liederen rond het thema. De toneelspelers van 

HARTO speelden de liederen aan elkaar rond het Paasverhaal.  
 

Met groot applaus werd het concert afgesloten. De gasten werd een vrijwillige 

bijdrage gevraagd i.v.m. de gemaakte kosten. Hartelijk dank nog voor ieders 
gaven! 
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In het dorpshuis is altijd wat te doen 

Reguliere activiteiten met ruimte 

voor nieuwe bezoekers in het 

Dorpshuis. Iedereen is van harte 
welkom om aan te sluiten. De koffie 

en thee staan klaar en er is altijd tijd 

en ruimte voor een praatje.  

Creatieve ontmoeting 
Elke maandag van 10.00 tot 12.00u 

komt een groep creatievelingen naar 

het Dorpshuis om ieder met 
zijn/haar creatieve hobby bezig te 

zijn. Scrapbooken, diamond 

painting, knopen, haken en breien.  

Bingo 

Elke derde woensdag van de maand 
van 14.30 tot 16.00 uur spelen we 

bingo. Jong en oud is van harte 
welkom. Inloop vanaf 14.00 uur. We 

spelen 2 rondes. Een kaart kost 1 

euro per ronde. Er kunnen maximaal 
25 personen deelnemen. Aanmelden 

kan via het dorpshuis. 

Fun2Sing 

Elke woensdagavond van 20.30 tot 
22.00 uur repeteert het gezellige 

dameskoor Fun2Sing in het 

Dorpshuis. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom om een keer mee te 

repeteren. 

Wandelgroep 

Samen wandelen op je eigen tempo 

met voor wie dat wil een kopje 

koffie na afloop. Verzamelen voor 

het Dorpshuis om 9.30 uur. We 

wandelen een uurtje. Aanmelden 

niet nodig, kom rustig langs.  

Schaken 
Op donderdag om 14 uur is er een 

klein groepje schakers in het 
dorpshuis. Je kunt gezellig mee 

doen en alle niveaus zijn welkom. 

Ontmoetingsgroep 
Wil je van de bank af, mensen 

ontmoeten, een reden hebben om 
op te staan of zou je leuke 

activiteiten willen doen? Elke vrijdag 

om 12.30 uur ben je welkom bij de 
Ontmoetingsgroep. 

De  ontmoetingen worden 
ondersteund door Abrona, Altrecht 

en gro-up buurtwerk. 

Biljarten 
Op veel verschillende tijden en 

dagen kun je biljarten in de aula. De 
huur van het biljart is 1,50 euro per 

half uur. Keus en biljartballen 
hebben we in het Dorpshuis. Omdat 

het biljart verwarmd moet worden is 

het handig om van tevoren naar het 
Dorpshuis te bellen als je wilt 

komen.  

Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8, 

telefoonnummer 0348-506823 of 

 dorpshuisharmelen@gmail.com 

mailto:dorpshuisharmelen@gmail.com
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Zomerkamp Jong Nederland Harmelen 

Het is weer zover! Ons 

jaarlijkse zomerkamp 

komt eraan! 

Jong Nederland 
Harmelen neemt jullie 

dit jaar weer op 
misdaad kamp, waar 

we de grootste 

mysteries zullen 

ontrafelen.  

Ze gaan een week 
puzzelen, spelletjes 

doen en vele 

herinneringen maken. 
Iedereen is welkom! 

Of je lid bent of niet, 
jullie mogen allemaal 

mee.  

Alle belangrijke 

informatie staat in de 

poster.  

Datum 19-16juli 

Kosten leden €110 

En niet leden €130 

Opgeven per mail  

zomerkamp@jnharmelen.nl. 

 

Volgende BijBavo  

Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 20 juni.  
Kopij inleveren vóór maandag 2 juni door te mailen naar:  

Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 
 

https://www.facebook.com/JongNederlandHarmelen?__tn__=-UC*F
mailto:zomerkamp@jnharmelen.nl
mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl


 

 

 

 

  Kerkcommissie H. Bavo 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 
Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 
Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 
Onderhoud gebouwen Gert Vendrig 0348-444085 

   

  Pastoraatgroep H. Bavo 

Diaconie/ jongeren/ voorzitter Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 
Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 
 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag   9:00 - 11:00u. 0348-441320 
Adres De Joncheerelaan 7,   3481GN Harmelen 
E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl   

   

  Rekeningnummers H. Bavo 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63   
P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86   

Financiële administratie H. Bavo administratiebavo@3eenheidparochie.nl 
   

  Steunstichting H. Bavo 

Steunstichting H. Bavo Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16  
Mail steunstichting bestuur  steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com  

Website Steunstichting  www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk  
  

  BijBavo & Bijeen 

Abonnement & Bezorging  bavohof@3eenheidparochie.nl  
Contact Secretariaat 0348-441320 

Redactie en Kopij BijBavo bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 

   

  Belangrijke telefoonnummers & mailadressen 

Pastorale vragen H. Bavo Secretariaat Bavohof 0348-441320 
Pastorale vragen H3E secretariaat@3eenheidparochie.nl 

Caritas, voor financiële. Hulp Secretariaat Bavohof  0348-441320 
TUCA aanmelden  Jacqueline Paassen          bavohof@3eenheidparochie.nl 

Uitvaarten H. Bavo meldpunt: weekwacht H3E 030-5556789 

  
  

  Website & Nieuwsbrief 

Website H. Bavo www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 
Webmaster H. Bavo webmasterbavo@3eenheidparochie.nl  

Redactie nieuwsbrief H. Bavo  nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  
Livestream H. Bavo www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:administratiebavo@3eenheidparochie.nl
mailto:steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
mailto:secretariaat@3eenheidparochie.nl
mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:webmasterbavo@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217


 

 

 

 



 

 

 

 


