Kon je vrede maar breien

Dan breide ik een nieuwe wereld
Eentje met dezelfde prachtige kleuren
Al die nuances blauw en groen

De hele regenboog in patronen

Ik breide een wereld van vrede

Als ik de vrede kon breien

Dan moest ik beginnen met het mensenhart
Zodat zij vergeven kon

En onderhandelen

Zodat zij schikken kon

Geven en nemen

Als ik de vrede breien kon

Dan maakte ik in mijn breiwerk de meest prachtige verbindingen
Duizelingwekkende mogelijkheden

Patronen van gezond verstand

Met ingebreide compassie en empathie

Ik breide in elke pen de vrede mee

En telkens als kwaad zich met kwaad wil vergelden
Dan zie ik dat er steken zijn gevallen

En haal ik het hele stuk weer uit

Ik tel opnieuw de steken

En brei mijn wereld van vrede

Oorlogen in andere landen

Uitingen van opgestapelde haat

Van onderdrukt verdriet

En mensen die denken

Dat terug doen van wat jij voelt en ervaart
Het probleem gaat oplossen

In plaats van dat jij het gewoon groter maakt



En er nog meer wreedheden begaan worden
En de haat

Die groeit

Kon ik maar een wereld van vrede breien
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