
Het goede om te doen – Dilemma 

“Wat is het goede om te doen”? Deze vraag hield ons tijdens ons 

laatste kwartaal- verdiepingsoverleg bezig. 

“Het goede om te doen” als het gaat om een stem te laten horen 

over de mogelijke komst van een 

asielzoekerscentrum (AZC) in 

Montfoort. Niet alleen over dit 

thema vinden wij het niet 

makkelijk om onze stem te laten 

horen. We zijn bang om niet “het 

goede” te doen. 

Om ons te helpen een antwoord 

te vinden op de vraag wat “het 

goede is om te doen”, hebben wij 

onder begeleiding van pastoraal 

werkster Marion Korenromp een 

Moreel Beraad ingezet. 

Een Moreel Beraad is een gestructureerde gespreksvorm waarbij - 

aan de hand van een morele vraag - de waarden van alle betrokken 

partijen in kaart worden gebracht. Van daaruit wordt gekozen voor 

het best mogelijke handelingsalternatief. Wat is nu het beste om te 

doen? 

Een waarde is een positieve drijfveer die richting geeft aan ons 

handelen. Hoe jij “het goede” invult wordt bepaald door de waarden 

die in jouw eigen leven belangrijk zijn. Daarin kunnen we als mens 

sterk verschillen. 

Onze morele vraag is als volgt: “Is het het goede om te doen om als 

geloofsgemeenschap Montfoort iets/onze stem in de media te 

brengen over de komst van een AZC, indien deze AZC mogelijk de 

rust verstoort in de geloofsgemeenschap”.  

Moreel betrokkenen in dit vraagstuk zijn groepen mensen waaronder 

de Werkgroep Ontmoeten Ráákt, de geloofsgemeenschap, de 

asielzoekers, de groep mensen die tegen zijn en de groep mensen 

die zich niet laten horen.  ►  



We hebben dus groepen mensen onder de loep genomen en ons 

ingeleefd in welke waarden voor hen belangrijk zijn.  

Zo ontdekten wij dat voor ons als werkgroep de belangrijkste 

waarden menswaardigheid en rechtvaardigheid nastrevingswaardig 

zijn. Voor de geloofsgemeenschap zit dit meer op gemeenschapszin 

(er voor iedereen zijn) en harmonie. Voor de asielzoekers gaat het 

om veiligheid en geborgenheid. Voor de groep mensen die tegen 

zijn, kan het gaan om gemeenschapszin en veiligheid. Voor de groep 

mensen die zich niet laten horen (wij dus ook) zullen waarden als 

rust en vertrouwen meespelen. 

Zo ontdekten we waarden die overeenkomen en waarden die 

botsten. Hierover volgde een groepsgesprek. En nu? Wat is nu het 

goede om te doen? 

Wetende dat ieder van ons “het goede” anders invult en dat 

niemand de monopolie op de waarheid heeft, ligt het antwoord op 

onze morele vraag verscholen in dit bericht. 

Met liefdevolle groet,  

Werkgroep Ontmoeten Ráákt 

Laurens, Gerard, Felicien, Anja, Mirjam, Willy en Tonny 

 

Wil je reageren op dit bericht, stuur dan een e-mail naar 

ontmoetenraakt-johannes@3eenheidparochie.nl  
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