
 

Jaargang 10 nr. 2 

15 maart 2025 

  



 

 

BijBavo nr. 2 15 maart 2025 - 1 - 

 

Eerste Heilige Communie          Zondag 30 maart 10u 

Dit jaar hebben wij één communicant voor de Eerste Heilige Communie (EHC). 
Vince, de communicant van dit jaar, is erg enthousiast. Hij heeft al eerder bij 

zijn zussen kunnen zien hoe het gaat. Met Vince Kooijman zijn alle 
hoofdstukken uit het boekje ter voorbereiding op deze mooie dag behandeld. 

Het St. Bavo kwartetspel is regelmatig met hem gespeeld en hij won best vaak. 

Naast het kleuren zijn ook het kruisteken en het Onze Vader geoefend ter 

voorbereiding op zondag 30 maart, de dag van de EHC. 

Het wordt vast een hele mooie viering, met diaken Frank van Rooijen en 
pastoor Wissink. We verwachten uiteraard veel belangstelling, u komt toch ook? 

De kerk wordt versierd met hulp van de scholen en er worden bloemen en 

bogen aan de banken vastgemaakt. Na afloop zorgen we voor koffie, thee en 
limonade. Vince zal wel een beetje zenuwachtig zijn, maar dat is zo over als hij 

ziet hoe de kerk voor hem versierd is. Met deze topper komt het helemaal 

goed. 

Werkgroep EHC  Manon, Maryse en Annette 

TUCA-bijeenkomsten voor kinderen van groep 5, 6 en 7! 
Tussen de catechese bijeenkomsten door zijn er laagdrempelige en vooral 
gezellige, creatieve en actieve bijeenkomsten om de kinderen in de periode van 
de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel te betrekken bij onze kerk. 

Data: Zondag 6 april:   10.00-11.00 uur in de Bavohof 

  Zondag 29 juni:  10.00-11.00 uur (buitenviering) 
Locatie:  Bavohof (ingang via Bavohof of Joncheerelaan) 

Wat kun je verwachten? 

Op zondag 6 april gaan we aan de slag met leuke activiteiten. Kom gewoon 
langs en schuif aan! Op zondag 29 juni is er een buitenviering. We starten in de 

Bavohof en lopen dan samen naar buiten voor een speciaal programma. 
Aanmelden is niet verplicht maar kan via: 

   E-mail: vandijk.vanpaassen@gmail.com 

   Telefoon: 06-41543815 (Jacqueline van Paassen) 
We hopen veel kinderen te zien! Tot dan!  
Groetjes van de Werkgroep TUCA    Jacqueline, Wilma, Annette 

mailto:vandijk.vanpaassen@gmail.com
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Geloof in het leven!         Zondag 6 april 15u 

Een bijzonder Passieconcert in de Bavokerk 

Op zondag 6 april om 15.00 uur kunnen muziekliefhebbers en belangstellenden 
in de Bavokerk genieten van een uniek concert: "Geloof in het leven!". Dit is 

geen alledaags concert, maar een bijzondere samenwerking tussen een 
gelegenheidskoor van 45 leden en toneelgroep Harto. Het geheel staat onder 

leiding van Bertie van Sevenbergen. De instrumenten worden bespeeld door 

John van Rooijen, Piano en Lotte Stikvoort, Viool. 

Een samenspel van zang en 

dialoog 
Het koor repeteert al sinds januari 

aan een repertoire van bekende 
(pop)liederen. Toneelgroep Harto, die 

al eerder aan soortgelijke projecten 

meewerkte, zal de dialogen tussen de 
liederen verzorgen.  Het belooft  een 

dynamisch samenspel te worden. 

Het verhaal van Pasen 

Het concert vertelt het bekende 

paasverhaal van lijden en sterven van 
Jezus, met de nadruk op de 

worsteling van het leven en de hoop 

die Pasen biedt. Bekende acteurs van 

Harto vertolken de rollen van Jezus, 
Johannes, Maria, Judas, Petrus en 

Pilatus. Om de verrassing niet te 
bederven, worden de titels van de 

liederen en de precieze inhoud van de 

dialogen niet vooraf bekendgemaakt. 

• Datum:  Zondag 6 april 

• Tijd:  15.00 uur 

• Toegang:  gratis  

• kerk open vanaf 14.30 uur voor 
koffie/thee en na afloop een 

glaasje bij het napraten. 

Geniet van dit unieke concert en laat je meevoeren door het verhaal 

van Pasen, verteld in een prachtige combinatie van zang en dialoog 
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Pasen: een feest in etappes -  
Het grote feest van Pasen staat niet op zichzelf. Natuurlijk is iedereen die op 

Eerste Paasdag de Bavokerk binnenstapt, méér dan welkom. De verrijzenis, de 
overwinning op de dood, is een prachtig feest om te vieren. Maar zelf weet ik 

nooit zo goed of het wel als een 'los', afzonderlijk feest is te vieren. Het 
eigenlijke Pasen, als feest van nieuw leven, kent immers onlosmakelijk een 

voorgeschiedenis: het lijden van Jezus dat in de Goede Week centraal staat. 

Juist in deze tijd zal dat toch ook de leefwereld van mensen raken die de 
kerkdeur niet platlopen. Raakvlakken genoeg met het lijden in de wereld van 

nu, met oorlog en ellende. 
Kortom, eigenlijk zou ik nog meer mensen enthousiast willen krijgen om 

meerdere vieringen te bezoeken. Doe eens gek, en laat je eens onderdompelen 

in de rijke en eeuwenoude liturgie van deze dagen. 

Witte Donderdag: Het Laatste 

Avondmaal 
Op de avond van Witte Donderdag 

staan we stil bij het laatste 
avondmaal. Het is op de vooravond 

van Jezus' lijden en zijn dood. We 

zien dat ook terug in de liturgie. Aan 
het eind van de viering wordt het 

altaar ontbloot (helemaal leeg 
gemaakt), zo ook het tabernakel. We 

maken ons op voor Goede Vrijdag. 

Goede Vrijdag: Het Lijden 
Waar we op donderdag in stilte de 

kerk verlaten, komen we op Goede 
Vrijdag in stilte binnen. Ook de 

klokken luiden niet. Samen luisteren 
we naar het lijdensverhaal, tot de 

dood aan het kruis. Kerkgangers 

kunnen een meegebrachte bloem bij 
het kruis neerleggen. De misdienaars 

spelen een bijzondere rol bij de 
kruishulde. We horen vaak terug dat 

mensen het in alle eenvoud een 

indrukwekkende viering vinden. Ook 
nu eindigt de viering in stilte, en 

pakken we Paaszaterdag als het ware 

verder de draad op. 

Paaswake: Van Duisternis naar Licht 

De Paaswake is 's avonds in het donker. 
Er gebeurt liturgisch gezien van alles, 

rond het paasvuur bij de ingang van de 
kerk, de Paaskaars, het verspreiden van 

het licht (iedereen krijgt bij binnenkomst 

een kaarsje) enz. Nadrukkelijk maken we 
hier de overgang mee van duisternis naar 

licht, van dood naar verrijzenis. Er is 
hoop! Het alleluja klinkt weer. "De Heer 

is waarlijk verrezen." In de eucharistie 

vieren we zijn aanwezigheid. 

Paaszondag: De Verrijzenis 

Uiteraard wordt dat alles ook op de 
Paaszondag gevierd. De kinderen in 

de kerk gaan dan trouwens naar het 
kerkhof van Gaza en horen hier het 

Paasverhaal. Op deze "doodse" plek 

horen zij de belofte van nieuw leven. 
Daarna plaatsen zij bloemetjes bij de 

graven, want de dood heeft niet het 
laatste woord. 

Zalig Pasen, en... graag tot ziens! 

Welkom. 

Frank van Rooijen, diaken 
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In memoriam pastor Anton Vernooij (1940-2025) 
Een markant en geliefd pastor, met een passie voor kerkmuziek 

Jarenlang mocht onze 

geloofsgemeenschap rekenen op de 

inzet van pastor Anton Vernooij als 
voorganger in zondagsvieringen en 

bij hoogfeesten. Hij stak niet onder 
stoelen of banken dat hij graag als 

gastpastor in Harmelen kwam. 

Helaas moest hij hier begin 2019 
mee stoppen vanwege 

gezondheidsredenen. Nu, op 12 
januari 2025, is hij op 84-jarige 

leeftijd overleden. 

Hoewel we pastor Vernooij in 

Harmelen vooral kennen als 

voorganger, maakte hij naam in de 
kerkmuziek. Na zijn priesterwijding 

in 1965 was hij naar Rome gegaan 
om kerkmuziek te studeren. Hij 

promoveerde hier tot doctor Musicae 

Sacrae. Voorbij zijn hoogleraarschap 
kwamen veel koorleden hem wel 

een keer tegen bij een happening 
rond de kerkmuziek of "gewoon" 

vanwege zijn grote inbreng in de 

bekende liedbundel Gezangen voor 
Liturgie (GvL). U weet wel, die van 

achter in de kerk. Liturgie kan 
gewoonweg niet zonder muziek, 

aldus Anton. Dat betekende ook dat 
hij er kritisch op was. Als een 

kerkkoor er een keertje een beetje 

naast zat, dan vertrok hij zijn 
gezicht vrij theatraal naar degene 

die vlak bij hem was. Het absolute 
gehoor waarover hij beschikte 

noemde hij dan een handicap. Maar 

toch, dat hij het een feest vond om 

in Harmelen voor te gaan, had zeker 

ook te maken met de koren die nog 

op sterkte waren en de muzikaliteit.  

 

Anton Vernooij had een eigen stijl 

van voorgaan. Hij hield niet van 
allerlei fratsen. Als hij in de sacristie 

bij een hoogfeest in de gaten kreeg 

dat de binnenkomst plechtig zou zijn 
en er wierook aan te pas kwam, dan 

bromde hij wat, om zich vervolgens 
over het hart te strijken. Bij zijn 

uitvaart werd genoemd dat hij wat 

"hoekig" kon zijn in zijn uitspraken. 
Desalniettemin voelde hij zich 

betrokken bij de parochianen en wat 
er speelde in de Bavogemeenschap. 

Hij was een gewaardeerd 
voorganger. Als diaken stond ik hem 
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daarbij graag terzijde. Hij was 

collegiaal, al kostte het me wel een 
paar jaar om hem met "je" aan te 

spreken. Voor sommigen bleek zijn 

humor een goed bewaard geheim, 
maar dat had hij weldegelijk. Aan 

het eind van de viering kon hij het 
niet laten iets te zeggen over FC 

Utrecht, als zijn cluppie die dag een 

belangrijke wedstrijd had. 

Pastor Vernooij ging aanvankelijk 

twee keer in de maand voor in 
Harmelen, later één keer. Toen het 

vervoer vanuit zijn woonplaats Zeist 
lastig werd, regelden we maar wat 

graag dat hij hier kon komen. Begin 

2019 liet de gezondheid hem 
dusdanig in de steek dat hij moest 

stoppen. Dat vond hij moeilijk. Op 5 
mei 2019 namen we in de Bavokerk 

officieel afscheid van hem als 

gastpastor. Thuis in Zeist zag hij dat 
hij ook op het gebied van de 

kerkmuziek steeds minder werd 

bevraagd. De ouderdom kwam met 
gebreken. In 2023 verhuisde hij 

naar het verzorgingshuis van de 

Fraters van Utrecht in de Bilt. Hier 

overleed hij onverwacht. 

Zijn uitvaart was in Werkhoven, het 
dorp waar hij was opgegroeid. De 

muziek was hier uiteraard piekfijn in 

orde met ingevlogen (oud) 
studenten als koorzangers, én met 

een breed repertoire: van 
gregoriaans tot Oosterhuis. Familie, 

vrienden, parochianen, collega's uit 
het pastoraat en de 

kerkmuziekwereld begeleidden hem 

daar naar zijn laatste rustplaats. Ook 
vanuit Harmelen was er een kleine 

afvaardiging. We herinneren Anton 
als een fijn en markant persoon, die 

als priester echt mét ons opliep in 

ons samen-op-weg-zijn. Moge hij 

rusten in vrede

Frank van Rooijen, diaken 

Het synodale proces 2021/2024 

Het synodale proces: Samen op weg naar een 

meer inclusieve kerk 
Het synodale proces, geïnitieerd door paus Franciscus, is 

een wereldwijd traject om de kerk meer luisterend en 
inclusief te maken. Het is een oproep tot "Samen op 

weg" in de breedste zin van het woord, waarbij iedereen 

zich welkom moet voelen en er geen onderscheid wordt 

gemaakt. 

Synode in Rome en vervolg 
In oktober 2024 vond de synode in Rome plaats, die het inventariserende 

traject van de afgelopen vier jaar afsloot. Tijdens deze synode werd vooral 
gesproken over hoe de synodale kerk concreet vormgegeven kan worden. Het 

einddocument van de paus, dat als leidraad dient voor het vormen van een 
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luisterende kerk, is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. Wel is er een 

samenvatting beschikbaar gesteld door Emile Verviers vanuit de 

Mariënburgvereniging. 

Twee belangrijke zinnen uit deze samenvatting zijn: "Zonder concrete 

veranderingen op korte termijn zal de visie van de Synodale kerk niet 
geloofwaardig zijn" en "De kerk is een thuis, geen gesloten ontoegankelijke 

ruimte, maar een huis van welkom, gastvrijheid en inclusie, sacrament van 
ontmoeting en gemeenschap voor pelgrims van hoop." Deze zinnen 

benadrukken de noodzaak tot daadwerkelijke verandering en het belang van 

een gastvrije en inclusieve kerk.  

Lokale initiatieven in Harmelen 

Het synodale proces is niet alleen een zaak 
van Rome, maar ook van de lokale 

geloofsgemeenschappen. In Harmelen 
heeft de pastoraatsgroep in maart 2024 

een avond georganiseerd waar 

parochianen werden uitgenodigd om mee 
te denken over hoe zij lokaal een meer 

gastvrije en inclusieve kerk kunnen zijn. 
Hermen van Dorp, die nauw betrokken is 

bij het synodale proces, begeleidde deze 

bijeenkomst. Dit is een mooi voorbeeld van 
een lokaal initiatief dat voortkomt uit de 

wens om gehoor te geven aan de oproep tot een meer synodale kerk. 

Een groeiproces 

Het is belangrijk om te beseffen dat dit een groeiproces is. Het kost tijd om 
structuren en gewoonten te veranderen en om een cultuur van luisteren en 

inclusie te creëren. De pastoraatsgroep is zich hiervan bewust en zet zich in om 

dit proces voort te zetten. Ze proberen met de mogelijkheden die er zijn aan te 
sluiten op de wensen van alle parochianen, ook degenen die op afstand staan 

van de kerk. 

Conclusie 

Het synodale proces is een uitdaging, maar ook een kans om de kerk te 

vernieuwen en meer relevant te maken voor de mensen van vandaag. Het is 
een proces dat tijd en inspanning kost, maar door samen op weg te gaan en 

lokale initiatieven te ontplooien, kan er wel degelijk iets in beweging worden 

gezet. 

Vanuit de pastoraatsgroep  Marrie de Bree  



 

 

BijBavo nr. 2 15 maart 2025 - 7 - 

 
Inspirerende bijeenkomst Missionaire Parochie  

Op zondag 26 januari was dr. Norbert Schnell te gast in 

onze parochie om te spreken over de Missionaire Parochie. 
Na de eucharistievieringen in onze kerken was er voor de 

liefhebbers een bescheiden lunch in De Schalm. Daarna 
schetste Norbert Schnell de historische context van de 

parochie van vandaag. Waar komen we vandaan en waar 

bewegen we naartoe? 

De volkskerk en het Rijke Roomse 

Leven liggen echt achter ons en waar 
we naartoe bewegen, begint zich nog 

maar een klein beetje af te tekenen. 
In zijn speech deed Schnell de oproep 

om de kerken die in de toekomst 

openblijven missionair te laten zijn. Bij 
missionair denkt hij aan welkome, 

gastvrije gemeenschappen waar 
mensen op zondagen samenkomen in 

aansprekende eucharistievieringen 
met goede verkondiging en goede 

muziek. Aansluitend bij James Mallon 

en zijn boek, Als God Renoveert, 
sprak Schnell over de sleutels tot 

parochievernieuwing.  

De eerste daarvan is evangelisatie 

centraal stellen in de parochie. 

Vervolgens ging het over leiderschap 

door pastoor en een team van 
mensen om hem heen. Daarbij dient 

ook rekening te worden gehouden bij 
de gaven en het charisma die mensen 

hebben. We willen elkaar aanvullen 

en niet beconcurreren. De laatste 
sleutel is de toerusting door de Heilige 

Geest. In het parochieleven spreken 
we wel over de Vader en bidden we 

door de Zoon, maar over de Heilige 
Geest spreken we weinig en bidden 

we ook nauwelijks. We moeten ruimte 

geven aan de Geest om te waaien 

binnen onze gemeenschappen.    

Pastoor Ambting 

 
Kijken met nieuwe ogen:  
Vastenproject met filmpjes van Instagram, 
Facebook en Tiktok. 

In deze periode van het jaar bereiden we ons 
voor op Pasen door te vasten, door tijd te nemen 

voor gebed, en door te delen van onze spullen 
en tijd.   

Aanmelden: Stuur een mailtje aan  

mar.korenromp@outlook.com   

mailto:mar.korenromp@outlook.com
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Bijeenkomsten rond "Pelgrims van de hoop" 

2025 is een wereldwijd kerkelijk jubileumjaar! Een 

bijzonder jaar om stil te staan bij je geloof. Paus 
Franciscus gaf er het thema "Pelgrims van de Hoop" 

aan. 
Hoe actueel wil je het hebben? Wat als we hoop 

zouden houden? Wat als de hoop ons in beweging kan 
zetten? 

In de maandelijkse bijeenkomsten sluiten we aan bij 

deze vragen. We lezen Bijbelverhalen uit Oude en 
Nieuwe Testament. We sluiten ons aan bij de grote figuren uit deze traditie: 

Abraham, Jakob, Mozes, Jezus, zijn leerlingen en leren hopelijk van hen hoe we 
in beweging kunnen blijven en hoe onze toekomst een hóópvolle toekomst kan 

zijn 

• De bijeenkomsten zijn informeel, informatief en interactief. 

• Datums (donderdagmiddagen): 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni. 

Je bent bij alle bijeenkomsten welkom, maar kan ook per keer beslissen wat 
je past. 

• De bijeenkomsten duren van 13.30 – 15.30 uur. 

• Aanmelden is fijn, omdat er dan een stoel en een kopje koffie/thee voor je 

klaar staan. 
Aanmelden via: mar.korenromp@outlook.com 

• Plek: de kleine Johannes (kerkzaal) in Montfoort. 

• Begeleiding: Marion Korenromp, pastoraal werkster H. Drie-eenheid en Licht 

van Christus. 

Drie inspiratiebijeenkomsten over "Pelgrims van hoop" 

 In  2025 zullen een drietal inspiratie-bijeenkomsten 

worden georganiseerd onder de titel "Pelgrims van 
hoop". Wij nodigen belangstellenden  uit om geraakt te 

worden door verhalen van mensen over geloof hoop en 
liefde in deze tijd. Maar vooral (diaconale) vrijwilligers 

van de parochies H. Drie-eenheid en Licht van Christus 

nodigen wij uit. 
Het zal gaan over zowel fysieke als geestelijke armoede. Alle sprekers hebben 

ruime ervaring op dit terrein. Met dit thema sluiten wij ook aan op het kerkelijk 
thema van het jubeljaar 2025. 

Datums / locatie van de bijeenkomsten (meer informatie zie Website) 

• 12 maart 2025 Parochiecentrum H. Nicolaas Basiliek te IJsselstein 

Pastoor Zeger Polhuijs neemt ons deze avond mee in de wereld van de 
mens in nood, de ‘overbodigen’.  
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• 15 mei 2025  Bavohof Harmelen 
Erik Borgman (leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie) zal 

een verbinding maken tussen onze geloofsbronnen en de harde wereld van 
mensen in nood en ‘overbodigen’ Welke boodschap kunnen wij daaruit 

putten? 

• Derde bijeenkomst  Parochiecentrum St. Nicolaaskerk te 

Nieuwegein. 
Spreker en datum komen nog! 

 

 

Repair Café in de Bavohof op 15 maart en 19 april 
Het Repair Café is in de Bavohof aan de Joncheerelaan 7. 

Repareren is beter dan weggooien! Geef je spullen een tweede leven in plaats 
van ze weg te gooien. Een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld. 
Neem je kapotte spullen mee en tot dan! Kom 

langs en laat je apparaten, lampen of scharen en 

messen repareren door de handige vrijwilligers 

Terwijl je wacht, kun je genieten van een kopje koffie of thee. 

Gert Vendrig 

Kerkschoonmaak op 23 april 
De kerk verdient een poetsbeurt, tijd voor de 

voorjaarsschoonmaak 

Deze is gepland op woensdag 23 april vanaf 8.30 uur 

Zoals gebruikelijk wordt dinsdag 22 april gestart met het 
leegruimen en ragen van de kerk muren en plafond.  

Voor het poetsen en boenen, vegen en ragen zoeken we 

vrijwilligers die de bekende vrijwilligers komen helpen.  
Wij hopen weer op vele trouwe vrijwilligers maar met nadruk doen wij een 

oproep aan de jongere parochianen om te helpen deze omvangrijke klus te 

klaren. Ook voor een aantal uren of een halve dag bent u van harte welkom. 

Natuurlijk wordt het ook een gezellige dag met op zijn tijd koffie, thee en veel 
gezelligheid. 

Wees welkom bij een groep gezellige en gemotiveerde parochianen. 

De werkgroep Schoonschip   
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Bekendmaking "Verdienstelijk Harmelenaar"  
Gerard Kooijman geëerd voor zijn inzet voor de geloofsgemeenschap 

Op 16 februari zat de kerk bomvol 
voor de zogenaamde 

carnavalsviering. Het recept 
hiervoor is bekend: prachtige 

muziek van de boerenblaaskapel; 

een kleurig geheel van stralende 
prinsen, prinsessen, raadsleden en 

dansmariekes van de Bavoschool, 
Notenbalk en natuurlijk de 

Kwakbollen; een diaken die de 
lachers op zijn hand weet te 

krijgen; een stichtend woord voor 

een breed publiek. Maar misschien 
is het meest bijzondere wel de 

saamhorigheid die wordt beleefd. 
Altijd een mooie opmaat naar het 

carnaval. Daarbij stond de viering 

nu in het teken van Abraham 
vanwege het 50-jarig bestaan van 

de carnavalsvereniging. 

Maar dit jaar was er nog iets 

anders. Want prins Dagobert 50e 

en zijn prinses Anika hadden 
verzocht even te mogen inbreken 

in de zondagsviering. Daarvoor 
was een goede reden. De 

Kwakbollen roepen elk jaar een 
"verdienstelijk Harmelenaar" uit. 

Dit jaar deden ze dat erg graag in 

de kerkviering, omdat zij een 
vrijwilliger wilden huldigen die zich 

erg inzet voor onze 
geloofsgemeenschap. De 

verdienstelijk Harmelenaar 2025 is 

namelijk geworden:  

Gerard Kooijman 

Hij is spin in het web van de 
geloofsgemeenschap, voorzitter 

van de kerkcommissie, en hij is 
betrokken bij de BijBavo, de 

livestream van vieringen, 

activiteiten van de 
Vitaliteitscommissie zoals de 

Top2000, The Passion, de 
buitenviering en noem maar op. 

Gerard wist van niets en was er 
een beetje door overrompeld. Hij 

haastte zich om in zijn 

dankwoordje te benadrukken dat 
hij het niet alleen deed en de eer 

ook afstraalt op al die andere 
vrijwilligers. Maar iedereen was er 

niettemin over uit dat de 

onderscheiding en oorkonde bij 
een goede kandidaat terecht 

waren gekomen. 

Gerard, proficiat!!! 

Pastoraatsgroep 

foto: Kwakbollen  
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Een helpende hand in Tanzania: De Vastenactie 2025 
In de vastentijd van 2025 zet de hele Drie-eenheidparochie zich in voor een 

bijzonder project: Stichting Shirati Tanzania. Dit initiatief, geleid door de 
Nederlandse tropenartsen Nathan en Joost, richt zich op het verbeteren van de 

gezondheidszorg in het arme Rorya district in Tanzania. Het Shirati KMT 
Hospital speelt hierbij een cruciale rol, met zorg voor maar liefst 400.000 

mensen. 
Kim van Rooijen, een betrokken lid van de parochie, vertelde op 9 maart tijdens 

de gezinsviering over dit belangrijke project. Ze benadrukte de dringende 

noodzaak van hulp in dit gebied, waar armoede en ondervoeding een groot 

probleem vormen. De focus ligt op twee specifieke projecten: 

Het pindaproject: 
Dit project is gericht op het bestrijden 

van ondervoeding bij kinderen. Lokale 

mensen zijn opgeleid om voedselrijke 
pindakaas te produceren. Daarnaast 

krijgen ouders voorlichting over 
gezonde voeding om terugval te 

voorkomen. Afgelopen jaar zijn er al 
bijna 8000 zakjes pindakaas 

geproduceerd en zijn er honderden 

kinderen geholpen. 

Het Schistosomiasis project:  

Dit project richt zich op de bestrijding 
van een parasitaire infectie die veel 

voorkomt in de omgeving van het 

Victoriameer.Omdat 85 tot 97% van 
de mensen in het gebied besmet is, is 

medicatie van levensbelang. Stichting 

Shirati deelt twee keer per jaar 
medicatie uit in de omliggende 

dorpen. Door de bijdragen van het 
vorige jaar, kon dit project aanzienlijk 

uitgebreid worden. 
"Ik heb met eigen ogen gezien hoe 

groot de nood is," vertelt Kim van 

Rooijen. "De kinderafdeling van het 
ziekenhuis in Shirati lag vol met 

doodzieke, ondervoede kinderen. En 
de gevolgen van de parasiet uit het 

Victoriameer zijn verwoestend."  

 

Uw bijdrage is van levensbelang 
Elke euro die de Drie-eenheidparochie inzamelt, komt rechtstreeks ten goede 

aan deze projecten. In oktober reist Kim van Rooijen opnieuw naar Shirati om 

de voortgang van de projecten te evalueren. 
U kunt dit belangrijke werk steunen door een bijdrage over te maken op: IBAN 

NL 21 INGB 0000 0058 50 Vastenactie Den Haag o.v.v. projectnummer 402745 
Shirati Tanzania. 

"Bedankt voor uw bijdrage," besluit Kim van Rooijen. "Samen kunnen we een 

verschil maken in het leven van de mensen in Shirati." 
 
Kim van Rooijen  
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De voedselbank Woerden is bereikbaar op Barwoutswaarder  nummer 13G. Wij 

bestaan sinds 2006 en hebben in al die jaren ca 1.300 unieke huishoudens  
(ca 4.500 unieke personen) aan een wekelijks “voedselpakket” geholpen en 

weer perspectief kunnen bieden. Hier zijn wij zeer trots op! 

De tekst “voedselpakket” is misleidend , 
omdat wij sinds 2018 het winkelconcept 

hanteren. Dit is zowel voor de klant als de 
gastvrouw/man veel plezieriger. (zie de 

vlog op de site van de voedselbank voor 

een impressie). Over 2024 hebben wij 
wekelijks gemiddeld ca 150 huishoudens 

(ca 500 personen) geholpen. Tevens 
hebben wij in 2024 van ca 200 

huishoudens als klant bij de voedselbank afscheid kunnen nemen, omdat zij 
zonder wekelijks “voedselpakket” weer verder kunnen. Deze 150 huishoudens 

hebben in 2024 ca 230.000 producten meegekregen. Om dit mogelijk te maken 

zijn er ca 35 vrijwilligers actief bij de voedselbank.  

Hebt je vragen of wil je wat informatie delen dan kan je dat doen door het 

contactformulier op de website van voedselbank Woerden in te vullen.   

QR code collecte 
Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofgemeeschap van de 

H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het 
collectemandje of digitaal met de QR code. 
Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf 
gekozen bedrag overmaken.  

Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 63.  

Kleingeld nodig?    6 april en 4 mei 

Op de eerste zondag van de maand kun je voor of na 

de viering geld wisselen in de kerk. Voor een biljet van 
€20 krijg je muntgeld van  €2, €1 en €0,50. 

Dit is handig als je kleingeld nodig hebt voor 

bijvoorbeeld de collecte of om een kaarsje aan te steken 
Doordeweeks bij het secretariaat van maandag t/m vrijdag van 9 tot 11 uur. 

Kerkcommissie    Gert Vendrig  
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Kerkbalans 2025: Uw bijdrage is van groot belang! 

 

De kerkbalans is dé belangrijkste inkomstenbron voor de H. Bavokerk. Met uw 

bijdrage kunnen we de Bavogemeenschap levendig houden en onze activiteiten 
voortzetten. Op alle adressen is een brief bezorgt met meer informatie over het 

belang van de kerkbalans.  

Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de Bavokerk. Elke kerk binnen onze 

H3E parochie is verantwoordelijk voor haar eigen financiën. U kunt erop 

vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat wordt geschonken. 

Maak het nu over: U kunt uw bijdrage direct overmaken op 

Rabobankrekeningnummer NL 69 RABO 0325 3028 63 t.n.v. Parochie H. Drie 
Eenheid inz. Bavo. Vermeld bij uw overschrijving: KB25, uw naam en adres. 

Maandelijkse automatische incasso: Overweeg om bijvoorbeeld 

maandelijks automatische 10 euro over te maken. 

Uw bijdrage maakt het verschil!  

Met uw steun kunnen we: 

• De kerkelijke activiteiten voortzetten en uitbreiden. 

• Zorg dragen voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 

• Bijdragen aan het welzijn van onze gemeenschap. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Namens de H. Bavokerk, zijn wij u zeer dankbaar voor uw steun. Samen 
kunnen we onze geloofsgemeenschap sterk en levendig houden. 

Kerkcommissie   Gerard Kooijman   
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Kijken via kerkdienstgemist 

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon 
direct naar Kerkdienst gemist gaan. 

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 

Zondag 16 maart 10.00u Woord- en Communieviering 
Voorgangers:  WoCo-groep 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap  

2e Collecte: Vastenactie voor Stichting Shirati Tanzania 

Misintenties Jopie Mulder - Ketelaar ter 1e jaargedachtenis  
Kees Verhoef 

Annalies van Breukelen - Kortekaas 
 

Zondag 23 maart 10.00u Eucharistieviering 
Voorgangers:  G. Zweers 

Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
2e Collecte: Vastenactie voor Stichting Shirati Tanzania 

Misintenties Kees Hoogland ter 1e jaargedachtenis 
Bep Vianen ter jaargedachtenis 

Kees Verhoef 

Niek Pot en overleden familie Pot – Simons 
Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 

 
Zondag 30 maart 10.00u Eucharistieviering - Eerste Heilige Communie 

Voorgangers:  J. Wissink 
Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte: Vastenactie voor Stichting Shirati Tanzania 
Misintenties Riet Morsink - van Dijk ter 1e jaargedachtenis  

Kees Verhoef 
Harry van Doorn 

Niek Pot en overleden familie Pot - Simons 

Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 
 

zondag, 6 april 10.00u Gebedsviering – Boeteviering - TUCA 
Voorgangers:  F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte: Vastenactie voor Stichting Shirati Tanzania 
Misintenties Kees Verhoef 

Door Derks de Sain en familie 

Theo van Leeuwen 
 

Zondag 6 april 15.00u Concert Geloof in het leven!  
Dirigent : Bertie van Sevenbergen 

Muziek  John van Rooijen, piano en Lotte Stikvoort Viool  

Verhaal: Toneelgroep Harto 
Koor:  Projectkoor van 45 leden 

Voor het concert koffiedrinken en daarna een glaasje en limonade 
 

zondag 13 april 10.00u WoCo – Palmzondag - Gezinsviering 

Voorgangers:  F. van Rooijen 
Koor:   Bavonootjes 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
2e Collecte: Vastenactie voor Stichting Shirati Tanzania 

Misintenties Kees Verhoef 
Gerardus Massop 

Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 

TUCA-bijeenkomst in de Bavohof 
Na de viering koffiedrinken in de kerk en limonade voor de kinderen 
 
donderdag 17 april 19.00u . Eucharistieviering – Witte Donderdag 

Voorgangers:  J.Wissink  & F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 
Vrijdag 18 april 15.00u Kruisweg in Huize Gaza 

Voorgangers:  B. Höfte ? 

 
Vrijdag 18 april 19.00u Viering Goede Vrijdag 

Voorgangers:  J.Wissink  & F. van Rooijen 
Koor:   Caecilia 

 
Zaterdag 19 april 22.00u Eucharistieviering – Paaswake 

Voorgangers:  J.Wissink  & F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties Harry van Doorn 
Gert en Marie Klever - Kemp 

Annalies van Breukelen – Kortekaas 
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Zondag 20 april 10.00u Hoogfeest van Pasen WoCo -  Kinderwoorddienst 

Voorgangers:  Frank van Rooijen 
Koor:   Caecilia + Bavonootjes 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte: PCI 
Misintenties Kees Verhoef 

Richard Somers 
Theo van Leeuwen 

Wim Benschop 

Tijdens deze viering is er KinderWoordDienst na afloop koffie en limonade 
 

zondag, 27 april 10.00u WoCo Beloken  Pasen 
Voorgangers:  wocogroep 

Koor:   jongeren en instrumenten 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties Gerard Benschop ter 1e jaargedachtenis  

Kees Verhoef ter 1e jaargedachtenis  

 

Gedoopt: 
26 jan 2025 Oliver  
  Zoon van Maarten en Annemarrie Bovy 

Welkom kleine vent, het is geweldig dat je er bent 

Overleden: 

16 jan 2025  Grada van Miltenburg – Schothorst   100 jaar 
  Esdoornlaan te Harmelen 

24 jan 2025  Theo van Leeuwen    83 jaar 

Koningspark, te Harmelen 
10 feb 2025 Door van Dijk – Majoor    94 jaar 

Haanwijk te Harmelen 
21 feb 2025 Corry van den Berg – Janssen   79 jaar 

Utrechtsestraatweg te Harmelen 

21 feb 2025 Han Knubben     77 jaar 

  Wipmolen te Harmelen 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
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Zondag 23 mrt 10.00u Na de viering koffiedrinken met pastor Zweers 

Zondag 30 mrt 10.00u Eerste Heilige Communie na de viering koffiedrinken 
Zondag 6 april 10.00u TUCA-bijeenkomst in de Bavohof 

Zondag 6 april 15.00u Concert projectkoor: ‘Geloof in het leven’ 

Zondag 13 april 10.00u Na de viering Koffiedrinken  na de gezinsviering 
zondag 20 april 10.00u Kinderwoorddienst in de Bavohof 

Zondag 20 april 10.00u Na de viering op Paaszondag koffiedrinken 

Zomerkamp Jong Nederland Harmelen 

Het is weer zover! Ons 

jaarlijkse zomerkamp 

komt eraan! 

Jong Nederland Harmelen 
neemt jullie dit jaar weer 

op misdaad kamp, waar 

we de grootste mysteries 

zullen ontrafelen.  

Ze gaan een week 
puzzelen, spelletjes doen 

en vele herinneringen 
maken. Iedereen is 

welkom! Of je lid bent of 

niet, jullie mogen 

allemaal mee.  

Alle belangrijke 
informatie staat in de 

poster.  

Datum 19-16juli 
Kosten leden €110 

En niet leden €130 

Opgeven per mail  

zomerkamp@jnharmelen.nl. 

https://www.facebook.com/JongNederlandHarmelen?__tn__=-UC*F
mailto:zomerkamp@jnharmelen.nl
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BijBavo nr. 2 15 maart 2025 - 19 - 

Vrijwilliger gezocht organisatie Omloop Wandelingen Harmelen  
Houd je van wandelen en organiseren 
in en rondom Harmelen dan is dit je 

kans! Samen met het Dorpshuis wordt 

er 2 x per jaar een wandeling 
georganiseerd van +/- 5 km in en 

rond Harmelen met tussendoor een 
pauze op locatie. 

Doel van de wandelingen is om 

gezellig te wandelen en biedt tegelijk 
de mogelijkheid om eens een gesprek 

met een (on)bekende dorpsgenoot te 
hebben die je 

Wie helpt mee bij de organisatie van 

die wandelingen? Het kost niet veel 
tijd!  

Je kunt me mailen of bellen, 
em73baars@gmail.com of 06-

19947108. 

 
Elles Baars 

 

Onze Lieve-Vrouw van Eiteren 
 

In 2025 viert de RK. kerk een Heilig jaar, ook 
wel jubeljaar genoemd. Het thema is 

“Pelgrims van Hoop”. In ons land worden 
allerlei activiteiten georganiseerd, zo ook in 

het bisdom Utrecht. Daar is de Sint Nicolaas 

Basiliek in IJsselstein gekozen tot één van de 
jubelkerken waar gelovigen op pelgrimstocht 

kunnen gaan. 
Op 25 mei 2025 zal de zogenaamde bisdom 

bedevaart plaatsvinden in IJsselstein. Deze 
bedevaart staat bekend als de ommedracht 

van Onze Lieve Vrouw van Eiteren. 

Programma bedevaart 25 mei 2025 

• 14.00 uur  Welkom + biechtgelegenheid 

• 15.00 uur Eucharistieviering met   
  kardinaal Eijk als  

  hoofdcelebrant 

• 16.15 uur Ommedracht naar de plaats 
  waar het beeldje in de 14e  eeuw is gevonden 

• 17.15 uur Maria-lof 

Projectkoor bij bedevaart IJsselstein 
Voor de viering van de Bisdomsbedevaart, gekoppeld aan Onze Lieve Vrouw 
van Eiteren in de Basiliek van IJsselstein op 25 mei 2025, zoeken wij leden van 

koren uit de Parochie H. Drie-eenheid, die tijdens de viering om 15.00 uur en 

het Lof na de Ommedracht om 17.00 uur willen zingen.  

De samenstelling van de koren op deze bijzondere dag is een parochie brede 

activiteit. Dit is de wens van Pastoor Ambting en het Bisdom. 
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Hans Leeuwenhage heeft de muzikale leiding die dag en bij hem kunnen de 

zangers die hieraan willen meedoen zich melden:  

leeuwenhagemelodie@gmail.com    

We zoeken voor een minimale koorbezetting: 13 sopranen, 10 alten, 4 tenoren 

en 3 bassen. De zangers die bij de viering zullen zingen kunnen eventueel 
afgewisseld worden door zangers die dan bij het Lof zingen. De repetities zullen 

worden gehouden op maandag van 20.00-22.00 uur op de volgende data: 7 en 

12 mei in de Kapel van Mariënstein en 19 mei in de Basiliek.  

Peter van Houtert, voorzitter kerkcommissie IJsselstein 

Uitvoering Matthäus Passion 
in de sint Nicolaasbasiliek IJsselstein 4 april 2025 van 19.00  

Kaartverkoop: https://cov-ijsselstein.nl/Concerten/2025-Matthaeus-Passion/

De Matthäus passion is een 

muziekstuk van Johann Sebastian 

Bach over de laatste dagen van 
Jezus, vanaf het Laatste Avondmaal 

tot zijn kruisiging, zoals verteld in het 
Evangelie van Matthäus. Het wordt 

uitgevoerd door solozangers, twee 
koren en twee orkesten. 

Om het verhaal zo goed mogelijk over 

te brengen, heeft Bach de 
zangsolisten en de twee koren 

bepaalde rollen gegeven. De 
belangrijkste is de Evangelist (een 

tenor), de verteller van het verhaal. 

De rol van Jezus wordt gezongen 
door een bas. De overige zangsolisten 

nemen de andere personages voor 
hun rekening, zoals Judas, Petrus en 

Pontius Pilatus.  

De dialogen en de handeling van het 

verhaal vinden plaats in zogeheten 

recitatieven, passages waarin als 

het ware sprekend wordt gezongen. 
De zangers worden dan meestal 

alleen door een kistorgel en een 
basinstrument begeleid, behalve in de 

recitatieven van Jezus: daar spelen de 
strijkers mee, als een muzikaal 

aureool. 

Om belangrijke momenten in het 
verhaal kracht bij te zetten, voegt 

Bach daar aria’s toe. De solisten 
zingen dan niet vanuit het perspectief 

van een personage, maar uiten de 

emoties die het verhaal oproept. 
De Matthäus Passion wordt in 

Nederland veelvuldig uitgevoerd in de 
passietijd. Het werk is in de loop der 

jaren steeds populairder geworden. 

Het is een absoluut Meesterwerk! 

Volgende BijBavo  
Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 26 april.  

Kopij inleveren vóór maandag 7 april door te mailen naar:  
Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 

mailto:leeuwenhagemelodie@gmail.com
https://cov-ijsselstein.nl/Concerten/2025-Matthaeus-Passion/
mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl


 

 

 

 

  Kerkcommissie H. Bavo 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 
Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 
Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 
Onderhoud gebouwen Gert Vendrig 0348-444085 

   

  Pastoraatgroep H. Bavo 

Diaconie/ jongeren/ voorzitter Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 
Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 
 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag   9:00 - 11:00u. 0348-441320 
Adres De Joncheerelaan 7,   3481GN Harmelen 
E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl  

   

  Rekeningnummers H. Bavo 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63   
P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86   

Financiële administratie H. Bavo administratiebavo@3eenheidparochie.nl  
   

  Steunstichting H. Bavo 

Steunstichting H. Bavo Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16  
Mail steunstichting bestuur  steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com 

Website Steunstichting  www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk  
  

  BijBavo & Bijeen 

Abonnement & Bezorging  bavohof@3eenheidparochie.nl   
Contact Secretariaat 0348-441320 

Redactie en Kopij BijBavo bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl    
   

  Belangrijke telefoonnummers & mailadressen 

Pastorale vragen H. Bavo Secretariaat Bavohof 0348-441320 

Pastorale vragen H3E secretariaat@3eenheidparochie.nl 

Caritas, voor financiële. Hulp Secretariaat Bavohof  0348-441320 
Uitvaarten H. Bavo Parochieel meldpunt, weekwacht H3E 06-13441353 

TUCA aanmelden  Jacqueline Paassen        bavohof@3eenheidparochie.nl 
  

  Website & Nieuwsbrief 

Website H. Bavo www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 
Webmaster H. Bavo webmasterbavo@3eenheidparochie.nl  

Redactie nieuwsbrief H. Bavo  nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  
Livestream H. Bavo www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

mailto:administratiebavo@3eenheidparochie.nl
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
mailto:secretariaat@3eenheidparochie.nl
mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:webmasterbavo@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217


 

 

 

 



 

 

 

 


