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We hebben het verhaal van de geboorte van Jezus uit het evangelie 
gehoord. Maar hoe zou het verhaal kunnen zijn als Jezus in deze tijd 
geboren zou worden ? Er is niet zo veel veranderd in de wereld.  
 
Ook in deze dagen gebeurt er van alles en nog wat. Trump werd weer 
gekozen als president. Dictator Poetin voert nog steeds oorlog. Dictator 
Assad is verdreven uit zijn land. Netanyahu kan maar niet tot een 
wapenstilstand komen. Wilders is leider geworden van de grootste 
partij en België heeft nog steeds geen regering.  
 
Toen in deze dagen Joseph een appje kreeg van zijn neef Johannes om 
naar het Malieveld te komen om te demonstreren voor vrede, 
gerechtigheid en bescherming van de aarde. Met zijn verloofde Maria 
die zwanger was gingen ze samen op een fat bike op weg. Toen ze daar 
aankwamen was het tijd voor Maria om te bevallen.  
 
Het gebeurde daar. Ze werd direct geholpen door vrouwen die hun 
hoofddoek afdeden om het kind daar in te wikkelen en brachten het 
naar het Leger des Heils, want Joseph was niet verzekerd. Ze werden 
daar hartelijk ontvangen en er was voldoende eten van de voedselbank. 
Velen waren meegegaan en ze zongen van “Lang zal hij leven in de 
gloria” en ook “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de 
mensen in wie Hij welbehagen heeft.”  
 
Al is er niet veel veranderd, het verhaal blijft ons uitdagen om niet op te 
geven ons in te zetten voor vrede en gerechtigheid. Elk kind is teken van 
hoop. Later heeft het kerstkind gezegd: “Als je niet wordt als kinderen, 
zal je het rijk der hemelen niet binnengaan.” Een kind is afhankelijk van 
liefde en zorg. Als wij het kind in ons koesteren, dan laten wij dit zien 
door samen op te trekken door het leven en met elkaar rekening te 
houden.  
 
Ons leven is opgebouwd uit ontmoetingen. Het zijn ontmoetingen die 
ons mooi maken, bescheiden en behulpzaam. Kerstmis is een oud en 
nieuw verhaal. Het wil ons inspireren en bemoedigen, ons leven 
verlichten en het vuur van de liefde weer aanwakkeren! Dit kind wil ons 
hart raken.  
 



Het is een mooi antwoord op het verwarrende bestaan van ons. 
Kerstmis is een gelegenheid om zingend antwoord te vinden op 
onmogelijke vragen, want eens is alle leed geleden en wordt nieuw 
leven ons gegeven.  
 
Een ontmoeting met een kind, die een spiegel is van ons diepste 
verlangen om lief te hebben. Daar kun je alleen maar beter van worden 
want God is het meest intieme en krachtigste licht dat samen met jou of 
mijn licht het grote duister kan verdrijven! 
 
ZALIG KERSTFEEST.  
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