
Gedachtenisviering	Allerzielen	

Zaterdag	 2	 november	 is	 er	 om	 19.00	 uur
een	 ingetogen	 gedachtenisviering	 in	 onze
kerk.	 U	 bent	 van	 harte	 welkom	 bij	 deze
viering	 op	 deze	gedenkdag	 voor	 al	 onze
overledenen.	We	besteden	extra	aandacht
aan	 hen	 die	 ons	 in	 het	 afgelopen	 jaar	 zijn
ontvallen.	 Namen	 worden	 genoemd,	 er
wordt	 daarbij	 een	 kaars	 ontstoken	 en
aandacht	 voor	 het	 gedachteniskruisje.
“De	 mensen	 van	 voorbij’	 is	 waar	 we	 over
spreken	 in	deze	viering.	Het	Dameskoor	zingt	en	er	 is	ook	een	muzikale	bijdrage	vanuit
luisteren	met	je	hart.	Ook	klinkt	er	een	mooie	uitvoering	van	het	Ave	Maria.

Licht	(Allerzielen)	om	mee	te	nemen

Voor	 familieleden	 van	 de	 41	 overledenen	 van	 het
afgelopen	 jaar	wordt	 er	 tijdens	 de	 gedachtenisviering
een	 devotiekaars	 ontstoken	 bij	 het	 noemen	 van	 de
naam.	 Deze	 kaarsen	 hebben	 een	 naamsticker	 om	 na
afloop	 persoonlijk	 te	 overhandigen.	Daarnaast	 is	 er	voor
iedereen	 die	 dat	 wil	 ook	 een	 brandende	 devotiekaars

beschikbaar.	Bij	het	zingen	van	het	‘Lied	aan	het	Licht’	worden	deze	kaarsen	ontstoken	om
na	afloop	uit	 te	 reiken.	Deze	kunt	u	op	de	begraafplaats	brengen	of	 zo	u	wilt	 thuis	een
plekje	geven.	NB	Op	de	begraafplaatsen	is	er	een	eerbetoon	met	fakkels	door	Scouting
en	zijn	er	vertegenwoordigers	van	Ontmoeten	ráákt	aanwezig.

Tip	van	Wilfred	Kemp

Tijdens	 de	 bijeenkomst	 'luisteren	 met	 je	 hart'	 noemde
Wilfred	 de	 podcast	 over	 het	 Requiem	 al.	 We	 delen	 zijn
bericht	 graag	met	 onze	 lezers.	 "Afgelopen	 zondag	 is	 een
nieuwe	 podcast	 gelanceerd	 die	 ik	 samen	 met	 dirigent
Carel	 den	 Hertog	 in	 opdracht	 van	 NPO	 Klassiek	 heb
gemaakt	over	het	Requiem.	Wat	is	een	Requiem	en	hoe
heeft	 het	 zich	 in	 de	 loop	 der	 eeuwen	 ontwikkeld?	 En
natuurlijk	veel	ontroerende	voorbeelden.	In	het	kader	van
Allerzielen".		

Synodebericht	vanuit	Rome	

De	 ons	 niet	 onbekende	 Mgr.	 mr.	 drs.	 Th.C.M.	 Ted
Hoogenboom	neemt	deel	aan	de	 tweede	zitting	 van	de
16de	gewone	algemene	Bisschoppensynode	 ‘Voor	 een
synodale	 Kerk:	 communio,	 participatio,	 missio.’
Halverwege	deelde	hij	zijn	ervaringen	in	een	eerste
synode	bericht,	 in	de	derde	week	van	het	synodetraject
deelt	 hij	 in	 een	 aantal	 persoonlijke	 notities	 en	 foto’s
opnieuw	zijn	ervaringen.	U	 leest	zijn	verslag	 (van	vragen
naar	 het	 ‘wat?’	 naar	 vragen	 over	 het	 ‘hoe?	 waar?	 en
wanneer?’)	

Luisteren	met	je	Hart:	'Abide	with	me'	

In	 tijden	 van	 verlies	 en	 gemis	 kun	 je	 je	 heel	 eenzaam
voelen.	 Maar	 weet	 dat	 je	 niet	 alleen	 bent.	 In	 het	 lied
'Abide	with	me'	klinkt	 de	 oproep:	 'blijf	 bij	mij,	 Heer'.
Luister	eens	naar	de	versie	van	Kings	College	Choir.	Het	is
aangedragen	 voor	 de	 bijeenkomst	 Luisteren	met	 je	 Hart,
maar	paste	niet	meer	in	het	volle	programma.	Tevens	de	link	naar	een	artikel	over	dit	lied
vanuit	de	eo,	met	aanvullende	uitleg.	Esther	van	Rooijen	

Kerst	met	New	Generation

Vanaf	 14	 november	 start	 Koor	 New	 Generation	 met	 de
Kerstrepetities.	Kerstzangers	kunnen	meezingen	 in	 de
kerstviering	op	24	december	om	19.45	uur	 in	onze	kerk.
Daarnaast	 zingt	 het	 koor	 op	 de	 kerstmarkt	 en	 bij	 de
Herdertjestocht.	Koorrepetities	zijn	op	Pastoor	Spaanplein
nummer	5	 in	Montfoort	op	zes	donderdagen	van	20.00	–
21.30	 uur;	 we	 sluiten	 af	 met	 koffie/thee.	 We	 zingen
vierstemmig	 Nederlands	 &	 Engels.	Deelname	 is	 gratis,
noten	kunnen	 lezen	 is	niet	vereist.	We	 zoeken	vooral
nog	wat	bassen	en	sopranen.	Heb	jij	zin	om	eens	mee	te
zingen	 of	 wil	 je	 meer	 informatie?	 Stuur	 dan	 een	 mail

naar	sluijs.h@kpnplanet.nl	Gewoon	doen!

Met	elkaar	verder	in	het	'Slot	gesprek'

Op	zondag	3	november	is	er	na	de	viering	weer	het	Slot
gesprek.	Pater	Henny	Slot	wil	graag	wat	meer	vertellen
over	de	achtergrond	en	met	elkaar	in	gesprek	gaan	over
de	inhoud	van	de	lezingen	en	wellicht	in	gaan	op	de	preek.
Wat	 hebben	 die	 nog	 meer	 te	 vertellen,	 wat	 raakt
jou,	 wat	 zegt	 het	 mij	 in	 de	 huidige	 tijd?	 Het	 ‘Slot
gesprek’	 is	 na	 de	 viering	 in	 het	documentatiecentrum.
De	 start	 is	 20/30	min	 na	 de	 koffie/thee.	Dan	 klinkt	 de	 bel	 en	 het	 duurt	 ongeveer
30/45	minuten.	Aanmelden	is	niet	nodig.	Schuif	gerust	vrijblijvend	aan.

Ontmoetingslunch

Zondag	 3	 november	 om	 12.00	 uur	 is	 de
Ontmoetingslunch	 in	 de	 Kleine	 Johannes.	 Iedereen	 is
welkom	om	samen	te	eten.	Aanmelden	kan	via	een	email
naar	 ontmoetenraakt-johannes@3eenheidparochie.nl	 of
via	de	lijst	in	de	huiskamer	bij	de	kerk.	Het	is	fijn	als	je	je
aanmeldt	 maar	 er	 is	 altijd	 plaats	 om	 aan	 te
schuiven.	Kosten	een	vrijwillige	bijdrage.

	KINDEREN	GEZOCHT,	doe	jij	mee?

Voor	 de	 gezinsviering	 in	 de	 R.K.	 Kerk	 Johannes	 de
Doper	 op	 kerstavond	 24	 december	 2024	 17.30
uur.	We	zijn	op	zoek	naar	jou	als	je	een	rol	wil	spelen	in
het	 kerstverhaal,	 een	 muziekinstrument	 bespeelt	 en
dit	 wil	 laten	 horen	 of	 een	 stukje	 wilt	 voorlezen.	 Ook
volwassenen	 die	 muziek	 kunnen	 maken	 zijn	 van	 harte
welkom	 om	 mee	 te	 spelen	 en	 met	 de	 kinderen	 te
oefenen.	 Meld	 je	 aan	 via	 kinderwoorddienstmontfoort@gmail.com	 vóór	 15	 november
2024.	Werkgroep	kinderwoorddienst	

Stamppot	en	Filmavond

Woensdag	13	november	is	er	weer	een	leuke	avond	in	‘De
Rank’	van	de	Werkgroep	Oecumene.	Dit	keer	gaan	we	eerst
lekker	stamppotten	 eten	met	 elkaar	 en	 daarna	 een	 film
kijken.	 We	 beginnen	 om	 18:30	 uur	 met	 gezamenlijk
stamppot	eten	en	om	19:30	uur	gaan	we	kijken	naar	de	film
The	Old	Oak.	De	 toegang	 is	 gratis	 (een	vrijwillige	bijdrage
mag	 	 en	 is	 t.b.v.	 het	 Hospice	 de	 Mantelmeeuw).	 Voor	 de
filmavond	 hoeft	 u	 zich	 niet	 aan	 te	 melden,	 maar	 als	 u
vooraf	bij	de	stamppotten	wilt	aanschuiven	is	het	fijn	als
u	 zich	 even	 opgeeft.	 We	 zoeken	 ook	 mensen	 die
stamppotten	willen	maken.

Oproep	modeltreinen	op	kerstmarkt
	
De	kerstmarkt	2024	valt	in	de	periode	dat	we	ook	het	100-
jarig	 feest	 van	het	 kerkgebouw	vieren	 en	we	 zouden	het
leuk	 vinden	 als	 we	 de	 markt	 kunnen	 verrijken	 met
enkele	trein	modelbanen.	Eén	hebben	we	er	al	maar	er
zouden	 er	 best	 nog	 een	 paar	 bij	 kunnen.	 Heb	 jij	 een
modelbaan	 en	 vind	 je	 het	 leuk	 deze	 te	 laten	 rijden	 op
onze	 kerstmarkt,	 stuur	 dan	 een	 mailtje	 naar	 e-
mail	kerstmarktjohannesdedoper@gmail.com.	De	kerstmarkt	is	vrijdag	13	en	zaterdag
14	december.	Er	zijn	geen	kramen	meer	beschikbaar.	De	werkgroep	kerstmarkt

Stoelen	zijn	weg

Een	aantal	weken	hebben	wij	gedeeld	dat	er	in
de	kerk	een	50-tal	stoelen	overtollig	waren.
Door	 een	 wat	 ruimere	 opstelling	 en
uitbreiding	 van	 de	 koffiehoek	 was	 afscheid
nemen	de	beste	optie.	 	Er	 zijn	diverse	 stoelen
naar	 individuele	 adressen	 gegaan.	 Maar
verreweg	het	grootste	deel	heeft	een	mooie
herbestemming	 gekregen	 bij	 het	 DOE	 MEE
huis	 van	 de	 SWOM.	 Afgelopen	 week	 zijn	 de
stoelen	 naar	 de	 nieuwe	 bestemming

overgebracht

Vervolg	ieniemienie	bouwputje	

Eerder	 maakte	 we	 u	 hier	 al	 attent	 op	 een	 klein
onopvallend	ieniemienie	bouwputje	bij	de	kerk.	Het	is
nabij	 de	 dienstingang	 voorzijde	 van	 de	 kerk	 bij	 de
Hoogstraat.	 Vanaf	 	 de	 straat	 niet	 echt	 zichtbaar,	 net
achter	 het	 hekwerk.	De	 fietsparkeerders	 bij	 deze	 opgang
naar	 de	 Kleine	 Johannes	 zal	 het	 vast	 niet	 ontgaan	 zijn.	 Inmiddels	 zagen	 wij	 dat	 het
‘putje’	 is	dicht	gestort.	 Er	 staan	nu	wat	 ‘pennen	met	 schroefdraad’	 afwachtend	 te
pronken	wat	de	toekomst	brengen	zal.

Rond	het	Woord	over	kerst		

In	 ‘Rond	 het	 Woord’,	 komen	 de	 lectoren	 samen	 om	 de
vieringen	 inhoudelijk	 en	 direct	 aansluitend,	 ook
praktisch	 voor	 te	 bereiden.	 De	 komende	 bijeenkomst
bereiden	we	ons	voor	op	de	kerstvieringen.	Bijeenkomsten
zijn	 ook	 toegankelijk	 voor	 belangstellenden.	 We
bespreken	 eerst	 inhoudelijk	 de	 lezingen.	 In	 het	 gesprek

(maximaal	een	uur)	ontdekken	en	horen	we	van	elkaar	wat	een	lezing	oproept.	Waardoor
word	 je	 geraakt,	 wat	 wordt	 er	 bedoeld,	 wat	 wordt	 er	 duidelijk	 gemaakt	 en	 is	 er	 een
samenhang?	Welkom	op	woensdag	6	november	om	19.30	uur.

Zonder	internet	geen	kerkdienstgemist	

Afgelopen	weekend	kwamen	we	er	zaterdagmorgen	vroeg
achter	 dat	 internet	 niet	 werkte.	 Na	 de	 bekende
oplospogingen	 zoals	 resetten	geen	 resultaat.	Zondag	was
er	daarom	geen	 live	uitzending	van	onze	viering.	We
hebben	gepoogd	een	opname	te	maken	maar	dat	is	alleen
gelukt	voor	het	geluid.	De	viering	was	dus	nadien	te	beluisteren	met	een	zwart	beeld.
Door	 deze	 storing	 was	 er	 ook	 geen	 telefonisch	 contact	 mogelijk.	 	 Uiteindelijk	 is	 het
probleem	in	de	loop	van	dinsdag	opgelost.	Oorzaak	een	menselijke	fout	ergens	in	een
verdeelstation.	Gelukkig	zijn	we	weer	online,	zeker	met	het	oog	op	Allerzielen.	

Jezus	wat	een	lastig	mens	(nog	2	bijeenkomsten)

Vriendschap	met	mensen	die	op	ons	lijken,	wil	meestal	wel
lukken.	Een	goed	gesprek	voeren	met	 iemand	die	heel
anders	 naar	 het	 leven	 kijkt,	 is	 een	 stuk	 lastiger.	 We
oordelen.	We	houden	afstand.	Hoe	kan	ik	in	contact	blijven
met	 die	 lastige	 ander?	 Wat	 kan	 ik	 leren	 van	 Jezus’

omgang	met	die	‘lastige’	ander?	Ook	voor	Hem	was	het	niet	altijd	even	gemakkelijk.	Maar
Hij	wijst	ons	wel	een	weg.	In	vier	bijeenkomsten	zullen	we	vier	ontmoetingen	van	Jezus
met	 mensen	 die	 Hij	 lastig	 vond	 onderzoeken.	 Er	 zijn	 nog	 twee	 bijeenkomsten:	 8
november	en	22	november	van	13.30	tot	15.30	uur	in	de	Kleine	Johannes.

Van	Ojee	naar	Oké!

Zaterdag	16	november	 is	 om	19.30	uur	weer	 een	 Jong-
van-Geest-viering	in	de	Kleine	Johannes.	Het	thema	van
deze	viering	is:	‘Van	Ojee	naar	oké!’	In	nieuwe	situaties	of
bij	veranderingen	is	angst	een	menselijke	reactie.	Maar
vaak	 werkt	 angst	 verlammend	 en	 helpt	 ons	 niet	 verder.
Vertrouwen	daarentegen	geeft	hoop,	maakt	ons	krachtig	en	liefdevol.	Ook	Jezus	vroeg	ons
om	op	Hem	te	vertrouwen.	Er	is	deze	avond	een	gastspreker,	die	ons	vertelt	over	een
daadwerkelijk	angstige	situatie;	vluchten	uit	je	eigen	zeer	onveilige	land.	Wij	nodigen
jullie	uit	om	elkaar	te	ontmoeten,	mee	te	luisteren	en	te	onderzoeken	wat	Jezus	ons	leert
over	 vertrouwen.	Iedereen	 (dus	 jong	en	oud)	die	wil	meebeleven	 is	welkom!	Na
afloop	 is	 er	 een	drankje	 en	wat	 lekkers.	Graag	 tot	 dan!	Hartelijke	 groet,	Hedwig,	 Anja,
Mirjam	en	Nina

Bericht	over	de	'LAUDATO	SI	boom'	in	de	tuin

Ter	 gelegenheid	 van	 het	 30-jarig	 jubileum	 van	 New
Generation	 (2022),	 doneerde	 menigeen	 gul	 voor	 het
duurzame	collectedoel:	een	boom.	Eindelijk	werd	de	boom
op	 28	 september	 2024	 (tijdens	 de	 'Periode	 van	 de
schepping')	 geplant	 in	 de	 parochietuin.	 Een	 boom	 voor
iedereen	 om	 van	 te	 genieten.	 Maar	 toch	 vooral	 voor
toekomstige	 generaties,	 de	 'New	 Generation',	 daar	 een

boom	tijd	nodig	heeft	om	tot	volle	wasdom	te	komen.	Aan	deze	boom	 is	het	predicaat
'Laudato	Si'	 boom'	 toegekend	door	Ecokerk	 i.s.m.	de	 Laudato	Si'	 Alliantie!	 Een	bericht
hierover	op	de	website	van	Ecokerk.

Zoveel	toekomst	-	ook	voor	ons!?

Op	 vrijdag	 18	 oktober	 werd	 in	 het	 Huis	 van
Dominicus	 in	 Utrecht	 het	 boek	 'Zoveel	 toekomst'
gepresenteerd.	 Dit	 boek	 staat	 vol	 succesverhalen
van	 innovatieve	 geloofsgemeenschappen,
waaronder	die	van	ons!	Super	blij	en	trots	dat	wij
als	 geloofsgemeenschap	 mee	 mochten	 doen	 in	 dit
ondersteuningstraject	 van	 Space	 for	 Grace.	 Mede
door	dit	ondersteuningstraject	is	Ontmoeten	Raakt	betekenisvol	geworden.	Inmiddels
is	 Ontmoeten	 Raakt	 geen	 projectgroep	 meer	 maar	 een	 nieuwe	 identiteit	 van	 onze
geloofsgemeenschap!

Dé	keuze	maken	(Bijeenkomst	met	Gerard	Vaneker)	

In	deze	vaste	rubruik	blikken	wij	regematig	kort	terug	op
activiteiten.	Deze	week	leest	u	in	enkele	regels	terug	over
de	 waardevolle	 bijeenkomst	 waar	 diaken	 Gerard
Vaneker	aan	de	hand	van	muziek	en	wat	 foto's	 van	het
bedevaartsoord	 Lourdes	 ons	 heeft	 verteld	 over	 zijn

roeping.	Maar	ook	over	de	betekenis	van	Maria.	

Ander	nieuws	op	de	parochiewebsite	

Er	 worden	 regelmatig	 interessante	 algemene
(kerkelijke)	 nieuwsberichten	 op	 onze	 website
geplaatst.	 Wij	 attenderen	 u	 er	 graag	 op.	 Klik	 op
onderstaande	link(s).

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Via	 een	 EXTRA	 BIJ-Johannes	 hebben	 wij	 eerder
deze	 week	 geïnformeerd	 dat	 op	 maandag	 	 28
oktober	 2024	 is	 op	 85-jarige	 leeftijd
overleden	Hubertus	 Bernardus	 Joseph	 (Huub)
Bonenkamp,	 weduwnaar	 van	 Elly	 Bonenkamp-
Habbel	 (†	 4-1-2018),	 Jacob	 van	 Barneveldstraat,

Linschoten.	 De	 crematieplechtigheid	 zal	 worden	 gehouden	 op	 zaterdag	 2	 november	 om
10.30	uur	in	Crematorium	IJsselhof	te	Gouda.	

De	liefde	moet	uitgaan	naar	boven	en	naar	opzij

Dit	weekend	is	het	een	Schriftgeleerde	die	Jezus	een	vraag
stelt.	Het	 antwoord	 wat	 hij	 krijgt	 kunnen	 ook	 wij	 als
opdracht	 in	 de	 oren	 knopen.	 Het	 belangrijkste	 gebod	 is
de	 liefde	 voor	 God	 en	 de	 liefde	 voor	 de	 naaste.	 Als
thema	voor	de	eucharistieviering	hebben	we	gekozen:	‘De
liefde	moet	uitgaan	naar	boven	en	naar	opzij‘.	Pater	Henny	Slot	zal	ons	ongetwijfeld	nog
meer	 handvaten	 geven.	 Joost	 van	Hofwegen	 zal	 de	 samenzang	 begeleiden.	 U	 bent	 van
harte	uitgenodigd	mee	te	komen	vieren.

									Wacht	niet	op	de	storm	die	komt,
																				maar	leer	te	dansen	in	de	regen.		

(Bron:	Bond	zonder	Naam)

QR-code	 voor	 uw	 collecte/bijdrage.	 Met	 deze	 QR-code	 (witte
achtergrond)	bieden	wij	u	de	mogelijkheid	een	bijdrage	te	leveren	aan
onze	eigen	geloofsgemeenschap.	De	QR-code	staat	in	elke	nieuwsbrief
en	 is	 ook	 zichtbaar	 te	 vinden	 in	 de	 hal	 van	 de	 kerk.	 Voor	 een	 extra
collecte	met	ander	doel	treft	u	een	QR-code	op	een	rode	achtergrond.
Hartelijk	dank	voor	uw	bijdrage!	

AGENDA	-	Wat	 is	er	 te	doen?	Op	de	website	 is	een	speciale	pagina
opgenomen	met	een	verkort	overzicht	van	geplande	activiteiten	binnen
onze	geloofsgemeenschap.		De	webmasters/redactie	zien	graag	melding
van	 activiteiten	 ook	 van	 de	 werkgroepen.	 Mail	 voorgenomen
activiteiten	naar:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Heeft	 u	 ook	 belangstelling	 voor	 onze	 wekelijkse	 actuele
nieuwsbrief?	Klik	hier	en	meld	u	vrijblijvend	aan.	Let
op	 soms	 wordt	 een	 nieuwsbrief	 onbedoeld	 als	 spam
gezien.	Zoek	bij	het	ontbreken	in	de	map	van	ongewenste
mail.	Voorkom	dit	door	ons	emailadres	in	uw	adressenboek
op	te	nemen.	Heeft	u	(recent)	een	van	onze	nieuwsbrieven

gemist?	Op	onze	website	zijn	de	nieuwsbrieven	van	de	afgelopen	5	weken	altijd	terug	te
vinden.	

Informatie	 over	 deze	 nieuwsbrief	 vindt	 u	 op	 onze
website.	Deze	nieuwsbrief	wordt	elke	vrijdagmorgen	om
9.30	uur	verzonden.	Via	een	 link	(bij	het	bericht)	klikt	u
door	 naar	 het	 betreffende	 artikel	 op	 onze	 of	 andere
relevante	 externe	 website.	 Hieronder	 een	 link	 voor	 alle
praktische	en	nuttige	 informatie	over	deze	nieuwsbrief	en
het	 gebruik	 ervan.	 Ook	 over	 het	 sturen	 van	 kopij	 en
berichten	voor	de	redactie	en	het	redactieadres.

Wij	 doen	 er	 alles	 aan	 om	 uw	 privacy	 te	 waarborgen	 en
gaan	 zorgvuldig	 om	 met	 persoonsgegevens.	 We	 houden
ons	aan	de	 toepasselijke	wet-	en	 regelgeving,	waaronder
de	AVG	(Algemene	Verordening	Gegevens-bescherming).

Johannes	de	Doper BIJ-Johannes BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Bekijk	de	webversie

Week	44	-	vrijdag	1	november	2024

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

LICHT	|	 Voor	 velen	 is	 2	 november	 een	 dag	 van	 herinnering	 aan	 hen	 die	 we	 verloren
hebben.	 Een	 dag	 met	 rituelen	 van	 een	 kaarsje	 branden	 en	 bloemen	 plaatsen.	 Licht
ontsteken	 met	 Allerzielen	 is	 een	 eeuwenoude	 traditie.	 We	 brengen	 licht	 in	 de
duisternis	 van	 verlies.	 Het	 is	 naast	 gebed,	 mooie	 teksten,	 muziek	 en	 zingen	 een
belangrijk	onderdeel	van	de	altijd	druk	bezochte	gedachtenisviering	om	19.00	uur	 in	de
kerk.	De	gedachte	die	in	deze	viering	wordt	gedeeld	is	“De	mensen	van	voorbij,	zijn	in
het	 Licht,	 ons	 nabij.”	 De	 aandacht	 richt	 zich	 in	 het	 bijzonder	 op	 de	 41	 overleden
parochianen	van	het	afgelopen	jaar.	Maar	in	alles	gedenken	wij	ook	allen	die	wij	missen.
Wij	wensen	wie	dat	nodig	heeft	een	bemoedigende	dag	alsmede	een	mooie	zondag.	Tot
volgende	week

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters

Lees	hier	meer	over	Allerzielen	►

Dit	is	de	link	►

Lees	hier	zijn	ervaringen	van	de	eerste	helft	►

Lees	over	zijn	vragen	hoe	wat	en	wanneer	bij	het	einde	►

Luister	hier	het	lied	►

Meer	over	dit	lied	►

Lees	meer	over	New	Generation	►

Lees	hier	verder	►

Lees	hier	meer	en	aanmelden	►

Lees	hier	meer	►

Lees	hier	meer	op	de	website	►

Naar	de	volledige	uitnodiging	op	de	website	►

Klik	hier	voor	het	verhaal	op	de	website	van	Eco	kerk	►

Naar	het	artikel	met	(nog	veel	meer)	terugblikken	►

Herfst	in	de	stiltetuin	Benschop	►

Wereldjongerendag	in	Arnhem	24	november	►

Bisdomdag	missionaire	parochie	30	november	►

Willibrord	lezing	7	november	►

Naar	het	volledige	bericht	op	de	website	►

Meer	informatie	over	deze	viering	en	gebedsintenties	►

COLOFON	MET	DE	VASTE	BASISINFORMATIE

U	kunt	onze	vieringen
vanuit	de	Johannes	de	Doperkerk
maar	ook	vanuit	't	Kruispunt

online	volgen	via	kerkdienstgemist.

Klik	hier	voor	kerkdienstgemist	Montfoort	►

Klik	hier	voor	kerkdienstgemist	Linschoten	►

Klik	hier	voor	de	AGENDA	►

Klik	hier	voor	de	meest	recente	nieuwsbrieven	►

Meer	praktische	informatie	over	onze	nieuwsbrieven	►

Meer	over	de	AVG	►

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl	toe	aan	uw	adresboek.

mailto:sluijs.h@kpnplanet.nl
mailto:kerstmarktjohannesdedoper@gmail.com
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=aydh0rwjii&l=jk6ksifmn2
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=aydh0rwjii&l=jk6ksifmn2
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=aydh0rwjii&l=jk6ksifmn2
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/
http://twitter.com/BIJ_Johannes
http://twitter.com/BIJ_Johannes
https://www.facebook.com/JohannesdeDoperMontfoort/
https://www.facebook.com/JohannesdeDoperMontfoort/
http://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/index.html
http://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/index.html
https://3eenheidparochie.nl/allerzielen-de-jaarlijkse-gedachtenisviering/
https://www.npoklassiek.nl/requiem
https://www.aartsbisdom.nl/synodebericht-samen-op-weg-als-vrienden-van-de-verrezen-heer/
https://www.aartsbisdom.nl/synodebericht-van-vragen-naar-het-wat-naar-vragen-over-het-hoe-waar-en-wanneer/
https://youtu.be/d43Wgt_f-o0?si=OjuJtT1qfIwQa6Gj
https://ikmisje.eo.nl/artikel/lied-abide-with-me
https://3eenheidparochie.nl/het-koor-new-generation/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/kinderen-gezocht-voor-kerstviering/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/stamppottenfilmavond/
https://www.stichtingvriendenvanjohannesdedoperkerkmontfoort.nl/publicaties/overige-publicaties/2024/2024-kerstmarkt-op-13-en-14-december
https://3eenheidparochie.nl/agenda/jezus-wat-een-lastig-mens/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/uitnidiging-voor-de-jong-van-geest-viering/
https://netrv.be/ecokerk/ecokerk-laudatosiboom/1040-koor-new-generation-montfoort-nederland
https://3eenheidparochie.nl/2024/10/30/terugblik-op/
https://3eenheidparochie.nl/2024/10/09/nieuwe-gedichten-stiltetuin-herfst/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/de-diocesane-wjd-in-arnhem-op-24-november-2024/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/bisdomdag-missionaire-parochie-op-30-november-2024-aanmelden-voor-4-november-2024/
https://3eenheidparochie.nl/agenda/willibrordlezing-op-7-november-2024/
https://3eenheidparochie.nl/2024/10/28/huub-bonenkamp-overleden/
https://3eenheidparochie.nl/viering/eenendertigste-zondag-door-het-jaar-7/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1339/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/503-t-Kruispunt
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/agenda-johannes-de-doper/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/digitale-nieuwsbrief-en-parochieblad-bijeen/
https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/contact-johannes-de-doper/digitale-nieuwsbrief-en-parochieblad-bijeen/
https://3eenheidparochie.nl/privacyverklaring/
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/web/aydh0rwjii/usjz07tkxs
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/unsubscribe/aydh0rwjii/usjz07tkxs
https://rk-geloofsgemeenschap-johannes-de-doper.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=aydh0rwjii&l=__________&m=__________
mailto:nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-aydh0rwjii-usjz07tkxs

