Blij dat ik Brei

Een activiteit vanuit Caritas en Ontmoeten Raakt!

We hebben begin dit jaar bollen wol gekregen. Hier zouden we
graag iets mee willen doen. Het idee is om sjaals e.d. te gaan breien
of haken voor een goed doel in Montfoort/Linschoten. Breien geeft

je rust, ontspanning en plezier.

Blij dat ik brei!

Breien is al een hobby die voldoening geeft, maar wanneer je
breit voor een goed doel, dan geeft het dat nog wat extra.
Ik vind het zelf erg leuk om af en toe te breien.

Het geeft je rust, ontspanning of gewoon plezier.

Nu hebben we vanuit de Caritas/Ontmoeten Raakt het idee om
vanaf nu sjaals etc te gaan breien/haken voor een doel in
Montfoort/Linschoten.

In de huiskamer liggen er pennen en wol. Als u/jij daar bent
brei gerust een stukje.

Zo krijgen we een mooie sjaal en verwennen we straks
misschien iemand met een warm kadootje.

Ook kunt u thuis of onderweg natuurlijk een breiwerk
oppakken en het inleveren in de huiskamer.

“Nu heb ik iets om voor te breien”

In de huiskamer
staat een mandje
met breiwerk en
bollen wol.
ledereen is vrij om
een stukje verder
te breien als u in
de huiskamer
bent. In de herfst
gaan de sjaals e.d.
naar een goed
doel.

Ook kunt u thuis of
onderweg een
breiwerk oppakken
en het inleveren in
de huiskamer.

Breien is al een
hobby die
voldoening geeft,
maar wanneer je
breit voor een
goed doel geeft
dat nog wat
extra’s.”

Nu heb ik iets om voor te breien
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https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/ontmoeten-raakt/

