
"Opdat	wij	niet	vergeten”
	
Jaarlijks	 verschijnen	 deze	 woorden	 rond	 eind	 april	 in
kranten,	folders	en	op	tv.	Na	meer	dan	75	jaar	vrede	in
onze	 streken	 lijken	 deze	 woorden	 minder	 impact	 te
hebben.	De	generaties	die	de	oorlog	hebben	meegemaakt,
worden	 steeds	 kleiner	 in	 aantal.	 Toch	 veranderde	 dit
twee	jaar	geleden.	Ook	voor	de	tweede,	derde	en	vierde
generatie	 na	 de	 oorlog	 werden	 deze	 woorden	 weer
veelzeggend.	 We	 moeten	 waakzaam	 blijven	 en	 beseffen
dat	 vrede	 niet	 vanzelfsprekend	 is.	 De	 oorlog	 is	 niet	 ver
weg;	het	gebeurt	op	nog	geen	2000	km	afstand	en	wij	voelen	de	gevolgen.	Daarom	is
het	 zaak	 om	 te	 blijven	 leren	 van	 het	 verleden	 en	 te	 streven	 naar	 vrede.	 Daarom	 de
komende	 dagen	 bij	 de	 boekspot	 in	 de	 kerk	 extra	 aandacht	 voor	 boeken	 over	 de
oorlog.	Boeken	die	ons	op	allerlei	manieren	helpen	herinneren	dat	vrede	een	kwetsbaar
iets	is	dat	onderhoud	vraagt	en	soms	ook	een	streep	in	het	zand:	tot	hier	en	niet	verder.
Met	alle	risico’s	van	dien.	Het	Boekspotteam	

Herdenken	en	vieren

Jaarlijks	staan	4	en	5	mei	in	het	teken	van	herdenken	en
vieren.	 Tijdens	 de	 Nationale	 Herdenking	 op	 4	 mei
herdenken	we	de	slachtoffers	van	de	Tweede	Wereldoorlog
en	 oorlogssituaties	 en	 vredesmissies	 nadien.	 Op	 5	 mei
vieren	 we	 dat	 het	 Koninkrijk	 der	 Nederlanden	 in	 1945	 is
bevrijd	en	dat	we	sindsdien	in	vrijheid	leven.	Ook	staan	we
die	 dag	 stil	 bij	 de	 waarde	 van	 vrijheid,	 democratie	 en
mensenrechten.	Het	4-5	 mei	 comité	 Montfoort	 nodigt

ieder	uit	de	herdenkingsplechtigheid	op	het	Kasteelplein	bij	te	wonen.	Vanaf	19.45	uur
is	er	passende	muziek,	waarna	om	20.00	uur	2	minuten	stilte	in	acht	wordt	genomen.	Het
volledige	programma	vindt	u	in	de	lokale	programmakrant	2024.

Bevrijdingsvuur	naar	Linschoten

In	de	nacht	van	4	op	5	mei	komen	hardlopers	vanuit	het
hele	 land	naar	Wageningen,	 'Stad	der	Bevrijding',	om	het
Bevrijdingsvuur	op	te	halen	en	te	verspreiden	naar	meer
dan	 80	 gemeenten	 in	 Nederland.	 De	 Loopgroep
Linschoten	 zal	 met	 20	 deelnemers	 het	 vuur	 naar
Linschoten	brengen,	een	afstand	van	75	kilometer.	Naar
verwachting	komen	de	lopers	op	5	mei	rond	9.30	uur	aan
bij	 't	 Kruispunt.	 Hier	 worden	 zij	 feestelijk	 ontvangen
door	 het	 jeugdorkest	 van	 Linfano.	 Ook	 dichteres	 Maartje
van	 den	 Bosch	 zal	 haar	 medewerking	 verlenen.
Aansluitend	 volgt	 er	 in	 't	 Kruispunt	 een	 viering	met	 als	 thema:	 'Vrijheid'.	 Iedereen	 is
hierbij	van	harte	welkom.	Datum:	5	mei	vanaf	9.30	uur	´t	Kruispunt		Linschoten.

Hemelvaartsdag,	dauwfietsen,	viering	...

Vorig	 jaar	 zijn	 we	 met	 circa	 30	 personen	 gaan
'dauw'fietsen.	Ook	dit	jaar	zijn	we	weer	van	plan	om	op	de
fiets	te	‘’stappen’’.	Op	9	mei	om	6.45	uur	(!)	vertrekken
we	 bij	 de	 katholieke	 kerk	 richting	 Oudewater.	 Onderweg
stoppen	 we	 bij	 de	 Mariakapel	 en	 in	 Oudewater	 is	 een
rondleiding	 door	 de	 Oudkatholieke	 	 kerk.
Eindbestemming	is	De	Rank,	waar	we	aanschuiven	bij	een
ontbijt.	 De	 vrijwillige	 bijdrage	 gaat	 geheel	 naar	 ’t
Bakkershuis.	 Dit	 collectedoel	 bevelen	 wij	 van	 harte	 aan.
Om	 10.00	 uur	 is	 er	 een	 gezamenlijke	 dienst	 in	 de

Rank	waarin	Joost	van	Hofwegen	de	samenzang	zal	begeleiden	en	Joke	Hage	en	Gerard
Vendrig	de	lectoren	zijn.	Wij	nodigen	u	van	harte	uit	om	mee	te	komen	vieren.	

Moeder	Aarde	meditatie

Op	vrijdag	10	mei	vindt	er	een	inspirerende	bijeenkomst
plaats	 midden	 in	 de	 natuur,	 genaamd	 de	 Moeder	 Aarde
meditatie.	Tijdens	deze	meditatie	richt	je	je	aandacht	op
al	het	moois	dat	de	schepping	te	bieden	heeft.	Je	voelt	je
verbonden	 met	 de	 natuur	 en	 maakt	 deel	 uit	 van	 het
geheel.	 Begeleiding	 Marinka	 van	 der	 Zandt,
natuurcoach	bij	Humaniora.nl.	De	locatie	is	natuurgebied
‘Willeskop’,	 nabij	 Montfoort.	 De	 kosten	 zijn	 5	 euro	 en	 je	 kunt	 je	 aanmelden	 via:
mar.korenromp@outlook.com.

Ontmoetingslunch	is	Vrijheidsmaaltijd

Op	zondag	5	mei	2024	 is	 er	weer	 een	 lunch	 om	 12.00
uur	 in	 de	 Kleine	 Johannes.	 Deze	 dag	 is	 het	 een
Vrijheidsmaaltijd	en	is	 iedereen	welkom	om	samen	de
vrijheid	te	vieren.	Er	 is	 speciale	vrijheidssoep,	broodjes
en	 lekker	 beleg.	 Bij	 voorkeur	 vooraf	 aanmelden	 in	 de
huiskamer	 of	 via	 de	 email	 info-
johannes@3eenheidparochie.nl	 	 Kosten:	 een	 vrijwillige

bijdrage

Met	elkaar	verder	in	het	'Slot	gesprek'

Op	 zondag	 5	 mei	 is	 er	 na	 de	 viering	 weer	 het	 Slot
gesprek.	 Pater	 Henny	 Slot	 wil	 graag	 wat	 meer	 vertellen
over	de	achtergrond	en	met	elkaar	in	gesprek	gaan	over
de	inhoud	van	de	lezingen	en	wellicht	in	gaan	op	de	preek.
Wat	hebben	die	nog	meer	te	vertellen,	wat	raakt	jou,	wat
zegt	het	mij	in	de	huidige	tijd?	Het	‘Slot	gesprek’	is	na
de	 viering.	 We	 starten	 rond	 11.15/11.30	 uur	 in	 het
documentatiecentrum.	 Het	 duurt	 ongeveer	 30/45	 minuten.	 Aanmelden	 is	 niet	 nodig.
Schuif	gerust	vrijblijvend	aan.

Parkeren	bij	de	kerk

Parkeren	 in	 Montfoort	 is	 lastig,	 zeker	 in	 het	 centrum	 en
ook	 rond	 onze	 kerk.	 Voor	 de	 veiligheid	 en
bereikbaarheid	 is	 het	 ongewenst	 voor	 de	 in-	 en
uitgangen	 te	 parkeren.	 Dat	 is	 duidelijk	 aangegeven	 door
grote	 letters	 NP	 op	 het	 straatwerk.	 Recent	 zijn	 deze
aanduidingen	netjes	(door	een	vrijwilliger	opgeschilderd	en
is	het	weer	 fris	en	duidelijk	dat	er	voor	de	 ingangen	niet

geparkeerd	mag	worden.	Dank	voor	deze	bijdrage!

Meimaand	Mariamaand

In	 de	 meimaand	 maken	 we	 in	 de	 kerk	 weer	 een
Mariahoekje.	Hier	 geven	we	Maria	 een	mooi	 plekje	met
mooie	teksten,	beeldjes	en	verhalen.	Dus	extra	welkom
daarvoor	 in	 onze	 kerk	 dagelijks	 van	 10.00	 tot	 12.00	 uur
om	er	een	kaarsje	te	branden	of	een	bloemetje	neer	te
zetten.		Tijdens	de	laatste	bijeenkomst	van	‘Luisteren	met
je	 hart’	 waren	 er	mooie	 Maria	 liederen	 en	 verhalen.
Deze	maand	 zal	 er	 in	 elke	 nieuwsbrief	 een	 lied	 onder	 de
aandacht	 komen	 wat	 ook	 een	 link	 heeft	 naar	 deze
Mariamaand.	 En	 ook	 in	 de	 weekendvieringen	 zal	 er
ongetwijfeld	regelmatig	een	extra	Marialied	klinken.		

Werkgroep	Pastoraal	Contact

Elke	 eerste	 maandag	 van	 de	 maand	 is	 er	 overleg	 van
deze	werkgroep,	zo	ook	komende	maandagmiddag.	Het
gaat	om	aandacht,	coördinatie	en	het	bezoek	van	mensen.
En	 ook	 over	 degene	 die	 in	 het	 ziekenschrift	 zijn
opgenomen.	 Maar	 we	 zijn	 ook	 bezig	 met	 een	 nieuwe

activiteit	hartje	zomer.	Want	op	vrijdagmiddag	26	juli	2024	is	iedereen	welkom	voor	de
ZOMERKERK	BIJ	JOHANNES.	Noteer	alvast	 in	de	agenda.	Het	 is	bewust	midden	 in	de
vakantietijd	wanneer	veel	activiteiten	stil	 liggen.	Maar	 is	er	wel	behoefte	om	mensen	 te
ontmoeten	op	een	leuke	activiteit.	Dat	gaat	komen!	De	kerk	en	wellicht	ook	de	tuin	gaat
open	en	wij	zorgen	voor	een	paar	uur	vermaak.	We	gaan	een	nieuwe	spraakmakende
happening	organiseren.

Versterking	zomeropenstelling	gezocht

In	 de	 zomermaanden	 zetten	 we	 op	 woensdag-	 en
zaterdagmiddag	 van	 12.00	 tot	 16.00	 uur	 de
kerkdeuren	 graag	weer	 gastvrij	 open.	Op	 deze	wijze
bieden	 wij	 bezoekers	 van	 Montfoort	 de	 gelegenheid
om	eens	binnen	te	lopen	tijdens	hun	wandel-,	fiets-	of
vaartochtje	 door	 het	 Groene	 Hart.	 Een	 tweetal
gastdames-heren	 is	 aanwezig	 om	 de	 bezoekers	 te	 verwelkomen	 en	 van	 informatie	 te
voorzien.	Het	bestaande	team	zoekt	versterking	zodat	ieder	ong.	3x	dienst	heeft.	Vind	je
het	leuk	bezoekers		‘van	overal’	te	ontmoeten?	De	bestaande	groep	komt	bijeen	op	15
mei	10.00	uur	in	de	Kleine	Johannes	om	een	en	ander	af	te	stemmen.	Je	bent	van	harte
welkom.	Neem	contact	op	met	Helma	Spruit	06	20808923	of	stuur	een	mail	naar	nieuws-
johannes@3eenheidparochie.nl

Nieuwe	BIJeen	bezorgd

Bijeen	 nummer	 3-2024	 is	 inmiddels	 bezorgd.	 Ook	 nu	 weer
een	 prachtig	 nummer	 met	 veel	 nieuws	 en	 inspirerende
artikelen.	Helaas	zijn	de	gegevens	in	de	colofon	niet	correct.
Dit	moet	zijn:	sluitingsdatum	kopij	3	 juni	 vóór	12.00	uur
(zomernummer	 periode	 22	 juni	 t/m	 30	 augustus).	 Bij	 de
voorplaat:	een	afbeelding	van	 'de	droom	van	Cabauw',	het
aanleggen	 van	 een	 inspiratietuin	 bij	 de	 pastorie.	 De	 foto	 is
gemaakt	door	Sarah	Vendrig.	 Zij	maakte	ook	de	 foto's	 op
pag.	 16	 en	 17	 (behalve	 de	 foto	 links	 boven).	 De	 redactie
hoopt	 dat	 u	met	 interesse	 kennis	 neemt	 van	 de	 inhoud	 en
wenst	u	veel	leesplezier.

Eerste	Inspiratieavond	'Hoop	doet	leven'

Zwanine	 Siedenburg	 is	 werkzaam	 als	 pastor	 bij
drugspastoraat	 Amsterdam.	 Zij	 begeeft	 zich	 vaak	 in
twee	 werelden:	 die	 van	 de	 mensen	 die	 drugs
gebruiken	en	die	dat	niet	doen.	In	beide	werelden	kan
ze	heel	goed	haar	weg	vinden.	Ziet	 ze	een	dakloze?	Een	verslaafde	die	wezenloos	voor
zich	uit	zit	te	staren?	Ze	stapt	erop	af.	Ze	maakt	tijd,	knoopt	een	gesprekje	aan	en	biedt
hun	een	glimlach.	Het	liefst	tekent	ze	hun	levensverhaal	op.	“Voor	als	ze	er	straks	niet
meer	zijn.	Want	deze	mensen	hebben	niemand”.	Op	23	mei	houdt	ze	een	lezing	over	haar
werk/project,	19.45	uur	Emmauskerk	Nieuwegein.

Ieder	stekje	verdient	een	plekje

Zaterdag	18		MEI	10.00	-12.00	uur,	 in	de	tuin/tent	bij	de
RK	Kerk.	Heeft	u/jij	de	zaadjes	al	in	de	grond	zitten.	Zijn	ze	al
groot	genoeg	om	uitgeplant	te	worden.	Misschien	heeft	u/jij	er
te	veel.	 Ieder	stekje	verdient	een	mooi	plekje	om	te	groeien
en	te	kunnen	oogsten.	Hoe	leuk	is	het	dan	om	zelf	weer	met
een	 ander	 stekje	 naar	 huis	 te	 gaan.	 Wij	 hopen	 op	 groene
ontmoetingen	 en	 mooie	 ruilmomenten.	 We	 zorgen	 voor
de	thee/koffie.

Blij	dat	ik	brei,	vervolg...

Inmiddels	 komen	 de	 eerste	 gebreide	 sjaals
binnen.	Dank	je	wel	aan	de	breisters.	Fijn	dat	er	al
een	 begin	 is.	 We	 hopen	 er	 in	 de	 herfst	 een
heleboel	 te	 hebben.	 Vind	 je	 het	 ook	 leuk	 om	 te
breien	 en	 wil	 je	 ons	 helpen?	 In	 de	 huiskamer
staat	een	mand	met	wol.	Brei	 een	 stukje	of	neem	wol	mee	om	 thuis	of	 onderweg	 te
breien.

Luisteren	met	je	hart

Recent	 was	 er	 een	 bijeenkomst
‘Luisteren	met	 je	Hart’.	We	hebben	met
elkaar	 liederen	 gedeeld,	 geluisterd	 en
meegezongen	 over	 Maria	 en	 moeder.
Samen	 met	 Wilfred	 Kemp	 zijn	 we
gesprekken	met	elkaar	aangegaan	over	de
rol	 van	 een	 moeder	 en	 de	 betekenis	 van
Maria.	 De	 maand	 mei	 wordt	 in	 de

Katholieke	 Kerk	 ook	 wel	 de	 Mariamaand	 genoemd.	 Daarom	 willen	 we	 4	 weken	 lang
iedere	 week	 een	 lied	 met	 u	 delen	 die	 hier	 mee	 te	 maken	 heeft.	 Liederen	 vanuit
Luisteren	 met	 je	 Hart.	 Heeft	 u	 ook	 een	 mooi	 lied	 te	 delen,	 laat	 het	 mij	 dan	 weten.
esthervrooijen@gmail.com	Luister	eens	naar	het	lied	‘Moeder’	van	Bram	Vermeulen,	over
het	vast	houden	van	herinneringen	aan	je	moeder.	

GEEN	VIERING	op	zaterdag	4	mei

In	 het	 rooster	 van	 de	 (nieuwe)	 BIJeen	 staat	 een	 viering
voor	 zaterdag	 4	 mei.	 Na	 de	 viering	 van	 vorige	 week
zaterdag	werd	dat	ook	nog	aangekondigd.	Maar	vanuit		de
trouwe	groep	‘vaste’	bezoekers	kwam	na	de	viering	het
signaal	 dat	 bijna	 iedereen	voor	deze	avond	verhinderd
was.	Vanwege	dodenherdenking	was	al	het	voornemen	van
een	 korte	 viering.	 Maar	 de	 aanwezigen	 van	 20	 april
hebben	we	het	besluit	bekrachtigd	om	de	viering	te	laten	vervallen.	Zeg	het	voort!

Ander	nieuws	op	de	parochiewebsite	

Er	 worden	 regelmatig	 interessante	 algemene
(kerkelijke)	 nieuwsberichten	 op	 onze	 website
geplaatst.	 Wij	 attenderen	 u	 er	 graag	 op.	 Klik	 op
onderstaande	link(s).

Eerder	verstuurd	bericht	van	overlijden

Via	 een	 EXTRA	 BIJ-Johannes	 hebben	 wij	 eerder
deze	 week	 geïnformeerd	 dat	 op	 29	 april	 2024	 op
81-jarige	 leeftijd	 is	 overleden:	 Johannes	 Paulus
(Paul)	Huiden,	echtgenoot	van	Truus	Huiden-van
Breukelen,	 wonende	 Margrietstraat.	 De
uitvaartplechtigheid	 is	 zondag	 5	 mei	 2024	 om
19.00	 uur	 in	 de	 RK	 Kerk	 Geboorte	 Johannes	 de	 Doper.	 Voorganger:	 Gerard	 Vendrig.
Aansluitend	 is	 er	 gelegenheid	 de	 familie	 te	 condoleren	 in	 Zalencentrum	 St	 Joseph.	 De
crematie	zal	in	besloten	kring	plaatsvinden	op	maandag	6	mei	2024	in	Bilthoven

Zondag	doopplechtigheid	
	
Komende	zondag	5	mei	2024	wordt	tijdens	de	eucharistieviering	van
10.00	 uur	Ravi	 Jooren	 van	 der	 Horst	 gedoopt.	 Zoon	 van	 Timo
Jooren	en	Ilse	van	der	Horst.	Van	harte	gefeliciteerd.		

Vier	mee:	In	Zijn	liefde

Komende	 zondagmorgen	 5	 mei,	 de	 zesde	 zondag	 van
Pasen,	 is	 er	 om	 10.00	 uur	 een	 eucharistieviering	 met
pater	 Henny	 Slot	 en	 het	 koor	 St	 Caecilia.	 De
evangelielezing	gaat	over	het	belang	van	de	liefde.	Het	 is
de	 kern	 van	 ons	 christen-zijn,	 waar	 het	 eigenlijk	 om
draait,	 die	 ene	 grote	 boodschap	 van	 Jezus:	 ‘Wie	 je	 ook	 bent,	 God	 ziet	 je	 graag,
onvoorwaardelijk,	 zoals	 je	 bent.’	Vriendschap,	 liefde,	 hét	middel	 bij	 uitstek:	 het	 heelt
wonden,	geeft	pit	aan	het	leven,	effent	de	weg	naar	een	betere	toekomst.	Vriendschap	en
liefde	 kan	 de	 mensheid	 genezen	 van	 haar	 ergste	 kwalen:	 eenzaamheid,
concurrentiedrang,	 oorlog	 en	 haat.	 Tijdens	 deze	 viering	wordt	 ook	 Ravi	 Jooren	 van	 der
Horst	 worden	 gedoopt.	 U	 bent	 van	 harte	 welkom.	 NB	 De	 viering	 van	 zaterdagavond	 in
Linschoten	gaat	niet	door.

									Als	we	het	recht	verliezen
																														om	verschillend	te	zijn.
																	verliezen	we	het	recht	om	vrij	te	zijn.	

(Bron:	Bond	zonder	Naam)

QR-code	 voor	 uw	 collecte/bijdrage.	 Met	 deze	 QR-code	 (witte
achtergrond)	bieden	wij	u	de	mogelijkheid	een	bijdrage	te	leveren	aan
onze	eigen	geloofsgemeenschap.	De	QR-code	staat	in	elke	nieuwsbrief
en	 is	 ook	 zichtbaar	 te	 vinden	 in	 de	 hal	 van	 de	 kerk.	 Voor	 een	 extra
collecte	met	ander	doel	treft	u	een	QR-code	op	een	rode	achtergrond.
Hartelijk	dank	voor	uw	bijdrage!	

AGENDA	-	Wat	 is	er	 te	doen?	Op	de	website	 is	een	speciale	pagina
opgenomen	met	een	verkort	overzicht	van	geplande	activiteiten	binnen
onze	geloofsgemeenschap.		De	webmasters/redactie	zien	graag	melding
van	 activiteiten	 ook	 van	 de	 werkgroepen.	 Mail	 voorgenomen
activiteiten	naar:	nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

Heeft	 u	 ook	 belangstelling	 voor	 onze	 wekelijkse	 actuele
nieuwsbrief?	Klik	hier	en	meld	u	vrijblijvend	aan.	Let
op	 soms	 wordt	 een	 nieuwsbrief	 onbedoeld	 als	 spam
gezien.	Zoek	bij	het	ontbreken	in	de	map	van	ongewenste
mail.	Voorkom	dit	door	ons	emailadres	in	uw	adressenboek
op	te	nemen.	Heeft	u	(recent)	een	van	onze	nieuwsbrieven

gemist?	Op	onze	website	zijn	de	nieuwsbrieven	van	de	afgelopen	5	weken	altijd	terug	te
vinden.	

Informatie	 over	 deze	 nieuwsbrief	 vindt	 u	 op	 onze
website.	Deze	nieuwsbrief	wordt	elke	vrijdagmorgen	om
9.30	uur	verzonden.	Via	een	 link	(bij	het	bericht)	klikt	u
door	 naar	 het	 betreffende	 artikel	 op	 onze	 of	 andere
relevante	 externe	 website.	 Hieronder	 een	 link	 voor	 alle
praktische	en	nuttige	 informatie	over	deze	nieuwsbrief	en
het	 gebruik	 ervan.	 Ook	 over	 het	 sturen	 van	 kopij	 en
berichten	voor	de	redactie	en	het	redactieadres.

Wij	 doen	 er	 alles	 aan	 om	 uw	 privacy	 te	 waarborgen	 en
gaan	 zorgvuldig	 om	 met	 persoonsgegevens.	 We	 houden
ons	aan	de	 toepasselijke	wet-	en	 regelgeving,	waaronder
de	AVG	(Algemene	Verordening	Gegevens-bescherming).

Johannes	de	Doper BIJ-Johannes BIJ-Johannes Vrienden	Joh.de	Doper

Bekijk	de	webversie

Week	18	-	vrijdag	3	mei	2024

Beste	{{voornaam,lezer(es)}},

NIET	VERGETEN		|	 Iets	wat	belangrijk	 is,	om	te	noteren,	om	te	onthouden,	om	uit	 te
voeren.	 Deze	 dagen	 horen	we	 vaak	 de	woorden	 ’Opdat	wij	 NIET	 VERGETEN’.	 	 Deze
woorden	verwijzen	naar	de	dagen	4	en	5	mei.	Verhalen	uit	de	oorlogsperiode	1940-1945
worden	verteld	en	doorgegeven	aan	de	volgende	generatie.	Zaterdagavond	 is	er	weer
gelegenheid	 om	 daar	 bewust	 tijdens	 de	 dodenherdenking	 bij	 stil	 te	 staan.	 Dat	 is
mogelijk	en	u	kunt	ook	mee	doen	in	Linschoten	of	Montfoort.	In	onze	boekspot	heeft	de
werkgroep	 een	 selectie	 gemaakt	 van	 boeken	 uit	 deze	 periode,	 opdat	wij	 niet	 vergeten.
Ook	is	er	in	deze	meimaand	een	speciaal	Mariahoekje	ingericht	in	de	kerk.	U	bent	van
harte	uitgenodigd	voor	een	bezoekje.

Helma	Spruit	en	Ben	van	Blokland,
Redactieteam/Webmasters

Lees	hier	het	volledige	bericht	►

Vrijheid	deel	je	met	elkaar	►

Lees	hier	meer	over	deze	dag	►

Lees	er	hier	meer	over	►

Lees	hier	meer,	scrol	naar	tabblad►

Lees	hier	Bijeen	digitaal	►

Lees	hier	meer	en	aanmelden	►

Lees	hier	de	uitnodiging	►

Kijk	en	luister	hier	naar	het	lied	van	Bram	Vermeulen	►

Bedevaart	naar	Echternach	20,	21	en	22	mei	►

Bisdombedevaart	naar	Frankrijk	8	t/m	14	september	►

Emoena,	interreligieus	leiderschapsprogramma	►

Naar	het	volledige	bericht	op	de	website	►
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