Vormen van liturgievieren

Liturgie is in onze geloofsgemeenschap
een van de belangrijke samenbindende
elementen. Er is in de loop der tijd veel
veranderd. De meest oorspronkelijke
vorm is de Eucharistie viering of Heilige
Mis, waarin een priester voorgaat. Door
een tekort aan priesters zijn er ook andere
vormen van liturgie ontstaan.

Er zijn in onze geloofsgemeenschap veelal Woord- en Communie-
vieringen en maar er zijn ook Woord- en Gebedsvieringen. Daarnaast
nu en dan vieringen rond de sacramenten. Een eigen plaats nemen
de vieringen bij huwelijken, jubilea en uitvaarten in. Enkele keren per
jaar zijn er ook oecumenische vieringen zowel in Montfoort als in
Linschoten.

Afstemming en planning

Om dit alles goed af te stemmen is er een overlegstructuur. Dit wordt
aangestuurd door het KLB: Klein Liturgisch Beraad. Doel van dit
beraad is te streven naar evenwichtige en voor iedereen
aansprekende vieringen. Het KLB regelt de ‘dagelijkse’ gang van
zaken die verband houden met alles wat met vieringen te maken
heeft. Daarnaast bestaat er een groter beraad met alle geledingen.
Meer hierover bij Liturgisch overleg | Beraad

Informatie:

Heeft u vragen dan kunt contact opnemen met Gerard Vendrig en/of
Tonny Koster
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https://3eenheidparochie.nl/kerken/johannes-de-doper-kerk/informatie-over-het-vieren-van-liturgie/

