Verdiepingsbijeenkomst Ontmoeten Raakt

Afgelopen zaterdag 23 maart 2024 kwam de werkgroep
Ontmoeten Raakt weer bijeen om elkaar te Ontmoeten. Dit lukt
ons, mede door het lezen en werken met het boek LEEF van
Jan de Dreu, steeds beter. Dit komt omdat wij deze ochtend bij
onszelf naar binnen gaan. We zijn stil, stellen onszelf vragen en
delen in openheid de antwoorden die komen

Het hoofdstuk uit het boek dat we bespraken heet 'Leegte’. De
kern van dit hoofdstuk gaat erover dat wij mensen bij stagnatie
(oftewel een probleem) geneigd zijn direct naar een oplossing

te zoeken.

Jan de Dreu pleit voor een nieuw denkproces: stagnatie-
frustratie- LEEGTE- idee.

Hier hebben we samen mee geoefend. De leegte zorgt ervoor
dat je bij de kern blijft, dat je werkt aan wat echt klopt. Voor ons
een heel helpend inzicht. We bedanken Marion voor haar fijne
begeleiding hierbij. Fijn dat zij weer in ons midden is.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je jezelf of een van ons
nader Ontmoeten? Neem gerust contact op met Laurens,
Tonny, Mia, Gerard, Willy, Anja of Mirjam.



