
 

            Het Labyrint in de kerk      

 

Op Tweede Paasdag, 1 april 2024,  lag er een labyrint achter in de kerk, 

die iedereen die dat wilde kon lopen. 

 

 Wat was de bedoeling van dit labyrint? 

In een labyrint ga je de weg naar binnen, naar jouw centrum. Er is een 

weg naar buiten, beide dezelfde wegen. Het is geen directe en 

doelgerichte weg, maar het is stap voor stap een langzame, vragende 

weg. En in het midden van dit labyrint ervaar je de lege ruimte, de plek 

van Ontmoeting. 

 

 Symbolische reis 

Een labyrint wordt zo gezien als een symbolische reis naar een 

Ontmoeting met God. Je Ontmoet jezelf en misschien Ontmoet je wel 

meer dan jezelf.  

Eén voor één liepen mensen het labyrint. Ieder met zijn eigen verhaal en 

vragen. Helemaal binnenin was even een moment om bij brandende 

kaarsjes stil te staan en dan dezelfde weg weer terug te lopen. Ongeveer 

12 mensen hebben dit labyrint gelopen en hadden verschillende 

ervaringen. Een mevrouw vertelde dat ze voor haar gevoel “lichter” het 

labyrint terugliep. Anderen vonden het een bijzondere ervaring, helemaal 

naar je binnenste lopen, terwijl je aan de buitenste zijde van het labyrint 

wordt omringd door mensen. 

Het labyrint is tot de Lentemarkt in de kerk blijven liggen, dus hopelijk 

zijn er nog meer mensen geweest die de tijd hebben genomen om deze 

mooie ervaring te mogen meemaken. 

 


