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  Kerkcommissie H. Bavo 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 

Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 

Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 

Onderhoud gebouwen Gert Vendrig 0348-444085 

  Pastoraatgroep H. Bavo 

Diaconie/ jongeren/ voorzitter Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 

Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 

 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

  Secretariaat H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u. 0348-441320 

Adres De Joncheerelaan 7, 3481GN  Harmelen  

E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl  

  Rekeningnummers H. Bavo 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63   

P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86   

Financiële administratie H. Bavo administratiebavo@3eenheidparochie.nl  

  Steunstichting H. Bavo 

Secretaris Gert Vendrig  

Steunstichting H. Bavo Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16  

  BijBavo & Bijeen 

Kopij BijBavo bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl   

Redactie BijBavo Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl   

Abonnement & Bezorging  Secretariaat Bavohof 0348-441320 

Contact en kopij Bijeen  kopij@3eenheidparochie.nl   

  Belangrijke telefoonnummers 

Pastorale vragen H. Bavo Secretariaat Bavohof 0348-441320 

Pastorale vragen H3E Secretariaat H3E         secretariaat@3eenheidparochie.nl  

Caritas, voor financiële. Hulp Secretariaat Bavohof  0348-441320 

Uitvaarten H. Bavo Parochieel meldpunt, Jannie en Adriaan 06-13441353 

Tuca aanmelden  Jacqueline Paassen         bavohof@3eenheidparochie.nl 

  Website & Nieuwsbrief 

Website H. Bavo www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 

Webmaster H. Bavo webmasterbavo@3eenheidparochie.nl   

Redactie nieuwsbrief H. Bavo  nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  

Livestream H. Bavo www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

Website parochie  H3E www.3eenheidparochie.nl  
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Eerste Heilige Communie - zondag 2 juni 
 

Vitalik 

Noor 
Lynn 

Mila 
Liza 

Niki 

Sem 
Jonathan 

Aleksander 
Len 

Zev 
Dennis 

Op zondag 2 juni vindt de Eerste 

Heilige Communie plaats in onze 
mooie H.Bavo kerk, wij willen 

iedereen van harte uitnodigen om 
bij deze dienst aanwezig te zijn. 

Voor de ouders is er een plekje 

gereserveerd in de kerk, net als 
de naaste familie.  

 
Voor de kinderen zou het erg leuk zijn om in een volle 

kerk versierde kerk hun communie te mogen doen.  
Hopelijk zien we jullie terug in de kerk. 

 

Werkgroep EHC    Maryse, Annette en Manon 
 

Moederdag - zondag 12 mei. 
De verkoop is op: 
Vrijdag  10 mei 19.00 –  20.30 uur  

zaterdag  11 mei  9.00 -  11.00 uur  
zondag   12 mei vanaf  11.00 uur 

Wilt u iets bestellen, dan kunt u contact opnemen met: 

Arie van leeuwen tel. 442547 of Annie van Rooijen  tel. 442507  
 

De MOV organiseert al zo’n 25 jaar een verkoop van allerlei producten op 
Moederdag en Oogstdankdag. Dat hebben we mede te danken aan een 

paar vaste sponsors waar we op konden rekenen.  
Het was altijd verrassend wat Fred ons aanbood voor de verkoop , maar 

helaas is die tijd voorbij.  Fred is intussen met pensioen en ons aanbod 

verandert. Gelukkig hebben we dit jaar nog een keer Moederdag met zijn 
verrassende producten. Fred heel hartelijk dank voor al die jaren dat jij je 

hebt ingezet voor onze acties. 
Arie heeft gewerkt op een kwekerij. Zo wist hij de weg om aan plantjes 

te komen. Ook dit aanbod is verandert door zijn pensioen. 

Wie zich in wil zetten voor de verkoop op Moederdag en Oogstdankdag  
kan zich aanmelden!!!!! 

Met de opbrengst van deze Moederdagactie hopen we ondervoede en 
besmette kinderen te helpen in Shirati. 

 
Graag tot ziens   MOV  
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Dodenherdenking - zaterdag 4 mei 19.00 u 
 

De Oranjevereniging en het Interkerkelijk Overleg 

Harmelen organiseren ook dit jaar de 4 mei herdenking. 
Om 19.00 uur is er een dienst in de Bavokerk met als 

thema “GrenzeNloos gedenken”. Medewerking wordt 
verleend door het Bravissimokoor, de scouting en leden 

van het Interkerkelijk Overleg. Deze dienst kan ook 

gezien worden via Kerkdienstgemist.nl, 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  

Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. Hier 
wordt gesproken door een vertegenwoordiger van de Oranjevereniging, 

van de gemeente Woerden en er worden gedichten voorgedragen. Na de 

twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus is iedereen in de 
gelegenheid bloemen te leggen bij het monument. Wij hopen op 

uw/jouw aanwezigheid. 
 

Oranjevereniging & IKOH 
 

40 jaar priester pastoor G.M.J. van der Vegt  
Zondag 16 juni om 9.30 in de Barbarakerk, Nieuwegein-zuid 

 

Op zondag 16 juni dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat ik in de 

kathedraal van Roermond door Mgr. Gijsen tot priester ben gewijd samen 

met nog 7 andere klasgenoten Een vreugdevolle dag voor ons allen. Het 

was mijn begin van een levensweg via de parochies in Venray, Maasniel, 

als kapelaan. In  Venlo, Mijdrecht, Deventer, Utrecht binnenstad, 

Nieuwegein en omstreken als pastoor. Een leven om Jezus Christus te 

willen dienen en mijn mogelijkheden in dienst te stellen van onze Kerk. 

Met dankbaarheid kijk ik daarop terug en ik wil dat graag met allen die 

dat ook van harte met mij willen delen, vieren. Op zondag 16 juni is er 

om 9.30 uur een gezongen eucharistieviering in de Barbarakerk, 

Nieuwegein-zuid, om God dank te zeggen en om in het eucharistische 

offer van Jezus Christus ons leven te vernieuwen. 

U bent welkom. 

 
Pastoor G.M.J van der Vegt 
 
Graag willen wij als parochiebestuur H. Drie-

eenheid ons daarbij aansluiten en u uitnodigen 

om dit feest samen met onze jubilaris te vieren. 
 

Tonnie van Wiggen-Valkenburg, Vicevoorzitter parochiebestuur 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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Pastoor van der Vegt met emeritaat 

Onze pastoor Harry van der Vegt zal met ingang van 1 oktober 2024 met 
emeritaat gaan. Hij zal gaan verhuizen naar de pastorie van 

Steenwijkerwold in de kop van Overijssel. 
Pastoor Ambting en pastor Jaap Scholten zullen benoemd gaan worden 

om onze parochie. Het parochiebestuur en het bisdom zien hun komst 

met vertrouwen en vreugde tegemoet en vragen om uw gebed voor alle 
leden van het pastoraal team die er thans zijn en die bij ons gaan komen. 

Meer informatie op de website van de parochie. 

 

BUITENVIERING – 30 juni 10.00 uur 
Op zondag 30 juni is er een viering in de open lucht op het parkeerterrein 
naast de Bavokerk. Het is altijd weer bijzonder om in de buitenlucht 

samen te zijn. De buitenviering is op weg uit te groeien naar een ware 
traditie, een laagdrempelige viering ook voor mensen die iets verder van 

de kerk af staan.  

Net als eerdere jaren sluiten we met het thema weer aan op de 
actualiteit. Dit jaar staan we stil bij de vluchtelingen, We hebben een 

mede-parochiaan gevonden die uit eigen ervaring iets wil vertellen over 
de opvang thuis van vluchtelingen. 

Zo'n "lekenpraatje" geeft een viering ook een eigen accent. Kortom, met 

veel plezier worden de voorbereidingen getroffen voor weer een 
bijzondere viering, met als het kan wat extra muziek. Het enige dat we 

niet in de hand hebben is het weer, hoewel het inmiddels ook traditie is 
dat het weer ons met de buitenviering niet in de steek laat. Noteer de 

datum vast in de agenda. Volgende keer vertellen we u hier meer over. 
 

Frank van Rooijen, Diaken 
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Aanmelden voor Vormsel – Groep 7 leerlingen 
 
Beste Parochianen, of eigenlijk beste kinderen die nu in groep 7 zitten.  

 

Volgend jaar gaan jullie keuze maken voor een nieuwe school, zitten jullie in 
groep 8, heb je een musical en kamp en nog veel meer leuke dingen op 

stapel.  
Wat ik jullie ook niet wil ontnemen is dat jullie zaterdag 23 november 2024 

de mogelijkheid krijgen om het H. Vormsel te mogen ontvangen in de 

Geboorte van Johannes de Doperkerk in Montfoort om 19.00 uur 
Monseigneur Woorts is de Vormheer.  

Voordat we het Vormsel mogen 
ontvangen hebben we eert een paar 

bijeenkomsten, leren we de kinderen 
van de heilige drie eenheid kennen 

door met ze op kamp te gaan, en leren 

we de Vormheer kennen door in 
gesprek met hem te mogen gaan. Maar 

het belangrijks van alles we mogen een 
beetje leren over de Heilige Geest. Dit 

alles doen we aan de hand van een 

aantal bijeenkomsten.  
In het voorjaar gaan starten met een informatie avond voor ouders en 

kinderen.  
Om alvast een kleine inventarisatie hoe groot de groep is voor de informatie 

avond, mogen jullie je opgeven bij mij. maaikenolte@gmail.com. Weten 
jullie nu al dat uw zoon/dochter al gaat deelnemen aan het vormsel, dan 

kunnen jullie je aanmelden bij het secretariaat van de heilige drie eenheid 

via de volgende link. www.3eenheidparochie.nl/levensmomenten/vormsel/.nl   
 

Op dit moment bestaat de werkgroep uit twee personen, maar als er ouders 
of andere parochianen het leuk lijken om actief mee te willen doen in de 

werkgroep, dan kunnen jullie contact met ons opnemen. Zowel voor de 

grootte van de vormelingen groep als voor de werkgroep. Hoe meer mensen 
hoe meer vreugde.   

 
Mochten jullie al vragen hebben dan mogen jullie mij altijd bellen; 06-

55498903 

 
Werkgroep vormen   Marianne Verheij en Maaike Nolte 
 

http://www.3eenheidparochie.nl/levensmomenten/vormsel/.nl
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komen jullie ook naar de TUCA-bijeenkomsten? 
Kinderen uit groep 5, 6 en 7:  
 

TUCA staat voor Tussen Catechisatie, de periode tussen 
de eerste heilige communie en het heilig vormsel. In 

deze “tussenperiode” organiseren we jaarlijks meerdere bijeenkomsten, 
die laagdrempelig zijn en vooral gezellig, creatief en actief. Onder 

kerktijd, op zondagmorgen van 10.00-11.00u, zijn we in de Bavohof en 

hebben we daar een heel leuk programma samengesteld, waarbij we met 
mooi meer ook graag naar buiten gaan.  

De komende TUCA-bijeenkomsten zijn op de volgende dagen: 
- Zondag 26 mei 2024 

- Zondag 30 juni 2024 

Deze TUCA-bijeenkomsten wil je echt niet missen. Dus kom vooral langs, 
jullie zijn welkom! Als je komt, laat het wel van tevoren even weten aan 

Jacqueline: vandijk.vanpaassen@gmail.com of 06-41543815.  
 

Groeten, de TUCA-werkgroep, 

Annette Kooijman, Wilma Spruit en Jacqueline van Paassen 
 

Kinderwoorddienst Palmpasen 
  
Op zondag 24 maart was er een Kinderwoorddienst Palmpasen. 

We hebben met de Kinderen Palmpasenstokken gemaakt in de Bavohof. 
Het was geweldig er waren 32 kinderen, samen met de kinderen van de 

EHC. We hebben zo leuk samen aan de stokken gewerkt. 
Na afloop was er een processie met de kinderen door de kerk. 

En we zijn naar Gaza,  de Vijverhof en Princenhof geweest om de 

palmpaasstokken bij de ouderen te brengen. De mensen waren zo blij en 
verrast. 

Dank kinderen voor jullie hulp!!  Werkgroep Kinderwoord dienst. 

mailto:vandijk.vanpaassen@gmail.com
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Terugblik op Pasen 
 

Pasen geeft altijd reuring in de kerk. Er zijn veel vieringen, er wordt een 

extra beroep gedaan op vrijwilligers en koren, en dan is het altijd mooi te 
mogen merken dat het niet voor niets is.  

"Ik heb de vieringen als inspirerend ervaren", mailde een mede-
parochiaan. Dan gebeurt er dus wat, met jou als kerkganger. Wat een 

ieder mooi of inspirerend vindt zal verschillen, maar wat mij altijd opvalt 

is dat de vieringen zo divers zijn. Voor elk wat wils, zou je haast zeggen. 
En als gemeenschap de opgang maken naar Pasen is alleen dat al, 

bijzonder. 
Zo was Palmzondag een mooie en laagdrempelige viering. Het was een 

feest om zoveel kinderen in de kerk te zien, die vanuit de 

kinderwoorddienst met hun vrolijk versierde palmpaasstokken in de 
processie meeliepen. Direct na de viering werden de palmpaasstokken bij 

huize Gaza gebracht. Voor de ouders en andere kerkgangers was er 
ondertussen een kopje koffie.  

Vanuit de Caritaswerkgroep mochten kerkgangers ook een paasbrood 
meenemen om weg te geven aan een huishouden dat wel een steuntje in 

de rug kon gebruiken. Daartoe waren de broden ook gezegend: 

ontmoeting en verbondenheid, van mens tot mens. 
 

Na Palmpasen volgden de vieringen van het Paastriduüm: Witte 
donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake. Deze vieringen kennen 

duidelijk een eigen liturgie, en mede door de extra inzet van onze 

acolieten en misdienaars zag dat er weer strak uit. Daarbij klonk 
natuurlijk het lijdensverhaal van Jezus, tegen de achtergrond van de 

actualiteit van 
vandaag: de ellende 

in Oekraïne en de 
Gazastrook. De vele 

bloemen die 

kerkgangers vrijdag 
meebrachten voor de 

kruishulde, werden 
door Theo Verhoef 

weer prachtig 

verwerkt in de 
paasversiering.   

 
Op Paasmorgen luidden de klokken weer, om ieder weer naar de 

Bavokerk te roepen voor het grote Paasfeest. De klok was in de nacht 

verzet naar zomertijd, dus het was extra vroeg. Dat past ook wel een 
beetje bij het Paasverhaal. De kinderen kregen het verhaal van de 

verrijzenis te horen buiten op het kerkhof bij Gaza. Zij lieten viooltjes 
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achter op de graven, als stille getuigen dat de dood niet het einde is. En 
toen, toen was het tijd voor de paaseieren thuis.  

 
Omdat ondertussen ook het gewone leven doorging (er waren ook 

uitvaarten), was het dit jaar extra druk voor de kosterij, de koren. Bij 

dezen een woord van dank aan alle mensen die zich hebben ingezet voor 
de vieringen, ook de stille werkers op de achtergrond. 

 
Frank van Rooijen, diaken 
 

 

Verslag Synodale bijeenkomst – 6 maart  
 

Synodale bijeenkomst Thema “Dromen van de kerk” 
Hoe worden wij een luisterende kerk? 

Woensdagavond 6 maart hebben ± 20 parochianen 
onder begeleiding van Hermen van Dorp zich over 

deze vraag gebogen. 
Hermen begon met een korte uitleg over het 

synodale proces en daaropvolgend, hoe voer je een 

synodaal gesprek, wat houdt dat precies in. 
Vervolgens zijn wij in 2 groepen gesplitst en aan de slag gegaan met een 

aantal vragen. 
Ter inspiratie kregen wij het volgende gedicht mee. 

 

Gedicht 
Mensen dromen van een kerk die zieken en eenzamen nabij wil zijn. 

Die rijkdom eerlijk wil delen, die rechtvaardigheid alle aandacht geeft. 
Ik droom ook van die kerk waar iedereen graag naar binnen loopt, 

voor ontmoeting en inspiratie, een veilige en gastvrije kerk die niemand uitsluit. 
Ik droom er ook van om samen te mogen vieren wat ons bezighoudt, 

in een taal die iedereen begrijpt, met eigen inbreng, in stilte en uitbundig. 

Ik droom van een hechte gemeenschap, waar ook ruimte is voor nieuwe 
ontmoetingen. 

Ik droom van een kerk die de moeite waard blijkt voor groot en klein. 
Waar je kunt leren en mag vallen, waar je steeds weer nieuwe kansen krijgt, 

een kerk die uitdaagt en nieuwsgierigheid voedt. 

k droom ervan om samen de traditie van ons geloof te verbinden 
met het hedendaagse en te zoeken naar vormgeving 

die ruimte geeft aan gesprekken over twijfel. 
Ik droom van een kerk waar niet het vele goed is, maar het goede veel. 

 

U kunt hierover meer lezen op de website van de H. Bavo kerk 
 

Namens de H. Bavo kerk     Marrie de Bree 
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Hoge bomen vangen veel wind. 
 

 Als het een gezonde boom betreft is wind meestal geen probleem Dit 

geld echter niet voor de grote ceder achter de Bavohof. Hierop is een 
reuzezwam aan de voet van de boom waargenomen.   

Dit soort zwam, waar tegen geen bestrijding mogelijk is, zorgt ervoor dat 
de boom aan de wortelgestel gaat rotten waardoor het risico van 

omwaaien, ja zelfs spontaan omvallen, te groot wordt. Door alle naalden 

aan de boom vangt deze hoge boom veel wind en is het is echt jammer 
dat het nodig is om de boom weg te halen. Helaas is het hout van de 

boom niet goed te gebruiken voor de openhaard of de kachel.  
Uiteraard zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan en hebben we advies 

gevraagd van bomenexperts en is bij de gemeente geïnformeerd naar de 

noodzaak van een rooivergunning, deze is echter niet nodig omdat de 
boom geen beschermde status heeft.  Het rooien van deze hoge boom is 

wel specialistisch werk.  
Naast dat het netjes omzagen en afvoeren van de boom willen we graag 

een nieuwe boom planten.  
 Als jullie dat ook willen dan kan via de QR 

code bijgedragen worden voor een nieuwe 

boom. Met een wat groter bedrag kunnen 
we zelfs een flinke boom planten.  

O ja, en de uil krijgt een nieuw plekje        .  

Werkgroep Tuin onderhoud 
 
 

WETEN WAT JE ZINGT  12 
 
Het lied van de heilige Geest (GVL 419a) 

De tekst is van Huub Oosterhuis, de muziek van Bernard Huijbers. 
 

Anders dan gewoonlijk begin ik in deze aflevering niet met de liedtekst 
zelf maar tip ik een nieuwe ontwikkeling aan in de wereldwijde katholieke 

kerk. Het is het ingrijpende synodale proces waar paus Franciscus mee 

begonnen is. Zijn uitgangspunt hierin is: samen luisteren naar wat de 
heilige Geest ons in deze tijd te zeggen heeft.  

Dat is wel eens anders geweest. Ik herinner me dat een bisschop 
(overleden), een docent in de theologie ter verantwoording riep over een 

tekst die hij had gepubliceerd. Die bisschop vond dat die tekst niet in 

overeenstemming was met de leer van de Kerk. De docent werd bij de 
bisschop ontboden en de bisschop begon het gesprek met: ”Als u maar 

begrijpt meneer, dat ík de heilige Geest heb ontvangen en u niet!” 
Daar is Jezus, en met Hem paus Franciscus, het kennelijk niet mee eens. 

‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort wel zijn geluid, maar je weet 
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niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen 
die uit de Geest geboren is.’ (Joh. 3,8). Iedere gelovige ontvangt de 

heilige Geest. Daarom wil paus Franciscus alle gelovigen laten meepraten 
over de toekomst van de kerk. Deze grote verandering doet niet alleen 

recht aan de brede werking van de heilige Geest in álle gelovigen, maar 

voorkomt ook het gevaar van ‘klericalisme’. Dat wil o.a. zeggen dat de 
clerus (verzameling van priesters, bisschoppen, kardinalen), hun wil 

opleggen aan de gelovigen en denken niet naar hen te hoeven luisteren 
omdat alleen zíj de Geest ontvangen zouden hebben. Dit wil paus 

Franciscus recht zetten: het gaat om een open gesprek over en weer. 

In een synodaal gesprek is het volgende van belang.  
Het is geen discussie wie er gelijk heeft of dat je de ander moet 

overtuigen. Het gaat allereerst om een open uitwisseling van wat je ziet, 
beleeft en gelooft.  

Vervolgens is het van groot belang om samen open te staan vóór en te 
luisteren náár wat de heilige Geest zegt over wat de Kerk nú te doen 

staat: wat de noden zijn van mensen in ons land, in ons dorp, of hoe het 

eraan moet toegaan in onze parochie. Dit vraagt bidden en bezinning, 
waarbij we zelf uit het middelpunt treden. Ikzelf heb zo het aloude gebed 

om de Geest opnieuw ontdekt en het heeft mij zowel hoopvoller als 
realistischer gemaakt:  

“Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen  

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.” 
 

Laten we nu gaan kijken naar het lied van de heilige Geest:  
 

De  Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt - Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt - wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont - verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 
 
Het eerste couplet gaat over de heilige Geest, over wat zij doet, waar zij 
actief is.  

We worden herinnerd aan het Leven, de levenscheppende kracht van 
God. Het eerste boek van de bijbel spreekt van Gods Geest. Het 
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Hebreeuwse woord daarvoor is ‘ruach’: te vertalen met adem of wind. 
‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit 

aarde, en blies hem levensadem in de neus.’ (Gen. 2,7). En met 
Pinksteren steekt er plotseling een hevige windvlaag op, die mensen uit 

alle windstreken doet samen stromen: en ze verstáán elkaar. Ieder hoort 

in zijn eigen taal (Handelingen 2). 
 

Het tweede couplet gaat over onszelf. Wij zijn in de heilige Geest 
gedoopt en gevormd.  

Daarom is zij ‘een bron van hoop in alle dorst en duur’, de hoop in ons 

weerbarstig leven vol onzekerheid. Maar samen speurend naar ‘zijn licht, 
gaan we spreken en zij ‘schenkt ons aan elkaar’.  
Het gaat erom, samen te zien en te ontdekken, wat er in onze tijd en in 
onze situatie toe doet. En -even belangrijk, om moedig en dapper te 

worden om ook werkelijk te doen wat nodig is. Wij bidden daarbij de 
heilige Geest om richting en zin en om inspiratie te vinden. Het doet 

goed te bidden, voor jezelf, voor anderen, om met kracht en volharding 

die weg te gaan. 
 

Het laatste couplet is een geloofsbelijdenis en een gebod ineen. Het 
couplet is sterk geïnspireerd door wat Sint Paulus schrijft aan de 

christenen van Rome: ‘U laat u leiden door de Geest, want de Geest van 

God woont in u.’ (Rom. 8,9). Daarom mogen we uitzien naar een Leven 
bij God, waar we ‘oog in oog zullen staan’ met wie de Liefde zelf is. (1 

Kor. 13,12).  
Nu al mogen we bidden: kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen 
zijt.’ 
 
Aandachtspunten om te overdenken 
 
• Bidden en nadenken: voor ieder ligt die behoefte anders, het kan ook 

per persoon en per dag wisselen. Wat je ook kiest, bidden – 

nadenken, neem er rustig de tijd voor. Je kunt je richten tot de Geest, 
tot God, tot Christus. 

• Luisteren naar elkaar begint bij het luisteren naar jezelf, naar je hart: 

wat maakt je gelukkig? Waar verlang je naar? Wat maakt je bang, 

verdrietig? Als je je voor jezelf opent word je ook nieuwsgierig naar 
anderen, hoe die het zien en beleven. Je kunt pas de ander horen als 

je ook naar jezelf luistert. 
• Wat zijn volgens jou de zaken, gebeurtenissen of noden in onze 

geloofsgemeenschap die onze aandacht vragen? Wat zou bij de tijd 

gebracht kunnen worden waardoor het geloofsverhaal begrepen en 
aanvaard kan worden door mensen die afgehaakt  of nieuwsgierig zijn 

geworden? 

Gerard Groener 
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MOV 50 jaar 
 

In de periode van Pastor Voskuilen werd in 1974 de MOV opgericht met 

medewerking van Ria van Bemmel.  
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De werkgroep startte met het doel zich in te zetten voor Missie 
Ontwikkeling en Vredeswerk. De MOV ondersteunde alle Kerkelijke acties 

maar al gauw werd onze inzet gevraagd voor andere goede doelen, vaak 
samen met parochianen die al werkzaam waren voor  een bepaald 

project. 

Zo hebben we met medewerking van Herman Bouma de Stichting 
Bouwen met de Bouma’s gesteund met de bouw van scholen in Zambia. 

Jos en Riet de Graaff hebben Stichting Ezaka Madagascar opgericht. 
Deze stichting heeft de MOV gesteund met een landbouwproject. We 

hebben meegewerkt met de Stichting Kinderhulp Togo. Nog steeds is er 

contact met Jouke en Cecile Schat, die werkzaam zijn in Togo. Tot slot 
zijn we nu actief met de Stichting Shirati. 

Allemaal projecten waarvan we weten dat de opbrengst rechtstreeks 
naar het beoogde doel gaat en waar iedere euro van harte welkom is.  

Met Pinksteren zondag 19 mei, Week van de Nederlandse Missionaris, 
zullen we even stilstaan bij al het werk in de Ontwikkelingslanden, waar 

de MOV graag een steentje aan bijdraagt.  

 
MOV 
 
 

Koorleden gezocht 
 
Het Caeciliakoor van de H. 

Bavo kerk bestaat al heel 

lang. Het gemengd dames en 
heren koor repeteert iedere 

dinsdagavond in de Bavohof van 20.00 tot 22:00 uur.  
Het koor staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Bertie van 

Sevenbergen. Naast zingen wordt ook het sociale aspect niet vergeten. 
Zo is er een gezellige koffiepauze bij de repetities en er wordt een borrel 

georganiseerd.  

Tijdens de vieringen op zondag zingt het koor ongeveer 1 keer per twee 
weken en wordt afgewisseld met het Bravissimokoor. Een aantal keer per 

jaar zingen de Bavonootjes of een jongerengroep. 
  

Nieuwe leden zijn bij het Caeciliakoor meer dan welkom: bij de dames 

(sopranen en alten), maar vooral ook bij de heren (bassen en tenoren). 
U bent van harte welkom om een repetitie mee te maken. 

 
Aanmelden of meer informatie vragen, kan via het sturen van een e-mail 

naar Bertie van Sevenbergen:   s7bergen@planet.nl 

 
 

mailto:s7bergen@planet.nl
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Repair Café op 18 mei en 16 juni 
 

Het Repair-Café is op de derde zaterdag van de maand 

geopend. Het Repair-Café repareert graag wat u 
meebrengt en repareren heeft de voorkeur boven 

weggooien!  
Tijdens het wachten is er een kopje koffie of thee. Een 

vrijwillige bijdrage daarvoor is welkom. U bent voor 

reparaties en gezelligheid van harte welkom in de Bavohof 
aan de Jonchheerelaan 7.  

 
Repair-Café      Gert 
Vendrig 
 
 

Kerkschoonmaak op 24 april 
 
Ook dit jaar weer een grote schoonmaak van de Bavokerk en sacristie. 

Deze is gepland op woensdag 24 april vanaf 8.30 uur 
Zoals gebruikelijk wordt dinsdag 23 april gestart met het leegruimen en 

ragen van de kerk muren en plafond. Voor het poetsen van koper- en 
zilverwerk wordt de kluis opengemaakt en door een vast groepje  in 

overleg gepland.  Voor het poetsen en boenen, vegen en ragen zoeken 

we vrijwilligers die de bekende vrijwilligers komen helpen.  
 

Wij hopen weer op vele trouwe 
vrijwilligers maar met nadruk doen wij 

een oproep aan de jongere 

parochianen om te helpen deze 
omvangrijke klus te klaren. Ook voor 

een aantal uren of een halve dag bent 
u van harte welkom. 

Natuurlijk wordt het ook een gezellige 
dag met op zijn tijd koffie en wat te 

drinken maar vooral het gevoel om met 

elkaar te werken voor je 
gemeenschappelijke kerk is meer dan 

de moeite waard. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij het 

Bavosecretariaat.  

 
Wees welkom bij een groep gezellige en gemotiveerde parochianen. 

 
De werkgroep Schoonschip  
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QR code collecte 

Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofgemeeschap van 

de H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het 
collectemandje of digitaal met de QR code. 

Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf 

gekozen bedrag overmaken. Uiteraard kan het ook via het 
rekeningnummer  NL 69 RABO 03 25 30 28 63.  

 

Collecte opbrengsten in het 1e kwartaal 2024  
De collectes onder de vieringen hebben opgebracht: 

- t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap  €  5654,24 

De opbrengsten van de bijzondere collectes waren: 
- 21 jan t.b.v. Mensen in Nood    €       94,19 

- Bischoppelijke vastenactie t.b.v. Shirati project €    1560,44 
De bedragen zijn inclusief de digitale opbrengsten via GIVT 

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven. 

 
Kerkcommissie       Gert Vendrig 
 
 

Sams Kleding actie – zaterdag 20 april  9-12 u 
Uw kleding geeft toekomst. 
Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking 

basisonderwijs  

Op zaterdag 20 april a.s. kunt u in Harmelen kleding en 
schoenen inleveren bij de H. Bavo Kerk 

 
De vrijwilligers zijn van 09.30 tot 12.30 uur aanwezig om de goederen in 

ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het 

onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië). 
Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld 

te veranderen, het biedt toekomst. 
Wat mag u allemaal inleveren? 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie 
van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de 

vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), 

lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken 
inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic 

zak. 
www.samskledingactie.nl  Telefoonnr. 088 20 80 100 
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Vastenactie  2024 
Stichting. Shirati Tanzania. 
 

Parochie H. Drie-eenheid heeft dit jaar gezamenlijk het project van 
Stichting. Shirati in Tanzania gesteund. Dit project is door de Vastenactie 

organisatie goedgekeurd tot een Eigen Doel. Dat houdt in dat de 

Vastenactie de opbrengst verhoogt met 50 %. 
 

Wij zijn blij met alle aandacht voor dit project, dat tot stand is gekomen 
door student verpleegkunde Kim van Rooijen .Zij is werkzaam geweest in 

het Shirati ziekenhuis in Tanzania. Kim leerde daar twee Nederlandse 

tropenartsen kennen en in overleg met hen is ons project samengesteld.  
Tropenarts Nathan heeft zondag 3 maart in de Bavokerk tijdens de 

viering verteld over dit project en na afloop was er gelegenheid voor 
vragen en foto’s onder het genot van koffie of thee. Kim heeft van de 

gelegenheid gebruik 

gemaakt om pindarotsjes 
te verkopen, erg lekker, 

en de opbrengst was 
voor het pindaproject in 

Shirati.  
Hierna heeft Kim in verschillende andere geloofsgemeenschappen 

pindarotsjes verkocht en verteld over alle hulp die nodig is in Shirati en 

wijde omgeving. De stage uren van Kim zijn daardoor wel erg uitgebreid, 
Kim bedankt. 

De Notenbalkschool heeft in 2023 een sponsorloop gehouden voor de St. 
Shirati en nu dit jaar vastenzakjes uitgedeeld met een mooie opbrengst 

van € 111.50. De Bavoschool heeft een sponsorloop gehouden met een 

gedeelde opbrengst voor ons project, het bedrag is nog niet bekend. 
Allen die ons project gesteund hebben heel hartelijk dank!!! 

 
MOV Drie-eenheid 
 
 

Geld wisselen op 5 mei en 2 juni 
 
Heeft u behoefte aan kleingeld? Dan kunt u op de eerste zondag van de 

maand voor of na de viering geld wisselen.  

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje muntgeld met een waarde van 
20 euro aan munten van 1 en 2 euro en 50 cent 

Wisselen kan ook bij het secretariaat van maandag tot en met vrijdag 
van 09.30 - 10.00 uur.  

 
Kerkcommissie, Gert Vendrig  
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Kijken via kerkdienstgemist 

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon 

direct naar Kerkdienst gemist gaan. 
Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 
 
Zondag 28 april: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties Riet Morsink - van Dijk  
Corrie Schuilenburg - Broekhuijse ter jaargedachtenis  

Jos Schuilenburg 

 
Woensdag 1 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 

Voorganger:  Hennie Derks  
 

Zaterdag 4 mei: 19:00u.  
Interkerkelijke viering i.v.m. Dodenherdenking 

Voorganger: leden van het Interkerkelijk Overleg (IKOH) 

Koor:   Bravissimo 
Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. 
 
Zondag 5 mei: 10:00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties Bep Vianen 
Door Derks - de Sain en familie 

Hein van Schaik en zoons Wim en Harry 

geboortedag Gerarda Knijff - van Leeuwen 
Richard Somers 

Gerardus Massop 
Na deze viering is er een geloofsgesprek in de Bavohof 
Voor de viering kan geld worden gewisseld 
 

Woensdag 8 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 

Voorganger:  Hennie Derks  
 

Donderdag 9 mei: 10:00u. Eucharistieviering – Hemelvaart 
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Bravissimo 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties Geen 

 
Zondag 12 mei: 10:00u. WoCog – Moederdag 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Misintenties Wim Benschop 
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
 

Woensdag 15 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 
Voorganger:  Hennie Derks  

 
Zondag 19 mei: 10:00u. WoCo – Pinksteren 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   Bravissimo 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Pinksteractie – week Nederlandse Missionarissen 
Misintenties Truus en Arie van Engelen – Vallen 

familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen 
Richard Somers 

Gerardus Massop 

Tijdens deze viering is er een KinderWoordDienst 
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
 
Woensdag 22 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 

Voorganger:  Hennie Derks  
 

Zondag 26 mei: 10:00u. WoCo – H. Drie-eenheid 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties Gerardus Massop 

Annalies van Breukelen – Kortekaas 

TUCA bijeenkomst in de Bavohof 
 

Woensdag 29 mei 19.00 uur Rozenkrans biden in kapel van Gaza 
Voorganger:  Hennie Derks  

 

Zondag 2 juni: 10:00u. Eucharistieviering - Sacramentsdag –  
Eerste Heilige Communie 

Voorgangers:  J. Wissink en F. van Rooijen 
Koor:   Bavonootjes 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties Door Derks - de Sain en familie 
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Richard Somers 
Hans en Leo Stelling 

Wim en Sjaan van Schaik-de Langen 
Uit dankbaarheid bij een verjaardag 

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
Voor de viering kan geld worden gewisseld 
 

Zondag 9 juni: 10:00u. Woord- en Communieviering 
Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties Jos Schuilenburg ter jaargedachtenis  

Corrie Schuilenburg – Broekhuijse 
overleden ouders Henk en Truus Ekelschot 

Jan Knijff en Agatha Nederend – Vlooswijk 
ouders Vinkenvleugel - te Plate 

Niek Pot en overleden familie Pot – Simons 

 
Zondag 16 juni: 10:00u. WoCo – Vaderdag 

Voorganger:  G. Vaneker 
Koor:   Bravissimo 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  MOV 
Misintenties Gert Massop ter 1e jaargedachtenis 

Wim Benschop 
Annalies van Breukelen – Kortekaas 

Ad de Wit 
 

Zondag 23 juni: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 
Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties Greet van Kuik - Heijmink Liesert ter 1e jaargedachtenis 

Joop van Kuik 

familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen 
Gerardus Massop 

Bep Vianen 
 

Zondag 30 juni: 10:00u. Buitenviering 

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor 
de kinderen 
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Overleden 
02 maart  Geertrudis (Trudy) van Buuren – Fernandez Holgado,

 woonachtig   Vijverhof, Harmelen 92 jaar 
10 maart: Joanna Maria (Jopie) Mulder – Ketelaar,   

woonachtig   Dorpstraat, Harmelen 90 jaar 
23 maart: Cornelis Johannes (Kees) Hoogland,    

woonachtig   Blindeweg, Montfoort 86 jaar 

26 maart: Maria Cornelia (Riet) Morsink – van Dijk, 
Woonachtig   Huize Gaza  86 jaar 

 

Dat zij mogen rusten in vrede.  
 

Zatedag 4 mei  19.00u  Dodenherdenking (20.00u Kranslegging) 

Zondag 12 mei  11.00u  Bloemenverkoop  met koffie en limonade 

Zondag 19 mei  10.00u  Kinderwoorddienst en koffie en limonade 
Zondag 26 mei 10.00u  TUCA bijeenkomst in de Bavohof 

Zondag 2 juni 10.00u  EHC met de Bavonootjes en Koffie en limonade 
Zondag 30 juni 10.00u  Buitenviering  met de kinderwerkgroepen 

Zondag 7 juli 15.00  Vrijwilligers BBQ dag 
 

 

Bijeenkomst over Erfrecht en schenkingsrecht 
Notaris Nadir Trabelsi       Kloosterweg 6A, 3481 XC Harmelen 

Woensdag 29 mei 19 uur  

Bavohof Joncheerelaan 7 

 

Wat is er wettelijk geregeld voor de verdeling van de nalatenschap? 

Waarom is een testament belangrijk voor de erfgenamen?. Wat als je 

wilsonbekwaam wordt? Wat wilt u nalaten? Is het goed geregeld voor 

mijn partner en de kinderen?  

Met een testament weet men vooraf al precies waar de erfgenamen aan 

toe zijn.  

Notaris Nadir Trabelsi zal ons woensdagavond meer kunnen vertellen 

over erfrecht, testamenten, legaten, schenkingen en nog meer.  

 

Wij zorgen voor een kopje koffie of thee. De deur is vanaf 18.30 open   
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HARTO viert inmiddels het 46 jarig bestaan. 
 

Dat is geen sprookje !! Maar nu is het wel 

tijd voor een aantal gemoderniseerde 

sprookjes samengevat in een toneelstuk. Een 
hilarische voorstelling waarin niets gaat zoals 

het zou moeten gaan. 
Voorstelingen op 18, 19, 20 en een matinee 

voorstelling op 21 april. 

Ons Dezibel, Wilhelminalaan 1, Harmelen 
Aanvang 20:00 uur (matinee 13:00 uur) 

De toegangsprijs is € 12,50. Online 
reserveren: www.harto.nl 

 

Voorjaarswandeling – 21 april 14.30-17.00 u 

 
 

Volgende BijBavo 
Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 22 juni 2024. 

Kopij inleveren vóór maandag 31 mei 2024 door te mailen naar:  
Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 

http://www.harto.nl/
mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
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