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  Kerkcommissie     Tel.nr 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 

Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 

Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 

Onderhoud gebouwen Gert Vendrig 0348-444085 
   

  Belangrijke telefoonnummers 

Pastorale vragen Bavokerk Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo 0348-441320 

Pastorale vragen H3E  Secr. H. Drie-eenheid, zie info Bijeen  

Caritas (voor fin. Hulp) Secretariaat kan u in contact brengen  

Uitvaarten Parochieel meldpunt 06-13441353 

Tuca aanmelden  Jacqueline Paassen (mail naar secretariaat)  

  Pastoraatgroep 

Diaconie/ jongeren/ voorz. Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 

Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 

 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat geloofsgemeenschap H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u.  

Adres De Joncheerelaan 7, 3481GN  Harmelen 0348-441320 

E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl  

   

  Rekeningnummers 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL69RABO0325302863  

P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL55RABO0134692586   

   

  BijBavo 

Kopijadres & bezorging Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo 0348-441320 

Redactie BijBavo Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 
 

Contactpersoon  Secretariaat Bavohof  

   

  Internet, Website en Nieuwsbrief 

Website Bavokerk www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 

webmaster Bavokerk webmasterbavo@3eenheidparochie.nl   

Redactie nieuwsbrief Bavokerk nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl  

Livestream Bavokerk www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217  
Website parochie www.3eenheidparochie.nl  

 

http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
mailto:webmasterbavo@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
http://www.3eenheidparochie.nl/
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Beste lezers van de BijBavo 
 
U bent een trouwe lezer van de BijBavo en dat stellen wij zeer op prijs. 

Naast de BijBavo krijgt u ook de Bijeen het parochieblad. Bij deze 2e 

editie krijgt u ook de factuur zodat u het hele jaar geïnformeerd wordt 
over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Uiteraard stellen wij 

het op prijs als u op korte termijn deze betaalt, dat scheelt dan een 
reminder.  

De BijBavo wordt gemaakt en bezorgt door vrijwilligers van de Bavokerk.  

Voor het bezorgen zijn wij opzoek naar bezorgers. Als u wilt meehelpen 
bij het bezorgen van de BijBavo dan is dat altijd mogelijk.  

Het gaat om een paar straten bij u in de wijk. En zoals wellicht bekend is 
dat 8 X per jaar. Aanmelden kan via het secretariaat; 0348-441320 of 

bavohof@3eenheidparochie.nl  

 
 

Beste ‘nieuwe’ lezer van de BijBavo 
 
Mogelijk bent u verrast door het ontvangen van de BijBavo.  

De BijBavo wordt 1x per jaar naar parochianen in Harmelen gestuurd. Op 
deze manier kunt u kennismaken met de BijBavo.  

Uiteraard krijgt u in de BijBavo informatie over wat er in de Bavokerk te 
doen is, maar ook over andere activiteiten in Harmelen.  

Voor regelmatige bezoekers is er een overzicht van de vieringen. 

Verschillende werkgroepen verzorgen de informatie over wat er komen 
gaat en kijken we terug op de afgelopen periode.  

Wilt u ook op de hoogte blijven? 
Door een bericht te sturen aan het secretariaat krijgt u de BijBavo bij u 

thuis bezorgt. De kosten bedragen 10 euro en krijgt u de BijBavo en de 

Bijeen, het parochieblad, thuis bezorgt.  
 

 

Nieuwsbrief van de Bavokerk 
 

Aks u liever digitaal op de hoogte blijft dan kunt u 
zich aanmelden bij de wekelijkse nieuwsbrief die op 

vrijdagochtend verstuurd wordt. In de nieuwsbrief 
krijgt u korte berichten en een link naar meer 

informatie over het onderwerp. Voor de nieuwsbrief 

kunt u zich aanmelden via deze QR code. Ook kunt 
u een mail sturen naar de nieuwsbrief redactie, 

nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl. 
  

mailto:bavohof@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
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Gospelkoor ‘Soul Sound Choir’ - 17 maart 15 uur 
 

 
 
Op zondag 17 maart zal om 15 uur een muzikaal optreden worden 

verzorgt door een Gospelkoor. De entree is gratis en een plezier om te 
komen luisteren. Vanaf 14.30 is de kerk open en is er koffie of thee en 

na afloop kunt u nog even napraten. Er zal een collecte worden 

gehouden voor de gemaakte onkosten en de restauratie van de 
kerkramen.  

Het Soul Sound Choir is een vierstemmig gospel/soul koor onder de 
professionele leiding van Erwin Young met Rick Piepers aan de piano Het 

koor treed regelmatig op en staat bekend om de swingende en 
enthousiaste presentatie. Het plezier in het zingen en de beleving van de 

teksten spat er af zowel bij het koor als bij de solisten. Aan de 

arrangementen wordt veel aandacht besteed. Het koor bestaat inmiddels 
16 jaar en repeteert in Amsterdam/Duivendrecht  

Jason Bouwman zal hier ook bij aanwezig zijn. Onze bekende 
Harmelenaar heeft met het koor opnames gemaakt en zal dat laten 

horen.  
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Paastriduüm in de Bavokerk 
 
Het paastriduüm is een periode van drie dagen, die het liturgisch 

hoogtepunt vormt in het kerkelijk jaar. Het paastriduüm begint 

traditioneel met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met 
de vespers van paaszondag. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken 

deel uit van het paastriduüm.  
In de katholieke en andere kerken is er elk van deze dagen een 

samenkomst met eigen karakter. Deze momenten in de Stille of Goede 

Week, van de eucharistieviering op Witte Donderdag tot en met de 
Paaswake in de Paasnacht, vormen van oudsher samen één viering of 

kerkdienst gespreid over drie dagen (donderdag tot en met zaterdag). 
In deze periode wordt het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van 

Jezus Christus herdacht, zoals beschreven in de evangeliën. Het Latijnse 

woord triduüm betekent letterlijk een periode van drie dagen. 
 

Donderdag  28 maart: 19:00u. Eucharistieviering  Witte Donderdag 
Vrijdag   29 maart: 19:00u. Viering   Goede Vrijdag 

Zaterdag  30 maart: 22:00u. Eucharistieviering  Paaswake 
Zondag  31 maart: 10:00u. WoCo –   1e Paasdag 

 

Vrijdag  29 maart: 15:00u. Kruisweg in Huize Gaza door B. Hӧfte 
 

Op witte donderdag zal het kruis met een witte doek bedekt zijn. Het 
altaar wordt volledig leeggemaakt. Het tabernakel is bij aanvang van de 

viering leeg en de godslamp daarom gedoofd. Aan het einde van de 

viering worden de bezoekers gevraagd om in stilte nog even te bidden en 
in stilte weg te gaan om op vrijdag weer in stilte naar de kerk te gaan.  

  
Aan de bezoekers op vrijdag avond wordt gevraagd om bloemen mee te 

nemen voor de Kruishulde. 
Op vrijdagavond is er een viering met kruisverering. In kerkgebouwen is 

de godslamp gedoofd, het tabernakel is leeg en het altaar is op deze dag 

volledig kaal. De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden 
en bloed van Christus. Tijdens de viering is er de kruishulde waarin 

gevraagd wordt om bloemen naar voren te brengen.  
 

Tijdens de Paaswake op zaterdag wordt op de late avond het Licht 

feestelijk binnengedragen in de kerk. Dit staat symbool voor de 
opstanding.  

Aan het begin van de viering is er geen licht in de kerkruimte aanwezig. 
Het vuur voor de Paaskaars is net ontstoken. Dat licht van de paaskaars 

wordt verspreid door het aan elkaar door te geven in de kerk. 
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De Eerste Heilige Communie 
 
De bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communie zijn weer begonnen 

en we hebben wel 12 kinderen dit jaar. Het is weer een gezellige groep 

enthousiaste kinderen. We hebben het gehad over de verboden vrucht in 
de tuin van God, een les over de bijbel welke soorten verhalen staan 

daarin. Ook hebben we het verhaal van Zacheus gelezen, hij vroeg meer 
geld van de mensen dan dat ze moesten betalen, hij beloofde Jezus dat 

hij al het te veel betaalde geld zou teruggeven. 

Op zondag 3 maart hebben onze kinderen zich voorgesteld aan het begin 
van de viering. Wie ze zijn en op welke school ze zitten. Ze laten dan ook 

hun hart zien die ze gemaakt hebben. Deze komt na afloop achter in de 
kerk te hangen zodat alle parochianen kunnen zien welke kinderen de 

Eerste Heilige Communie gaan doen. 
We gaan met de werkgroep weer voor een heel gezellig communie jaar. 

 

Werkgroep EHC     Manon, Annette en 
Maryse 
 
 

komen jullie ook naar de TUCA-bijeenkomsten? 
Kinderen uit groep 5, 6 en 7:  
 

TUCA staat voor TUssen Catechisatie, de periode tussen de eerste heilige 

communie en het heilig vormsel. In deze “tussenperiode” organiseren we 
jaarlijks meerdere bijeenkomsten, die laagdrempelig zijn en vooral 

gezellig, creatief en actief. Onder kerktijd, op zondagmorgen van 10.00-
11.00u, zijn we in de Bavohof en hebben we daar een heel leuk 

programma samengesteld, waarbij we met mooi meer ook graag naar 

buiten gaan.  
De komende TUCA-bijeenkomsten zijn op de volgende dagen: 

- Zondag 10 maart 2024  
- Zondag 26 mei 2024 

- Zondag 30 juni 2024 
Deze TUCA-bijeenkomsten wil je echt niet missen. Dus kom vooral langs, 

jullie zijn welkom! Als je komt, laat het wel van tevoren even weten aan 

Jacqueline: vandijk.vanpaassen@gmail.com of 06-41543815.  
 

Groeten, de TUCA-werkgroep, 
Annette Kooijman, Wilma Spruit en Jacqueline van Paassen 

 

mailto:vandijk.vanpaassen@gmail.com
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De Bavoschool, de Notenbalk en de Bavokerk 
 
Wat hebben zij met elkaar?  Best wel veel! 

In het verleden kwam diaken Harry van Doorn al regelmatig op de beide 

scholen om in de klassen van de onderbouw en de bovenbouw te 
vertellen over de verschillende rituelen en sacramenten die er zijn in de 

katholieke kerk.  
Uitleg geven over het heilig doopsel was wel een van de favorieten. Hij 

heeft dit lang gedaan en met een groot enthousiasme. Hij benadrukte 

regelmatig hoe belangrijk deze contacten waren. 
Deze schoolbezoeken doen we nog steeds, voor de onderbouw door 

Marrie de Bree en voor de bovenbouw door diaken Frank van Rooijen. In 
de bovenbouw wordt er een stukje uitleg gegeven en met elkaar 

gesproken over de verschillende feesten zoals o.a.  Pasen en Pinksteren, 

wat betekenen deze kerkelijke feesten, maar ook over de vasten wordt 
gesproken, wat houdt dat nu precies in. 

De groepen van de onderbouw worden nu niet meer op school bezocht 
maar de kinderen komen, op verzoek van de school, naar de kerk toe en 

krijgen daar een kleine rondleiding. Iedere keer is dat voor hen en de 
begeleiders een hele beleving, de vragen die gesteld worden blijven 

verassen. De gesloten gordijnen achter in de kerk spreken altijd erg tot 

de verbeelding van de kleuters. 
 

Maar niet alleen tijdens de schoolbezoeken is er contact, ook de Kerst en 
Paasvieringen worden de laatste jaren weer gevierd in de kerk, voor veel 

kinderen is dit een hernieuwde of soms zelfs een eerste kennismaking 

met de kerk. 
 

De ouders worden tussendoor ook op de hoogte gehouden van de 
verschillende activiteiten die plaatsvinden in de kerk waar kinderen en 

ouders van harte welkom zijn, bijv. kinderwoorddiensten, 
gezinsvieringen, carnavalsviering etc. Ook de vastenactie is iets waar de 

scholen vaak aan mee doen. Deze informatie wordt doorgegeven via de 

nieuwsbrieven, de bavoberichten en de weekjournaals. Ouders worden 
soms ook persoonlijk benaderd als er bijv. kinderen gezocht worden om 

iets voor te lezen in de kerk. Naar wat ik begrepen heb is het soms een 
flinke uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. De vertrouwdheid met de 

kerk is in de loop der jaren wel wat afgenomen. 

 
Uit bovenstaande blijkt wel dat het contact tussen de scholen en de kerk 

er zeker is en dat het zelfs weer iets verbreedt, een hele fijne en 
hoopvolle ontwikkeling. 

 

Marrie de Bree 
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De Liefde en de gein 
 
Op zondag 28 januari trok een bonte stoet de Bavokerk in van prinsen, 

prinsessen, leden van de raad van elf en dansmariekes. Het was tijd voor 

een mooie traditie: de zogenaamde carnavalsmis. Prins Dagobert en 
prinses Jacqueline van de Kwakbollen waren er met hun hele gevolg, en 

de kinderen van de Sint-Bavoschool en De Notenbalk maakten het plaatje 
compleet. Met zo'n volle kerk is voelbaar dat we een gemeenschap zijn, 

met alle onderlinge verschillen die er ook mogen zijn. 

Het thema van de viering was "De Liefde en de gein". Het was een 
knipoog naar het evangelie dat die zondag in veel kerken klonk vanwege 

de Week van gebed om eenheid van de kerken. Diaken Frank nam in zijn 
preek enkele kwakbollen op de hak, maar stond ook stil bij de keuzes die 

er vanuit geloof te maken zijn in het leven. "Geef mij de liefde en de 

gein, pak jij de poen maar en het chagrijn..." De tekst van het 
carnavalslied laat al zien dat het maar net is waarvoor je wil gaan in het 

leven. In het evangelie predikt Jezus de liefde als richtsnoer of gebod om 
na te volgen. Ondertussen hadden de kinderen even een apart 

programma in de Bavohof, die bijna te klein was om iedereen te 
herbergen. 

Aan het eind van de viering werd door de diaken nog een carnavalslied 

ingezet. Lang hoefde hij daarvoor ditmaal niet te zoeken. Immers het 
grote feestlied van nu heeft toevallig een katholiek tintje: de 

Engelbewaarder. Het zou ook bij andere gelegenheden nog veel 
gezongen worden, alleen dan natuurlijk niet altijd in de speciale 

Harmelense versie uit de carnavalsmis. Tot slot werd er nog gebeden 

voor een goed carnaval. Dat de festiviteiten ertoe bijdragen dat we 
elkaar kennen en zien, en we ook oog hebben voor elkaar als de 

feestelijke klanken van de boerenblaaskapel verstomd zijn. Want daar 
gaat het toch om. 

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft om de carnavalsmis tot een 
succes te maken: dank aan de Kwakbollen, de scholen, de werkgroep 

kinderwoorddienst, de koren met de Blaoskapel Vleuten, de makers van 

het boekje (met 
tekening van Fred 

van Leeuwen), de 
versierders, 

koffiezetters en alle 

andere helpende 
handen achter de 

schermen.  
 

Het was geweldig!  
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WETEN WAT JE ZINGT  11 - U zij de glorie (GVL 532) 
 
Dit feestelijke lied wordt in de paasdagen vaak als slotlied van de viering 

gezongen.  

Dominee J.W. Schulte Nordholt dichtte de tekst in 1966 op een 
eeuwenoude melodie van G.F. Händel, 1685-1759, componist van o.a. de 

Messiah met het beroemde Alleluja. 
 

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: “Christus overwint.” 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot: 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
Wij zingen hier een echt feestlied, een overwinningslied. Dat zijn we niet 

meer zo gewend en toch zingen wij het graag uit volle borst mee. 
Misschien omdat we in het enthousiasme van het zingen iets van 

overgave beleven, overgave aan wat oneindig groter is dan wijzelf. 

Misschien juist daarom is het ook een veelgevraagd lied bij uitvaarten. 
Het tilt ons óp uit droefheid en leegte. 

 
Het is goed ons geloof in de verrijzenis te blijven versterken. We 

verlangen, hopen of geloven dat in de verrijzenis van Christus de dood 

voorgoed is overwonnen: ‘het (over)wonnen graf’. Ons lichamelijk 
sterven wordt tot een doortocht naar nieuw leven in Gods heerlijkheid. 

Wij zullen eens zijn waar onze Voorganger is, de Eerste der mensen, 
Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden. “En als IK ben 

heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom IK terug om u op te 

nemen bij Mij, opdat ook u zult zijn waar IK ben.” (Johannes 14,3). 
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Wij geloven dat de verrijzenis van Jezus het werk is van God die vanuit 

zijn schitterende hemel (het blinkend stromen) een engel stuurt. God zélf 
opent nieuw perspectief. De zware steen die de dode Jezus gevangen 

houdt, wordt weggerold. De dood kan Hem niet langer vasthouden.   
De meest indringende ervaring van de leerlingen van Jezus, de vrouwen 

als eersten, was dat Jezus niet dood is maar dat Hij op wonderbaarlijke 

wijze actief in hun midden is. Dan pas blijkt zijn uitzonderlijke grootheid 
en glorie. Hij is niet alleen de mens Jezus die onder ons leefde, maar 

Jezus de Christus, de Gezalfde Gods, de Messias, de Verrezene die door 
de dood is heengegaan en nu in Geestkracht werkzaam is. De leerlingen 

ervaren Hem op een geheel nieuwe wijze: in hun onderlinge 

verbondenheid, in hun moed, hun eigen geestkracht. Teleurstelling en 
onderlinge verdeeld zijn voorbij, zij staan in een nieuw perspectief. De 

steen die op hun hart lag, hen verlamde en verblinde was weggerold, zij 
komen opnieuw tot leven. Wat tijdens Jezus’ leven niet kon, kan nu wel:  

‘allen bijeengebracht, omarmd door de verrezen Heer’. 
 

Zo worden ook wij opgenomen in Zijn verrijzenisleven. Die vreugde 

wordt ons aangeboden vanuit het evangelie. ‘In zijn goddelijk wezen is 
mijn glorie groot’: ook wij mogen leven uit God, leven in God. Wij krijgen 

deel aan het goddelijke. Daarom mogen wij vol vreugd Christus lof 
toezingen. 

Tegelijkertijd moeten we dit ook zelf waarmaken. Daarom worden we 

aangespoord ‘om blij en elkaar welgezind te zijn’.   
 

“Vrees niet”, zegt Jezus iedere keer als Hij verschijnt, aan Maria 
Magdalena, aan de apostelen, aan de leerlingen. In Verrijzenis geloven 

betekent dat we onze angst overwinnen. Niets is meer verlammend dan 
leven in angst. Christus wil ons van deze angst bevrijden en ons tot vrije 

mensen maken. Als we genezen van onze angst, zijn we niet bang meer 

voor de ander en kunnen we met elkaar in vrede leven. We hoeven niet 
bang meer te zijn voor wat er komt, in dit leven of na de dood. Wie, wat 

zou ik nog vrezen? ‘Niets heb ik te vrezen in leven en in dood’.  De kracht 
van het verrijzenisgeloof maakt dit mogelijk.  

Laten wij bidden dat God ons van onze angsten geneest, bevrijdt.  

Om hierin te blijven geloven helpt het om van tijd tot tijd uit volle borst 
en van harte mee te zingen:  

U zij de glorie,  
U zij de overwinning, 
de victorie,  
vandaag en  
iedere keer weer. 
 
Gerard Groener  
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Wijkcontactpersoon - Mauritshof / Claushof 
 

In de vorige BijBavo is een oproep gedaan 

voor een nieuwe wijkcontactpersoon voor 
de Mauritshof / Claushof. 
 
Ik kan nu melden, dat Annie Nederend zich 
heeft aangemeld als opvolgster van Manon 

van der Lit. 
 
Ik hoop, dat zij dit dankbare werk met veel 

plezier de komende jaren zal doen. 
Welkom Annie! 
  
Voorzitter Wijkopbouw  Ineke Hakkennes 
 
 

 
Koorleden gezocht 
 
Het Caeciliakoor van de H. Bavo kerk bestaat al heel lang. Het gemengd 

dames en heren koor repeteert iedere dinsdagavond in de Bavohof van 
20.00 tot 22:00 uur.  

Het koor staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Bertie van 

Sevenbergen. Naast zingen wordt ook het sociale aspect niet vergeten. 
Zo is er een gezellige koffiepauze bij de repetities en er wordt een borrel 

georganiseerd.  
Tijdens de vieringen op zondag zingt het koor ongeveer 1 keer per twee 

weken en wordt afgewisseld met het Bravissimokoor. Een aantal keer per 

jaar zingen de Bavonootjes of een jongerengroep. 
  

Nieuwe leden zijn bij het Caeciliakoor meer dan welkom: bij de dames 
(sopranen en alten), maar vooral ook bij de heren (bassen en tenoren). 

U bent van harte welkom om een repetitie mee te maken. 
 

Aanmelden of meer informatie vragen, kan via het sturen van een e-mail 

naar Bertie van Sevenbergen:   s7bergen@planet.nl 
 

 

mailto:s7bergen@planet.nl
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Repair Café op 16 maart en 20 april 
 
Het Repair-Café is op de derde 

zaterdag van de maand geopend. 

Het Repair-Café repareert graag 
wat u meebrengt en repareren 

heeft de voorkeur boven 
weggooien!  

Tijdens het wachten is er een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage 

daarvoor is welkom. U bent voor reparaties en gezelligheid van harte 
welkom in de Bavohof aan de Jonchheerelaan 7.  

 
Repair-Café      Gert Vendrig 
 

 

Kerkschoonmaak op 24 april 
 

Ook dit jaar weer een grote schoonmaak van de Bavokerk en sacristie. 
Deze is gepland op woensdag 24 april vanaf 8.30 uur 

Zoals gebruikelijk wordt dinsdag 23 april gestart met het leegruimen en 
ragen van de kerk muren en plafond. Voor het poetsen van koper- en 

zilverwerk wordt de kluis opengemaakt en door een vast groepje  in 
overleg gepland.  Voor het poetsen en boenen, vegen en ragen zoeken 

we vrijwilligers die de bekende vrijwilligers komen helpen.  

 
Wij hopen weer op vele trouwe vrijwilligers maar met nadruk doen wij 

een oproep aan de jongere parochianen om te helpen deze omvangrijke 
klus te klaren. Ook voor een aantal uren of een halve dag bent u van 

harte welkom. 

Natuurlijk wordt het ook een gezellige 
dag met op zijn tijd koffie en wat te 

drinken maar vooral het gevoel om 
met elkaar te werken voor je 

gemeenschappelijke kerk is meer dan 
de moeite waard. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij het 

Bavosecretariaat.  
 

Wees welkom bij een groep gezellige 
en gemotiveerde parochianen. 

 

De werkgroep Schoonschip  
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Dank Frits  
 
Onder het genot van koffie en gebak heeft de Kerkcommissie bij monde 

van de voorzitter Gerard Kooiman,  op woensdag 7 februari 2024 Frits 

Hakkenes bedankt voor al zijn werkzaamheden als uitvaartcoördinator in 
onze parochie. Hiervoor werd aan Frits natuurlijk de “vrijwilligerskaars" 

uitgereikt als dank. Bij de bijeenkomst waren ook vele andere vrijwilligers 
van de uitvaartgroep aanwezig.  

 

Frits was 10 jaar actief en zorgde ervoor dat alles ordelijk verliep. Ook in 
de voorbereiding was Frits, samen met zijn vrouw Ineke,  actief en werd 

met zorg alles geregeld. Frits was punctueel en zag dat ook graag van 
anderen.  Daarnaast kent een ieder Frits van zijn vele mooie foto's op de 

website. Prachtig om te zien.  

Frits blijft nog actief bij de wijkopbouw ter ondersteuning van Ineke en 
bij o.a. de vouwgroep van de Kerkbalans. 

Frits, nogmaals hartelijk dank voor al je werkzaamheden. 
 

namens de Kerkcommissie,    Henny Ekelschot 
 

 

Overlijden……..en dan?  
 

Dat is de titel van de werkzaamheden die Frits heeft achtergelaten voor 
zijn opvolgers. 

 In de eerste weken van het nieuwe jaar heeft de uitvaartgroep een 
nieuw evenwicht gevonden en is het gelukt om de avondwake en uitvaart 

goed te laten verlopen. 

Natuurlijk gaat het iets anders maar dat was ook in de afgelopen 10 jaar. 
Als het beter kan dan doen we dat. 
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QR code collecte 

Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofgemeeschap van de H. Bavo 

kerk en de goede doelen. Dat kan in het collectemandje of digitaal met 

de QR code. 
Ook als u zelf een keer niet  in de kerk bent kunt u een zelf gekozen 

bedrag overmaken. Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer  
NL 69 RABO 03 25 30 28 63.  

 

Vastenactie 2024  
Steun voor ondervoede kinderen Stichting 

Shirati Tanzania   
Het water van het Victoriameer is besmet met 

een worm die een levensbedreigende 

leverinfectie veroorzaakt. Een medicijn moet 
ervoor zorgen dat vissers en hun gezinnen niet 

meer ziek worden.  
 

Wat is er aan de hand? 

Aan het Victoriameer in Tanzania ligt de 
afgelegen Mara regio. Visserij is de belangrijkste economische activiteit 

rond het meer. Jongens beginnen meestal rond hun vijftiende jaar met 
vissen. Het water is echter besmet met een ziekmakende parasiet, de 

schistosoma (bilharzia). Dat zijn in het bloed levende wormen, die een 
levensbedreigende leverinfectie veroorzaken. Vissers, vrouwen die in het 

water wassen en kinderen worden er ziek van. In het Shirati ziekenhuis 

worden patiënten behandeld, die vaak al rond hun 35e levensjaar 
overlijden aan leverfalen. 

 
Wat willen we bereiken? 

Met dit project willen we bereiken dat een gezonde generatie vissers 

opgroeit, zonder leverschade en met een betere levensverwachting. 
Daarom willen we leverinfectie voorkomen en behandelen en de lokale 

bevolking voorlichting geven. Veel kinderen in het gebied zijn ondervoed, 
wat ze extra kwetsbaar maakt voor infectieziekten. Daarom richt dit 

project zich ook op het voorkomen van ondervoeding bij kinderen. 

Gezonde voeding voorkomt niet alleen dat kinderen ziek worden, het 
beschermt ze ook tegen groei- en ontwikkelingsachterstand. In hun 

latere leven lopen ze dan minder risico op het ontwikkelen van 
bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht. 
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Hoe doen we dat? 

Lokale bewoners met een hoog risico op leverinfectie (schistosomiasis) 
krijgen komend jaar praziquantel, een medicijn dat de wormen doodt. Je 

mag de pillen niet innemen op een lege maag, daarom zorgt de overheid 
voor bijvoeding. Die is echter niet altijd voorradig. Daarom wordt, als 

onderdeel van dit project, bijvoeding gemaakt van pinda’s, soja, suiker, 

olie, vitaminen en mineralen. Deze bijvoeding is ook geschikt voor het 
behandelen van ondervoeding 

 
Tijdens de vastenperiode zijn er collectes bestemd voor de Stichting 

Shirati. U kunt ook een bijdrage overmaken op; IBAN NL21  INGB 000 

000 5850 Vastenactie Den Haag  o.v.v. projectnummer 402447 Shirati 
Tanzania 

 
Hartelijk dank voor uw steun aan dit project    MOV 
 
 

Collecte opbrengsten in het 4e kwartaal 2023  
 
De collectes onder de vieringen van het 4e kwartaal t.b.v. de eigen 

geloofsgemeenschap hebben 2024 opgebracht:   € 5.212 

De opbrengsten van de overige collectes waren: 
- 22 okt. Wereld Missiedag     €  210,75 

-   5 nov. Oecumene     €  103,18 
- 27 nov + 11 dec. Bisschoppelijke Adventsactie   €  141,60 

- 10 + 24  dec. Solidaridad     €  414,96 

- 25 dec. kerstcollecte t.b.v. gezamenlijk doel PCI  
-             en diaconie van de 3 Harmelense kerken  € 310,65 

De bedragen welke digitaal via Gift zijn ontvangen zijn bij de betreffende 
doelen meegeteld  

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Kerkcommissie    Gert Vendrig 
 

Geld wisselen op 7 april 
 

Heeft u behoefte aan kleingeld? Dan kunt u op de eerste zondag van de 
maand voor of na de viering geld wisselen.  

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje muntgeld met een waarde van 
20 euro aan munten van 1 en 2 euro en 50 cent 

Wisselen kan ook bij het secretariaat van maandag tot en met vrijdag 

van 09.30 - 10.00 uur.  
 
Kerkcommissie, Gert Vendrig  
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Palmpaasstokken maken 
 
Op 2 maart is er om 10.00 uur een gezinsviering in de Sint Bavokerk. 

Palmpasen is de laatste zondag van de 

Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede week. De kerk viert dan 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Deze dag mogen de kinderen een 

palmpaasstok meenemen naar de kerk. Na afloop van de viering kunnen 
de palmpaasstokken worden uitgedeeld aan de ouderen en/of zieken. 

 

Een palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en wordt vaak versierd 
met crêpepapier, paaseitjes of andere lekkernijen. 

Met bovenop een broodhaantje. De stokken kunnen 
eenvoudig zelf gemaakt worden of afgehaald worden 

bij het secretariaat van de Bavohof.  

De broodhaantjes zijn aanwezig bij de 
kinderwoorddienst. Hopelijk zien we vele van jullie 

met een mooi versierde palmpaasstok 
 
Werkgroep kinderwoorddienst 
 
 

Overleden 
16 januari  Tinus van Leeuwen, 97 jaar,  

woonachtig Utrechtsestraatweg, Harmelen  
 

18 januari  Gesina Cornelia (Gea) van Leersum – Lisman, 83 jaar,  

woonachtig, Ambachtseheerelaan, Harmelen 
 

25 januari  Theodora Adrianan (Dora) Smolders – Sluijs, leeftijd 92 jaar, 

woonachtig, Batenstein 27, Harmelen. 
 

27 januari  Henrica Margaretha (Riek) Roest – Ebskamp, leeftijd 94 jaar,  

woonachtig Huize Gaza, Harmelen   
 

10 februari Richard Petrus Alphonsus Somers, leeftijd 80 jaar,  

woonachtig Koningspark, Harmelen 
 

11 februari  Theresia Anna Maria (Trees) de Korte – Voorhout, 93 jaar,  
Woonachtig, Zorghuis Villa Nova in Leusden   

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
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Kijken via kerkdienstgemist 

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of 

telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan. 

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 
 

Zondag 10 maart: 10:00u. WoCo – Laetare 
Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 
1e Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie  

Misintenties: Trees de Korte – Voorhout 
Richard Somers 

overleden ouders Henk en Truus Ekelschot,  
Jos de Graaff,familie en vrienden.  

 

Zondag 17 maart: 10:00u. Gebedsviering – Boeteviering 
Voorganger:  F. van Rooijen  

Koor:   Bravissimo 
1e Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 

Misintenties: Bep Zwambag. 
 

Zondag 24 maart: 10:00u. WoCo – Palmzondag 
Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Caecilia 
1e Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 

Misintenties: Bep Vianen ter jaargedachtenis 
Joop en Greet van Kuik – Heijmink Liesert 

familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen 
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
Tijdens deze viering is er een KinderWoord-Dienst  
 
Donderdag 28 maart: 19:00u. Eucharistieviering – Witte Donderdag 

Voorgangers:  J. Wissink en F. van Rooijen  
Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties: Geen 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217
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Vrijdag 29 maart: 15:00u. Kruisweg in Huize Gaza 

Voorganger:  B. Hӧfte 
 

Vrijdag 29 maart: 19:00u. Viering Goede Vrijdag 
Voorgangers:  J. Wissink en F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 

Misintenties: Geen 
 

Zaterdag 30 maart: 22:00u. Eucharistieviering – Paaswake 
Voorgangers:  J. Wissink en F. van Rooijen 

Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties: Overleden ouders de Rijk – Oosterom 

Piet ter jaargedachtenis, Peter, Theo Copier 
Familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen 

Annemieke Bartels,  Peter Bartels 

Ouders Nederend-Vendrig en Tiny 
Jan Knijff en Agatha Nederend Vlooswijk 

Ouders Vinkenvleugel te Plate 
Ouders Knijff-Vendrig en Wim en Maria 

 
Zondag 31 maart: 10:00u. WoCo – 1e Paasdag 

Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 
1e Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e Collecte:  Bisschoppleijke Vastenactie  
Misintenties: Wim en Sjaan van Schaik - de Langen 

Harry van Doorn 

Wim Benschop 
Niek Pot en overleden familie Pot – Simons 

Richard Somers. 
 

Zondag 7 april: 10:00u. Eucharistieviering – Beloken Pasen 
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Misintenties: Carla Schuijlenburg - Kraaijkamp ter 1e jaargedachtenis 

Door Derks - de Sain en familie. 
Richard Somers. 

Voor de viering kan geld worden gewisseld 
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Zondag 14 april: 10:00u. WoCO, Gezinsviering  

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   Bavonootjes 

1e Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
2e Collecte:  PCI 

Misintenties: Hein van Schaik en zoons Wim en Harry. 

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
 

Zondag 21 april: 10:00u. Woord- en Communieviering 
Voorganger:  Leden van de werkgroep 

Koor:   Bravissimo 

1e Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
2e Collecte:  Roepingen Zondag 

Misintenties: Mia Veldhuizen - van Breenen ter 1e jaargedachtenis 
Truus en Arie van Engelen-Vallen 

Harry van Doorn 
Uit dankbaarheid vanwege een 50 jarig Huwelijk 

 

Zondag 28 april: 10:00u. Eucharistieviering 
Voorganger:  H. v.d. Vegt 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 

 

 
Zondag 10 maart 10.00u TUCA bijeenkomst in de Bavohof 

Zondag 10 maart 10.00u Voorbereiding EHC in de Bavohof 
Zondag 10 maart 11.00u Koffie en limonade 

Zondag 17 maart 10.00u Voorbereiding EHC in de Bavohof 
Zondag 17 maart 15.00u Gospelkoor 

Zondag 24 maart 10.00u Kinderwoorddienst 

Zondag 24 maart 11.00u Koffie en limonade  
Zondag 14 april   10:00u Gezinsviering en de Bavonootjes 

Zondag 14 april   11:00u Koffie en limonade 
 

Volgende BijBavo 
 

Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 27 april 2024. 
Kopij inleveren vóór maandag 5 april 2024 door te mailen naar:  

Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat 
 

.  

mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
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Kindje wiegen, wat was dat mooi! 
 

Op eerste Kerstdag zijn wij samen met ons gezin naar de kerstviering 
'Kindje wiegen' gegaan. Speciaal voor de (aller)kleinsten van de 

kerkelijke gemeenschap.  

Tijdens deze viering werd door Karin en Maaike, het kerstverhaal verteld 
aan de hand van het kerstverhaal, vertaald door Dick Bruna. Het 

kerstverhaal werd in beeld gebracht met behulp van een bijpassende 
kerststal. De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal en konden 

volop meezingen met zeer bekende kerstliedjes.  

Het was een warm en fijn samenzijn voor de (aller)kleinsten en hun 
(groot)ouder(s). Voor het meezingen van de laatste kerstliedjes werden 

instrumenten uitgedeeld, zodat er door de kinderen ook muziek gemaakt 
kon worden.  

Volgend jaar gaan wij zeker weer en hopen dat er dan wellicht nog meer 
kinderen zijn die naar het kerstverhaal komen luisteren!  

Maaike en Karin, ontzettend bedankt voor jullie energie en enthousiasme! 

Jolanda de Bree, van der Does 
 

 

In Memoriam 
 

Op 10 februari is Richard Somers 
overleden. De uitvaart heeft 

plaatsgevonden op vrijdag 16 februari.  

 
Naast zijn Maatschappelijke functies in 

de retailsector is Richard ook zeer 
betrokken geweest bij de H. Bavokerk.  

 
Als penningmeester van de toen nog H. 

Bavo parochieverschillende heeft 

Richard veel kunnen doen  voor de Sint 
Bavo kerk. 

Later was Richard tot voor kort actief 
voor de Steunstichting van de H. Bavo 

kerk.  
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 Hulp door pastor Zweers 
 

Vanaf maart 2024 zal pastor Gerben Zweers  in 
onze parochie assistentie verlenen in de 

weekendvieringen.  
Na pastoor te zijn geweest in de 

Suitbertusparochie (Culemborg) en de 

Eusebiusparochie (Arnhem) is hij ingetreden bij 
de Orde der Augustijnen. Hij was als Augustijn 

werkzaam in het parochiepastoraat en 
jongerenpastoraat in Leuven (België).  

Voor verder studie is hij nu woonachtig in het 

centrum van Utrecht, samen met andere 
Augustijnen.  

Pastor Zweers bood aan om enkele keren per 
maand priesterlijke assistentie te verlenen in alle 

kerken van onze parochie.  

Wij heten pastor Zweers van harte welkom.  Pastoor G.M.J van der Vegt 
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Wie volgt Dick op? 
 
Dick van den Bosch is al meer dan 10 jaar de 

bouwkundige van onze parochie H. Drie-eenheid. 

Medio dit jaar loopt zijn termijn af en is het bestuur 
op zoek naar een opvolger. 

 
Wat houdt die functie precies in en wat is het 

belang daarvan? 

 
De parochie is eigenaar van in totaal acht kerken, waarvan zeven een 

rijksmonument. Dat zijn prachtige gebouwen met een bijzondere 
geschiedenis en betekenis voor zowel de katholieke kerk in het algemeen 

als voor de lokale gemeenschap waartoe deze behoren. In veel gevallen 

is zo’n gebouw ook een baken in stad en landschap. Het is dan ook van 
groot belang, dat deze gebouwen goed onderhouden worden en bewaard 

blijven.  
Met de beheercommissies wordt jaarlijks een onderhoudsplan besproken 

en opnieuw vastgesteld, waarin ook hun wensen zoveel mogelijk worden 
gehonoreerd. De basis hiervoor ligt in de jaarlijkse inspecties van 

Monumentenwacht.  

Naast een regelmatig bezoek aan de gebouwen en contact met de 
beheercommissies is de financiële bewaking van alle 

onderhoudswerkzaamheden een belangrijke taak. Dat gebeurt in overleg 
met de penningmeesters en het Bisdom, dat de onderhoudsplannen moet 

goedkeuren. 

 
Wat maakt deze taak zo interessant ? 

“Als je een bouwkundige instelling hebt en geïnteresseerd bent in 
restauratie- en onderhoudswerk aan monumenten, dan kom je in dit 

werk allerlei bijzondere aspecten tegen, waaronder oude ambachten als 
glas-in-lood ramen restaureren, het vak van leidekker, bijzondere 

baksteen en natuursteen werken.” 

De komende jaren ligt er op het gebied van verduurzaming, 
energietransitie en een ander, efficiënter gebruik van de grote 

kerkgebouwen een grote opgave. Als bouwkundige een mooie uitdaging 
om dat gestalte te geven en meedenken met adviseurs en architecten is 

ook een boeiend aspect. 

Draag je de Rooms-Katholieke kerk een warm hart toe en wil je je 
bouwkundige talenten inzetten voor de parochie H. Drie-eenheid en haar 

acht geloofsgemeenschappen, neem dan contact op met Dick.Tel.nr. 
030-6886366 of mailadres: info@architektdvdb.nl 

 

13 februari 2024 

mailto:info@architektdvdb.nl
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