
 Wat is Ontmoeten met een grote ‘O’? 

 

Ontmoeten met een grote “O” kunnen we 

niet vangen. Want wat maakt dat je 

kippenvel krijgt, een warm hart of 

ontroerd raakt door een Ontmoeting met 

een ander? Soms is het mystiek en niet in 

woorden en specifieke daden te vangen. 

Hoe en waar de geest waait en hoe jij 

liefde ervaart is heel persoonlijk. Wel 

weten we dat oprechte aandacht en 

luisteren naar een ander, bijdraagt aan Ontmoeten. Bij Ontmoeten 

ráákt is ruimte voor de zoektocht naar jouw manier van geloven.  

 

Ontmoeten - De basis  

 

Gelovigen voeren hun rituelen uit zonder voorbehoud. Het is een 

kwestie van vertrouwen dat je onmiskenbaar ondervindt. Ja, ik 

accepteer de voorwaarden van het universum en ik aanvaard bij 

voorbaat dat wat ik nog niet kan begrijpen. Als geloof rationeel is zou 

het geen geloof meer zijn. We kennen nu eenmaal niet de antwoorden 

op de zin van het leven, de aard van God en het lot van onze ziel. 

Geloven is geen verzekeringspolis. Bewijs en beloften zijn niet nodig. 

God die in mijn aderen speelt zoals zonlicht zich vermaakt op het 

water.  

 

De zoektocht naar je geloof kan een avontuur zijn in je binnenste en 

is vaak opwindender dan de omstandigheden waarin een persoon 

zich bevindt. Dat kan inspiratie en steeds meer plezier in je leven 

brengen. Geloof speelt zich wellicht meer af buiten de muren van de 

kerk dan daarbinnen.  

 

(Bron: boek Eten, Bidden, Beminnen hoofdstuk 57 (link) 
 

 

 

 

 

 

 


