
Het ontstaan van Ontmoeten ráákt! 

In 2018 werd, op initiatief van het parochiebestuur, een 

bijeenkomst gehouden om de vitaliteit van onze 

geloofsgemeenschap te bespreken. Deze bijeenkomst 

werd door een grote groep mensen bezocht. De vraag: 

“Hoe houden we onze geloofsgemeenschap vitaal?” 

houdt mensen bezig. Een groep van 10 mensen, 

besloot de oriëntatie vorm te geven. Dit werd gedaan 

door elkaar periodiek te treffen, verdieping te zoeken en een pad te vinden 

waar vitaliteit gestalte kan krijgen. 

 

Onze zoektocht  

Dit was een spannende en lange zoektocht. Het duurde twee jaar totdat 

we door kregen (en accepteerden) dat de oude vertrouwde volle kerk op 

zondag geen vitaliteit betekent. Hoe geven we hier dan wel vorm aan? 

Door ons ook te richten op mensen voor wie kerk en geloof geen logisch 

of vast onderdeel is van hun leven. Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd 

dat, naast het uurtje kerk, Ontmoeting met een grote “O” voor onze 

geloofsgemeenschap de stip op de horizon is.  

 

Introductie Ontmoeten ráákt! 

Dit heeft in 2020 geleid tot de introductie van een herkenbaar logo met 

slogan “Ontmoeten ráákt!” In de periode daarna hebben we activiteiten 

ontwikkeld die gelegenheid geven tot Ontmoeting.Enkele voorbeelden 

van activiteiten zijn:  Praatje met een kaartje, Ontmoe- tingslunch (op 

zondag), Slotgesprek, een film en de Jong van Geest vieringen. Daarnaast 

is bv een stretchtent gekocht om meer activiteiten in de tuin van de kerk 

te kunnen organiseren. 

 

Samenstelling van de groep 

De samenstelling van de groep mensen die “Ontmoeten ráákt” hebben 

aangezwengeld, is in de loop der jaren veranderd. Ontmoeten ráákt” is er 

van en voor iedereen. De bedoeling is dat “Ontmoeten ráákt” werkt als 

een “steen in de vijver”. Wanneer jij geraakt wordt door een Ontmoeting, 

doe je mee. Zo zijn er inmiddels veel mensen betrokken bij de 

verschillende activiteiten. “Ontmoeten ráákt” kreeg de kans om zich aan 

te sluiten bij het Space for Grace programma. Dit is een programma dat 

geloofsgemeenschappen ondersteunt bij kerkvernieuwing. Hiermee krijgt 

“Ontmoeten ráákt” externe begeleiding en financiële steun om als 

geloofsgemeenschap te groeien. “Ontmoeten ráákt” wil een beweging 

zijn, waar een inspirerende Geest waait. 

 


