
 

 
 
 
 
 
 

Jaargang 8 nr. 7 
2 december 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BijBavo 



 

  Kerkcommissie        Tel.nr. 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 

Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 

Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 

Onderhoud gebouwen Gert Vendrig 0348-444085 
   

  Belangrijke telefoonnummers 

Pastorale vragen Bavokerk Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo 0348-441320 

Pastorale vragen H3E  Secr. H. Drie-eenheid, zie info Bijeen  

Caritas (voor fin. Hulp) Tijdelijk via Secretariaat  

Uitvaarten Parochieel meldpunt 06-13441353 
   

  Pastoraatgroep 

Diaconie/ jongeren/ voorz. Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 

Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 

 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat geloofsgemeenschap H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u.  

Adres De Joncheerelaan 7, 3481GN  Harmelen 0348-441320 

E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl  

   

  Rekeningnummers 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL69RABO0325302863  

P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL55RABO0134692586   

   

  BijBavo 

Kopijadres & bezorging Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo 0348-441320 

Redactie BijBavo Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 
 

Contactpersoon  Secretariaat Bavohof  

   

  Internet, Website en Nieuwsbrief 

Website Bavokerk www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 

webmaster Bavokerk webmasterbavo@3eenheidparochie.nl   

Redactie nieuwsbrief Bavokerk nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl 

Livestream Bavokerk www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 

Website parochie www.3eenheidparochie.nl 
 

http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
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KERSTSAMENZANG - zondag 17 december 
Om 15.00 uur in de Bavokerk 
 

De donkere dagen voor Kerst zijn begonnen. Wat is er mooier dan in die 
periode op een zondagmiddag bij elkaar te komen om samen te zingen en 

om te luisteren naar mooie muziek om zo alvast in een kerststemming te 

komen. De koren van de St.Bavokerk, de Bavonootjes, het Caeciliakoor en 
het B(r)avissimokoor verzorgen een gevarieerd programma en ze worden 

daarin  bijgestaan door Irene Duijne (piano), Patricia Langeveld (fluit) en 
Renk Vogelvang (klarinet). Het geheel staat onder leiding van Bertie van 

Sevenbergen. 

Vanaf 14.30 uur is de kerk geopend. Er is een kop koffie of thee bij de 
ingang om mee te nemen naar een goede plek in de banken. Om 15.00 uur 

begint de kerstsamenzang. Na afloop kunt u nog even in de sfeer blijven en 
gezellig napraten onder het genot van een beker chocolademelk of een glas 

Glühwein. U kunt dan ook onze kerststal bewonderen. 
De toegang is gratis. Er wordt die middag een collecte gehouden voor een 

goed doel. 

De collecte is bestemd voor Stichting Shirati, die zich richt op de ondervoede 
kinderen in dit arme deel van Tanzania. Dat gebeurt door het maken van 

voedingsrijke pindakaas die aan de kinderen wordt verstrekt. Daarnaast 
helpt zij een ziekte veroorzaakt door een veel voorkomende parasiet met 

medicatie te bestrijden. Zoals bekend zet Kim, een van onze jongeren, zich 

in voor het werk van deze stichting. 
 

Werkgroep Kerstsamenzang (Jacqueline, Ine, Jan, Marrie, Bertie, Ben) 
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Zondag 24 december: 19:00u. 
Kerstavond - Gezinsviering  

 
Er wordt hard gewerkt aan een echte kerststal, 

via de nieuwsbrief weet u later meer 

 

Kindje wiegen – 25 december  

 

1e Kerstdag zal er om 12.30 uur voor de allerkleinsten een kerstbijeenkomst 
worden gehouden. Tijdens het kindje wiegen luisteren we naar het 

kerstverhaal en zingen we tussendoor vele bekende 
kerstliedjes. Voorafgaand aan de viering en na 

afloop van de viering is er gelegenheid de kerststal 

te bewonderen. Kinderen, ouders, opa’s oma’s en 
alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!  
 
Karin van Leeuwen 
 

Uitnodiging  voor de Top 2000 - 28 december 
 

Op donderdagavond 28 december is het zover: dan begint om 19.30 uur in 
de Sint-Bavokerk de Top2000 viering. De Top2000 Band maakt zich weer op 

voor een spetterend optreden. Net als vorig jaar belooft het weer een 

bijzondere en sfeervolle  avond te worden voor iedereen die naar de 
TOP2000 luistert. Vergeet niet om dit door te sturen aan familie en vrienden 

voor een gezellige avond.  
Datum:  donderdag 28 december 

Tijd:  19.30u,  inloop vanaf 19.00u 

Locatie:  Bavokerk te Harmelen 
Toegang gratis.  

Na het optreden houden we een inzameling voor de onkosten van dit 
evenement en voor de restauratie van de glas in lood ramen.  

Voorafgaand is er koffie en na afloop is er een wijntje of een gezellig biertje. 

Graag tot ziens in de Bavokerk 
   

TOP2000 
Vorig jaar was het voor het eerst dat we in Harmelen een Top2000 viering 

organiseerden. Het was een groot succes. De kerk zat bomvol. Van dit soort 
vieringen elders is bekend dat zij een uiteenlopend publiek trekken: gelovig, 

zoekend, ongelovig, kerkelijk, niet-kerkelijk. Het is niet te vergelijken met 

een gewone kerkdienst. Het diverse publiek dat op dit soort vieringen 
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afkomt maakt het ook wat makkelijker om over  de drempel van de 

kerk  heen  te stappen. De populaire nummers die gespeeld worden helpen 

natuurlijk ook mee.  

De popsongs uit de Top2000 krijgen een extra lading of betekenis doordat 

zij in een bezinnend verhaal zijn geplaatst. Spreker Frank van Rooijen hoopt 
dat het publiek op die manier niet alleen geniet van de nummers, maar dat 

het geheel ook stemt tot nadenken. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een mooi 
moment dat mensen een kaarsje mochten aansteken, terwijl de rustige 

muziek daarna weer aanzwelde tot wat je mag verwachten van Top2000 

songs. Dat kan allemaal, verstilling en meeswingen of -klappen voor wie wil. 
 

Dit jaar mogen we wederom een beroep doen op de band die John van 
Rooijen voor de Top2000 heeft samengesteld. John is een bekende in 

Harmelen, ook in onze kerk als pianist van de Bavonootjes en het 
Jongerenkoor. Hij zit in het laatste jaar van het conservatorium in Haarlem, 

alwaar hij zich helemaal richt op de popmuziek. Verder bestaat de band uit 

zijn mede-studenten en vrienden Marissa (zangeres), Hans (gitarist/zang), 
Vic (bassist), Joshua (drummer). Zeker na het succes van vorig jaar hebben 

zij er allemaal weer zin in om in Harmelen een mooi optreden neer te zetten. 
Mis het niet, deze activiteit tussen Kerst en Oud&Nieuw. We kijken ernaar 

uit. Graag tot ziens! 

Met hartelijke groet,  Frank en John van Rooijen.  
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Carnavalsmis zondag 28 januari 
 

Het lijkt nog ver weg, maar carnaval 2024 valt erg vroeg 
in het jaar. Vanuit de Kerstvakantie rollen we half januari 

zo het carnavalsseizoen in.  
Daarom melden we hierbij alvast dat zondag 28 januari 

de traditionele carnavalsmis in de Bavokerk plaatsvindt.  

Een datum om in uw nieuwe agenda te noteren. In de volgende BijBavo leest u 
de verdere details, maar dat de kwakbollen en prins Carnaval zich er al voor 

warm lopen, staat vast.  
 

NS Orkest in Bavokerk 
 
Het was een feest om bij het concert aanwezig te 

zijn. Met wat assen en meten was er voor de 

orkestleden voldoende ruimte om muziek te maken. 
Geheel gratis heeft het orkest een optreden verzorgt zodat zij zich ook 

konden voorbereiden op de jaarlijkse uitvoering in de Kom in Nieuwegein. 
Als u er niet bij kon zijn, maar ook degene die al geluisterd hebben, kunnen 

alsnog via de link naar kerkdienstgemist kijken naar deze muziekuitvoering. 
De link is verspreid via de nieuwsbrief.  

 

Vormselviering voorbereiding met 16 vormelingen 
 

Vorige keer hadden we u 

al op de hoogte gebracht 
van de bijeenkomsten in 

de eigen Bavohof, met 
kinderen uit Harmelen.  

Wij zijn 7 en 8 oktober 

namelijk met alle 
vormelingen op kamp 

geweest. We hebben 
elkaar op een mooie 

manier leren kennen. Om 9 uur vertrokken de kinderen vanuit Harmelen 
naar Assel. Hier ligt het centrum van Don Bosco. Don Bosco was tussen 

1815 - 1888 een priester, die zich speciaal inzette voor jongeren. Zijn 

volgingen worden Salesianen genoemd. En een paar Salesianen wonen nog 
op het Centrum van Assel Don Bosco. Wij hebben als groep hier uitleg over 

gekregen, wat een Salesiaan is, en wat de werken zijn van Don Bosco. Naast 
de uitleg en rondleiding van het kampterrein hebben we kennismaking 

spelletjes gedaan. Want dat was wel nodig, want niet alleen de kinderen uit 
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Harmelen gingen op kamp, maar ook de kinderen uit Montfoort, IJsselstein, 

Nieuwegein, en de overige geloofsgemeenschappen. In totaal zijn we met 
16 kinderen aanwezig. We hebben in dit weekend heel veel gedaan. We 

hebben o.a. een knutselwerk gemaakt en deze in het meditatiebos achter 

gelaten. We hebben een bosspel gedaan, zijn naar een kerkviering geweest. 
En wat we niet hebben gedaan, is slapen. We hebben zondag, vooral veel 

gewerkt aan de voorbereiding op de vormselviering op 18 november. We 
hebben in de weekend veel leuke en lieve mensen ontmoet, en dat is leuk 

om individuele mensen te zien al een mooie groep mensen.  

 
Intussen is de vormselviering geweest en dat was een mooie viering. 

Kardinaal van Eijk is samen met Diaken Frank van Rooijen voorgegaan in de 
viering. Uiteraard was het voor de vormelingen best wel spannend maar zij 

waren goed voorbereid. Na afloop waren er, niet alleen van de kardinaal 
mooie complimenten voor het koor, de voorbereiding en na afloop het kopje 

koffie met de overheerlijke zelf gemaakte appelgebak.  

 
Werkgroep Vormselviering, Marianne en Maaike  
 

Jongerenkoor 
U heeft het al in de vorige BijBavo gelezen, het Jongerenkoor stopt ermee. 

En dat om verschillende redenen die eigenlijk niet met het zingen te maken 
heeft. Jonge mensen vliegen uit, gaan studeren, vertoeven elders in den 

landen en jammer genoeg zijn er geen opvolgers.  Het enthousiasme 

waarmee zij er stonden maakte de vieringen extra mooi en deed velen goed.  
Uiteraard blijven er mogelijkheden om een nieuw koor op te richten. De 

ruimte en de gelegenheid zijn aanwezig. We hebben alleen een paar 
jongeren nodig die het aandurven. Wie durft? 

 

Geld wisselen – 2 december 
Heeft u behoefte aan kleingeld?  

Dan kunt u op de eerste zondag van de 
maand voor of na de viering geld wisselen.  

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje 

muntgeld met een waarde van 20 euro aan 
munten van 1 en 2 euro en 50 cent 

Komt het op zondag niet uit, dan kunt u op 
het secretariaat geld wisselen van maandag 

tot en met vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. Door te wisselen helpt u ons om 

minder muntgeld te hoeven storten bij de bank. Voor het storten van 
muntgeld moet tegenwoordig betaald worden. 

 
Kerkcommissie, Gert Vendrig     
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WETEN WAT JE ZINGT  9 
De herdertjes lagen bij nachte (GVL 422) 

 
Dit is een van de bekendste kerstliederen. Maar hoe oud 

het lied is, is niet bekend. Wel weten we dat het al 
genoemd wordt in een verzameling oudere en nieuwere 

kerstliederen van Alberdingk Thijm, uitgegeven in 1852.  

 
De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld. 
Zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. 
Daar hoorden zij engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar. 
De herders naar Bethlehem gingen: ’t liep tegen het nieuwe jaar. 
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen, daar schoten drie stralen dooreen;  
een straal van omhoog zij vernamen, een straal uit het kribje beneên.  
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen, en viel op het kindeke teer.  
Zij stonden tot schreiens bewogen, en knielden bij Jezus neer. 
 
Maria die bloosde van weelde, van ootmoed en lief’lijke vreugd’. 
De goede Sint Jozef, hij streelde het Kindje, der mensen geneugt’.  
De herders bevalen te weiden hun schaapkens aan d’engelenschaar. 
“Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden, wij wachten het nieuwe jaar.” 
 
Och Kindje, och Kindje dat heden in ’t nederige stalletje kwaamt,  
ach laat ons uw paden betreden, want Gij hebt de wereld beschaamd.  
Gij komt om de wereld te winnen, de machtigste vijand te slaan.  
De kracht uwer liefde van binnen kan wereld noch hel weerstaan. 
 

Dit lied is een combinatie van enerzijds volkse vroomheid en romantiek, en 
anderzijds van diep en diepzinnig geloof. Het eerste couplet herneemt het 

kerstverhaal zoals we dat kennen uit het evangelie van Lucas (2,8-16). We 

zien het romantische tafereel voor ons van slapende herders (‘herdertjes’ 
staat er zelfs). Ze hebben de schaapjes geteld en één van hen houdt er half 

duttend de wacht. Ze schrikken wakker door engelenzang, melodieus en 
helder van klank (zo vloeiend en klaar). Dat brengt hen in beweging en ze 

gaan naar Bethlehem, ‘t liep tegen het nieuwe jaar’; het is dezelfde tijd als 

nu. Kerstmis gebeurt ook nu, bij ons. 
 

Wat dat voor gebeuren is, daarover zingt de tweede strofe. Als kind 
probeerde ik mij dan voor te stellen hoe dat kon met die drie stralen: een 

van omhoog, een van beneden en een uit de ogen van de herders (en van 

ons). Het leken mij een soort lichtflitsen door elkaar heen, drie laserstralen 
zouden we tegenwoordig zeggen. Als ik er nu als gelovig christen bij stil sta, 
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dan zie ik de kern van wat er met Kerstmis gebeurde: met de geboorte van 

Christus ontmoeten hemel en aarde elkaar, boven en beneden. Er is een 
heel bijzondere band tussen God in de hemel en dit kind in de kribbe: het 

Kind van Maria is tegelijk Gods Zoon. Dat raakte de herders, dat raakt ons. 

Het kan ons tegelijk ontroeren en in de war brengen. We kijken tegelijk 
vertederd én verbijsterd over wat God hier doet: ‘Toen vlamd’ er een straal 
uit hun ogen’! 
Wij kunnen ontroerd raken dat Gods liefde zover is gegaan dat Hij onder ons 

komt wonen, God met ons: Immanuel. En dat nog wel in de gestalte van 

een weerloos kind. Zouden wij niet, net als de herders, neerknielen bij dit 
Kind? 

De derde strofe haalt het romantische tafereel terug: Maria, stralend als 
jonge moeder, blosjes op de wangen, verbaasd over het wonder van haar 

kind, blij tot in haar ziel. Jozef staat erbij en streelt het kindje. Maar het is 
een Kind met hoofdletter: een ‘Kindje der mensen geneugt’. Sommigen van 

ons denken dat Jozef het kindje der mensen verhéúgt, blij streelt, maar dat 

staat er niet! Jozef streelt het Kind dat mensen ‘geneugt’, dat mensen 
‘genoegen doet’, dat mensen vreugde en blijdschap brengt. 

Geen wonder dat de herders zorgeloos worden en het weiden van de 
schapen aan de engelen overlaten. En is het gek dat zij, wij, dan niet weg te 

branden zijn van dit mysterie? ‘Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden’ (dit is 

zelfs een Nederlands gezegde geworden voor mensen die blijven dralen en 
niet kunnen vertrekken). Laat ons bij het Kind het nieuwe jaar afwachten. 

Als God zo dichtbij is willen we erbij blijven! 
Op de berg Thabor, bij de verheerlijking van Jezus als blijkt wie Hij werkelijk 

is, zal ook Petrus zeggen: 
“Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een 

voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.” 

(Lk. 9,28-36; Mc. 9,2-8; Mt. 17,1-8). 
Maar zoals eens de herders en later Petrus 

en de zijnen, zullen wij verder moeten 
gaan. 

In de laatste strofe bidden wij tot het Kind dat vandaag zijn leven begint. 

Zonder dat het uitdrukkelijk gezegd wordt, vat dit lied de levensroeping en 
zending van Jezus kort samen: Het Kind, Jezus, is gekomen om de wereld te 

winnen voor God zijn Vader. 
Jezus wint niet door wapengeweld. Als Petrus in de Hof van Olijven het 

zwaard trekt om Jezus te verdedigen, beveelt Jezus hem het zwaard in de 

schede te steken. Hij zegt: “Zou mijn Vader Mij niet onmiddellijk twaalf 
legioenen engelen sturen als Ik Hem daarom zou vragen?” (Mt. 26,52). Nee, 

machtsvertoon, geweld, dat is zijn weg niet. De enige kracht die 
onoverwinbaar is, is de liefde: ‘de kracht uwer liefde van binnen’. Dat is de 

kracht die God wil gebruiken. De kracht van liefde is een kwetsbare kracht, 
kwetsbaar en weerloos als een kind. Durven wij in ons leven ook zo 
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kwetsbaar en weerloos te worden? ‘Ach laat ons uw paden betreden’, 
zingend smeken we erom, om die kracht die weerloos is maar ook 
onweerstaanbaar. Want haar uitwerking is groot. Zij kan alle kwaad 

overwinnen: ‘De kracht uwer liefde van binnen, kan wereld noch hel 
weerstaan.’.   
Als wij de weg van liefde maar willen gaan: ‘ach laat ons uw paden 
betreden…’. 
 
Twee aandachtspunten om te overdenken: 

• Met Kerstmis vieren wij dat God niet onverschillig is, maar dat Hem het 

welzijn van onze wereld en ieder mens persoonlijk  ter harte gaat. Wat 
betekent dat voor jou? 

• De kracht die volgens dit lied, volgens het hele evangelie, zorgt voor een 

hemel op aarde, Gods Koninkrijk, is de kracht van liefde. De apostel Paulus 
schrijft hierover in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe (1 Kor. 

13,4-8). Wat spreekt jou hierin vooral aan? 
 
Gerard Groener 
 

Collecteopbrengsten van het 3e kwartaal 
 

De collectes onder de vieringen hebben het volgende opgebracht  
Voor de eigen geloofsgemeenschap   € 2.163,11 

De opbrengsten van de extra collectes was op: 
28 aug. voor de MIVA (missie verkeersmiddelen actie)  €   122,00 

4 sept. voor de PCI collecte     €  142.,00 

18 sept. voor PAX (vredeswerk)    €   211.60 
De bedragen zijn inclusief de digitale giften via GIVT 

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven. 
Gert Vendrig      Kerkcommissie 
 

Repair Café – 16 december en 20 januari 
 

Het Repair-Café is op de derde 
zaterdag van de maand geopend. 

Het Repair-Café repareert graag 

wat u meebrengt en repareren 
heeft de voorkeur boven 

weggooien!  
Tijdens het wachten is er een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage 

daarvoor is welkom. U bent voor reparaties en gezelligheid van harte 

welkom in de Bavohof aan de Jonchheerelaan 7.  
Repair-Café      Gert Vendrig 
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Adventsactie 2023 
 

Alle kinderen mogen kind zijn. 
Jaarlijks voert Vastenactie campagne tijdens de 4 weken voor Kerstmis, de 

Adventsperiode. Moeders en kinderen staan hierin centraal. Extra aandacht 
aan het belangrijke onderwerp: kinderarbeid. 

Ieder kind heeft recht op een gezond leven. Op een opleiding en 

bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen 
miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van 

onbezorgd te spelen en leren, maken zij lange dagen om wat geld te 
verdienen. Vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan 

kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op 

plantages. Dit jaar besteedt Adventsactie aandacht aan kinderarbeid. 
Voor meer info zie de BIJeen. Op 3 en 17 dec (1e en 3e zondag van de 

Advent) is de 2e collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
Een directe bijdrage is welkom op NL89INGB 0653 1000 00 t.n.v. 

adventsactie Den Haag 
 

Solidaridad 
 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en 

gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we 

allemaal solidair zijn, komt niemand te kort.  
Voor meer info zie de Bijeen. Op 10 en 24 dec om 19 uur (2e en 4e zondag 

van de Advent) is de 2e collecte voor Solidaridad. 
Een directe bijdrage is welkom op NL 05 TRIO 0212 1854 t.n.v. Solidaridad 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan een betere wereld, MOV 
 

HELP OM TE HELPEN 
Onze geloofsgemeenschap heeft een enthousiaste Caritasgroep. Deze 
werkgroep zorgt ervoor dat er vanuit de kerk omgekeken wordt naar 

mensen, die veelal bij ons in de buurt wonen, en die (financiële) 
ondersteuning kunnen gebruiken. Daarbij wordt ook wel samengewerkt met 

de andere kerken. Het is logisch dat de Caritas een beetje in de luwte werkt, 
maar het werk dat wordt gedaan - omzien naar elkaar - hoort echt bij de 

kern van ons kerk-zijn. 

Daarom is het ook belangrijk dat de werkgroep goed kan blijven draaien. 
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Het zou daarom mooi zijn om een nieuw lid aan de werkgroep te kunnen 

toevoegen. Wie helpt ons anderen te helpen? De tijdsinvestering is een 
dagdeel per maand, de ene keer is dat om te vergaderen, de andere keer is 

dat meer praktisch om bijvoorbeeld kerstpakketten voor minima samen te 

stellen. Met wat extra handjes is de werkgroep goed op sterkte en blijft het 
voor iedereen goed te doen. 

Toos van Soest (tel 06-41774654) is voorzitter en kan je er alles over 
vertellen. Lijkt het je iets en wil je graag iets doen voor de medemens, dan 

horen we graag van je. 

 
namens Caritas-werkgroep, Frank van Rooijen  
 
 

Opbrengst oogstdankdag  
 Met dank aan onze sponsors en kopers van al onze 
producten. 

Het was een gezellig weekend met een geweldige 
opbrengst van. 850 euro.  Deze opbrengst is al 

overgemaakt naar de Stichting Shirati in Tanzania. 

 
 

QR code voor Bavokerk collecte 
Met uw bijdrage steunt u de Bavokerk en de goede 
doelen, dat kan contant in het collectemandje. 

Met deze QR code kunt u digitaal een zelf gekozen 
bedrag overmaken, ook als u een keer niet in de kerk 

bent. Uiteraard kan het ook overgemaakt worden via 

het rekening nummer wat voor in dit boekje staat.  
 
Kerkcommissie 
 

Kinderwoorddienst werkgroep is op zoek naar 
versterking 

Ben jij de enthousiaste man of vrouw die we 
zoeken? 
Ongeveer zes keer per jaar tijdens de viering 
wordt er een kinderwoorddienst georganiseerd. 
Lijkt het je leuk om te helpen en wil je informatie?  

Neem contact op met Marco Nolte(marcoenmaaikenolte@gmail.com), hij 

kan je alle ins en outs vertellen. 
 
Werkgroep kinderwoorddienst 
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Kijken via kerkdienstgemist 
Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet  

of telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan. 
 

Zondag 3 december: 10:00u. 1e zondag van Advent, 
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst in de Bavohof 

Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Bisschoppelijke adventsactie 
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
Tijdens deze viering is er een KinderWoord-Dienst  
 
Mistintenties:  Richard Busscher ter 25ste jaargedachtenis. 

Gerardus Massop,   
Door Derk - de Sain en overleden familie,  

Hein van Schaik en zonen Harry en Wim,   
Bep Vianen en overleden familie en vrienden Vianen - de Vos,  

 
Zondag 10 december: 10:00u. 2e zondag van Advent, WoCo viering 
Voorgangers:  Leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Solidaridad 

 
Mistintenties: Jos de Graaff ter  1e jaargedachtenis 

 
Zondag 17 december: 10:00u. 3e zondag van Advent, Boeteviering 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   Bravissimo 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Bisschoppelijke adventsactie 
 

Mistintenties: Gerardus Massop,   
Gert en Lenie Voorn en dochter Terry Voorn 

 

Uw bijdrage voor de collecte via de QR code 
Meedoen met de collecte tijdens de viering kan via de Givt 

QR code  
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Zondag 17 december: Kerstsamenzang  

Deur open: 14.30u 
Aanvang: 15.00u 

Koor:  Bravissimo, Ceacilia Bavonootjes 

Instrumentaal: piano, klarinet, dwarsfluit 
Collecte: Shirati 

 
Vrijdag 22 december: Oecomenische Kerstviering in Huize Gaza.  

Aanvang: 15:30 u. 

Voorgangers: leden van drie kerken uit Harmelen 
 

Zondag 24 december: 10:00u. 4e zondag van Advent, Gebedsviering 
Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Gelegenheidskoor 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 

Mistintenties: Geen 
 

Zondag 24 december: 19:00u. Kerstavond - Gezinsviering  
 

Er wordt hard gewerkt aan een echte 

kerststal, via de nieuwsbrief weet u later 
meer 

 
Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Bavonootjes 
1e collecte:  voor onze eigen 

geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Solidaridad 

Mistintenties: Frans Ekelschot ter 1e jaargedachtenis 

 
Zondag 24 december: 22.00u. Eucharistieviering - Nachtmis  

Voorgangers:  J. Wissink en F.van Rooijen 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 
Mistintenties: Frans Ekelschot ter 1e jaargedachtenis,  

Annemieke Bartels en Peter Bartels,  

Annalies van Breukelen – Kortekaas,   
overleden ouders Severs-Goes en broer Piet,   

verleden ouders Schalkwijk-Pieterse, 
Harry van Doorn,   

Joop en Greet van Kuik - Heijmink Liesert. 
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Maandag 25 december: 10:00u. Hoogfeest van Kerstmis, WoCO 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   Bravissimo 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  gezamenlijk doel 3 Harmelense kerken - PCI 

Mistintenties: Ouders Henk en Truus Ekelschot,   

Hein van Schaik en zonen Harry en Wim,    
Overleden gezinsleden van Breukelen-Bouhuijzen,   

ouders Harry en Riek van Schaik – Leijenhorst,   

Wim Benschop,   
Gerardus Massop,   

Herman van Schie,   
Sjaak Gresnigt,   

Gert en Marie Klever – Kemp,   
Gert Looman en familie,  

Jan Voordouw en Jan Drost,  

Wim en Sjaan van Schaik - de Langen,   
Hans en Leo Stelling. 

 
Maandag 25 december: Kindjewiegen 

Aanvang:  12.30u, vrije inloop van ouders en grootouders 

Organisatie:  werkgroep o.l.v. Karin van Leeuwen  

 

Donderdag 28 december TOP2000 viering om 19.30 uur 
Deur open: 19.00u 

voorganger F. van Rooijen  
Muziek:  TOP2000 band 

Collecte: Restauratiefonds glas in lood ramen 

 
Zondag 31 december: 10:00u. WoCO – Oudjaar 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   gelegenheidskoor 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Mistintenties: Geen  
 

Maandag 1 januari: 11.00u. Eucharistieviering 
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   gelegenheidskoor 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Mistintenties: Geen  
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Zondag 7 januari: 10:00u. Eucharistiev. – Openbaring des Heren 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   gelegenheidskoor 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Mistintenties: Gert - Leny Voorn en dochter Terry,   
Bep Vianen. 

Na de viering is er gelegenheid elkaar Nieuwjaar te wensen. 

 

Zondag 14 januari: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Mistintenties: Joke Uithol -de Rijk ter jaargedachtenis,   

Harry van Doorn,   
overleden ouders Van Egmond – Rijkelijkhuizen. 

 

Zondag 21 januari: 10:00u. Woord- en Communieviering 
Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Mistintenties: Joop en Greet van Kuik - Heijmink Liesert. 
 
 

 
 

Gedoopt: 
29 oktober 2023:  Margaretha Johanna Maria (Marit) van Wensen  
 

Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. 

 

Overleden 
25 oktober 2023:  Gijsbertha Johanna Elisabeth Benschop – Versteeg (Bep) 

leeftijd 87 jaar,  

woonachtig Utrechtsestraatweg, Harmelen.   
 

Dat zij mag rusten in vrede. 
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Zondag 3 december 10.00u  koffiedrinken 

zondag 17 december 15.00u  kerstsamenzang 
Zondag 24 december  19.00u   Kerstavond gezinsviering 

Zondag 24 december 22.00u   Nachtmis kerstmis 

maandag 25 december 12.30u   Kindje wiegen 
Donderdag 28 december 19.30u Top2000 

Zondag 28 januari 10.00u  Carnavalsmis 
Zondag 7 januari 10.00u  Nieuwjaar wensen 

 

Lichtjes avond 
 

Ruim 70 mensen waren aanwezig op de Lichtjesavond op begraafplaats 't 

Spyck. 
Alles was in gereedheid gebracht om dit uur van herdenken van onze 

dierbare overledenen te doen slagen, zoals de mogelijkheid om bloemen of 
een graflicht te kopen; de grote tent waar koffie, thee of chocomel met 

eigengebakken kruiskesbroodjes geserveerd werd; het goed verzorgde 
liturgieboekje, zodat we mee konden zingen met het Bravissimokoor en mee 

konden lezen met de gebeden. 

Bovendien was de hele begraafplaats sfeervol verlicht met waxinelichtjes en 
lichtslingers en kon men in de herdenkingsboom een tekst ophangen. 

De fraaie regenboog bij de aanvang en het mooi weer daarna verhoogden 
de fijne sfeer op deze gedenkwaardige avond. 

Namens allen die op deze Lichtjesavond aanwezig waren, wil ik de 

Vitaliteitsgroep en ieder die op welke manier dan ook deze avond tot een 
geslaagde herdenkingsavond hebben gemaakt, van harte bedanken. 

Riet de Graaff 
 

Vormselviering 

Even een korte reactie op de vormselviering van afgelopen zaterdag 18 
november. Wat was het een feest met een volle kerk, vol vormelingen, 

ouders en grootouders. 
Ik was trots op onze Bavogemeenschap en vooral trots op al diegenen die 

de kinderen hebben voorbereid op dit mooie sacrament. 

Ik neem mijn petje af voor die moeders die zoveel tijd en energie in het hele 
Vormselproject hebben gestoken. Dank daarvoor! 

Jullie mogen blijven. 
Hartelijke groet,  Lidy van Doorn- Kragting. 
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Maestro! 
 

Op 28 oktober deed diaken Frank van Rooijen mee met Maestro! 
Harmonieorkest De Bazuin organiseerde deze avond in lijn met het 

gelijknamige teeveeprogramma. Onervaren dirigenten krijgen daarbij de 
kans om te ervaren wat het is om voor een orkest te staan. Er waren zes 

kandidaten die met elkaar de strijd aangingen voor publiek en een vakjury. 

Daarvoor was er druk geoefend, thuis en onder leiding van de professionele 
dirigent van De Bazuin.  

In de introductiefilmpjes kreeg het publiek al een indruk van de vorderingen 
en groei van de deelnemers. Frank was hiervoor in de Bavokerk gefilmd. Hij 

vertelde dat er bij dirigeren van zo’n orkest meer komt kijken dan vooraf 

gedacht. Hij stond bij het kerkraam van Cecilia,de patrones van de muziek, 
en hintte erop dat hem alle steun en hulp welkom was. Na het dirigeren van 

een tweetal stukken (“For your eyes only”, en “A brand new day”) kwam hij 
inderdaad in de finale. Het werd echt spannend. In een aanmoedigingsvideo 

stak Ad Koolwijk, een van de muzikanten uit Harmelen, hem een hart onder 
de riem. Hij deed dat op erg originele wijze met een link naar het lied van de 

laatste carnavalsmis. In de finale zag Frank de eerste prijs aan zijn neus 

voorbij gaan na “Soldaat van Oranje” te hebben gedirigeerd. Het mocht de 
pret niet drukken. Desalniettemin was het namelijk een geweldige avond in 

het Stefanustheater in Utrecht. Publiek – waaronder ook enkele parochianen 
- en deelnemers hadden genoten. 
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Het 100-jarige verjaardagsfeest  
  

Op 7 oktober werd mijn moeder, Grada van der Gun, 100 jaar. 
Dit hebben we met heel veel mensen mogen vieren. 

Het begon op vrijdag. De medewerkers van Gaza hadden de zaal beneden 
feestelijk versierd. In de ochtend was er koffie met gebak. Voor zowel 

bewoners, medewerkers van Gaza en door de vrijwilligers werden er 's 

middags poffertjes gebakken. Het meel hiervoor kwam van molen De Valk in 
Montfoort. Bakker Griffioen heeft er beslag van gemaakt. Waarvoor dank!! 

De burgemeester kwam in de middag op bezoek. Bracht bloemen en een 
taart mee. Heel veel mensen zijn geweest om mijn moeder en ons te 

feliciteren. Allemaal brachten zij 1 bloem mee, het waren 3 volle vazen.  

 
Zaterdag hebben we, samen met 

familie, bij Het Wapen van Harmelen 
de verjaardag gevierd. Na afloop zijn 

we, als gezin samen met mijn 
moeder, de bloemen in de kerk bij 

Maria gaan brengen. Het was heel fijn 

dat we dat hebben kunnen doen. 
 

Op maandag kwamen de mensen van 
Numodo om te feliciteren. Verkleed 

en met mooie slingers om en vrolijke 

mutsen op. Het zag er heel feestelijk 
uit. Dit was heel bijzonder en er was 

ontzettend veel werk van gemaakt. 
Mooie tekeningen, eigengemaakte 

bloemen, liedjes, gitaarspel.  
 

Nogmaals heel veel dank voor jullie 

inspanningen!! 
  

Als afsluiting werd op 15 oktober het 
Magnificat speciaal voor de jarige 

gezongen tijdens de Mariaviering.  

 
Namens mijn moeder heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft 

gehad om deze 100e verjaardag onvergetelijk te maken. 
  

Monique van de Gun  
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Bravissimokoor kiest het ruime sop! 
 

Op zaterdag 7 oktober vierde ons koor Bravissimo haar traditionele jaarlijkse 
koorfeest met als thema: “ Boerenbruiloft”. Een heel enthousiast team van 

organisatoren zorgde er voor dat, zoals gewoonlijk, de sfeer er goed in zat. 
Het feest begon ‘ s middags om 14.00 uur met het verzamelen van diegenen 

die gingen fietsen, het verzamelpunt was de Praatkuil bij de Hervormde 

Kerk.  
Vandaar werd gefietst naar Haanwijk, vanwaar ingescheept werd. 

De meesten waren in boerenkleding, sommigen in het chique- zwart (we 
gaan immers naar een bruiloft!). Vergezeld van accordeonmuziek en het 

zingen van diverse leuke liedjes, voer de boot naar de tent van Ton Versteeg 

op de Utrechtseweg. Aan de ballonnen was te zien waar het feest zou 
plaatsvinden.  

Het “ bruidspaar” (in de vorm van aangeklede poppen) , was al aanwezig 
om ons welkom te heten. Met het welkomstdrankje ( een advocaatje met 

slagroom) werd het feest ingeluid. De sfeer was geweldig, natuurlijk ook 
door het innemen van diverse drankjes. Onze dirigent Ben en onze pianiste 

Irene waren ook van de partij.  

Rond 6 uur konden wij genieten van een heerlijk stamppottenbuffet met als 
toetje een vla- Flip. 

En het bleef nog lang gezellig………… 
Wij hebben onze stemmen weer gesmeerd voor een heel jaar lang koor- 

zingen! 

 
Lidy van Doorn- Kragting. 
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Een orthodox klooster van binnenuit beleven  
op 17 december 14.30u Dorpshuis 
 
Op een schiereiland in Griekenland leeft een 

groep orthodoxe monniken. De tijd wordt er niet 

door de klok beheerst, maar is er ingebed in de 
gebeden. De monniken leiden een afgezonderd 

bestaan, buitenstaanders komen er nauwelijks. 
Wie deelgenoot van hun leven wil worden is 

welkom in het Dorpshuis, bij de film: 

 ‘Where are you, Adam?’  
 

Ik ben erbij, op 17 december. Om drie uur ’s 
middags wordt de film vertoond, om 14.30 uur 

ben je welkom voor een kopje koffie/thee. Na 

afloop spreken we er samen over door. De film 
duurt 80 minuten, entreekosten zijn 10 euro 

contant ter plekke en aanmelden gaat via filmcafeharmelen@gmail.com. De 
middag wordt verzorgd door de protestantse gemeente De Open Poort en 

het Dorpshuis samen.De opbrengst komt ten goede aan Oekraïense families 
in Nederland 

Geurt Roffel, dominee van de Open Poort in Harmelen 
 

 

 

Opgeven voor de Eerste Heilige Communie 
 

In januari gaan wij beginnen met de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie 

(EHC). Zit uw zoon of dochter in groep 4 of wilt u 

toch dat uw kind de Communie gaat doen? Dan 
kunnen jullie je opgeven vóór 11 december via de 

mail o.v.v. EHC 23/24. Vermeld daarbij de naam 
van uw zoon/dochter, geboortedatum, school en 

uw eigen naam. 
 

Woensdag 13 december is er een informatieavond in de Bavohof. Wij 

beginnen om 20.00 uur. Laat even weten of u erbij bent. Hopelijk zien we 
jullie dan. 

 
Groeten, Werkgroep EHC (Maryse, Annette en Manon) 

  

mailto:filmcafeharmelen@gmail.com
mailto:vdlit@ziggo.nl
mailto:vdlit@ziggo.nl
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Volgende BijBavo 
Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 20 januari 2024. 

Kopij inleveren vóór maandag 1 januari 2024 door te mailen naar:  
Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 

 

 

Bavo Nieuwsbrief 
In de BijBavo krijgt u een overzicht van wat komen 
gaat en van wat er geweest is. De kalender geeft een  

overzicht van de activiteiten. De BijBavo is informatief 

maar niet actueel.  
Als u graag wekelijks actuele informatie wil ontvangen 

dan kan dat door een gratis abonnement op Bavo 
Nieuwsbrief  

Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via deze QR code ook kunt u een 

mail sturen naar de nieuwsbrief redactie, nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl.  
Uiteraard wordt uw mailadres alleen gebruikt voor de Bavo nieuwsbrief.  

 
 

Bavo website 
Via deze QR code komt u snel naar de website. Ok is 
het mogelijk om daar een bericht achter te laten voor 

de website redactie 

 
www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk  

 
 

Donatie voor Bavokerk met QR code  
Met uw bijdrage steunt u onze Sint Bavokerk. 
 

Met deze QR code kunt u digitaal een zelf gekozen 
bedrag overmaken als u de Sint Bavokerk een warm 

hart toe draagt. Zomaar om dat u dat wilt en wij dat 

goed kunnen gebruiken voor het instand houden van 
het gebouw.  

Of op het rekeningnummer voor in dit boekje.  
 

mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk


 

 

  



 

 

 


