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  Kerkcommissie        Tel.nr. 

Voorzitter Gerard Kooijman 06-13540402 

Secretaris Thea Ouwerkerk 0348-444778 

Penningmeester Chantal Elemans 0348-441985 

Contact vrijwilligers Henny Ekelschot 030-6771619 

Contact Pastoraatgroep Herman Vianen 0348-441377 

Onderhoud gebouwen Gert Vendrig 0348-444085 
   

  Belangrijke telefoonnummers 

Pastorale vragen Bavokerk Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo 0348-441320 

Pastorale vragen H3E  Secr. H. Drie-eenheid, zie info Bijeen  

Caritas (voor fin. Hulp) Tijdelijk via Secretariaat  

Uitvaarten Parochieel meldpunt 06-13441353 
   

  Pastoraatgroep 

Diaconie/ jongeren/ voorz. Diaken Frank van Rooijen 0348-444568 

Gemeenschapsopbouw Marrie de Bree 0348-441492 

Catechese Maaike Nolte 06-55498903 

 Liturgie Jacqueline van der Linden 0348-443976 

   

  Secretariaat geloofsgemeenschap H. Bavo 

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u.  

Adres De Joncheerelaan 7, 3481GN  Harmelen 0348-441320 

E-mail bavohof@3eenheidparochie.nl  

   

  Rekeningnummers 

Geloofsgemeenschap H. Bavo Rabobank: NL69RABO0325302863  

P.C.I.  H. Drie-eenheid Rabobank: NL55RABO0134692586   

   

  BijBavo 

Kopijadres & bezorging Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo 0348-441320 

Redactie BijBavo Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl 
 

Contactpersoon  Secretariaat Bavohof  

   

  Internet, Website en Nieuwsbrief 

Website Bavokerk www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk 

webmaster Bavokerk webmasterbavo@3eenheidparochie.nl  

Redactie nieuwsbrief Bavokerk nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl 

Livestream Bavokerk www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217 
Website parochie www.3eenheidparochie.nl 
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NS Orkest geeft concert in Bavokerk – 21 oktober  
 

Velen van u kennen mij misschien nog als fluitiste bij het Bravissimokoor zo 

ongeveer 12 jaar geleden. Zo niet, heel af en toe speel ik nog met heel veel 
plezier in onze kerk voor een bijzondere gelegenheid. Ik ben gestopt bij het 

koor omdat ik gevraagd werd tijdelijk te komen ondersteunen bij het orkest 
van de Nederlandse Spoorwegen. En omdat beiden repeteren op dezelfde 

avond moest ik een keuze maken. Spelen bij het orkest geeft mij zoveel 
voldoening en is muzikaal een enorm mooie uitdaging waardoor ik heb 

besloten bij het orkest te blijven spelen 

Enorm trots ben ik dat het NS Orkest in mijn eigen Bavokerk een Try Out 
mag spelen voor de Najaarsconcerten die wij op 18 en 19 november in de 

Kom in Nieuwegein gaan uitvoeren. Naast de vele optredens gedurende het 
jaar geven wij ieder jaar, half november op zaterdagavond en 

zondagmiddag een concert waarin we ieder jaar weer een ander programma 

ten gehore brengen. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om bij een van 
deze concerten aanwezig te zijn. Ze zijn overigens gratis, maar nog 

eenvoudiger is om zaterdagavond naar onze eigen Bavo kerk te komen waar 
wij ons programma onder leiding van onze dirigent Leon Vliex voor u gaan 

spelen. 
Zal voor U wennen zijn, 65 mensen die met veel passie muziek gaan maken, 

maar ook voor ons als orkest zal het best wel lastig zijn. Wij hebben een 

prachtige akoestiek in onze Bavo kerk, maar met 65 mensen tegelijkertijd 
muziek maken wordt een hele uitdaging.  

Ik nodig u van harte uit op 21 oktober as. om 20:00 uur om te komen 
luisteren naar het NS Orkest wat volgend jaar zijn 75 jarig jubileum gaat 

vieren. Wij gaan een gevarieerd programma aanbieden en ik weet zeker dat 

er voor ieder wel wat bij zit. Misschien wordt u net zo enthousiast als ik ben 
en komt u ieder jaar een van onze Najaarsconcert opluisteren.  

 
Wij zien u graag op 21 oktober, 

 

Hartelijke groeten, 
 

Namens het NS Orkest,  
Patricia Langeveld 
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Vormselviering - zaterdag 18 november 2023 

Met 6 kinderen uit Harmelen zijn we gestart met de voorbereiding op het 

vormsel. Op 18 nov. is de vormselviering waarin Kardinaal van Eijk voorgaat.   
Wat hebben we allemaal gedaan? Na de kennismaking in de eerste 

bijeenkomst hebben we met elkaar bekeken wat we allemaal al hebben 
meegemaakt op onze levensweg, en wat er volgt op onze levensweg.  

De tweede bijeenkomst ging over de missie van 

Jezus, wat wil hij bereiken met de wereld, en hoe 
kunnen we onze doelen die we hebben passend 

maken in het rijk van God.  
De derde bijeenkomst was vooral heel erg gezellig. 

Tijdens deze bijeenkomst mochten de kinderen 

diverse vrijwilligers interviewen. We hebben geleerd 
wat je allemaal mag doen als koster, als drukker 

voor de kerkboekjes, wat er bij een 
kinderwoorddienst allemaal komt kijken en als 

misdienaar.  
De vierde bijeenkomst hebben we het inhoudelijk 

gesproken over de komende viering.  

We zijn al een heel eind op weg om het vormsel te 
mogen ontvangen, maar er komen nog hele leuke 

activiteiten aan. Daarover unt u meer lezen in de 
nieuwsbrief. Het worden nog een paar mooie weken.  

Werkgroep Vormselviering, Marianne en Maaike  
 
 

Jongerenkoor: Nog één keer "shinen" 26 November 
 
Ik hoop dat er zondag 26 november veel mensen naar de kerk komen. Weet 

je waarom? Het is dan de laatste keer dat er gezongen wordt door ons 
Jongerenkoor, in de wandeling ook nog vaak het Tienerkoor genoemd. 

Jonge mensen vliegen uit, gaan studeren of vertoeven elders. Bij gebrek aan 
aanwas valt voor het koor nu het doek. Eigenlijk was dat net voor de 

zomerstop al het geval, maar wij willen niet dat zij met stille trom 

vertrekken. Hun muzikale inbreng en het enthousiasme waarmee zij er 
stonden, is waardevol en deed velen goed. Graag zeggen we daarvoor dank. 

Persoonlijk was ik altijd onder de indruk van hoe zij met een klein groepje zó 
konden zingen, mede door het "vakvrouwschap" van dirigent Bertie. 

Op de 26e vieren we het feest van Christus Koning. We maken er een 

viering van die jong en oud zal aanspreken. Zonder de lat voor het koor te 
hoog te willen leggen, hoop ik dat ze nog een keer zullen "shinen". Zo 

sluiten we het kerkelijk jaar af, met elkaar. Graag tot ziens! Mis het niet. 
Frank van Rooijen, diaken  
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Lichtjesavond zaterdag 11 november 
 

 
 

Op zaterdag 11 november 2022 start om 17:00 uur een gezamenlijke 

bijeenkomst op de begraafplaats ’t Spijck. Wij starten deze bijeenkomst met 

een kort samenzijn ondersteunt door enkele liederen en gedichten om zo, 
met elkaar, onze dierbare overledenen te herdenken.  

Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid rond gaan over de met kaarsen 
verlichte begraafplaats. Of een zelf geschreven tekst in de herdenkingsboom 

hangen. 

U bent hierbij van harte uitgenodigd om vanaf 16.30 uur naar begraafplaats 
’t Spijck te komen.  

De bijeenkomst begint om 17.00 uur en duurt ongeveer tot 18:00uur 
 

Er is gelegenheid om een bloem of een graflicht te kopen voor uw dierbare 

overledenen. De koffie, thee of chocomel staat voor u klaar evenals het 
kruiskesbroodje.  

Er is ruim voldoende gelegenheid om de fiets te parkeren.  
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Zieken- en ouderdag met veel gein en plezier 
 

Op de derde donderdag van september (21-9-2023) was het weer zieken- 
en ouderendag in de Bavo-kerk. Dit jaar waren er maar liefst 38 gasten. 

Deze dag begon om 10.30 uur met een mooie eucharistieviering, waarin 
pastor Jozef Wissink voorging samen met Coby Vianen als lector. Het koor 

o.l.v. Bertie van Sevenbergen verzorgde de muzikale omlijsting. Er waren 

veel rollators en rolstoelen die bijna allemaal keurig werden geparkeerd in 
de Mariakapel. Sommigen werden thuis opgehaald door parochianen 

(bedankt daarvoor!).  
 

Iedereen had zijn/haar zitplaats ingenomen om een kopje koffie (met cake!) 

te drinken en gezellig bij te kletsen. 
Na de koffie was er drinken in de vorm van limonade of wijn. De advocaat 

(met slagroom!) ging er in als koek. Daarbij werden heerlijke hapjes van de 
slager geserveerd. Er was duidelijk geknor van de magen te horen. Daarom 

werden dik belegde broodjes en een krentenbol geserveerd door de 
Wijkopbouw-groep: Coby Vianen, Nan van Kippersluis, Ria de Bree, Riky van 

Leeuwen en Wil Vendrig. Ondertussen zorgden verpleegkundigen Mieke en 

Cees Mentz voor onze gasten, die ondersteunende hulp nodig hadden. 
Natuurlijk mag de sjouwploeg, de koffiezet-groep en de koster niet vergeten 

worden: Ludy, Ria, Gert, Gerard, Manon en Berry (met hun twee sterke 
zonen) en Mirjam : bedankt voor jullie bijdrage. 

Het was een groot succes, op de site staan meerdere foto’s. 

 
Ineke Hakkennes, voorzitter Wijkopbouw 
 
 

Geld wisselen - 5 november 
 
Heeft u behoefte aan kleingeld?  

Dan kunt u op de eerste zondag van de 
maand voor of na de viering geld wisselen.  

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje 

muntgeld met een waarde van 20 euro aan 
munten van 1 en 2 euro en 50 cent 

Komt het op zondag niet uit, dan kunt u op 
het secretariaat geld wisselen van maandag 

tot en met vrijdag van 09.30 - 10.00 uur, mits vooraf telefonisch 

aangemeld. Door te wisselen helpt u ons om minder muntgeld te hoeven 
storten bij de bank, wat geld kost. 

 
Kerkcommissie, Gert Vendrig 
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WETEN WAT JE ZINGT  8 
Ik sta voor U in leegte en gemis (GVL 473) 

 
Ieder van ons krijgt te maken met verlies en het missen van mensen die je 

lief zijn. Ieder mens treurt op een heel eigen wijze; en de pijn van het 
verlies verandert gaande de jaren. We zoeken naar woorden om dat uit te 

drukken. Met Allerzielen maar ook vaak bij uitvaarten zingen we dit lied:  

Ik sta voor U in leegte en gemis. De tekst is van Huub Oosterhuis, de 
melodie van Bernard Huijbers. 

 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis  – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Leegte en gemis… mensen ervaren dat verschillend en op steeds weer 
andere wijze. Sommige mensen ervaren leegte en gemis al vóór het 

overlijden van hun dierbare, als de partner in een diepe dementie wegzakt. 
Ook de uitvaart en begrafenis of crematie zelf kunnen ons leegte en gemis 

doen ervaren, als we onze dierbare definitief uit handen geven.  

Maar er zijn ook mensen die te geschokt of verbijsterd zijn om bij de uitvaart 
al het echte gemis en de leegte te kunnen voelen. Je bent als verdoofd. Je 

lijkt niets meer te voelen. Weer anderen zijn kwaad en verdrietig omdat de 
hoop dat het ooit nog goed zou komen tussen hen en de overledene nu 

definitief voorbij is. Of je bent kwaad vanwege medische missers of 

nalatigheden. Als we kwaad zijn, boos of opstandig, is het moeilijk gemis en 
leegte bij ons toe te laten. Maar het kan ook zijn dat de laatste periode 
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samen zo goed was en het afscheid en de viering zo rijk in de warme kring 

van familie en vrienden, dat leegte en gemis misschien pas maanden later 
komen, als de verhalen over je dierbare en hoe goed het samen was, zijn 

stil gevallen. Daar zit je dan… ten diepste toch alleen. 

Toen mijn eerste partner op Kerstmis 1987 was overleden, vroegen mensen 
mij later: “Wat mis je het meest?” Ik vond dat eerst een onhandige vraag. Ik 

miste niet ‘iets’, ik miste háár, ik miste Riet. Later realiseerde ik me dat het 
een manier was om te vragen: wat betekende Riet voor jou? En dan kon ik 

mijn verhaal kwijt.  
 
Leegte en gemis, in zoveel 

varianten….. het blijft een harde 
werkelijkheid. 

Dit lied wil ons woorden aanreiken 
voor onze gevoelens. De slepende melodie draagt ons als het ware over een 

afgrond heen. Liturgie is een vorm van bidden, zingend bidden in een lied. 

Maar hoe kun je bidden in groot verdriet en verlies? Ook God zelf kan een 
vreemde voor ons geworden zijn en zijn wegen onbegrijpelijk. We 

herinneren die onbegrijpelijk geworden God en onszelf eraan dat diezelfde 
God al zo lang met ons meetrekt, dan moet Hij dat nu toch ook doen… ‘Gij 
zijt mijn God, sinds mensenheugenis  
 
En in een mengeling van berusting: ‘dood is mijn lot’, van protest: ‘hebt Gij 
geen and’re zegen?’ en ‘waarom staat Gij mij tegen’ en van vertwijfeling: 
‘Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?’ richten wij ons tot die ‘God sinds 
mensenheugenis’.  ‘Waarom staat Gij mij tegen’, betekent niet dat we een 
hekel hebben gekregen aan God – ook dat kan – maar dat wij God ervaren 

als weerbarstig, als in de weg staand, als Iemand waarmee wij worstelen. 

Wij begrijpen het niet meer, lam geslagen, ‘gevangen in ons onvermogen, 
door twijfel overmand’.  
Maar alles kan veranderen als we midden in ons gemis en  verdriet gaan 
bidden: ‘mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?’, in een poging ons 

weer aan God toe te vertrouwen. ‘Gij hebt mijn naam geschreven in Uw 
hand’. U bent toch een liefdevolle God, die mededogen heeft met ons 
mensen! U bent toch geen God van doden maar van levenden? ‘Mag ik dan 
levend wonen in uw land?’ en niet verdwijnen in het niets of verdoofd verder 
leven in deze wereld.  
 

In de laatste strofe klinkt ons 
vertrouwen steeds duidelijker: 

‘Spreekt Gij het woord …. dat 
mij bevrijdt en opneemt in uw 
vrede.’  Het vertrouwen is 
helemaal terug als we zingen: ‘Open die wereld die geen einde heeft’, hier 



 

BijBavo nr. 6 14 oktober 2023 - 9 - 

kan geen leegte en gemis meer zijn! Maar waarom is ‘Uw Zoon’ met 

hoofdletters geschreven? De tekstdichter moet hierbij gedacht hebben aan 
de uitspraak van Jezus in het Johannesevangelie: “Wie van dit brood eet, zal 

leven in eeuwigheid”. De evangelist bedoelt niet alleen een leven na onze 

dood, maar ook een vitaal leven nu, voluit leven in deze wereld. ‘Wees Gij 
vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft’. In de communie worden wij één met 

Christus en daarmee delen wij in Zijn verrijzenis, in nieuw leven nu en over 
de dood heen. Voor ons is dit nauwelijks te bevatten. De laatste regel van 

het lied is daarom misschien wel de mooiste: ‘Gij zijt toch zelf de ziel van 
mijn gebeden.’. Soms mogen we ervaren dat we ons niet hoeven in te 
spannen om te bidden, we ervaren dat ‘het in ons bidt’. Het is de Geest die 

in ons bidt. In ons heeft God immers inwoning gezocht bij onze doop. 
Zoals wij verlangen naar God, zo veel te meer verlangt God naar ons! God 

heeft dit verlangen in ons hart gelegd. Zoals de heilige Augustinus (354-430) 
al zei: “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U”. Wij zijn nog 

aangewezen op geloven en verlangen. Onze dierbare doden verlangen niet 

meer, zij zíen: van Aangezicht tot aangezicht. 
 
Twee aandachtspunten om zelf bij stil te staan 
• Denk terug aan iemand die je erg lief was en die gestorven is. Wat 

betekende deze persoon voor je? Wat wilde jij voor hem of haar 

betekenen? Wie of wat heeft je bij de verwerking geholpen? Heb je een 

zekere rust gevonden en nieuw vertrouwen? 

• Is er door het sterven van mensen die je lief waren ook iets veranderd 
in je bidden en in wat God voor jou betekent? Hoe kijk je daar nu naar? 

Wil je het zo laten of verlang je er naar daar iets in te veranderen? 
 

Gerard Groener 
 

 

Repair Café - 21 oktober en 18 november 
 

Het Repair-Café is op de derde 

zaterdag van de maand geopend. 
Het Repair-Café repareert graag 

wat u meebrengt en repareren 
heeft de voorkeur boven 

weggooien!  

Tijdens het wachten is er een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage 
daarvoor is welkom. U bent voor reparaties en gezelligheid van harte 

welkom in de Bavohof aan de Jonchheerelaan 7.  
 
Repair-Café      Gert Vendrig 



 

BijBavo nr. 6 14 oktober 2023 - 10 - 

 
 

HELP OM TE HELPEN 
Onze geloofsgemeenschap heeft een enthousiaste Caritasgroep. Deze 
werkgroep zorgt ervoor dat er vanuit de kerk omgekeken wordt naar 

mensen, die veelal bij ons in de buurt wonen, en die (financiële) 
ondersteuning kunnen gebruiken. Daarbij wordt ook wel samengewerkt met 

de andere kerken. Het is logisch dat de Caritas een beetje in de luwte werkt, 

maar het werk dat wordt gedaan - omzien naar elkaar - hoort echt bij de 
kern van ons kerk-zijn. 

Daarom is het ook belangrijk dat de werkgroep goed kan blijven draaien. 
Het zou daarom mooi zijn om een nieuw lid aan de werkgroep te kunnen 

toevoegen. Wie helpt ons anderen te helpen? De tijdsinvestering is een 

dagdeel per maand, de ene keer is dat om te vergaderen, de andere keer is 
dat meer praktisch om bijvoorbeeld kerstpakketten voor minima samen te 

stellen. Met wat extra handjes is de werkgroep goed op sterkte en blijft het 
voor iedereen goed te doen. 

Toos van Soest (tel 06-41774654) is voorzitter en kan je er alles over 
vertellen. Lijkt het je iets en wil je graag iets doen voor de medemens, dan 

horen we graag van je. 

 
namens Caritas-werkgroep, Frank van Rooijen  
 
 

Oogstdankdag  27, 28, 29 oktober 
De MOV organiseert een verkoop van vele producten. Het 
blijft verrassend wat we U kunnen aanbieden, zie hiervoor 

later de nieuwsbrief.  

De opbrengst is voor de Stichting  Shirati gezondheidszorg  
in Tanzania, o.a. voor ondervoede kinderen het 

pindaproject, Schistosomiasis (de ziekte veroorzaakt door 
gebruik van het water uit het Victoriameer.  

U bent van harte welkom op: 
Vrijdag  27 oktober 19.00 – 20.30u 

Zaterdag  28 oktober   9.00 – 11.00 u 

Zondag  29 oktober 11.00 u 
Wilt U iets bestellen of laten thuisbezorgen, dan kunt u contact opnemen met: 

Arie van leeuwen tel; 442547  of Annie van Rooijen tel: 442507 
 

Graag tot op de oogstdankdag markt, MOV 
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Missio - Pauselijke Missiewerken Nederland   
 

Wereldmissiemaand 2023. Op 22 

oktober is het Missiezondag met als 

thema “Met brandend hart“ besteden we 

aandacht aan de christenen van Libanon. 
Het land van de ceders. Libanon is de 

laatste jaren in een ongekende crisis 
beland. De Libanese munteenheid heeft 

98 % van haar waarde verloren. Een 
groot deel van de middenklasse kwam onder de armoede grens terecht, 

overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land.  Missio  ondersteunt 

het pastorale werk (voor meer info zie BIJeen). Geef aan Missio in de 
collecte van zondag 22 oktober. Of stort een bijdrage op; NL65 INGB 0000 

001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, ’s-Hertogenbosch. 
 
MOV, Annie van Rooijen 
 
 

QR code voor Bavokerk collecte 
 
Met uw bijdrage steunt u de Bavokerk en de goede 

doelen, dat kan contant in het collectemandje. 
Met deze QR code kunt u digitaal een zelf gekozen 

bedrag overmaken, ook als u een keer niet in de kerk 
bent. Uiteraard kan het ook overgemaakt worden via 

het rekening nummer wat voor in dit boekje staat.  

 
Kerkcommissie 
 

Kinderwoorddienst werkgroep is op zoek naar 
versterking 

Ben jij de enthousiaste man of vrouw die we 
zoeken? 
Ongeveer zes keer per jaar tijdens de viering 
wordt er een kinderwoorddienst georganiseerd. 
Lijkt het je leuk om te helpen en wil je informatie?  

Neem contact op met Marco Nolte(marcoenmaaikenolte@gmail.com), hij 

kan je alle ins en outs vertellen. 
 
Werkgroep kinderwoorddienst 
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Zondag 15 oktober: 10:00u. Mariaviering 
Voorgangers:  Leden van de werkgroep 

Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap  
 

Misintenties:  Gerardus Massop, 
Sjaak Gresnigt, 

Harry van Doorn,  

overleden ouders de Rijk-Oosterom, Piet, Peter,Theo Copier,  
Johan van Zuijlen en Agatha van Zuijlen - Spruit. 

 
Zondag 22 oktober: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorganger:  teamlid H. Drie-eenheid 
Koor:   Caecilia 

Collecte:  Missiezondag  

 
Mistintenties:  Annalies van Breukelen - Kortekaas ter jaargedachtenis 

 
Zondag 29 oktober: 10:00u. oogstdankdag – Gezinsviering 

Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Bavonootjes 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Na de viering is er koffie drinken en limonade 
 

Mistintenties:  Cor Rietveld ter jaargedachtenis, 
overleden ouders Buts - Seure 

 

Donderdag 2 november: 19:00u. Gebedsviering – Allerzielen 
Voorgangers:  Leden van de werkgroep 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 

Mistintenties:  Gerardus Massop,   
Annemieke Bartels en Peter Bartels,   

overleden gezinsleden Van Breukelen-Bouhuijzen,   
overleden ouders Harry en Riek van Schaik – Leijenhorst,  

Bep Vianen. 

Loes Ter Morshuizen - van Schaik en Joop Ter Morshuizen, 
Herman van Schie. 
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Kijken via kerkdienstgemist 
Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of 

telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan. 
Zondag 5 november: 10:00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   Caecilia 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Zondag voor de Oecumene 
 

Na deze viering is er een geloofsgesprek o.l.v. J. Wissink 
 

Mistintenties:  Door Derks - de Sain en overleden familie,   

Hein van Schaik en zonen Harry en Wim,   
Arie en Truus van Engelen – Vallen,   

Wim Benschop. 
 

Zaterdag 11 november: 17:00u. Lichtjesavond 
Organisatie:  Vitaliteitsgroep 

Plaats:   Kerkhof ’t Spijck 

 
Zondag 12 november: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers:  Leden van de werkgroep 
Koor:   Caecilia 

Colllecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
 

Mistintenties:  Gerardus Massop,   
Annalies van Breukelen – Kortekaas. 

 
Zaterdag 18 november: 19:00u. Vormselviering 

Voorganger:  Kardinaal Eijk 

Koor:   
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 
Zondag 19 november: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorganger:  teamlid 3-eenheid 

Koor:   Bravissimo 
1e collecte:  voor onze eigengeloofsgemeenschap 

2e collecte:  Jong Nederland  
 

Mistintenties:  Ton van Schaik ter 1e jaargedachtenis 

Annemieke Bartels en Peter Bartels,   
Arie en Truus van Engelen- Vallen. 
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Zondag 26 november: 10:00u.  

WoCo viering Feest Christus Koning 
Voorganger:  F. van Rooijen  

Koor:   Jongerenkoor - nog een keer ‘Shinen” 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 

Mistintenties:  Riek van Schaik - Leijenhorst  ter jaargedachtenis  
en Harry van Schaik 

Niek Pot en familie Pot - Simons 

 
Zondag 3 december: 10:00u. 1e zondag van Advent, 

Eucharistieviering en Kinderwoorddienst in de Bavohof 
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Bisschoppelijke adventsactie 

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
Tijdens deze viering is er een KinderWoord-Dienst  
 
Mistintenties:  Gerardus Massop,   

Door Derk - de Sain en overleden familie,  

Hein van Schaik en zonen Harry en Wim,   
Bep Vianen en overleden familie en vrienden Vianen - de Vos. 

 
Zondag 10 december: 10:00u. 2e zondag van Advent, WoCo viering 

Voorgangers:  Leden van de werkgroep 
Koor:   Caecilia 

1e collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

2e collecte:  Solidaridad 
 

 
 

Uw bijdrage voor de collecte via de QR code 
Meedoen met de collecte tijdens de viering kan als volgt: 

 

 
Links 

via de Givt QR code  

 
 

 
rechts met de QR code 

 direct op de rekening van de Bavo 
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Zodra een overlijden van een parochiaan uit Harmelen bekend is gemaakt, 

wordt een overlijdensbericht via de nieuwsbrief verstuurd.  

 

Overleden 
22 juni 2023 Greet van Kuik -Heijmink Liesert,       89 jaar 

woonachtig Huize Gaza, Harmelen. 
14 juli  2023 Wilhelmina Maria (Miep) van Leeuwen – de Korte  96 jaar 

woonachtig Huize Gaza, Harmelen. 
07 juli  2023  Cees Demmers,         72 jaar 

  woonachtig Batenstein, Harmelen.   
17 aug. 2023  Greet Bouman – de Vos,        90 jaar 

  woonachtig Dorpsstraat, Harmelen  

29 sept. 2023  Adrianus Quirinus (Arie) van Hazendonk,      91 jaar 
  woonachtig Spruit en Bosch 1  

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

 
 
21 oktober   NS concert 

11 november Lichtjesavond, begraafplaats ’t Spijck 
18 november Vormselviering 

28 december  Top2000 
 

Uitvoering NS Orkest op 21 oktober 
 
Op 21 oktober zal het NS orkest een try-out uitvoering verzorgen in de Bavo 

kerk. De toegang voor het concert is gratis.  

Het NS Orkest, opgericht op 1 april 1949, is een landelijk opererend 
harmonieorkest dat in Utrecht haar thuisbasis heeft. Ruim 65 amateur-

muzikanten, uit heel Nederland, met hart voor de 
spoorsector vormen samen het NS Orkest; het 

bedrijfsorkest van de Nederlandse Spoorwegen.  

Het repertoire varieert van muziek voor harmonieorkest 
tot klassiek, jazz, swing, pop en filmmuziek.  
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De Top2000 komt er weer aan – 28 december 
 

Goed nieuws voor iedereen die zich verheugt op weer een Top2000 viering. 
Na het succes van vorig jaar komt er weer een TOP2000 op donderdag 28 

december.  

Save the date! Aan John is weer gevraagd een band samen te stellen uit zijn 
kring van mede-studenten van het conservatorium (pop/rock).  

Ook aan het verhaal, de rode draad die de gespeelde hits met elkaar 
verbindt, wordt gewerkt. Meer informatie volgt in de volgende BijBavo.   

 

Werkgroep vitaliteit 
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Frank van Rooijen dirigeert harmonieorkest  
 
Wat is het verschil tussen een driekwarts- en een vierkwartsmaat? Hoe laat 

ik een orkest spelen maar ook weer stoppen op mijn aanwijzing? En hoe 
zorg ik dat het orkest in het juiste tempo speelt? Bij harmonieorkest De 

Bazuin uit De Meern krijgen zes aspirant-dirigenten de kans om dit te 
ervaren. Eén van de deelnemers die deze uitdaging aangaat is Frank van 

Rooijen (diaken van de Bavokerk in Harmelen). Hij neemt deel aan Maestro, 

naar het bekende tv-programma.  
 

Eerst nog wat onwennig maakte Frank in de afgelopen week zijn debuut als 
dirigent voor het orkest, tijdens één van de vaste repetitieavonden in De 

Meander in De Meern. Al snel veranderde die onwennigheid in veel 

enthousiasme. Het dirigeren ging hem steeds iets beter af. Vaste dirigent 
van De Bazuin, Frank Bollebakker, verzorgt dirigeerlessen voor de nieuwe 

dirigenten. 
Op zaterdag 28 oktober laten de zes deelnemers tijdens een concert horen 

en zien wat zij hebben geleerd. Wie zal er uiteindelijk met de titel Maestro 
vandoor gaan? Een vakkundige jury bepaalt. Komt u uw favoriete dirigent 

aanmoedigen? 

 
Datum: zaterdag 28 oktober 

Tijd: 20.00 uur 
Locatie: ZIMIHC Theater Stefanus, Utrecht Overvecht 

Kaartjes: via www.debazuindemeern.nl (vanaf 2 oktober) 

http://www.debazuindemeern.nl/
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Harto presenteert  
 

Zes zussen, zes verschillende vrouwen. Ieder met hun eigen problemen en 
eigenaardigheden. Toch gaan ze elk jaar een weekend samen weg. Dit jaar 

in een huisje van Landal GreenParks.  
Vrouwen van rond de zestig zijn tegenwoordig absoluut geen mutsen. Ze 

hebben allemaal het een en ander meegemaakt. Mannen zijn gekomen en 

gegaan, kinderen zijn groot en uitgevlogen, carrières zijn gestopt of 
afgebouwd. Toch hebben alle zussen een ding dat hen bindt. Het verleden.  

 
Zien we jou op 2, 3 of 4 november 2023 in ons Dezibel? Reserveer jouw 

kaarten via de website www.harto.nl.  

 

 

http://www.harto.nl/
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Samen-omloop-wandeling-Harmelen – 8 okt. 
 

''Ik heb genoten van de wandeling en de gesprekken. Dit draagt 
voor mij echt bij aan de gemeenschapszin in Harmelen." 

Dit is de enthousiaste reactie na de eerste editie van de wandeling. 
De tweede wandeling is een hele mooie route rond en door het dorp. We 

starten om 14.30 uur vanaf het Dorpshuis. Tijdens het wandelen is er tijd 

voor een kop koffie/thee in de Open Poort. De wandeling voert ook langs 
een boom met veel historie en bravoure. Rond 16.00 uur bent u weer terug 

bij het Dorpshuis waar u wordt gerakteerd op een overheerlijke herfstsoep. 
Een unieke combinatie van wandelen en ontmoeten. 

Meld je aan voor deelname omlopenharmelen@gmail.com. 

 

mailto:omlopenharmelen@gmail.com
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Een orthodox klooster van binnenuit beleven  
op 17 december 14.30u Dorpshuis 
 
Op een schiereiland in Griekenland leeft een groep orthodoxe 

monniken. De tijd wordt er niet door de klok beheerst, maar is er 

ingebed in de gebeden. De monniken leiden een afgezonderd 
bestaan, buitenstaanders komen er nauwelijks. Wie deelgenoot 

van hun leven wil worden is op 17 december om 14.30u. welkom in 
het Dorpshuis, bij de film ‘Where are you, Adam?’  

 

door Geurt Roffel, dominee van de Open Poort in Harmelen 
 

 
 

De eerste keer dat ik in een klooster kwam, voelde dat als thuiskomen. Ik 
kwam er met een groep studenten. Het weekend dat we er waren, deed ik 

mee met alle gebeden. Dat betekende: vroeg uit de veren om in de kou van 

de nacht het eerste gebed mee te maken (ik meen dat men rond vijf uur ’s 
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ochtends in de kapel zat), en na het laatste gebed (zo rond 21u) je 

terugtrekken op je kamer, in stilte. De bijna aanraakbare nabijheid van God 
die ik ervoer, deed me goed. Studeren ging er als vanzelf en in het 

dagboekje dat ik bijhield, vond ik bijna vanzelfsprekend het gesprek met 

God. Nog steeds is wat ik daar aan indrukken opdeed een vaste basis in 
mijn geloofsleven.  

 
Eerder dit jaar ontving ik een mail van een Oekraïense vrouw. Een kennis 

van haar, zelf religieus, mocht bij uitzondering een film maken van 

monniken in een orthodox klooster. Die wereld is zo gesloten dat je er 
nauwelijks binnenkomt, laat staan deel van het kloosterleven mag uitmaken. 

De monniken leven op een berg op een schiereiland in Griekenland. Er 
mogen geen vrouwen komen. Het leven is er hard en weerbarstig. De 

regisseur spreekt met de abt van het klooster die zijn levenseinde voelt 
naderen en registreert het leven van de monniken. De trailer 

(https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w) boeide me en laat een 

kloosterleven zien dat ik aan de ene kant herken van de kloosters die ik 
bezocht, en anderzijds rauwer en harder is, veel meer gericht op overleven.  

 
Ik ben erbij, op 17 december. Om drie uur ’s middags wordt de film 

vertoond, om 14.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee. Na 

afloop spreken we er samen over door. De film duurt 80 minuten, 
entreekosten zijn 10 euro contant ter plekke en aanmelden gaat via 

filmcafeharmelen@gmail.com. De middag wordt verzorgd door de 
protestantse gemeente De Open Poort en het Dorpshuis samen. 

 
De opbrengst komt ten goede aan Oekraïense families in Nederland 

 

 

Katholieke Jongeren dag op 4 november 
 

Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de 
jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een 

Katholieke Jongeren dag (KJD) gehouden 
met als thema ‘Welkom thuis’. 

Deze dag wordt georganiseerd door een 

enthousiaste groep vrijwilligers in 
samenspraak met mgr. Mutsaerts, 

bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren 
namens de Bisschoppenconferentie. Meer 

informatie te vinden op de pagina 

van JongKatholiek.  
www.jongaartsbisdom.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w
https://webmaster-h-bavo.email-provider.eu/link/rqo9ried41/4tppntqgf3/otbr9x8kaf/n6mobdhzmg/shc62yzanz
http://www.jongaartsbisdom.nl/
https://webmaster-h-bavo.email-provider.eu/link/rqo9ried41/4tppntqgf3/th2n7ly5ma/n6mobdhzmg/shc62yzanz
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Volgende BijBavo 
Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 2 december 2023. 

De kopij inleveren vóór vrijdag 11 november 2023 door te mailen naar:  
Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat. 

 

 

Bavo Nieuwsbrief 
In de BijBavo krijgt u een overzicht van wat komen 
gaat en van wat er geweest is. De BijBavo is 

informatief maar niet actueel.  

Als u graag wekelijks actuele informatie wil ontvangen 
dan kan dat door een gratis abonnement op Bavo 

Nieuwsbrief  
 

Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via deze QR code ook kunt u een 

mail sturen naar de nieuwsbrief redactie, nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl.  
Uiteraard wordt uw mailadres alleen gebruikt voor de Bavo nieuwsbrief.  

 
 

Bavo website 
Via deze QR code komt u snel naar de website. Ok is 
het mogelijk om daar een bericht achter te laten voor 

de website redactie 

 
www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk  

 
 

QR code voor Bavokerk donatie 
Met uw bijdrage steunt u onze Sint Bavokerk. 
 

Met deze QR code kunt u digitaal een zelf gekozen 
bedrag overmaken als u de Sint Bavokerk een warm 

hart toe draagt. Zomaar om dat u dat wilt en wij dat 

goed kunnen gebruiken voor het instand houden van 
het gebouw.  

Of op het rekeningnummer voor in dit boekje.  

mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
http://www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk


 

 

  



 

 

 


