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Vrijwilligersdag - zondag 2 juli 
De vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap zijn 
onmisbaar. Zij vervullen een belangrijke rol bij de 

uitvoering van de vele werkzaamheden die nodig zijn 

om onze geloofsgemeenschap op een goede wijze te 
laten functioneren. Zij zijn de spil in onze 

geloofsgemeenschap. Zonder de vele vrijwilligers zou 
het allemaal niet lukken.  

Daar is de Kerkcommissie trots op en dat willen ze ook laten blijken aan 

de vrijwilligers. Als blijk van waardering voor de vrijwilligers organiseren 
we ook dit jaar weer een vrijwilligersmiddag. Dit jaar is dat op 

zondagmiddag 2 juli 2023. Zet die datum alvast in uw agenda.  
De Kerkcommissie zal u later informeren hoe u en wanneer u zich kan 

opgeven voor de vrijwilligersdag. 
We hopen u te zien op zondag 2 juli 2023.  

 
Henny Ekelschot      Kerkcommissie 
 

Moederdag - zondag 14 mei 
De MOV organiseert in het weekend van Moederdag 
een verkoop van o.a. bloemen, perkplanten en wat 

we aangeboden krijgen van onze sponsors. De 
verkoop is op:   

Vrijdag 12 mei   van 19.00  tot  20.30 uur  

Zaterdag 13 mei  van 9.00  tot  11.00 uur 
Zondag 14 mei  vanaf 11.00 uur 

Wilt U iets bestellen of laten thuisbezorgen, dan kunt U contact opnemen 
met Arie van leeuwen tel; 442547  of Annie van Rooijen tel; 442507 

Op Moederdag kunnen we de moeders in Shirati blij maken als hun zieke 
kind geholpen wordt. De opbrengst van de verkoop is voor de Stichting 

Shirati in Tanzania. 

Kim van Rooijen heeft samen met twee Hollandse tropenartsen gewerkt 
aan projecten van de Stichting  Shirati. Vooral het helpen van zieke 

ondervoede kinderen en de kinderen die besmet zijn met een parasiet die 
leeft in het Victoria meer en die een beschadiging aan de lever 

veroorzaakt met ernstige gevolgen maakte een diepe indruk. 

 
Graag tot ziens.       MOV 

https://webmaster-h-bavo.email-provider.nl/link/rqo9ried41/k9kakyqqji/0dwrhkt7u8/n6mobdhzmg/jb1fin6igj
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Vormselviering - zaterdag 18 november 2023 

 
De kinderen uit Harmelen en Montfoort, die in 

september naar groep 8 gaan zullen, op 18 

november 2023, het Heilig Vormsel ontvangen. 
We starten na de informatiebijeenkomst als 

werkgroep Vormselviering met de voorbereiding 
op het Heilig Vormsel in een aantal 

bijeenkomsten. De kinderen krijgen te horen 

wat de betekenis is van het Vormsel en van de 
Heilige Geest.  

De kinderen uit Harmelen en Montfoort gaan 
samen op kamp, om elkaar beter te leren 

kennen.  

Om te weten hoe groot de groep is, worden de 
ouders gevraagd hun kinderen zo spoedig mogelijk  aan te melden bij het 

secretariaat bavohof@3eenheidparochie.nl.  
Tijdens de bijeenkomsten kunnen we hulp gebruiken van enkele ouders. 

Ouders of andere parochianen, die willen meehelpen in de 
Vormselwerkgroep of tijdens de bijeenkomsten, kunnen dit kenbaar 

maken bij het Bavo secretariaat of bij de vormselwerkgroep  

 
Maaike Nolte (06 55498903)  Werkgroep Vormselviering, 

 

Eerste Heilige Communie – zondag 4 juni 
 
De Eerste Heilige Communie voorbereiding 

is weer begonnen. We hebben 4 kinderen 
die dit jaar op zondag 4 juni hun communie 

gaan doen.  
We hebben een hele leuke groep ze zijn erg 

enthousiast, willen veel weten, vragen en 

vertellen een hoop. Dat maakt het voor ons 
als werkgroep erg leuk om deze groep weer 

les te mogen geven.  
Zondag 2 april, Palmzondag, zijn de 

kinderen tijdens de viering aan u 

voorgesteld. 
 

Op zondag 4 juni is de Eucharistieviering voor de communicantjes.  
 

Werkgroep EHC     Annette, Maryse en Manon 
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Willibrordus onderscheiding 
 
Zondagmorgen 15 april werd na afloop van de Eucharistieviering in de 

Nicolaaskerk in Odijk afscheid genomen van het bestuur en de 

Broedermeesters. Een bekende parochiaan uit Harmelen, Hennie Derks, 
heeft na de viering de Wilibrordus penning mogen ontvangen voor zijn 

werk als Broedermeester van de Stille Omgang gedurende 60 jaar. 
 

 
 

Afscheid van de Broederschap van de Stille Omgang 
Dit Genootschap, opgericht in 1921, organiseerde meer dan 100 jaar de 

bedevaart naar de Stille Omgang in Amsterdam. Hierbij wordt dezelfde 
route gelopen die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij 

getuige was geweest van het Mirakel van Amsterdam. 

Het Genootschap heeft dit jaarlijks georganiseerd in samenwerking met 
de Broedermeesters die haar leden via diverse opstapplaatsen per bus 

naar Amsterdam vervoerden. Waren er rond 1980 nog 1900 leden in 
onze provincie Utrecht, nu zijn dat er nog altijd 500. 

Bestuursleden en Broedermeesters worden ouder en het wordt moeilijker 
om opvolgers te vinden. Men heeft daarom contact gezocht met Mgr. 

Woorts en dhr. Lokate van de Commissie Bedevaarten Bisdom Utrecht. 

Het resultaat is dat deze Commissie de organisatie van het Genootschap 
overneemt. 

Zij ontvingen uit handen van monseigneur H. Woorts en pastoor F. 
Hogenelst de Willibrordpenning. Deze blijk van waardering wordt 

uitgereikt aan parochianen die zich als vrijwilliger uitermate verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de plaatselijke parochie. 
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Historisch archief Sint-Bavoparochie  toegankelijk 
 
Het Streekarchief in Woerden (eigenlijk RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 

geheten) beheert historische archieven, en zo ook dat van de voormalige 

Sint-Bavoparochie. Onlangs is het archief goed toegankelijk gemaakt. De 
inventaris, het geordend overzicht van dit archief, is voltooid en sinds 

kort op de website www.rhcrijnstreek.nl te vinden. Met dit nieuwe 
overzicht kun je zien wat er allemaal in het parochiearchief te vinden is, 

vanaf het begin in 1795 tot en met de officiële opheffing in 2010. 

 
Het archief begint in 1795, het jaar waarin de katholieken van Harmelen 

een eigen kerkgebouw en pastoor kregen. Voor die tijd gingen 
Harmelenaren van katholieke huize naar Vleuten. De nieuwe statie – de 

term voor de katholieke gemeenschap voordat het een officiële parochie 
werd – bestond uit Harmelen, Harmelerwaard, Haanwijk, Breudijk, 

Gerverscop, Reijerscop, een deel van Veldhuizen en Cattenbroek. Met het 

herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 werd het 
weer mogelijk om parochies te stichten en de statie van Harmelen werd 

in 1855 een parochie. Organisatorisch veranderde er niet veel, zo bleef 
de pastoor de spilfiguur van de kerk. Pas vanaf de jaren zestig van de 

twintigste eeuw kregen leken meer inspraak, zoals overigens ook elders 

in de katholieke wereld. Al vanaf het begin kon de statie, en later de 
parochie, op veel belangstelling rekenen. In de negentiende eeuw 

groeide het aantal katholieke kerkgangers en bleek meerdere malen dat 
een nieuw kerkgebouw nodig was. Het laatste en huidige gebouw, is de 

Bavokerk aan De Joncheerelaan, die in 1917 werd gewijd.  
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Zoals elders in Nederland, kreeg ook Harmelen te maken met 

ontkerkelijking en een landelijk tekort aan priesters. De Sint Bavo ging 
samenwerken met naburige parochies. Vanaf de jaren negentig van de 

twintigste eeuw kwamen er samenwerkingsverbanden. In 2010 volgde de 

opheffing van de diverse parochies in de regio en de oprichting van de 
Parochie van de Heilige Drie-eenheid, tegenwoordig verantwoordelijk 

voor een groot deel van het zuiden en westen van de provincie Utrecht. 
 

De inventaris voor de parochie van Sint Bavo is onderdeel van een groter 

project van het RHC om de archieven van katholieke gemeenschappen in 
het werkgebied te ontsluiten. Veel van deze kleine parochies zijn 

inmiddels opgegaan in grotere parochies, zoals de Heilige Drie-eenheid. 
Het loont daarom om de archieven van de kleinere kerken te ontsluiten, 

omdat daarmee een periode van kleinere katholieke gemeenschappen 
afgesloten wordt. Het RHC beheert overigens al jaren archieven van 

kerken in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, IJsselstein, Lopik, 

Montfoort, Oudewater en Woerden. Voor rooms-katholieke en ander 
kerkgenootschappen geldt dat zij meerdere maatschappelijke functies 

hadden. Behalve de eredienst en strikt kerkelijke taken, waren ook 
armenzorg en onderwijs zaken waarvoor parochies en gemeenten 

verantwoordelijk waren. De kerkarchieven vormen daarmee een cruciaal 

onderdeel om het verleden volledig(er) te begrijpen. 
 

De nieuwe inventaris voor de parochie van Harmelen geeft een helder en 
handig overzicht van de archiefstukken. Daarnaast bevat het een 

historisch overzicht van de parochie. De inventaris is op de website van 
het RHC te vinden (onder "Archieven")  Onderzoek doen naar de 

parochie en Harmelen kan bij het RHC in Woerden, dat niet alleen dit 

archief beheert, maar ook andere archieven over Harmelen, nabijgelegen 
plaatsen en kerkgenootschappen. Daarnaast heeft het RHC een 

uitgebreide bibliotheek met publicaties over de geschiedenis van deze 
plaatsen en kerken. Voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van 

Harmelen, de parochie en de kerken, kijk vooral verder in de rubriek 

"Lokale historie" op de website. 
 

Frank van Rooijen   archivaris Streekarchief woerden 
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WETEN WAT JE ZINGT  5 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (GVL 483) 

 

Deze hymne is al van de 9e eeuw. Het is een 
zogenaamde gregoriaanse sequentia. Dominee J.W. 

Scholte Nordholt maakte in 1964 een mooie berijming in het Nederlands. 
 
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 

Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

Verlos ons als de vijand woedt,  
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon  
aanschouwen in de hoge troon,  
o Geest van beiden uitgegaan,  
wij bidden u gelovig aan. 

 

Gods Geest is altijd werkzaam. De Bijbel begint er mee: “De aarde was nog 

woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar de Geest van God 
broedde op de wateren.” (Genesis 1,1). 

Van Maria wordt gezegd dat ze zwanger was van de heilige Geest. Met 
Pinksteren vieren we de geboortedag van de kerk, als de leerlingen de 

heilige Geest ontvangen, alle angst van zich afwerpen en naar buiten gaan 
om Jezus te verkondigen. 

Maar het komen van de Geest is geen verhaal uit het verleden alleen, het 

kan elke dag opnieuw gebeuren. Daardoor blijft Christus onder ons leven. 
Daarom bidt de priester over de gaven van brood en wijn: “Beadem deze 

gaven met de dauw van uw heilige Geest, opdat zij voor ons mogen worden 
tot Lichaam en Bloed van Christus.” 

Deze hymne gaat vooral over het werk van de heilige Geest in onze eigen 

tijd: over hoe de Geest een scheppende kracht wil zijn in ons leven. Wij 
bidden de heilige Geest naar beneden, dat Zij mag wonen in onze 

gedachten, in ons doen en laten. Want dat is immers ons diepste verlangen, 
dat God mag wonen in ons hart: ‘vervul het hart dat U verbeidt met hemelse 

barmhartigheid’. De Latijnse tekst zegt het nog mooier: ‘vervul van binnenuit 

het hart van uw gelovigen’. 
 

Dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen: we ervaren troost als we verdriet 
hebben, we krijgen nieuwe levenskracht, we worden in staat gesteld 
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anderen en ons eigen leven lief te hebben. Nieuwe levensvreugde! De heilig 

Geest is als een zegen, als: ‘de hand die God ten zegen houdt’. 
 

De heilige Geest helpt ons om Jezus woorden te begrijpen, te verstaan wat 

Hij gezegd heeft, te doen wat gedaan moet worden: een mens te zijn naar 
Gods hart. God belooft en geeft ons daartoe zijn Geest van wijsheid en 

goede raad. Daarom bidden wij: ‘verlicht ons duistere verstand’. 
 

De heilige Geest is ook de Geest van kracht en sterkte. Wij geloven dat 

liefde de sterkste kracht in de wereld is. Liefde kan zelfs de dood 
overwinnen. Het is onvoorstelbaar hoeveel kracht er dan in ons zwakke 

lichaam kan schuilen. ‘Zonder geloof had ik het niet aangekund, zonder 
Gods hulp had ik het niet overleefd’, zeggen mensen soms. Dan leeft ons 

broze lichaam vanuit de kracht die God geeft met zijn Geest. 
 

En ten slotte: angst is onze grootste vijand en voor elke ‘vijand’ zijn we 

bang. ‘Verlos ons als de vijand woedt’. Het helpt niet als we onze angst 
ontkennen. Angst laat zich niet bezweren. Maar we kunnen er wel doorheen 

gaan als we de Geest Gods aan onze zijde weten. De heilige Geest wil ons 
bevrijden van angst. We worden vrije mensen als we leven vanuit de Geest: 

de gave Gods, bron van leven en liefde. 

 
Twee punten om bij stil te staan 

• Speelt de heilige Geest een rol in jouw eigen leven, in je geloof, je 
gebed? Vind je het moeilijk of misschien juist gemakkelijk om je tot de 

Geest te richten? 
• Wat zou je nu Gods heilige Geest willen vragen? Barmhartigheid? 

Troost? Zegen? Verlichting? Bevrijding van angst?  …...? 

 
Gerard Groener 
 
 

Repair Café in mei 
Het Repair-Café is op de derde zaterdag 
van de maand geopend. Deze keer is dat 

20 mei en 17 juni van 10:00-12.00u. Het 

Repair-Café repareert graag wat u 
meebrengt en repareren heeft de voorkeur 

boven weggooien! Tijdens het wachten is er een kopje koffie of thee. Een 
vrijwillige bijdrage mag ook. U bent voor reparaties en gezelligheid van harte 

welkom in de Bavohof aan de Jonchheerelaan.  

 
Repair-Café       Gert Vendrig 
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Het synodale proces 2021/2024 
 

Zoals u wellicht nog weet, wil paus Franciscus graag dat we wereldwijd 
nadenken over ons kerk-zijn. Voor het zogenaamde synodale proces hebben 

veel gelovigen meningen en wensen kenbaar gemaakt over de toekomst en 
koers. Misschien is dat voor velen niet direct merkbaar geweest, maar er is 

ondertussen al wel veel gebeurd. Het verslag van Nederland waar u de 

vorige keer over heeft kunnen lezen, is samengevoegd met al de verslagen 
van uit de hele wereld, van letterlijk miljoenen gelovigen. De deelname 

wereldwijd overtrof alle verwachtingen. Van al deze verslagen is een 
werkdocument gemaakt dat ook vertaald is in het Nederlands. Dit 

werkdocument heeft als titel meegekregen: ‘Vergroot de ruimte van uw 

tent’. Het mooie aan deze titel vind ik dat het aangeeft dat we tot actie over 
moeten gaan, het gaat om een beweging. En door de paus wordt ook om 

een actieve deelname gevraagd.  
 

De kerk gezien als een tent 
Bij de presentatie sprak mij het beeld aan waarbij de kerk werd voorgesteld 

als een tent. In het midden staat daarbij het Tabernakel, anders verwoordt, 

de aanwezigheid van de Heer. Het houvast van de tent wordt verzekerd 
door de stevigheid van de haringen, dat wil zeggen de fundamenten van het 

geloof. Die kunnen niet veranderen maar wel verplaatst en geplant kunnen 
worden in steeds nieuwe grond. Zo kan de tent het volk vergezellen op zijn 

tocht door de geschiedenis 

Dan is er nog de structuur van de tent: om niet in te zakken, de 
verschillende krachten en spanning waaraan hij wordt blootgesteld in 

evenwicht houden. Het is een metafoor die de noodzaak van 
onderscheidingsvermogen uitdrukt. 

Dit is hoe men de kerk graag ziet: een woning die vergroot kan worden, 
maar niet homogeen is; in staat om iedereen te beschutten, maar open; die 

mensen in en uit laat en in beweging is om de Vader en de hele mensheid te 

omarmen. (geciteerd uit het werkdocument continentale fase WCF) 
Er wordt gestreefd naar “radicale inclusie”, dat duidt op: niemand 

buitensluiten! 
Er wordt geluisterd! 

Veel van de punten die genoemd zijn in het verslag van Nederland zijn in 

verschillende bewoordingen terug te vinden in het wereldwijde verslag. 
Daarin lezen we ook dat mensen hebben ervaren dat er naar hen geluisterd 

werd, dat DE KERK naar hun mening vroeg. Velen hebben dit benadrukt. 
Deze synodale ervaring voelt als een erkenning voor hen die zich niet erkend 

voelden in de kerk. 

Dit geldt met name voor mannelijke en vrouwelijke leken, diakens en 
mannelijke en vrouwelijke religieuzen die voorheen het gevoel hadden dat  
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de institutionele Kerk niet geïnteresseerd was in hun geloofservaring of hun 

mening (WCF) 
Een zorg die daarbij wel breed werd gedeeld was de geringe aanwezigheid 

van de stem van de jongeren in het synodale proces. Jongeren zijn steeds 
minder in het leven van de kerk betrokken. 

Een hernieuwde aandacht voor jongeren, hun vorming en begeleiding is dan 

ook dringend nodig. 
Iets anders dat ik veel verslagen terugkwam was enerzijds de angst en 

tegenwerking van de clerus in het proces, en anderzijds ook de passiviteit 
van leken, hun angst om zich vrij te uiten.  

Oecumene 
Veel verslagen benadrukken dat er geen volledige synodaliteit is zonder 

eenheid onder Christenen. Dit begint met de oproep tot nauwere 

gemeenschap tussen kerken van verschillende riten.  De oecumene wordt 
als zeer belangrijk ervaren. 

Samen op weg 
De boodschap van onze synodale weg is eigenlijk eenvoudig: wij leren 

samen op weg te gaan en samen te zitten om het ene brood te breken, op 

zo'n manier dat ieder zijn plaats kan vinden. Iedereen is geroepen om deel 
te nemen aan deze reis, niemand wordt uitgesloten. Hiertoe voelen wij ons 

geroepen, opdat wij het Evangelie van Jezus op geloofwaardige wijze aan 
alle mensen kunnen verkondigen. Dit is de weg die wij in onze volgende 

Continentale Fase willen vervolgen. (WCF) 
In het verlengde hiervan wordt er ook sterk aangedrongen op de invoering 

van een synodale stijl van liturgisch vieren, die de actieve deelname van alle 

gelovigen mogelijk maakt door alle verschillen te verwelkomen, alle 
kerkelijke taken te waarderen en alle charisma's te erkennen (WCF) 

Tot slot 
Ik heb hier boven veel van de teksten geciteerd van uit werkdocument. Dat 

deed ik  vooral zo op een goede en duidelijke manier wordt verwoord wat er 

in de verslagen naar voren is gekomen. In onze eigen parochie probeert 
men ook een manier te vinden om vorm te geven aan deze synodale fase. 

Het is een enorm proces wat op dit moment gaande is en dat vraagt tijd om 
in te bedden. Maar wat steeds duidelijker wordt is dat vele, zéér vele 

gelovigen blij zijn dat deze beweging is ontstaan en daar ook in mee willen 

gaan. Spreek me er gerust op aan. 
 

Marrie de Bree      Pastoraatsgroep 
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Palmpasen 
 

Op Palmpasen was er in de kerk veel te doen. Vooraf konden de kinderen 
een Palmpasen stok ophalen bij het secretariaat en deze versieren. In de 

kerk zijn de broodhaantjes er op gezet. Na de viering zijn adressen 
meegegeven van opa’s en oma’s in Gaza. Vanwege de noeste arbeid konden 

de kinderen ook zelf een broodhaantje op eten.  

Op de fot staan de palmtakjes die door pastor Wissink zijn gezegend. 
Evenals de paasbroden die door de Caritas zijn uitgedeeld aan kerkgangers 

die iemand kende die wel een traktatie konden gebruiken. Na afloop van de 
viering was er een mooie optocht in de kerk.  

 

De Bavonootjes op reis 
Het kinderkoor de Bavonootjes heeft een bijzondere zondagmiddag beleeft. 

Op de dag van de marathon in Rotterdam zijn zij met het jaarlijkse uitje, 
naar het Zuidplein theater gegaan voor de voorstelling 

‘Wat vreet er aan Donnie Druif’.  

De reis en op tijd komen was al een spannend verhaal 
op zich. De voorstelling was grappig en volwassenen 

konden er ook iets van opsteken. Het leukste blijft 
toch pannenkoek eten na afloop. Vrijwilligers zijn aan 

het bakken gegaan en bij een van de kinderen thuis 

zijn deze bij terugkomst lekker opgegeten. Met een 
voldaan gevoel is iedereen huiswaarts gegaan. 

 
De moeders en vaders van de Bavonootjes 
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Jesus Christ Superstar - een groot succes 
Het eenmalige optreden van het koor Jesus Christ Superstar was een groot 
succes. De dirigent, Bertie Sevenbergen stond vol vuur en enthousiasme het koor 

te dirigeren. Bij het begin van de repetities kenden veel koorleden elkaar niet.  
Onervaren en ervaren koorleden stonden naast elkaar en de meerderheid had 

nog niet eerder songteksten uit de musical gezongen.  
De avond startte met de ouverture uit de musical en als snel volgde de bekende 

songs. Veel lof kreeg de onervaren soliste voor prachtige vertolking van ‘I don’t 

know  how to love him’. Tussen de songteksten door waren er vertellers van de 
Toneelvereniging die op dynamische wijze het lijdensverhaal vertelden.  

Al ruim voor tijd stond het publiek buiten te wachten. De kerk was voller dan 
menig een zich kon herinneren. Alle banken en stoelen waren bezet en de laatste 

gasten bleven staan. Niet iedereen van het publiek wist wat zij konden 

verwachten. Al vrij snel werd het doodstil in de kerk. Tijdens het tellen van de 
zweepslagen in combinatie met de indringende muziek van John van Rooijen 

gingen de rillingen over de ruggen van het publiek die ademloos aan het luisteren 
waren. Toen de laatste noot gezongen was kwam er een daverend en 

welverdiend applaus.  

Na afloop konden koorleden nog uitgebreid napraten met het publiek wat lang na 
bleef praten. Zowel het koor als het publiek waren het er over eens dat er een 

nieuwe uitdaging mag komen waar zij met plezier aan meedoen.  
De Bavokerk organiseert een paar keer per jaar een uitvoering waarbij de entree 

gratis is zodat iedereen de kerk kan binnenkomen. Door de ruimhartige donaties 
zijn wij instaat om in het komend jaar weer mooie uitvoeringen te verzorgen. 

 
Hartelijk dank voor het applaus!    Werkgroep JCS 
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Diaken in de klas  
 

De natuur zit mooi in elkaar. Er worden baby-tjes geboren, uit een klein 
zaadje groeit zomaar een plant of zelfs een boom, en een landschap kan 

overweldigend mooi zijn. Scholieren van de Bavoschool en De Notenbalk 
weten maar al te goed hoe het in elkaar steekt, hoe het "werkt". Maar 

stilstaan bij het wonder van de natuur, dat doe je niet zo veel.  

Diaken Frank van Rooijen 
bezocht de scholen op 18 en 

19 april en nam de scholieren 
van klas 5, 6, 7 en 8 mee in 

het scheppingsverhaal. Dat 

opende allerlei deuren: dat 
leven een geschenk is, door 

God gewild, iets om misschien 
zo af en toe dankjewel voor te 

zeggen (bidden). Maar het 
scheppingsverhaal bood ook 

andere invalshoeken. Dat we 

goed moeten zorgen voor de 
aarde. Veel vingers gingen in de lucht om te vertellen hoe dat allemaal zou 

kunnen. Ook dachten we na hoe we de rijkdom van de aarde beter kunnen 
verdelen, als het waar is dat God die niet alleen bestemd heeft voor het rijke 

westen of de mensen die nu leven (en de rest moet maar zien).   

Kortom, het was weer een genoegen om vanuit de Bavokerk op bezoek te 
gaan bij de scholen. Praten met kinderen over het geloof is eigenlijk ook 

zaaien. Wat er uitkomt weet je nooit, maar het leek in goede aarde te 
vallen. Ik mag in elk geval weer terugkomen van ze.  

 
Frank van Rooijen 
 

Openstelling 3 kerken van Harmelen 
Woensdag 15 maart, midden in de Vastentijd, waren 

van 19.30 - 21.00 uur de drie kerken open. De deuren 

waren open voor een ieder die op zoek is naar een 
moment van rust, naar zomaar zitten, naar niets moet 

,op zoek  naar bezinning… 
Het aantal bezoekers was beperkt en dat was juist 

weer fijn voor degene die er waren om even weg zijn 

van de drukte.  
 

Drie kerken van Harmelen 
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Zomerpakkettenactie 
 

De zomer is een heerlijke tijd met vakanties, 
leuke uitjes naar de dierentuin of het 

pretpark, ijsjes eten met z’n allen, van de 

glijbaan in het zwembad en ga zo maar door. 
Maar wat doe je als gezin als er geen geld is 

om deze dingen te doen? De zomer kan heel lang duren als de mensen om 
je heen wèl op vakantie gaan en wèl dit soort leuke dingen ondernemen. 

Stichting Present Woerden organiseert daarom de zomerpakkettenactie om 
de zomer voor een aantal van deze gezinnen een beetje zonniger te maken. 

De pakketten worden samengesteld door inwoners uit de gemeente 

Woerden en komen terecht bij cliënten van maatschappelijke organisaties. 
Deze hulpverleners kunnen goed inschatten waar een zomerpakket een 

mooie aanvulling is. Bij de gezinnen speelt vaak meer dan alleen geldzorgen. 
ls je je opgeeft, krijg je van Present te horen hoe groot het gezin is, wat de 

leeftijden zijn van de kinderen en wat ze leuk vinden 

om te doen. Daardoor kun je een persoonlijk 
zomerpakket op maat samenstellen. Denk aan 

zomerspeelgoed, zonnebrand, leuke tijdschriften, 
gezelschapspelletjes etc. Door sponsoring, donaties 

en een bijdrage van de commissie diaconie van de 
raad van kerken kunnen we ook enkele bonnen voor 

een lokaal uitje in het pakket doen. Met een 

persoonlijk pakket op maat wordt de zomer voor 
deze gezinnen net een beetje mooier.  

 
Vorig jaar konden we 88 gezinnen een mooi pakket bezorgen. Doet u dit 

jaar ook mee? Aanmelden kan tot 29 mei a.s. 

 
Stichting Present 
 
 

QR code voor Bavokerk collecte 
Met uw bijdrage steunt u de Bavokerk. Wij willen ook dit 
jaar op zon en feestdagen vieringen in de kerk verzorgen. 

Uw financiele steun is daarbij nodig. 

Een contant bedrag kang in het collectemandje. 
Met deze QR code kunt u digitaal een zelf gekozen bedrag 

overmaken als u een keer niet in de kerk bent. Uiteraard 
kan het ook via het rekening nummer wat voor in het boekje staat.  

Kerkcommissie 
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Opbrengsten voor goede doelen 
 

Vastenactie  
De opbrengst van de Vastenactie voor de Stichting DARA Europe bestemd 

voor onderwijs en ondersteuning voor kinderen in het dorp Andong in 
Cambodja heeft  €  305, - opgebracht. 

 
Hartelijk dank.       MOV 
 

Week Nederlandse Missionaris Pinksteractie 28 mei 
Een steuntje in de rug voor onze missionarissen en missionair werkers. 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers 
zich overal ter wereld in voor anderen.  

‘Week Nederlandse Missionaris’ biedt hun financiële steun, zodat zij dat 

zorgeloos kunnen doen . 
Het thema is ; “Geloven in de ander”. Samen één missie, Want alleen samen 

met U kunnen onze missionarissen hun werk doen. Uw steun is voor hen 
onmisbaar. 

U kunt hen steunen in de Pinkster actie collecte van 28 mei of via  
IBAN NL30 RABO 017 121 1111 WNM Den Haag 

 

Hartelijk dank.       MOV 
 

Bedankt!  
Afgelopen periode is er veel aandacht 

geweest voor Stichting Shirati, Tanzania. 

Ik heb verschillende keren mogen 
vertellen over het werk in het ziekenhuis 

en de projecten. Het is een plek waar elke 
euro goed terecht komt. Ik ben dan ook 

blij om te mogen vertellen dat er 

ontzettend veel geld is opgehaald. Met de 
collectes in de kerk is er 798,75 euro bij 

elkaar verzameld. Een ontzettend mooi 
bedrag. Ook heb ik een fundraising 

opgezet. Hiermee is ruim 1800 euro 

binnengekomen en rechtstreeks is er 2885 
euro overgemaakt naar Shirati onder de 

benaming van ‘Actie Kim’. Om dat nog 
eens te overtreffen, heeft de Notenbalk een sponsorloop gehouden. De 

kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en de longen uit hun lijf 
gerend. Ik moest hierbij terugdenken aan de rondjes die ik in Shirati heb 
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hardgelopen, naar het Victoriameer en terug. Altijd met groepen kinderen 

achter ons aan. Ondanks de kapotte schoentjes of slippertjes konden ze 
vaak nog harder rennen dan wij, met een 

grote glimlach op het gezicht. Bijzonder dat 

mijn oude basisschool deze sponsorloop 
heeft geregeld. Met deze loop is maar liefst 

bijna 4500 euro opgehaald, een ontzettend 
groot bedrag. Met al dit geld kunnen veel 

ondervoede kinderen geholpen worden met 

het pinda project en een aantal dorpen in 
de buurt van Shirati medicatie krijgen tegen 

Schistosomiasis (de ziekte veroorzaakt door 
water van het Victoriameer). Ik wil iedereen 

mega bedanken, ook namens de lieve 
mensen uit Shirati.  
 

Kim van Rooijen 
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Voorjaarschoonmaak in de kerk 
 

Aan het begin van de schoonmaak staat het zilverwerk in de kerk en is het 
koperwerk opgeborgen. Het koperpoetsen is het eerste deel van de grote 

voorjaarsschoonmaak. De kandelaren worden eerst kaarsvet vrij gemaakt. 
En vervolgens goed gepoetst. 

Tegelijk worden de verschillende verplaatsbare attributen uit de kerk 

gehaald. Daarna wordt met een kleiner herenteam de kerk geraagd en 
andere grote klussen gedaan die het stof doen opwaaien.  

Altaar kleden worden gewassen, gesteven en gestreken. Ook daar is het 
kaarsvet uit en zijn de kleden weer mooi wit.  

Een dag later, als het stof gedaald is, is er een grote ploeg bezig om de 

banken te stoffen. Tussen deze bezigheden door wordt de vloer met een 
schrobmachine schoongemaakt. Het kaarsvet van de tegels halen is een zeer 

intensieve en lastige klus. Dit jaar zijn ook de kelders schoongeveegd en zijn 
kasten uitgepluisd  

Na Pinksteren als het koper weer de kerk in gaat, gaan het damesteam het 
zilver oppoetsen van verschillende verzilverde kandelaren en andere 

voorwerpen. Daarna wordt het zilver afgedekt en opgeborgen.  

Wij zijn weer blij als deze klus geklaard is met dank aan iedereen die hierbij 
geholpen heeft.  

 

Koperpoetsen 
 

Afgelopen 17 april werd er weer driftig koper gepoetst. De vrijwilligers die 
dit op zich hebben genomen hebben er wellicht wat krampverschijnselen in 

de handen aan overgehouden. Wat een mooi werk is er weer verricht.  

Hulde voor de koperpoets ploeg die zelf ook een gezellige ochtend hebben 
gehad. 
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Veilig de toren in.   
    
Veiligheid regels hebben er toe geleid dat het 
klimmen in de toren via een houten ladder niet 

meer verantwoord was. Om die reden was er in 

de onderhoud begroting 2023 een bedrag van € 
5.000,- opgenomen om aan de huidige eisen te 

kunnen voldoen. 
 

Na een positief advies van bouwkundige van het 

aardsbisdom op de laagste uitgebrachte offerte 
zijn in april drie houten ladders, met een hoogte 

bereik van circa 4,5 m1, tussen de 1e, t/m de 4e 
verdieping vervangen door aluminium    1e verdieping 

kooiladders. Sterk gestegen prijzen in de 

afgelopen tijd hebben we kunnen opvangen door 
het aanpassen van de doorgangen op de 

verschillende verdiepingen en het afzetten van 
deze doorgangen met een hekwerkje, met 

vrijwilligers te realiseren.  
 

Op de foto(’s) een beeld van de nieuwe situatie  

van de 1e naar 2e verdieping. 
 

Om de oude houten torenladders te kunnen 
afvoeren zijn deze 1x doorgezaagd en zijn de 

delen voor geïnteresseerde tegen een symbolisch 

bedrag af te halen. Aanmelden via secretariaat 
Bavohof.       2e verdieping 

 
 

Geschiedenis opgegraven 
 
Al enige tijd ligt het voetpad van de ambachtsheere 

laan open om een nieuwe stroomkabel aan te leggen. 

Voor de kerk zijn de muren van de oude oprit naar de 
kerk tevoorschijn gekomen. Na het dempen van de 

sloot langs de ambachtsheerlaan was deze 
buitengebruik gestelt.  
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Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon direct naar 

Kerkdienst gemist gaan 

 
Dat het mogelijk is om thuis naar de vieringen te kijken 

Is fijn, wel kan het gebeuren dat het een keer fout gaat. 

Met de techniek kan heel veel totdat er een knopje of 
stekkertje verkeerd is. Wij doen ons best om een mooie 

uitzending te verzorgen. 
 

 
 
Zondag 7 mei: 10:00u. Eucharistieviering 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   Caecilia 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Na deze viering is er een geloofsgesprek in de Bavohof.  
Achter in de kerk kunnen biljetten gewisseld worden voor kleingeld 
 
Zondag 14 mei: 10:00u. Woord- en Communieviering - Moederdag 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 
Donderdag 18 mei: 10:00u. Eucharistieviering – Hemelvaart 

Voorganger:  J. Wissink 
Koor:   Bravissimo 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 

Zondag 21 mei: 10:00u. Woord- en Communieviering 

Voorgangers:  leden van de werkgroep 
Koor:   Caecilia 

Collecte:  Pinksteractie / week Ned. Missionarissen 
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
 

Zondag 28 mei: 10:00u. Woord- en Communieviering – Pinksteren 
Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  Pinksteractie / week Ned. Missionarissen 

Tijdens deze viering is er een KinderWoordDienst 
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Zondag 4 juni: 10:00u. Eucharistieviering – 1e Communieviering 

Voorgangers:  J. Wissink en F. van Rooijen  
Koor:   Bavonootjes 

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
Achter in de kerk kunnen biljetten gewisseld worden voor kleingeld 
 
Zondag 11 juni: 10:00u. Woord- en Communieviering – 

Sacramentsdag 
Voorganger:  F. van Rooijen 

Koor:   Bravissimo 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

 

Zondag 18 juni: 10:00u. Woord- en Communieviering – Vaderdag 
Voorgangers:  leden van de werkgroep 

Koor:   Jongerenkoor  
Collecte:  MOV 

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen 
 
Zondag 25 juni: 10:00u. Buitenviering – Gebedsdienst 

Voorganger:  F. van Rooijen 
Koor:   wij zingen met z’n allen  

Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 
Tijdens deze viering is er een KinderWoordDienst   

 

Zondag 2 juli: 10:00u. Eucharistieviering 
Voorganger:  J. Wissink 

Koor:   Caecilia 
Collecte:  voor onze eigen geloofsgemeenschap 

Achter in de kerk kunnen biljetten gewisseld worden voor kleingeld 
 

 
 

Collecteren via de QR code 

U kunt meedoen met de collecte  via de 
Givt QR code of Bavokerk QR code 

 
Meedoen met de collecte door tijdens 

de viering een bedrag over te maken 
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Zondag 7 mei:  

Mia Veldhuizen - van Breenen 

Carla Schuijlenburg - Kraaijkamp 
Leo van den Berg ter 1e jaargedachtenis 

Corry Schuijlenburg - Broekhuijzen ter jaargedachtenis en Jos Schuijlenburg 
Door Derks - de Sain en overleden familie,  

Bep Vianen,  
Harry van Doorn. 

overleden ouders de Rijk-Oosterom, Piet en Peter ter jaargedachtenis 

Theo Copier 
 

Zondag 14 mei: 
Mia Veldhuizen - van Breenen 

Nel Vernooij - de Rooij ter 1e jaargedachtenis 

Wim Benschop,   
Arie en Truus van Engelen – Vallen,   

Truus de Lange en overleden familie.  
 

Donderdag 18 mei  -  Hemelvaart: 
Geen misintenties  

 

Zondag 20 mei:  
Geen misintenties. 

 
Zondag 28 mei, Pinksteren:  

Gert en Marie Klever – Kemp,  

Annalies van Breukelen-Kortekaas,   
overleden gezinsleden Van Breukelen-Bouhuijzen,   

Gert Kuijf,  Lia van Schaik – Kuijf. 
 

Zondag 4 juni  -  Eerste Heilige Communie: 

Johan van Miltenburg ter 1e jaargedachtenis 
Ad de Wit ter jaargedachtenis 

Door Derks - de Sain en overleden familie,  
Frans Kwakkenbos. 

Overleden ouders de Rijk – Oosterom, Piet, Peter 
Theo Copier   
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Zondag 11 juni:  

Jos Schuijlenburg ter jaargedachtenis en Corry Schuijlenburg 
Niek Pot en familie Pot – Simons,   

Ouders Henk en Truus Ekelschot.   
 

Zondag 18 juni:  

Wim Benschop,   
Gert en Marie Klever – Kemp,   

Bep Vianen,   
Vrienden  en familie  Vianen - de Vos,   

Annalies van Breukelen – Kortekaas. 
 

Zondag 25 juni:  

overleden gezinsleden Van Breukelen-Bouhuijzen. 
 

Zondag 2 juli: 
Uit dankbaarheid voor een 85ste verjaardag.  

Door Derks - de Sain en overleden familie,   

Annemieke Bartels en Peter Bartels,   
Bep Vianen  

Vrienden en familie Vianen - de Vos,   
Antoon van Vliet en familie. 

 

 
 

Collecteopbrengsten van het 1e kwartaal 
 

De collectes bij de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in 

het 1e kwartaal van 2023 € 5124,66 opgebracht. 
 

De opbrengst van de extra collectes: 
op 29 jan. t.b.v. Mensen in nood was     € 229,05 

op 19 feb. t.b.v. Slachtoffers aardbeving Syrië / Turkye   € 205,25 

Bisschoppelijke vastenactie       € 342,17  
Vastenactie t.b.v. Tanzania project ( t/m 9 april)  € 1043.50 

De bedragen zijn inclusief de digitale opbrengsten van GIVT. 
 

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage 

 
Gert Vendrig      Kerkcommissie 



 

BijBavo nr. 3 6  mei  2023 - 22 - 

 
Een overlijdensbericht van een parochiaan uit Harmelen wordt via de 

nieuwsbrief gestuurd. Het bericht wordt verstuurd zodra dat bekend is.  
 

Overleden 
13 maart 2023 Marinus Antonius van Kuijk (75 jaar),  

                       woonachtig Dorpsstraat, Harmelen. 
 

04 april 2023 Clara Regina Maria (Carla) Schuijlenburg – Kraaijkamp (57 jaar), 
                       woonachtig Dammolen, Harmelen. 

 
15 april 2023  Maria Thadea (Mia) Veldhuizen – van Breenen (86 jaar), 

                       woonachtig Huize Gaza, Harmelen.      

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

 
 

Geboren 

Geboren op 1 maart 2023: Marit (Margaretha Johanna Maria) van Wensen 
 

Ouders, van harte gefeliciteerd namens de Bavogemeenschap 
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21 mei Koffie drinken in de kerk 
20 mei Repair café en koffie drinken 

28 mei  Kinderwoorddienst (Pinksteren) 
4 juni  Kinderkoor en koffie drinken in de de Kerk 

17 juni Repair café en koffie drinken 

18 juni  Jongerenkoor en koffiedrinken in de kerk 
 

De Buitenviering 
Op 25 juni staat de buitenviering gepland. Alle kans dat het mooi weer zal 

zijn, uiteraard rekenen wij op uw komst em vele anderen tijdens deze 

bijzondere gebeurtenis. Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst en 
zullen de kinderen meegenomen worden naar een andere plek alwaar en 

zijn er broodjes en drinken.  
 

De Vrijwilliger middag 
Op 2 juli hebben we de bekende BBQ middag voor de 
vrijwilligers gepland. Uiteraard zijn alle vrijwilligers van het 

afgelopen jaar en nu welkom. Wij hopen op mooi weer!  

 
 

Bavo Nieuwsbrief 
In de BijBavo krijgt u een overzicht van wat komen 

gaat en van wat er geweest is. De BijBavo is 
informatief maar niet actueel.  

Als u graag wekelijks actuele informatie wil ontvangen 

dan kan dat door een gratis abonnement op Bavo 
Nieuwsbrief   

Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via deze QR 
code ook kunt u een mail sturen naar de nieuwsbrief redactie, 

nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl.  

Uiteraard wordt uw mailadres alleen gebruikt voor de Bavo nieuwsbrief.  

 
 

Kopij voor volgende BijBavo editie  
Deze BijBavo is voor zaterdag 6 mei tot zaterdag 1 juli.  

Het volgende (zomer)nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 1 juli 2023. 
De kopij inleveren vóór vrijdag 9 juni 2023 door te mailen naar:  

Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat 
 

mailto:nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
mailto:Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl
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Afwezigheid Marion Korenromp 
 
Onze pastoraal werkster Marion Korenromp 

heeft afgelopen maandagavond een auto-
ongeluk gehad in Lopik. Omdat zij een 

gebroken nekwervel had, moest ze 
geopereerd worden. Er is een plaatje 

geplaatst. Marion ligt in het ziekenhuis. Naar 

omstandigheden maakt ze het redelijk.  
  

Kaartjes zijn welkom: St.  Nicolaasstraat 12, 
3401 BS  IJsselstein. Dan komen ze vanzelf in het ziekenhuis. Bezoek, e-

mails, appjes etc. nu even niet. We laten weten wanneer dit kan en zullen 

dan een bezoekschema maken. Zo hebben we afgesproken met Ingrid, de 
zus van Marion.  

  
We wensen Marion een voorspoedig herstel en bidden voor haar. 

  
Pastoraal team en parochiebestuur H. Drie-eenheid 

 

-o-o-o- 
 

Bericht namens Marion Korenromp 
  
Marion laat jullie (kort voor Pasen) heel 

hartelijk danken voor alle blijken van 
medeleven. Zij is inmiddels verhuisd van het 

ziekenhuis naar een zorghotel. Daar zal ze de 

komende weken verblijven om verder te 
herstellen van het ongeluk en de operatie. 

Vooralsnog heeft ze daar alle aandacht en 
energie voor nodig. 

 

Bezoek is daarom en ook vanwege de kwetsbare gezondheid helaas nog niet 
mogelijk.  

 
Marion wenst iedereen een Zalig Pasen. 
 

-o-o-o- 



 

 

 



 

 

 


