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Beste Allemaal, 

 

Nadirkonyen Catholic Centre is het belangrijkste reddings- 

en rehabilitatiecentrum in Turkana County. Het centrum 

biedt langdurige hulp die de kinderen in staat stelt 

onafhankelijk en zelfredzaam te worden. De kernpunten 

van het programma zijn redding, rehabilitatie, re-integratie 

en resocialisatie. 

Het programma heeft veel juridische stappen ondernomen 

om te zorgen dat kinderen weer aan familieleden worden 

gekoppeld. Dit is om een band te creëren tussen het kind 

en de familie. Re-integratie wordt ondersteund door de 

regering en moet de uitkomst zijn van alle kindertehuizen. 

Tot nu toe zijn veel kinderen in de kerstvakantie samen 

met hun ouders of voogden. De maatschappelijk werkers 

van Nadirkonyen werken dag en nacht aan straatwerk en 

huisbezoeken om de voortgang en ontwikkeling van de re-

integratie te volgen. Het beleid van Nadirkonyen in het 

begeleiden van straatkinderen wordt gedeeld met donors in 

Kenia. Ondanks de uitdagingen waarmee de kinderen thuis 

worden geconfronteerd, zijn we er ons echter van bewust 

dat sommige kinderen terugkeren naar de straat. Dit komt 

omdat de ouders thuis niet in staat zijn om voor voedsel te 

zorgen. Het programma voorziet gezinnen die er slecht aan 

toe zijn dan van maïs en bonen, zodat de het kind thuis kan 

blijven. Een andere uitdaging is dat sommige ouders niet 

bij elkaar blijven en het kind wordt verwaarloosd. 

Sommige ouders steunen het programma niet om hun 

kinderen op te voeden, zelfs niet wanneer zij de kans 

krijgen om via het IGA financiële steun te krijgen om een 

”business” op te zetten! Onwetendheid, luiheid, het 

drinken van plaatselijk bier en analfabetisme zijn veel 

voorkomende problemen. 

 

 

 

 

OPRECHTE DANK  

Mijn naam is Paulina Sekon. Ik ben in 1999 bij het 

Centrum gekomen. Mijn echte vader verwaarloosde zijn 

verantwoordelijkheden om voor ons te zorgen. Mijn 

moeder maakte houtskool om eten voor ons te kopen, maar 

dat was niet genoeg om voor ons allemaal te zorgen. We 

leefden in armoede. Op een ochtend in juni 1999, toen ik 

in Lodwar op straat leefde, ontmoette ik Nicholas, een 

maatschappelijk werker van Nadirkonyen. Hij vertelde me 

iets positiefs over 

onderwijs. Ik realiseerde 

me dat mijn ouders geen 

onderwijs konden betalen 

en smeekte of ik in 

Nadirkonyen mocht 

komen. Het centrum 

voorzag in de basis-

behoeften en bracht me 

naar school; vanaf de 

lagere school tot aan de 

universiteit. Sinds 

september 2014 tot nu 

toe heb ik een baan bij de 

overheid van Kenia in 

Lodwar. Ik ben getrouwd 

en heb 2 kinderen, een 

meisje en een jongen. Ik 

schrijf een oprecht 

dankjewel aan broeder 

Hans.  

 
Beste Broeder Hans,                                                                                                      
Ik ben dankbaar en 
vooral gezegend dat ik 

onder uw vleugels ben 

opgevoed. Ik wil dit geluk met jou en de hele 
broederschap van Nadirkonyen Centre delen. Ik geloof 
dat God leeft, ik geloof dat God echt is. Ik geloof dat God 
onder ons is, wij zijn zijn evenbeeld en gelijkenis, maar 
ik ben in mijn leven gaan geloven dat God in jou leeft, 
papa. Je bent misschien niet mijn biologische vader, 

maar je bent een echte vader voor mij. Ik spreek u 
misschien niet aan als vader maar u bent een echte 
vader voor mij en meer. U bent een waar beeld van 
Christus' werken onder de zon. Ik ben blij dat ik mijn 
certificaat als diëtist hebt gehaald. Bedankt papa dat je 
de hele weg met me meeliep. Bedankt papa om me op te 
vrolijken, bedankt papa om me te steunen om te zijn wie 
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ik wilde zijn in het leven. Bedankt dat je voor mijn hele 
wezen zorgt, bedankt dat je me steunt. Bedankt dat je 
mijn hand vasthield, zelfs toen ik mijn leven wilde 

opgeven, je zorgde voor mijn gezondheid toen ik ten 
onder ging aan hartfalen en andere ziekten. Ik herinner 

me toen ik opgenomen was in het Kenyatta ziekenhuis 
hoe je de hele tijd bezorgd was, ik heb er geen woorden 
voor, papa. Ik hou echt van je papa, nogmaals bedankt 
papa. Ik veeg mijn tranen weg terwijl ik mijn oprechte 
dank betuig. Wees gezegend alle tijden, wees gegroet 
Nadirkonyen, mijn moeder mijn leven. Papa, ik wou dat 
je hier was om mijn hand vast te houden bij mijn 

overwinning en gewoon te zeggen "mijn dochter, ik hou 
van je, je hebt het gemaakt voor het Centrum" maar nu 
ben je een beetje ver, maar niet ver weg, je bent altijd 
bij me en in mijn hart. Maar in deze brief, is mijn 
aanwezigheid voor je ogen. Ik hoop dat je je de kleine ik 
kunt voorstellen, het kleine arme hopeloze meisje dat je 

redde uit de wildernis en de schaduw van hoop en geluk 

in haar ogen. Ik wist niet eens hoe ik moest douchen, 
maar u had mensen in dienst om me te helpen. Ik wist 
niet hoe ik me goed moest kleden - nu ben ik mooi. Ik 
wist niet hoe ik mijn naam moest schrijven - nu schrijf ik 
een brief aan jou.... Ik wist niet hoe ik voor mezelf 
moest zorgen maar nu kan ik voor mezelf zorgen en ook 

voor anderen als ze onder mijn hoede komen. Ik ben 
nooit alleen geweest omdat ik een liefhebbende en 
zorgzame vader heb en een geweldige liefdevolle familie 
van Nadirkonyen. 

Pauline Sekon 

DE SITUATIE IN TURKANA, KENIA 

De huidige situatie heeft negatieve gevolgen voor het hele 

land en is het bijzonder in Lodwar, Turkana County. Het 

leven is economisch, sociaal en politiek niet meer te 

overleven! De extreme droogte, hongersnood en conflicten 

tussen naburige gemeenschappen zorgen voor veel leed. 

Bedrijven die positieve veranderingen zouden moeten 

brengen, worden slecht geleid door een gebrek aan 

kapitaal, vaardigheden en kennis en slecht bestuur en 

leiderschap! Turkana heeft te weinig regen voor landbouw 

en importeert daarom haar grondstoffen uit naburige 

provincies en landen. De prijs van goederen en diensten is 

zeer hoog en de armen leven zelfs ver onder de 

armoedegrens! Zij verkeren in de extreme situatie dat zij 

geen enkel eigen initiatief kunnen waarmaken om te 

overleven. 

De regering heeft geprobeerd een zogenaamd HUSTLER 

FUND (micro finance) voor kleine bedrijfjes in te voeren 

via MPesa (lijkt op Paypal). Zodra je registreert, wordt er 

500 Khs (€ ± 4) overgemaakt naar je telefoon. Na 14 dagen 

moet je 540 terugbetalen. Maar voor Ksh 500 kun je amper 

een lunch gebruiken in Lodwar. Het was een 

verkiezingsbelofte van de nieuwe president die totaal 

anders uitpakt!  

 

De gezondheidssituatie is een ander groot probleem. Het 

Ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in Lodwar 

alleen al meer dan 20.000 HIV-slachtoffers zijn. Ondanks 

het feit dat de regering zorgt voor ARV-medicijnen! Maar 

de uitdaging is dat niet alle patiënten ze krijgen en 

gebruiken omdat ze zich geen goed dieet kunnen 

permitteren, en dat is een must. Ook voor malaria zijn niet 

voldoende medicijnen beschikbaar. Ze zijn voldoende 

aanwezig, maar de gewone man/vrouw kan zich dat niet 

permitteren. 

 

Onderwijs is een ander probleem! Vroeger gebruikte de 

Keniaanse regering het Outcome Base Curriculum [OBC]. 

Nu is het systeem veranderd in een competentiegericht 

leerplan [CBC]. Competentiegericht onderwijs is voor 

rijke landen of rijke mensen. In Lodwar gaan veel kinderen 

niet naar school omdat de syllabus zeer veeleisend is en er 

voor veel projecten materiaal nodig is voor practica. 

Examengeld, schooluniform, boeken en kostgeld zijn voor 

veel ouders 

onbetaalbaar. 

Een beoorde-

lingsboek is Ksh 

300 per jaar in 

tegenstelling tot 

een rapportboek 

van Ksh 30 dat 

acht jaar wordt 

gebruikt in het 

OBC-systeem. 

De enige hoop 

voor kinderen in 

Lodwar om naar 

school te kunnen 

zijn sponsors. 

Nadirkonyen 

ondersteunt op 

dit moment 317 

kinderen. 

 

Op 14/12/2022 werkten de medewerkers van The Agape 

Children Homes en Nadirkonyen Children's Home samen 

in nachtelijk straatwerk om gegevens over straatkinderen 

te verzamelen. Er werden 160 kinderen geteld. De meeste 

jongens waren tussen de 11 en 14 jaar. Meisjes tussen de 

12 en 17 jaar en “werkten” in de prostitutie 

Onze sympathie gaat uit naar de meisjes, want wat zij mee-

maken is onmenselijk! Er wordt misbruik gemaakt van hun 

situatie en ongewenste zwangerschappen zijn uiteindelijk 

het gevolg!  

 

Met hartelijke groet,                                  Br. Alexius Luna 
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